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I. BÖLÜM: 
JÖN TÜRKLER 


A.JÖN TÜRKLERİN ORTAYA ÇIKIŞI VE BAŞLICA 
JÖN TÜRKLER 


1.Jön Türklerin Ortaya Çıkışı 


Sultan Abdülmecid 1861 yılında öldükten sonra tahta kardeşi Sultan Abdülaziz (1861-1876) çıktı. Abdülaziz tahta çıkarken, 1839 Tanzimat ve 1856 Islahat Fermanlarına sadık kalacağını belirtmiş, bu fermanlardaki vaatlerini yenilemişti. 


Fakat gerçekte durum böyle olmadı. Abdülaziz, kısa bir süre sonra otoriter bir yönetime başladı. Bu da kendisine karşı olan özgürlükçü bir hareketin doğmasına yol açtı ki bu hareket Jön Türkler (Genç Türkler veya Yeni Osmanlılar) akımıdır. 


I Jön Türkler için bkz.: Karal, Enver Ziya: Osmanlı Tarihi, c.: VIIL, s.: 279 vd. 
TTK Y., Ankara, 1983 ; Kuran, A. Bedevi: İnlulâp Tarihimiz ve Jön Türkler, Tan Mar,, İst., 1948; Aynı yazar: İnkılâp Tarihimiz ve Milli Mücadele, s.: 59-76; Çeltüt Matı., İstanbul, 1979; Ebuzziya Tevfik: Yeni Osmanlılar Tarihi, c.: IN, Kervan Y, İst., 1973; Akşin, Sina: 100 Soruda Jön Türkler ve İttihat Terakki, Gerçek Y. , İst. ,1973; Hanioğlu, Şükrü: Osmanlı İttihat ve Terakki Cemi yeti ve Jön Türkler, İletişim Y. İst.,1985; Danişmenı, İ. Hami: İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, c.: IV, İst. 1961; Berkes, Türkiye'de Çağdaşlaşma s.: 269-299, Do-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Yeni Osmanlılar yahut Jön Türkler, I. Meşrutiyet devrini hazırlayan olaylarda etkin rol oynamışladır. Bu örgütün ileri gelen liderleri arasında Ali Suavi, Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa, Ebüzziya Tevfik, Ayetullah Bey gibi şahsiyetleri sayabiliriz. O tarihlerde genç münevverler olan bu şahıslar, İstanbul'da Veliefendi Hipodromunda toplantı yaparak memleketin iç ve dış sorunlarını tartışırlarken, aralarından birinin (Ayetullah Bey) kendilerini saraya ispiyonu neticesi takibata alınmışlar ve çoğu yurt dışına özellikle Fransa'nın başkenti Paris'e kaçmışlardır. 


Mısır'da hakkı olduğu hâlde (veliaht) hidiv adayı olarak atanmayan Mustala Fazıl Paşa'nın maddi desteğiyle Avrupa'da bir muhalefet hareketi örgütleyen Yeni Osmanlıları tanımlamak için bizzat adı geçen paşa ve Avrupa basını taralından bu gençlere Avrupa basını Jön Türkler adını vermiştir. Bu gençler kendilerine Yeni Osmanlılar adını uygun görmüşlerse de ? Avrupa basını “Jön” tabirini daha 


ġu-Bau Y., İstanbul,1979; Mardin, Şerif: Jön Türklerin Siyasi Fikirleri, İletişim Y., İst.,1983; Kushner, David: Türk Milli yetçiliğinin Doğuşu, çev.: Ş.S. Türet-R. 
Ertem-F. Erdem, Kervan Y., İst., 1979; Atilhan, C. Rıfat: İttihat ve Terakki'nin Suikastleri, Özaydın Mat., İst., 1971; Müftüoğlu, Mustafa: Yalan Tarihimizde Siyasi Cinayetler, c.: 1-01, Yağmur Y., İst., 1987; Abdülhamit 11.: Abdülhamit'in Hatıra Defteri, Haz.: İsmet Bozdağ, Pınar Y., İst. 1986. 

2 İsmail llami Danişmend, Mustafa lazıl Paşa'nın Jön Türkleri Avrupa'da 
iken maaşa bağladığını söyler ve her birinin aldıkları maaşı da belirtir. Buna göre Agah Bey 1.500, Namık Kemal 1.000, Reşad Bey 750 rank maaş almaktalardı. Bu maaşları Cazıl Paşa'nın Paris”eki katibi Sakakini tarafından ödenmekteydi...Danişmend.İ.l lami: Ali Suavi'nin Türkçülüğü, 5:14, CHP Gn. 
Sekreterliği Y., Ankara, 1942 

3 Bujön Türklerden basın mensubu Ebuzziya Tevfik'in 3 ciltlik Yeni Osmanlılar Tarihi adlı kitabı bile vardır. Ebüzziya Tevfik'in on bir senelik bir dönemi anlatan Yeni Osmanlılar Tarihi adlı eseri, 1865'de kurulan Yeni Osmanlılar Cemiyeti'nin üyelerini, amaçlarını, faaliyetlerini, dönemin sosyal, politik, kültürel ve edebi olaylarını, bu olayların içinde yer alan kişileri ve yazarın sürgün hatıralarını içermektedir. Bkz.: Ebuzziya Tevfik: Yeni Osmanlılar Tarihi, c.: Al, Kervan Y., İstanbul, 1973 
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uygun görmüştür. Bu adlandırma daha çok Yeni Osmanlıların edebî şahsiyetleri de göz önüne alınarak yapılmışur. 
Mustafa Fazıl Paşa, Nord gazetesinin 7 Şubat 1867 tarihli nüshasında yayımlanan Sultan Abdülaziz'e hitaben yazdığı mektupta “grand parti de la jeune Turguie” ifadesine yer vermiştir. Yeni Osmanlıların yayın organı Hürriyet, Fransızca olarak basıldığı matbaayı “Imprimerie Centrale de la Jeune Turguie” şeklinde taril etmiştir. Hürriyet başlığının altında “Yeni Osmanlılar Cemiyeti” ibaresini kullanmıştır. 
Hürriyet bazan da “Jeunes Turguie” tercümesi olarak “Yeni Osmanlılar” ibaresi yerine “Türkistan'ın erbab-ı şebabı” ifadesine yer vermiştir. Ali Suavi ise “Civan Türk” ya da “Yeni Osmanlıların Frenk mukallidi bir zümre değil,”“devleti yani idaresini tecdid edecek efkâr-ı cedideye sahip olanlar” olduğunu ileri sürerek daha sonra 11. Abdülhamid'e muhalif ulema taralından kullanılacak “Müceddidin-i Osmaniye” ifadesiyle kastedilene benzer bir kavrama atıfta bulunmuştur (Ulüm Gazetesi, nr. 13, 16 Şubat 1870). Bu tarihten sonra Jön Türkler tabirinin Yeni Osmanlılara ve ardından Mithat Paşa liderliğindeki bürokrat-askeri kadroya atıfta 
bulunmak üzere kullanıldığı görülmektedir). 5 


1889 tarihinde İbrahim Temo, Ishak Sukuti, Dr. Abdullah Cevdet ve Hüseyinzade Ali tarafından İttihad-ı Osmani Cemiyeti adıyla kurulan ve daha sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti adını alacak olan cemiyet mensuplarını Yeni Osmanlılardan ayırmak gerekir ve bunları İttihat ve Terakki mensupları adıyla yâd etmek daha uygun gibi görünmektedir. Biz bu yöntemi kullanacağız. 


4 Mardin, Şerif: Jön Türklerin Siyasi Fikirleri, İletişim Y., İst. ,1983 
5 Hanioğlu, Şükrü: “Jön Türkler”, TDV İA, c.: XXIII, s.: 584, 
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2. Başlıca Jön Türk Hareketi Mensupları 


a. Ali Suavi 


Ali Suavi, 1838'de Tanzimat'ın ilan edildiği yılda İstanbul'da Cerrahpaşa'da doğmuştur. Babası Çankırı'nın Çay köyünden olup, İstanbul'da yerleşmiş kâğıt mühreciliği (parlatmacılığı) yapan Hüseyin Ağa'dır. Davutpaşa İskele Rüştiyesi'nde birkaç sene okuyan Suavi, metodlu medrese tahsili görmemiş olup, cami dersleriyle kalmıştı. Bu sebeple daha sonraları cami vaizliği yaptığı dönemlerde halkın diliyle ve çok kere de mantıkiyle konuşurdu. 


Ali Suavi, rüştiyeden sonraki hayatı için “Politikada geçen ömür” nitelemesinde bulunmaktadır. Okulu bitirdikten sonra Bâb-ı Seraskeri'de Dersaadet yoklama kalemine memur olarak girmiştir. 


Suavi, Sami Paşa'nın Maarif Nazırlığı sırasında girdiği imtihanda başarı göstererek, Bursa Rüştiyesi'ne muallim-i evvel tayin edildi. Ancak ahlaki düşüklüğü dolayısıyla hakkında yapılan şikayetler artınca, bir sene sonra Bursa'dan ayrılmak mecburiyetinde kaldı. Bir müddet rüştiyede baş muallimlik vazifesinde bulundu. 


Bu dönemde bir yıl süren, İslami ilimleri, Arapça ve Farsça'yı geliştirmek için yaptığı Hac yolculuğu vardır. Bu Hac yolculuğundan sonra dönüşte Sami Paşa'nın himayesiyle Filibe Rüştiyesi'ne hoca olarak tayin edildi. Daha sonra Sofya'da Ticaret Mahkemesi reisliği, Filibe'de tahrirat müdürlüğü yaptı. Sonra Simav'a gidecektir. Burada medrese hocalığı yapan Suavi, dönemin sosyal yapısını da ortaya koyan bu hadiselerin, enfüsi (içsel) âleminde açtığı yaraları ömrü boyunca taşıyacaktır. Bu olayların ikisi de ülkede can ve mal güvenliğinin olmadığının, rüşvet ve cehaletin had 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salhada olduğunun bir göslergesidir. Nitekim kendisi bu konuda şöyle serzenişte bulunacaktır: 


“Bu ne cehalet, bu ne ifta, bu ne şeriat, bu ne devlet, bu ahalideki cehalet ne cehalet!” 


Tanzimat Fermanı (1839), Islahat Fermanı (1856), Kanun-ı Esasi (1876) gibi üç dönemin toplumsal ve fikri çalkantıları içinde yetişen Ali Suavi; dönemin birçok aydınında olan devletin bekasının muhafazası ve aynı zamanda, idari yenilenme, eğitim gibi birçok sosyal meseleyi tahlil edip daha rasyonel bir düzenin kurulması çabası ve aceleciliğine sahipti. 


Onun bu özelliğinin cemiyet hayatındaki ilk belirtileri yeni görev yeri olan Filibe'de, medresedeki dersleri haricinde yeni cemiyet ve cemaatlerin teşkiline çalışması, milleti tenvir edecek dersler ve konferanslar vermesi; aynı şekilde İstanbul Şehzade Camii'nde siyasi ve içtimai konularda vaazlar vermesidir. 


Suavi, o dönemin ender rastlanılan karakterlerinden biridir. Çünkü o rüştiyede muallim, medresede hoca, konferanslarda hızlı bir siyasetçidir. 


Ali Suavi, çöküşün sebebi olarak kabul ettiği meseleleri bir an evvel halletme ve birçok meseleyi ele almak arzusu ve bu görüşlerini geniş kitlelere ulaştırmak gayesi için vaaz ve konferansların yetersiz olduğunu görmüş ve gazeteciliğe soyunmuştur. İlk yazarlık deneyimi Ermeni asıllı Filip tarafından çıkarılan Muhbir gazetesinde olmuştur. 


1867 yılbaşında yayın hayatına giren Muhbir gazetesinin sahibi Filip Efendi'nin teklifi üzerine bu gazetenin yazar kadrosunda yer alan Ali Suavi, gazetede sosyal meseleleriyle ilgili makaleler neşretmeye başladı. 


16 Jön Türkler ve İttihat ve Terakki (1860-1926) 


| l Ba iğ Suavi, yazılarında maaril 
À | ağırlıklı konulara yer ver- 

) miş, eğitimin problemleri ve yenilenmesi üzerinde edurmuştur. Onun bu yaklaşımı kurtuluşun, halkın iyi eğitim almasına ve hukukunu bilen bir toplumun hiçbir zaman yıkılmayacağına inanmasından kaynaklanmaktadır. 
í Nitekim bu dönemde yazı- 
Ali Suavi larında hürriyet, müsavat, 

meclis, meşrutiyet kavramlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye başlamıştır. Suavi, bu kavramların teoriden pratiğe dönüşmesi için belirli bir eğitim ve kültür almış bireylerin; toplum hâlinde yaşamanın gereğini algılamış ve o toplumun oluşturacağı ahlaki ve hukuki değerler manzumesini hazmedecek birikime sahip olması gerektiğine inanmaktadır. Bu yüzden hürriyet ve eşitliği güzel ahlak ortamında şakıyabilen bir bülbüle benzetmektedir. 


“Hürriyet, müsavat bir andelib (bülbül) dir ki gülistan-ı ahlak-ı hasenede nağmesiz olur.” 


Suavi, gazete yazılarıyla dikkatleri üzerine çekmeye başlamıştır. Gazetenin sahibi Filip Elendi'nin, sürgünde olan Mısır Prensi Mustafa Fazıl Paşa ile alakalı yazılar yazması, Bab-ı Ali (hükümet) nazarında Suavi'nin, Fazıl Paşa taraftarı olduğu kanısını doğurmuş ve hükümetçe dikkate alınmasına neden olmuştur. Hatta bir süre sonra bu süreç müdahaleye dönüşmüştür. 


21 Şubat 1867 tarihli Muhbir'de, o sırada henüz gizli 
olan Yeni Osmanlılar Cemiyeti'nin hamisi durumundaki 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Mustafa Fazıl Paşa'nın Mısır meselesi münasebetiyle Sultan Abdülaziz'e hitaben Belçika'da Nord Gazetesi'nde neşredilen Fransızca mektubunun tercüme edilerek yayımlanması, aynı mektubun iki gün sonra Namık Kemal tarafından Muhbir'den iktibas edilerek geniş bir yorumla Tasvir-i Efkâr'da yer alması üzerine, gizli cemiyetten hükümetle birlikte az çok efkâr-ı umumiye de haberdar oldu. Bunun hemen arkasından Ali Suavi'nin Belgrad Kalesi'nin düşmesi ve Mısır meselesi hakkında Ali Paşa'yı şiddetle tenkit eden bir makalesi üzerine, meşhur sansür nizâmnâmesi Kararname-i Âli çıktı. Ardından 
32. Sayıda Muhbir, hükümet tarafından bir ay süreyle kapauldı. Namık Kemal, Erzurum vali muavinliğine, Muhbir'de yazan Ziya Paşa Kıbrıs Mutasarrıllığına tayin edilirken, Ali Suavi de Kastamonu'ya sürüldü (25 Şubat 1867). Ali Suavi Kastamonu'da iki buçuk ay kadar gözetim altında kaldı. 


Kastamonu'dayken Mustafa Fazıl Paşa'nın ısrarlı daveti üzerine, gizlice Kastamonu'dan ayrılarak İstanbul'a geldi ve Courrier d'Orient gazetesinin sahibi Jean Pietri'nin yardımıyla Avrupa'ya kaçtı (22 Mayıs 1867). “Meşrutiyeti tesis ve umumi ıslahat icrasını temin” amacı etrafında, “ittifak-ı hamiyet” adı altında kurulan cemiyete Ali Suavi böylece M. 
Fazıl Paşa'nın yardımıyla kaçtığı Paris'te katılmıştır. 


Paris'te Mustafa Fazıl Paşa ve diğer firariler Namık Kemal, Ziya Paşa ve diğerleriyle yapılan toplantıdan sonra, burada alınan karar üzerine Muhbir gazetesini çıkarmak için Londra'ya gitti. Bu arada onun tesirini ortadan kaldırmak üzere Namık Kemal ve Ziya Paşa taralından yine Londra'da Hürriyet Gazetesi'nin yayımına başlandı. (29 Haziran 1868) 


Suavi, Londra'da yayımladığı ilk gazete olan Muhbir'de kaleme aldığı yazılarında, dönemin üzerinde en çok tartışılan meşveret olgusu üzerinde duracaktır. 
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Ali Suavi'nin çıkardığı Muhbir Gazetesi 


Gazetenin, daha ilk nüshalarından itibaren kararlaşurılmış hedeflerin dışına çıktığı görüldü. Bu yüzden Yeni Osmanlılar ve diğer erkân ile arası bozuldu. Namık Kemal ve Ziya Bey'in desteklerini çekmeleri üzerine gazete kapanmak zorunda kaldı. 


31 Ağustos 1867 ve 3 Kasım 1868 arasında Londra'da 50 
sayı yayımladığı Muhbir gazetesi Avrupa'da yayınlanan ilk Türk gazetesi olarak basım tarihimizin önemli dönüm noktalarından birini oluşturur. 


Onun meşrutiyet yazılarında meseleleri İslami normlara dayandırmaya çalıştığını görürüz. Meşrutiyetin karşılığı olarak kullandığı ıstılah (usul-ü meşveret) dahi İslamidir. 
Keyfi idareyi reddeden Suavi, pek tabii olarak, bu rejimin zıddı olan usul-ü meşvereti İslami klişeler doğrultusunda müdafaa edecektir. Ona göre dahildeki sorunların sebeplerinden birisi de “fakı-ı meşverettir” (meşveretin azlığıdır). 
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Suavi'nin meşrutiyetin ve alı birimlerinin, İslamiyev'in özünde var olduğunu ve bunların zamanla terk edildiğini açıklayan yazılarında, üzerinde durduğu diğer bir konu ise usulü meşverelin devlet sisteminde uygulanış şekli olan meclistir: 


“Elhasıl hükümet-i İslamiye şura üzere tertip olunmuştur. Milletle istişare eden devlet terakki eder. Ne güzel hükümettir o ki, varidat ve sarfiyau birkaç kimsenin eline kalmayıp umumunun, yani millet tarafından intihap olunmuş beş altı yüz zevatın nezareti altında buluna ve israf vuku bulundurulmaya.” 


Muhbir gazetesinde: 


“Meşveret meclisi olmadıkça devlet yaşamaz.” diyen Suavi: 


“Kurumsallaşmış bir devlette meclis yapı taşıdır, o yerinden oynadığı zaman devlet zarar görür ve tebaanın hakları muhafaza edilemez olur.” fikrini işler. 


“Zira mahküm-ı tabiat himaye olunmak ister; vüzera hâkim, tebaa mahküm, hani hâmi?” 


Suavi, hürriyet kavramını irdelerken insan hürriyeti- nin her otoritenin üstünede olduğu fikrini ortaya atar. Bir insanın diğerine tahakküm etmesine, her ne surette olursa olsun karşı çıkar. Bu bağlamda milletin yapısının meşruti idareye uygunsuzluğu iddiasını eleştirir. Büyük bir medeniyetin sahibi olan Müslümanların, her milletten çok meşruti idareye layık oldukları tezini savunur. Meşruti idare sistemine geçmenin Avrupa kanunlarını kabul etmek anlamına gelmeyeceğini, Dört Halife ve Kanuni dönemindeki bazı uygulamalarla örneklendirerek açıklar. 
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Yeni bir medeniyeti kavramak ve benimsemek güçlüğü ile karşı karşıya olan bu dönem aydınlarının, birçoğunda olan fikri değişimler, Ali Suavi'nin hayatında belirgin derecede vardır. Avrupa'da çıkardığı Ulüm Gazetesi devresinde Suavi'nin meşrutiyet anlayışında bazı değişmeler olmakla beraber, o, yine de bir millet meclisi kurulmasından yanadır. Ancak bu meclisin seçilme şekli ve bütün devlete şamil olması konusunda ciddi tereddütleri vardır. 


Demokrasiyi, monarşi ve aristokrasi rejimlerine tercih eden Suavi, İslamiyet'in ilk devirlerinde ümmetin rey'ine dayalı bir yönetim şekli bulunduğu söyler: 


“Evail-i İslam'da şekl-i hükümet demokrasi idi, yani padişah, sultan, melik yok, müsavat var idi.” 


Suavi, bu manada yorumladığı demokrasi anlayışının, ahlak ve faziletin hâkim olduğu bir toplumda uygulanabileceğini ifade eder. Sahabelerin doğrudan yönetime katıldıklarını ancak onlarda: 


“Hüsn-i ahlaktan başka tanzimat yok, hasılı olanlar Allah adamları idiler.”der. 


Suavi, Avrupa'daki çevrelerinin tesiriyle geri adım atarak Osmanlı Devleti'nin o günkü mevcut yapısındaki konjonktür gereği Avrupa'daki meşruti uygulamaları kaldıramayacağı kararına varmıştır. Bu gelişmeler sonucunda despotizme, şiddetle karşı çıkan Suavi, “meşruti monarşi” yönetimini benimsemiştir. 


Avrupa'ya kaçtığı ilk yıllarda ihtilalci bir tavır sergileyen Suavi, 1876 yılında yurda döndüğünde tam manasıyla muhafazakâr ve saltanatçıdır. Bu dönemde padişah Il. Abdülhamid ile iyi ilişkiler içerisindedir. 


Faruk Yılmaz 21 


Ali Suavi, Londra'da tanıştığı bir İngiliz kadınla, Marie Stewar Lugh ile evlendi, bundan dolayı da pek çok saldırıya uğradı. Yine Suavi, İstanbul'da saraya bilgi verdiği ileri sürülerek Yeni Osmanlılar arasında tecrit edildi. Hatta Namık Kemal onun için şu dörtlüğü bile yazmıştı: 


“Suavi dedikleri o küçük adam 
Paris'te oturmuş yanında madam 
Biz anı adam sandık o da mı cüdam 


Aman yalnız kaldı Mustafa Paşa.” 


Ali Suavi, Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilmesinden sonra (1877) İstanbul'a geri döndü. Sultan İkinci Abdülhamid Han'ın mabeyn feriki olan Said Paşa'nın yardımı ile Galatasaray Sultanisi'ne müdür tayin edildi. 


Kötü idaresi ile mektebi karıştırması, perişan tavırları ve Türk halkının örf ve âdetlerine uymayan davranışları yüzünden kısa zaman sonra bu görevden azledildi. 


Bu olaydan sonra Abdülhamid Han'a ve idaresine düşman kesilen Ali Suavi, sultanı tahttan indirmeye ve yerine V. Murad'ı padişah yapmaya karar verdi. Bu konuda İngilizlerin de desteğini sağladı. Bunun için gizli olarak çalışmaya başladı. 


Meclisi feshedip anayasayı askıya alan 11. Abdülhamid'in bir baskı rejimine yöneldiğini gören Ali Suavi, Rumeli göçmenleri arasında örgütlenme çalışması yaparak 150 kadar kişiyi silahlandırdı. Amacı Çırağan Sarayı'nda “kales hayatı” süren eski padişah V. Murad'ı bir baskınla kurtarmak ve yeniden tahta geçirmekti. Akli dengesi yerinde olmadığı gerekçesiyle tahttan indirilen Murad'ın sağlığının düzeldiği söyleniyordu. 
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20 Mayıs 1878'de silahlanmış olarak teknelere doluşan 
Ali Suavi ve adamları Üsküdar tarafından yola çıkarak Boğazı geçtiler ve Çırağan Sarayı'na çıkartma yaptılar. Böyle bir şeyi hiçbir şekilde beklemeyen saray görevlilerini etkisizleştiren Ali Suavi ve adamları Murad'ın kapalı olduğu bölüme de girerek eski padişahı kendileriyle birlikte gelmeye ikna etmeye çalıştılar. Ancak ortaya çıkan kargaşadan büyük bir korkuya kapılan ve ne olduğunu anlayamayan eski padişah asilere direndi ve onlarla gelmeyi reddetti. 


V. Murad'ı ikna edebilseler geldikleri teknelerle tekrar Anadolu yakasına dönecekler ve orada yeni padişahı ilan edeceklerdi. Ancak akli dengesi zaten pek yerinde olmayan eski padişah asilerle iş birliği yapmayınca bütün plan suya düştü. 


Tam o sırada Çırağan'a baskın yapan Abdülhamit'in Beşiktaş Muhafızı Yedi-sekiz Hasan Paşa, Ali Suavi ve adamlarına karşı zaptiyeler ve askerlerle saldırıya geçti. Çıkan çatışma esnasında Ali Suavi'nin kafasına elindeki kalın sopayla vuran Paşa bu “sarıklı ihtilalci”yi cansız yere sererken adamlarından da 60 kadarını öldürerek Osmanlı tarihindeki bu ilginç ihtilal girişimini bastırdı. 


A, 


Ali Suavi ve Yedi-Sekiz Hasan Paşa 
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Okuma yazması olmadığı için imzasını atarken yaptığı şekil Arapça yedi ve sekiz rakamlarına benzediği için “Yedi-sekiz Hasan Paşa” diye adlandırılan bu cahil adam, bir süre Avrupa'da yaşamış, pek çok eser vermiş ve ülkenin en önemli eğitim kurumunun da müdürlüğünü yapmış Ali Suavi'yi bir sopa darbesiyle öldürünce sanki meydan savaşı kazanmış büyük bir kumandan gibi Il. Abdülhamit tarafından “müşir” rütbesiyle ödüllendirildi. Ali Suavi ise, belki de “Vatan Şairi” Namık Kemal'le atışmış olmasının da etkisiyle, tarihin unutulup giden isimleri arasındaki yerini aldı (1878). Yıldız Sarayı civarında bir yere gömüldü. Bugün yeri kaybolmuştur. İngiliz olan karısı Marie, olay gecesi yalıda bulunan belgeleri yaktıktan sonra derhâl kendisini bekleyen gemi ile Londra'ya kaçtı. 


Ali Suavi, daima ön safta bulunmak isteyen, övülmeyi seven, yalan söylemekten çekinmeyen ve dostluğuna güvenilmeyen bir kişiliğe sahipti. Onun bu şahsiyetini iyi değerlendiren İngilizler, kendisini istedikleri biçimde yetiştirmişler ve kullanmışlardır. Nitekim o, rejim meselesinde İngiliz parlamentarizmine benzeyen bir meşrutiyet arzusunu daimi olarak dile getiriyordu. 


Diğer taraftan klasik medrese tahsili bile görmeyen Suavi, belli çevrelerce muhaddis ve hatta müctehid gibi gösterilmeye çalışılmıştır. Suavi, dinde reform yapmak gerektiğini, hutbenin her milletin kendi dilinde okunmasını ısrarla savunmuştur. Suavi'nin bu fikirleri daha sonra Cemaleddin Efgani adlı yine bir İngiliz ajanı tarafından geliştirilecektir. 


Namık Kemal'in Abdülhak Hâmid'e gönderdiği bir mektubunda, Ali Suavi hakkında söylediği şu sözler bir hayli düşündürücüdür: 
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“Ali Suavi hiç de senin tahminin gibi bir adam değildi. 
Bir çehre nümayişine aldanmışsın. Onunla iki sene arkadaşlık ettim. O öyle bir adamdı ki, garazkâr ve dünyada misli görülmedik bir şarlatandı. Ben her şeye öyle kolay inanmadığım hâlde, bana kendini yedi-sekiz dil biliyormuş gibi gösterdi. O kadar cahil, cehaletiyle beraber o kadar mağrurdu. Türkçe üç satır bir şey yazsa, aleme maskara olurdu.” 


Ali Suavi, hayatı boyunca çok atak, her an galeyan hâlindeki “impulsif” mizacıyla birçok devlet, siyaset ve kültür adamı ile boğuşmuş ve bu yüzden pek çok düşmanı olmuştur. Nihayet son çağ Türk tarihine Çırağan Vakası'nın tertipçisi ve kurbanı olarak, neticesi belli olan ümitsiz bir isyan hareketinin “sarıklı ihtilalcisi” olarak geçecektir. 


Tanzimat sonrası yazar ve fikir adamlarının büyük bir kısmı kültürlü ve zengin ailelerden geldikleri halce Ali Suavi halk tabakasına çıkmış ve kendi kendisini yetiştirmek suretiyle edebiyat ve kültür çevrelerince yer almıştır. 


Klasik bir medrese tahsili ve düzenli bir eğitim görmeyen Ali Suavi felsefeden filolojiye, tarihten coğrafyaya, edebiyattan politikaya, sosyolojiden iktisada ve dini ilimlere kadar birçok konu ile meşgul olmuş tam manasıyla bir “ansiklopedist” şahsiyettir. Devrin diğer yazar ve fikir adamlarının çoğu gibi oda Osmanlı birliğine inanmış ve daha çok ittihâd-ı İslam ideolojisini savunmuştur. Büyük ölçüde Şark kültürüyle yetişmiş olan Ali Suavi, çok sathi de olsa Batı kaynaklı bazı yeni fikirleri öğrendikten sonra kendine göre bir terkip yapmaya çalışmış, bu arada Türkçü görüşler de ileri sürmüştür. Makale ve kitapları dikkatle incelendiğinde insicamlı bir kafaya sahip olmadığı görülen Ali Suavi'nin hayatında olduğu gibi savunduğu fikirlerde de birçok 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tezatlar vardır. Gençlik yıllarında camilerde halka ateşli vaazlar veren, bir ara “muhaddis” olarak tanınan, hatta Avrupa'da bulunduğu sırada bile başından sarığını çıkarmayan Ali Suavi, mesela, “Yarım Fakih Din Yıkar” (Ulüm, nr. 17, 29 Muharrem 1287) gibi bazı makalelerinde, devlet idaresinde din ile dünya işlerinin birbirinden tamamen ayrılması gerektiğini savunarak laikliği müdafaa eder. Ona göre medeni bir devlet birtakım kelime oyunlarıyla değil coğrafya, iktisat ve ahlak bilgisiyle idare edilebilmektedir. 
Bu yüzden, Osmanlılardaki devlet yönetiminin şer'i esaslara dayanmadığını öne sürerek hilafet müessesesine karşı çıkarken monarşi adını verdiği mutlakıyet rejimi yerine parlamento esasına dayalı meşruti sistemi savunur. Ancak bir zaman sonra, hâkim nüfus olan Türk unsurunun bütün nüfusun sadece yüzde otuzunu teşkil ettiği bir memlekette meşrutiyet ilan edilemeyeceğini anlayarak bu fikrinden vazgeçmiş görünür. 


Ali Suavi hilafetin ne muhafazasına ne de yıkılmasına taraltardır; çünkü ona göre hilafet adıyla bir müessese mevcut değildir. 


“Kudret-i Siyâsiyye der Düvel-i İslâmiyye” (Ulüm, rr. 16, 
15 Muharrem 1287) adlı makalesinde Hz. Peygamberin hilafet adı altında bir vekâlet makamı kurmadığını, bu yüzden hiç kimsenin “halife-i Resülullah” olamayacağını, halife tabirinin “halef manasında yalnızca Hz. Ebü Bekir'e ait bir unvan olduğunu” söyler. Monarşi dediği ferdi saltanat ve mutlakıyele karşı da cephe alan Ali Suavi, “Demokrasi” (Ulüm, nr. 18, 15 Safer 1287) adlı makalesinde ise İslam devletinin başlangıçta cumhuriyetle idare edildiğinden bahsederek mutlakıyet yerine “usül-i meşveret” i istediğini açıklar. 


26 Jön Türkler ve İtuihat ve Terakki (1860-1926) 


Ali Suavi'nin bilinen eserleri: 


- Kamusü'l-Ulum ve'l-Maarif (İlimler ve Eğitim Sözlüğü), Paris,1870 


- Ali Paşa'nın Siyaseti (İstanbul'da, 1907'de basılmıştır.) 
- Defter-i Â'mâl-i Âli Paşa (Ali Paşa'nın Hatırat, Paris,?) 


- Hukuku'ş-Şevari (Belediye Kanunnamesi, İstanbul, 1908'de yayımlandı.) 


- Hive Hanlığı í 


b. Namık Kemal 


21 Aralık 1840'ta Tekirdağ'da doğdu, 2 Aralık 1888'de 
Sakız Adası'nda öldü. Asıl adı Mehmed Kemal'dir, Namık adını ona şair Eşref Paşa vermiştir. Babası, 11. Abdülhamid 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döneminde müneccimbaşılık yapmış olan Mustafa Asım Bey'dir. Annesini küçük yaşında yitirince çocukluğunu dedesi Abdüllâtif Paşa'nın yanında, Rumeli ve Anadolu'nun çeşitli kentlerinde geçirdi. Bu yüzden özel öğrenim gördü. Arapça ve Farsça öğrendi. 18 yaşlarında İstanbul'a babasının yanına döndü. 1863'te Babıali Tercüme Odası'na kâtip olarak girdi. 


Dört yıl çalıştığı bu görev sırasında dönemin önemli düşünür ve sanatçılarıyla tanışma olanağı buldu. 1865'te kurulan ve daha sonra Yeni Osmanlılar Cemiyeti adıyla ortaya çıkan İttifak-ı Hamiyet adlı gizli derneğe katıldı. Bir yandan da Tasvir-i Efkâr gazetesinde hükümeti eleştiren yazılar yazıyordu. Gazete, Yeni Osmanlılar Cemiyeti'nin görüşleri doğrultusunda yaptığı yayın sonucu 1867'de kapatıldı. Namık Kemal de İstanbul'dan uzaklaştırılmak için Erzurum'a vali muavini olarak atandı. Bu göreve gitmeyi çeşitli engeller çıkarıp erteledi ve Mustafa Fazıl Paşa'nın çağrısı üzerine Ziya Paşa'yla birlikte Paris'e kaçtı. Bir süre sonra Londra'ya geçerek M. Fazıl Paşa'nın parasal desteğiyle Ali Suavi'nin Yeni Osmanlılar adına çıkardığı Muhbir gazetesinde yazmaya başladı. Ama Ali Suavi'yle anlaşamaması üzerine Muhbir'den ayrıldı. 


1868'de yine M. Fazıl Paşa'nın desteğiyle Hürriyet adı altında başka bir gazele çıkardı. Çeşitli anlaşmazlıklar sonucu, Avrupa'da desteksiz kalınca, 1870'te zaptiye nazırı Hüsnü Paşa'nın çağrısı üzerine İstanbul'a döndü. Nuri, Reşat ve Ebüzziya Tevlik beylerle birlikte 1872'de İbret gazetesini kiraladı. Aynı yıl burada çıkan bir yazısı üzerine gazete hükümetçe dört ay süreyle kapatıldı. Namık Kemal yine İstanbul'dan uzaklaştırılmak için Gelibolu Mutasarrıflığına atandı. Orada yazmaya başladığı Vatan Yahut Silistire oyunu, 1873'te Gedikpaşa Tiyatrosu'nda sahnelendiğinde halkı coşturup olaylara neden oldu. 
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Bu haberi İbret gazetesinin yazması üzerine o sırada İstanbul'a dönmüş olan Namık Kemal birçok arkadaşıyla birlikte tutuklandı. Bu kez kalebentlikle Magosa'ya sürgüne gönderildi. 1876'da 1. Meşrutiyet'in ilanından sonra İstanbul'a döndü. 


Şura-yı Devlet (Danıştay) üyesi oldu. Kanun-i Esâsi'yi (Anayasa) hazırlayan kurulda görev aldı. 1877 Osmanlı-Rus Savaşı çıkınca 11. Abdülhamid'in Meclis-i Mebusan'ı kapatması üzerine tutuklandı. Beş ay kadar tutuklu kaldıktan sonra Midilli Adası'na sürüldü. 1879'da Midilli mutasarrıfı oldu. Aynı görevle 1884'te Rodos, 1887'de Sakız Adası'na gönderildi. Ertesi yıl burada öldü ve Gelibolu'da Bolayır'da gömüldü. 


Namık Kemal ilk şiirlerini çocuk denecek yaşlarda yazmaya başlamıştır. İstanbul'a geldikten sonra eski ve yeni kuşaktan şairlerin bir araya gelerek kurdukları Encümen-i Şuârâ'ya ve kimi Divan şairlerine nazireler yazmıştır. 
Şinasi'yle tanışıncaya değin, şiirlerinde tasavvuf etkileri görülür. Bu dönemde özellikle Yenişehirli Avni, Leskofçalı Galib gibi şairlerden etkilenmiştir. 


Şinasi'yle tanışmasından sonra şiirlerindeki içerik de değişmiştir. Günlük konuşma dilinden alıntıların yanı sıra, o zamana değin geleneksel Türk şiirinde görülmemiş olan; 


“Hürriyet kavgası”, 
“Esaret zinciri”, 
“Vatan”, 


“Kalb-i millet” gibi yepyeni kavramlarla birlikte, doğrudan doğruya düşüncenin aktarılmasını amaçlayan bir tür “manzum nesir” oluşturmuştur. 
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Bosna-Hersek Savaşları, 93 Savaşı gibi olayların yarattığı sonuçlar, onun yazdığı vatan şiirlerini etkilemiştir. Bu şiir- 


lerin en tanınmışları arasında “Vâveyla”, “Vatan Mersiyesi”, “Vatan Şarkısı” ve “Hürriyet Kasidesi” yer alır. 


Namık Kemal şiirleriyle şiir tekniğine büyük bir katkıda bulunmuş sayılmazsa da o günler için alışılmamış diri bir sesle konuşmuş olması ve yapıtlarına kattığı yeni kavramlarla Türk şiirini Divan şiirinin edilgen edasından kurtarmıştır. Bütün bu nitelikler onun Vatan Şairi olarak anılmasına yol açmıştır. 


Tiyatro türüne özellikle önem veren Namık Kemal, altı oyun yazmıştır. Bir yurtseverlik ve kahramanlık oyunu olan Vatan Yahut Silistire yalnız ülke içinde değil, Avrupa'da da ilgi uyandırmış ve beş dile çevrilmiştir. Magosa'dayken yazdığı Gülnihal'de baskıya ve zulme karşı duyduğu tepkiyi dramatik bir biçimde dile getirmiştir. Oyunun sahnelenmesinde pek çok bölüm sansür tarafından çıkarılmıştır. 


Namık Kemal yine Magosa'da yazdığı Akif Bey'de, yurtsever bir deniz subayının göreve koştuğu sırada karısının kendisine bağlılık göstermeyişini anlatırken, ahlaksal bir yorum da getirir. 


Zavallı Çocuk'ta görücü yoluyla evlenmeye karşı çıkar. 
On beş perdelik Celalüddin Harzemşah, Namık Kemal'in en beğendiği yapıtı olarak bilinir. Oyun, Moğollara karşı İslam dünyasını koruyan Celalüddin Harzemşah'ın kişiliği çevresinde gelişir. Bu yapıtta Namık Kemal, İslam birliği düşüncesini kapsamlı bir biçimde sergilemiştir. 


Namık Kemal'in ilk romanı olan İntibah, 1876'da yayımlanmıştır. Ruhsal çözümlemelerinin, bir olayı toplumsal ve bireysel yönleriyle görmeye çalışmasının yanı sıra, dış 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dünya belimlemeleriyle de İntibah, Türk romanında bir başlangıç sayılabilir. Eleştirmenler Namık Kemal'in bu romanda yüksek bir edebi düzey tutturamadığı görüşünde birleşirler. 


Namık Kemal 


Dört yıl sonra yayımladığı Cezmi, tarihsel bir romandır. 
Kırım Şehzadesi Adil Giray'ın yaşadığı aşk ve Cezini'nin onu kurtarmak isterken geçirdiği serüvenlerle gelişen romanda, Namık Kemal'in tam anlamıyla Avrupa Romantizmi'nin etkisinde olduğu izlenir. 


Namık Kemal'in yaşamı boyunca ilgi duyduğu alanlardan birisi de tarihtir. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş ve yükseliş dönemlerini anlattığı Devr-i İstila yayımlandığında büyük ilgi görmüştür. 1872'de çıkan Evrak-ı Parişan'da, Selahaddin Eyyubi, Fatih gibi tarihi kişilikleri; Barika-i Zafer'de İstanbul'un alınışını anlatır. 


Ahmed Nâfiz takma adıyla yayımladığı Silistire Muhasarası ve Kanije, yine Osmanlı tarihine ilişkin kahramanlık olaylarını ele alan kitaplardır. 
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Namık Kemal ve Ziya Paşa'nın çıkardıkları Hürriyet Gazetesi 


Namık Kemal'in, tarih konusunda en kapsamlı çalışması olan Osmanlı Tarihi'nde, Hammer'in etkisinde kaldığı, yapıtın bilimsel olmaktan çok, eğitici değer taşıdığı konusunda görüşler ileri sürülmüştür. Yarın kalan bu yapıtın ilk basımı 11. Abdülhamid tarafından yasaklanmıştır. 1975'te yayımlanan Büyük İslam Tarihi adlı yapıtındaysa Namık Kemal, İbn Haldun, İbn Rüşd gibi yazarlardan yararlanmış olduğunu belirtmiştir. 


Namık Kemal romanı ve tiyatroyu toplumsal yaşama soktuğu gibi, edebiyat eleştirisini de Türkiye'ye ilk getiren kişilerden biri olmuştur. En önemli eleştiri yapıtları Tahrib-i Harâbât ile Takip'dir. Eleştirilerinde canlı, dolaysız bir üslup kullanmışlır. 


Tahrib-i Hlarâbât, Ziya Paşa'nın Harâbât adlı güldestesine karşı yazılmış sert bir eleştiri niteliğindedir. Takip de yine aynı güldestenin ikinci cildini eleştirir. 


Mukaddime-i Celal eleştirisinde Namık Kemal, Batı edebiyalı ile Doğu edebiyatını karşılaştırmış, tiyatro, roman türleri üstünde durmuştur. Namık Kemal gazeteci olarak da Türk kültürü içinde önemli bir yer alır. Döneminin hemen hemen bütün yenilik yanlısı ve ilerici gazetelerinde yazmıştır. 
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Siyasal ve toplumsal sorunlardan edebiyat, sanat, dil ve kültür konularına dek çok çeşitli alanlarda yazdığı makalelerin sayısı 500 kadardır. Bunlarda düzyazıdaki üstün yeteneğini ortaya koyduğu ve çok etkili bir üslup yarattığı kabul edilir. 


Hürriyet Kasidesi 


Görüp ahkâm-ı asrı münharif sıdk u selametten Çekildik izzet ü ikbal ile bab-ı hükümetten 


Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten Mürüvvet-mend olan mazluma el çekmez ianetten 


Hakir olduysa millet şanına noksan gelir sanma Yere düşmekle cevher sakıt olmaz kadr ü kıymetten 


Vücudun kim hamir-i mâyesi hâk-i vatandandır 
Ne gam rah-ı vatanda hak olursa cevr ü mihnetten 


Muini zalimin dünyada erbab-ı denaettir 
Köpektir zevk alan sayyad-ı bi-insafa hizmetten 


Hemen bir feyz-i baki terk eder bir zevk-i faniye Hayatın kadrini âli bilenler hüsn-i şöhretten 


Nedendir halkta tul-i hayata bunca rağbetler Nedir insana bilmem menfaat hıfz-ı emanetten 


Cihanda kendini her ferdden alçak görür ol kim Utanmaz kendi nefsinden de ar eyler melametten 


Felekten intikam almak demektir ehl-i idrake Edip tezyid-i gayret müstefid olmak nedametten 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Durup ahkam- nusret ittihad-ı kalb-i millette Çıkar asar-ı rahmet ihtilaf-ı rey-i ümmetten 


Eder tedvir-i alem bir mekinin kuvve-i azmi Cihan titrer sebat-ı pay-ı erbab-ı metanetten 


Kaza her feyzini her lutfunu bir vakt için saklar Fütur etme sakın milletteki za'f u betaetten 


Değildir şir-i der-zencire töhmet acz-i akdamı Felekte baht utansın bi-nasib- erbab-ı himmetten 


Ziya dür ise evc-i rif'atinden iztirâridir 
Hicâb etsin tabiat yerde kalmış kabiliyetten 


Biz ol nesl-i kerim-i düde-i Osmaniyânız kim Muhammerdir serâpâ mâyemiz hün-ı hamiyetten 


Biz ol âl-i himem erbâb-ı cidd ü içtihâdız kim Cihangirâne bir devlet çıkardık bir aşiretten 


Biz ol ulvi-nihâdânız ki meydân-ı hamiyette 
Bize hâk-i mezar ehven gelir hâk-i mezelletten 


Ne gam pür âteş-i hevl olsa da gavgâ-yı hürriyet 


Kaçar mı merd olan bir can için meydân-ı gayretten 


Kemend-i can-güdâz-ı ejder-i kahr olsa cellâdın Müreccahtır yine bin kerre zencir-i esâretten 


Felek her türlü esbâb-ı cefasın toplasın gelsin Dönersem kahbeyim millet yolunda bir azimetten 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Anılsın mesleğimde çektiğim cevr ü meşakkatler Ki ednâ zevki aladır vezâretten sadâretten 


Vatan bir bi-vefâ nâzende-i tannâza dönmüş kim Ayırmaz sâdıkân-ı aşkını âlâm-ı gurbetten 


Müberrâyım recâ vü havfden indimde âlidir Vazifem menlaatten hakkım agrâz-ı hükümetten 


Civânmerdân-ı milletle hazer gavgâdan ye bidâd Erir şemşir-i zulmün âteş-i hün-i hamiyetten 


Ne mümkün zulm ile bidâd ile imhâ-yı hürriyet Çalış idrâki kaldır muktedirsen âdemiyetten 


Gönülde cevher-i elmâsa benzer cevher-i gayret Ezilmez şiddet-i tazyikten te'sir-i sıkletten 


Ne efsunkâr imişsin ah ey didâr-ı hürriyet Esir-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esâretten 


Senindir şimdi cezb-i kalbe kudret setr-i hüsn etme Cemâlin ta ebed dür olmasın enzâr-ı ümmetten 


Ne yâr-ı cân imişsin ah ey ümmid-i istikbâl Cihanı sensin azad eyleyen bin ye's ü mihnetten 


Senindir devr-i devlet hükmünü dünyaya infâz et Hüdâ ikbâlini hıfzeylesin hür türlü âfetten 


Kilâb-ı zulme kaldı gezdiğin nâzende sahrâlar Uyan ey yâreli şir-i jeyân bu hâb-ı gafletten 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SEÇME KITALAR 


I 

Eylemem ölsem de kizbi ihtiyar, 
Doğruyu söyler gezer bir şairim. 
Bir güzel mazmun bulunca, Eşrala, 
Kendimi hicveylemezsem kâfirim! 


II 

Kabrimi kimse ziyaret etmesin Allah için, Gelmesin reddeylerim billahi öz kardeşimi. 
Gözlerim ebna-yi ademden o rütbe yıldı kim, İstemem ben fatiha, tek çalmasınlar taşımı 


MI 

Vakt-i, istibdatta söz söylemek memnu idi; Ağlatırtırdı ağzını açsan hükümet ananı! 
Devr-i hürriyetdeyiz şimdi, değişti kaide. 
Söyletirler evvela, sonra s..ler ananı! 


IV 

Çekdiğim çevr ü cefanın sebebinden sorma 
Deme kim: -Badıhave menkabe dellalı budur! 
Habs ile, nefy ile, işkence ile ömür geçer, 

İşte Türkiye'de şair olanın hâli budur! 


V 

Vükela kabrine heykel dikelim şöyle yazıp 
Ki: ‘Bunun hal-i hayatna yeri münhal idi Sanmayın yavm-i vefatında bilindi kadri Sağlığında yine bu böylece bir heykel idi 


35 


36 Jön Türkler ve İttihat ve Terakki (1860-1926) 


VI 

Padişahım, bir dirahta döndü kim guya vatan, Daima bir baltadan bir şahıhali kalmıyor: 

Gam değil amma bu mülkün böyle elden gitmesi, Gitgide zulmetmeğe elde ahali kalıyor 


VATAN ŞARKISI 

Âmâlimiz efkârımız ikbâl-i vatandır 
Serhadimize kal'a bizim hâk-i bendedir Osmanlılarız ziynetimiz kanlı kefendir 
Gavgâda şehdetle bütün kâm alırız biz Osmanlılarız can verir nâm alırız biz 


Kan ile kılıçtır görünen bayrağımızda 

Can korkusu geçmez ovamızda dağımızda 
Her güşede bir şir yatar toprağımızda 
Gavgâda şehdetle bütün kâm alırız biz Osmanlılarız can verir nâm alırız biz 


Top patlasın ateşleri etrafa saçılsın 

Cennet kapusu can veren ihvâna açılsın 
Dünyada ne bulduk ki ölümden de kaçılsın 
Gavgâda şehdetle bütün kâm alırız biz Osmanlılarız can verir nâm alırız biz 
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Eserleri: 
Oyun: 


Vatan Yahut Silistre, 1873 (yeni harflerle, 1940) Zavallı Çocuk, 1873 (yeni harflerle, 1940) 

Akif Bey, 1874 (yeni harflerle, 1958) 

Celalüdein Harzeınşah, 1885 (yeni harflerle, 1977) 
Kara Belâ, 1908 


Roman: 


İntibah, 1876 (yeni harflerle, 1944) 
Cezmi, 1880 (yeni harflerle, 1963) 


Eleştiri: 


Tahrib-i Harâbât, 1885 

Takip, 1885 

Renan Müdafaanamesi, 1908 (yeni harflerle, 1962) 
İrfan Paşa'ya Mektup, 1887 

Mukaddime-i Celal, 1888 


Tarih: 


Devr-i İstila, 1871 

Barika-i Zafer, 1872 

Evrak-ı Perişan, 1872 (yeni harflerle, 1973) 

Kanije, 1874 

Silistire Muhasarası, 1874 (yeni harflerle, 1946) Osmanlı Tarihi, (6.s.), 1889 (yeni harflerle, 3 cilt, 1971- 
1974) 

Büyük İslam Tarihi, (6.s.), 1975 
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Çeşitli: 


Rüya, 1893 
Namık Kemal'in Mektupları, Ö.F. Akün (yay.), 19727 


c. Ziya Paşa 


1829'da İstanbul'da doğdu, 17 Mayıs 1880'de Adana'da yaşamını yitirdi. Asıl ismi “Abdülhamid Ziyaüddin”dir. 
Galata Gümrüğü'nde kâtiplik yapan Erzurumlu Feridüddin Efendi'nin oğludur. Bayezit Rüştiyesi'ni bitirdi. Özel derslerle Arapça, Farsça öğrendi. Bir süre Sadaret Mektubi Kalemi'nde çalıştı. 1855'te Mustafa Reşid Paşa aracılığıyla sarayda Mabeyn Kâtipliği'ne atandı. Bu sırada Fransızca öğrendi. Ali Paşa sadrazam olunca saraydan uzaklaştırıldı. 1861'de Kıbrıs, 1863'te Amasya mutasarrıfı ve Meclis-i Vâlây-ı Ahkâm-ı Adliye üyesi oldu. 


1865'te Yeni Osmanlılar Cemiyeti'ne katıldı. Yeniden Kıbrıs'a atanınca 1867'de Namık Kemal ile birlikte 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Hayatı ve Eserleri, İÜEF Y., İstanbul, 1948; Tanpınar, Ahmet Hamdi: XIX. 
Asır Türk Edebiyatı Tarihi, s: 342-444, Çağlayan Y, İst.,1988; İnal, İbnü'l-Emin Mahmut Kemal: Son Asır Türk Şairleri, c: Il, s: 818-834, Dergah Y. İst., 1988; Kısakürek, Necip Fazıl: Namık Kemal, Sebil Y., İst; Kuntay, M. Cemal: Namık Kemal, c.: 1, İst., 1944, c.: Il, İst., 1949; (Ergun), Saadettin Nüzhet: Namık Kemal Hayatı ve Şiirleri, İst.,1933; Sungu, İhsan: Namık Kemal, İst., 1941; Kocakaplan, İsa: Namık Kemal, Timaş Y., İst., 1999; Banarlı, N. Sami: Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, 879-914, MEB Y., İst..1972; Kabaklı, Ahmet: Türk Edebiyatı, c.:l1, 5.:569-604, Türkiye Y., İst., 1973; Akün, Ö. Faruk: “Namik Kemal”, İA, c: IX, s.: 54-72, MEBY,, İst., 1993; Kutlu, Mustafa: “Namık Kemal”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, c.: VI, İst., 1986; Kocatürk, V. 
Mahir: Türk Edebiyatı Tarihi, s.:€648-670, Edebiyat Y., Ank.,1970; Aynı yazar: Namık Kemal'in Şiirleri, Ankara, 1966; “Hürriyet” (maddesi), Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, c.: 4, Dergah Y., İstanbul 1981; Gölpınarlı, Abdulbaki: Namık Kemal'in Şiirleri, İst., 1942; Tansel, Fevziye Abdullah: Namık Kemal'in Hususi Mektupları, c.: IV, TTK Y:, Ank. 1967,1969,1973,1986; T. 
C. Kültür Bakanlığı: Kim Kimdir Sitesi 
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Londra'ya kaçtı. Birlikte Yeni Osmanlıların yayın organı olan Hürriyet gazetesini yayımladılar. 


Namık Kemal'in ayrılmasından sonra gazetenin sorumluluğunu üstlendi. 18701e Cenevre'ye gitti. Ali Paşa'nın ölümünden sonra 187'de İstanbul'a döndü. 1872-1876 arasında Şuray-ı Devlet üyeliği ve Maarif müsteşarlığı yaptı. 
Anayasayı hazırlayan Kanun-i Esâsi komisyonunda görevlendirildi. 1. Meşrutiyet'in ilanından sonra 1877'de vezir rütbesiyle önce Suriye Valiliği'ne ardından Adana Valiliği'ne alandı. Adana'da yaşamını yitirdi. 


I. Abdülhamid yönetimine karşı özgürlükleri ve meşruliyeli savundu. Batılılaşma yanlısı, yenilikçi Tanzimat Edebiyatı'nın öncüleri arasında yer aldı. Namık Kemal ve Şinasi ile birlikte yeni Türk edebiyatının temellerini attı. 
Türk edebiyatının kendi geleneğine sahip çıkmasını istedi, şiir ve yazı dilinin halkın dili olması gerektiğini savundu. 


1839'da ilan edilen Tanzimat, her şeyden önce, “sosyal tenkit” düşüncesinden doğmuş bir harekettir ve onunla başlayan yeni bir edebiyat anlayışı da, bu temel düşünceye dayanmaktadır. Dönemin kendi adlarıyla anılan ilk edebi okulunu meydana getiren Şinasi, Namık Kemal ve Ziya Paşa'nın, çoğu kez birlikte yürüttükleri toplum, politika ve edebiyat üçgenindeki çalışmaların asıl amacı, Tanzimat'ın getirdiği dinamizmin halka açılına isteğidir. 


Batı kültürünü yakından izleyen Tanzimat dönemi edebiyatçıları, 1860'lı yıllardan sonra, Türk edebiyatının yenileşmesi gerektiğini açıkça savunmaya başladılar. Eski edebiyat anlayışının ortadan kalkması gerektiğine yönelik bu tenkitlerin, bir başka deyişle, şiirde eskiyi devam ettirenlerle yenilik taraftarları arasında geçen tartışmaların ana fikri, 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divan edebiyatının reddi ve buna karşılık Batı'daki örneklerine benzeyen yeni bir edebiyatın kurulması isteğidir. 


Şinasi'nin, Ruznâme-i Ceride-i Havâdis'te Said Çelebi ile giriştiği “Mes'ele-i Mebhüsetün Anha” tartışması, dönemin tenkit sahasındaki ilk örneği kabul edilir. Burada, dil ve edebiyatımız hakkındaki bazı görüşlerini ifade eden Şinasi'nin, bu türdeki en önemli çalışması, Fatin tezkiresinin yeni bir baskısını yapma girişimidir. Tenkidin edebi yenilik dönemindeki asıl temsilcisi ise Namık Kemal'dir. O, gazete ve dergilerdeki sosyal ve siyasi nitelikli hemen her yazısında, dönemin koşullarını irdeler ve çözüm yolları üretir. Edebi tenkitlerini de makale, kitap, mukaddime ve mektup yazdığı her fırsatta dile getirir. “Lisân-ı Osmâninin Edebiyatı Hakkında Bazı Mülâhazâtı Şâmildir” adlı yazısı, düşüncelerini derli toplu vermenin ötesinde, yeni edebiyatın ilk bildirisi sayılabilir. Bu makaleye “Bahâr-ı Dâniş”, “İntibâh” ve “Celâl” mukaddimelerindeki görüşlerini de eklemek gerekir. 


Namık Kemal, Tahrib-i Harâbât ve Takib'i bütünüyle tenkit için kaleme alır. “İrfan Paşa'ya Mektup” ve Mes-Prison Muâhezenâmesi'nin de girdiği bu daire, Ebüzziya Tevfik, Abdülhak Hâmid, Recaizade Mahmud Ekrem ve Sami Paşa-zade Sezai Bey'lere yazdığı mektuplarla oldukça genişler. Harâbât tartışmasında “menfûr-ı tabiat” olarak nitelediği divan edebiyatını, karşı bir tavırla, “edebiyât-ı sahiha” adınareddeden Namık Kemal'in bu hacimli eserine 


karşılık, Ziya Paşa, aynı hedefe tek hamlede, “Şiir ve İnşâ makalesiyle gitmek isteyecektir. 


Hayatının 41 yılını Tanzimat'ın getirdiği değişiklik ve yenilikler içerisinde geçiren Ziya Paşa dönemin “ikilik” ruhunu mizacında olduğu gibi, fikri ve edebi şahsiyetinde de 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bütünüyle yaşamıştır. Hakkında- F ki değerlendirmelerde bu durumu göz önüne almak, edebiyat tarihindeki yerini tespit etmek bakımından büyük önem taşır. 
Edebi şahsiyeti eskiye bağlılıkla yeniye taraltarlık arasında gidip gelen Terci-i Bend şairi, bu yüzden divan şiirinin son temsilcilerinden biri olarak kabul edildiği gibi, yeni edebiyatın da kurucuları arasında sayılır. 


Ziya Paşa 
Doğrusu, kendi kuşağı içerisinde klasik edebiyata en sadık kalanlardan biri olarak Ziya Paşa'yı, bir divan şairi gibi değerlendirmek ve bunun yanında edebi yeniliğin ilk döneminde oynadığı rolün hakkını vermektir. İsmail Habib'in dediği gibi, Avrupa'ya gitmeden önce koyu bir “edebiyât-ı kadime münşisi” (eski edebiyat şairi) olan Ziya Paşa, “Şiir ve İnşâ”ea ileri sürdüğü fikirleriyle zamanının ilerisinde düşünen bir adam olduğunu göstermiştir. 


Ziya Paşa, küçük yaşta şiire başladığını Harâbât Mukaddimesi'nde anlatırken, ilk şiir zevkini, lalasının tesiriyle Âşık Ömer, Âşık Kerem ve Âşık Garibi okuyarak aldığını söyler. Kaya Bilgegil, şairin, muhitiyle yakından ilgili olarak, şiir zevkinde bir değişim yaşadığını düşünmektedir. 
Nitekim, Sadâret Mektübi Kalemi'ne memur olduğunda, Ziya Bey'in aynı dairede çalışan tezkireci Fatin Efendi'den aruz dersleri aldığını Emil mukaddimesinden öğreniyoruz. 


Divanlar okumaya başlayan ve bu yüzden âşık edebiyatına duyduğu ilgiden uzaklaşarak, klasik edebiyata yönelen 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şairin inşası da, yine Kaya Bilgegil'e göre, bu Kalem'de bulunduğu sırada gelişmiş olmalıdır. Bu görevi sırasında Ziya Bey, dönemin büyük münşileri ve şairleriyle tanışır, zamanın “harâbât” âlemlerine iştiraki ile şöhret kazanır. 


Hayatının ilerleyen yıllarında Mabeyn'e kâtip olur, Fransızca öğrenerek Batı edebiyatını yakından tanımaya başlar. 
Yeni Osmanlılar Cemiyeti toplantılarının haber alınması üzerine Kıbrıs Mutasarrıllığı ile İstanbul'dan uzaklaştırılmak istenir. Ancak Ziya Paşa, Namık Kemal ile birlikte Paris'e firar eder. 


Süleyman Nazif'in deyimiyle, iki dost, bir süre sonra geçtikleri Londra'da, cemiyetin yayın organı Hürriyet gazetesini çıkararak siyasi mücadelelerini sürdürürler. Ziya Paşa, ünlü “Şiir ve İnşâ” makalesini burada, Hürriyet'in, 
7 Eylül 1868 tarihli 11. Sayısında yayımlar. “Şiir ve İnşâ” 
makalesine, niçin böyle bir konuyu ele aldığını açıklayarak başlayan Ziya Paşa, o günün şartlarında eğitim görmenin nazım ve nesirde güzel yazmayı öğrenmekle aynı anlama geldiğini belirtir. 

Ziya Paşa öncelikle şiirin genel bir tanımını yapar: Şiir, “kelâm-ı mevzün”dur; yani vezinli sözdür. Bunun yanı sıra, sonradan ortaya çıktığını söylediği, kaliyeye değinir ve eski Yunanlıların, yalnız vezni esas alarak kafiyeye önem vermediklerini ifade eder. Bu noktada Ziya Paşa, şiir sanatını, eski Yunan ve Latin edebiyatlarına kadar giderek, kaynağından ele almak istemektedir. Yine ona göre şiir, her toplumda görülen tabii bir sanattır ve bütün milletlerin kendi özelliklerini yansıtan şiirleri vardır. Bu düşünce çerçevesinde sözü Osmanlı şiirine getiren Ziya Paşa, 


“Osmanlıların şiiri nedir?” sorusunu sorar ve ardından sıralar: 
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“Necâti, Bâki, Nef'i divanlarında görülen, aruzun çeşitli kalıplarıyla yazılmış kasideler, gazeller, kıtalar ve mesneviler midir? Yoksa Hoca ve Itri gibi musikişinasların besteledikleri Vâsıf ve Nedim'in şarkıları mıdır?” 


Bu saydıklarının hiçbirini Osmanlı şiiri olarak kabul etmeyen Ziya Paşa, Osmanlı şairlerinin İranlıları, İranlıların da Arapları taklit etmeleri yüzünden ortaya melez bir şey çıktığını söyler. Hatta, Osmanlı şairlerini kendi şiirimizi geliştirmeyi hiç düşünmedikleri için suçlar. Ziya Paşa'nın şiirle ilgili düşüncelerindeki iki yanlışlık açıkça görülmektedir: Bunlardan ilki, karşı çıktığı şarkı formuyla ilgilidir. 
Bilindiği gibi, şarkı, divan edebiyatında Türk şairleri tarafından geliştirilmiş milli bir nazım şeklidir. Üstelik, burada, kronolojik bir hata da söz konusudur. 14 ve 15. Yüzyıllarda yaşamış olan Hoca Abdülkadir Meragi ile 18. Yüzyıl başında ölen ltri'nin, kendilerinden çok sonra gelen Vâsıf ve Nedim'in şarkılarını bestelemeleri mümkün değildir. 
İkincisi, Osmanlı şairlerinin İranlıları, onların da Arapları taklit ettiklerini söyleyen Ziya Paşa, aynı coğrafyada bulunan milletler arasında kültür ve sanat alanlarında alışveriş olabileceği gerçeğini görmezlikten gelmiştir. 


Ziya Paşa, nesirdeki durumun da aynı şiirdeki gibi olduğunu belirtir. Feridun, Veysi ve Nergisi'nin eserlerinde ve başka hatırı sayılır münşeatlarda üçte bir Türkçe kelime bulunmadığı görülür. Süslü bir ifade tarzıyla kaleme alınan bu eserleri, Kamus ve Ferheng gibi iki büyük sözlüğe bakmadan okumak, hatta ders çalışır gibi zihin yormadan anlamak oldukça zordur. 


Kısaca, eski şiirimiz gibi, eski nesrimizin de anlaşılması güçtür. Bâbıâli'deki yazışmaların, anlaşılmaz ibarelerle doldurulduğundan şikâyet eden Ziya Paşa, bunun suçunu, 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ağır bir dille hitap ederek, kâtiplere yükler. Bu arada, eski ve yeni nesri karşılaştıran Ziya Paşa, eski nesirde Arapça kelimeler ve hatalı ibareler bulunmakla birlikte iyi-kötü bir anlam çıkarıldığını kabul eder. Şimdi ise, ferman, mektup vd. resmi yazışmalarda öyle cümleler görülür ki, asıl anlamın ne olduğu belli değildir. İşin garip tarafı, anlaşılmayacak ifadeler kullanmanın “hüsn-i kitâbet” ten sayılmasıdır. 


Nazım ve nesrin bu duruma gelmesini, 19. Yüzyıldan öncesine dayandıran Ziya Paşa, Osmanlı'nın kuruluşun- dan beri, dilde taklit hatasına düşüldüğü görüşünü yineler ve Anadolu'da yetişen bilginlerin bu konuda gereken ilgiyi göstermediklerinden yakınır. 


Dilin, belirli kurallarına bağlanmayıp, eline kalem alan herkesin keyfince kullanımına bırakıldığı yerde, devlet işlerinin nasıl aksadığına dair çarpıcı örnekler verir. Nesir konusunda Ziya Paşa'yı asıl hayrete düşüren, bizde yazı bilmekle kâtipliğin birbirinden farklı olduğudur. Başka dillerde söz konusu bile olmayan bu durum, bize gelince degişir. Kâtip olabilmek için, yazıyla birlikte birçok şey daha bilmek gerekir. Öncelikle Türkçe imla bilinmelidir, ancak en güç şey budur. Çünkü, zamanında, dilimizin bir sözlügü hazırlanmadığı gibi, başka dillerden alınan kelimeler az çok değiştirilerek kullanılmış, imlayı öğrenmek isteyenler bunlardan hangisine uymak gerektiği konusunda şaşkınlıga düşmüştür. 


Oysa Ziya Paşa'ya göre, bizim kendimize özgü bir şiirimiz ve nesrimiz vardır. Bu şiir ve nesir, taşrada ve İstanbul'da halk arasında hâlâ olduğu gibi durmaktadır. Bizim şiirimiz, divan şairlerinin ölçüsüz diye beğenmedikleri avam şarkı- 


ları ve taşrada çöğür şairleri arasında “deyiş”, “üçleme” ve “kayabaşı” diye anılan manzumelerdir. 
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Bize özgü nesrimiz de Kamus adlı Arapça sözlüğü Türkçeye çeviren Mütercim Âsım'ın izlediği rahat ve temiz yazış tarzıdır. Yine bize özgü şiir odur ki, şair, azıcık düşündükten sonra, kendini zorlamadan hemen o anda kırk elli beyit yazabilmelidir. Milli yazarlık odur ki, eli kalem tutan bir kimse düşüncelerini iyi-kötü kâğıt üzerine geçirebilmelidir. 
Ziya Paşa, makalesini şu gerçeği dile getirerek bitirir: Şiir ve nesirdeki bütün bu eksiklikleri gidermek için, tabii olmak ve kendimize yönelmek gerekir. 


Ziya Paşa'nın “Şiir ve İnşâ”daki halk şiirinden faydalanmak gerektiği görüşü, hareketin temel düşüncesine uygun düştüğü gibi, “halkın anlayabileceği dilin kullanılması” ilkesine de işaret eder. Nitekim, Tanpınar'ın, Namık Kemal'den sonra Türkçe üzerinde ikinci büyük düşünüş kabul ettiği “Şiir ve İnşâ” makalesi, Ziya Paşa'yı “Saf Türkçe cereyanının en büyük yol açıcılarından biri” yapar. Bununla birlikte, Ziya Paşa'nın “Şiir ve İnşâ”ean yedi yıl sonra, Avrupa'dan döndüğü zaman kaleme aldığı Harâbât mukaddimesinde, önceki düşüncelerine temas etmeyerek divan edebiyatını ön plana çıkarışı, yukarıda değindiğimiz, bütünüyle yaşadığı Tanzimat'ın “ikilik” ruhundan kaynaklanır. 


Şiirlerinde divan şiir biçimlerini kullanmıştır ama içerikte hak, adalet, uygarlık, hürriyet gibi temaları işlemiştir. “Terci-i Bend” ve “Terkib-i Bend” isimli iki şiirinde ise toplumsal aksaklıkları irdeledi. 1874-1875'te Arap, Fars ve Türk şairlerin şiirlerini “Harabat” adlı 3 ciltlik ansiklopedi- de topladı. 


Kendisine edebiyat tarihimizde eşsiz ve ebedi bir yer sağlayan, bu vadideki eserlerin en mükemmeli ve en orijinali sayılan Terkib-i Bene'idir. Devrinin birçok kusurlu yönlerini, içtimai aksaklıklarını din ve ahlak konusunda 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riyakâr davranan insanları, zeki ve iğneleyici bir üslupla ortaya koyan bu eser, bugüne kadar sevilmiş, okunmuş yazarına Türk Edebiyatı tarihinde ebedi bir mevki sağlamıştır. 
Eser görünüşte sofiyane olmakla birlikte, gerçekte riyadan nefret, vefasızlıktan şikâyet eden ve zamanın haksızlıkları- na karşı isyan arzuları ile dolu bir ruhun canlı bir ifadesidir. Terkib-i Bend şairi, kendisinden yüzyıllar önce yaşayan Terkib-i Bend üstadı Rühi gibi, Ziya Paşa'yı da ölümsüzleştiren, çağlar boyunca sesinin yankılanmasına sebep olan Terkib-i Bend, konu bütünlüğünü koruyarak, rindane bir eda içinde şairin dünya görüşünü, bütün bir şiir diliyle ortaya koymasına imkân vermiştir. 


Hayatı ince nazarlarla inceleyen şair, onu çevreleyen para, hırs, riya gibi insanları hüsrana götüren bütün kirli şeyleri görmüş, hissetmiş ve bunu canlı, güzel ve alaycı bir dille anlatmayı başarmıştır. Eser bütün olarak kuvvetli söyleyişlerle dolu olmakla beraber, içlerinde öyle beyitler vardır ki, toplumun belleğinde yer almış, atasözü mahiyetinde yıllarca söylenip durmuştur. 


Eserleri: 
-Zafername (1868, düzyazı, şiir) 


-Rü'ya (ölümünden sonra, 1910) 
“Veraset Mektupları (ölümünden sonra 1910) 


-Eş'ar-ı Ziyâ (ölümünden sonra şiir, 1881) 8 


8 Tanpınar, Ahmet Hamdi: 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, s: 301-341, Çağlayan Y, İst.,1988; Akyüz, Kenan: Modem Türk Edebiyatının Ana Çizgileri (1860-1923), s.: 66, Mas Mat., Ankara 1982; Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi-II, (Haz: Mehmet Kaplan-İnci Enginün-Birol Emil), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Y., İstanbul, 1978; Nanık Kemal'in Türk Dili ve Edebiyatı Üzerine Görüşleri ve Yazıları, (Haz. Kâzım Yetiş), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Y., İstanbul, 1989; Bilgegil, M. Kaya: Ziya Paşa Üzerinde Bir 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İkbâl için ahbâbı siâyet yeni çıktı 
Bilmez idik evvel bu dirâyet yeni çıktı 


(Yükselmek, iyi bir mevkiye gelmek için dostlarını çekiştirmek yeni çıku, önceleri bu beceriksizliği bilmezdik, bu da yeni çıktı) 


Sirkat çoğalıp lâlz-ı sadâkat modalandı 
Nâmus tamam oldu hamiyyet yeni çıktı 


(Hırsızlık çoğalıp sadakat sözü moda hâline geldi, namusu bitirdik, hamiyet yeni çıktı) 


Düşmanlara ahbâbını zemm oldu zeralet 
Dildardan ağyâra şikâyet yeni çıktı 


(Düşmanlara dostları yermek bir incelik oldu; başkalarına gönül dostlarından şikâyet yeni çıktı) 


Araştırma, c: 1, s: 499, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Y., Ankara 1979; Göçgün, Önder: Ziya Paşa'nın Hayatı, Eserleri, Edebi Şahsiyeti ve Bütün Şiirleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Y., Ankara, 1987; İbnülemin Mahmut Kemal (İnal): Son Asır Türk Şairleri, c.: IV, s. 2028-2061 Dergâh Y., İstanbul, 1988; Akyüz, Kenan: Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, s.: 21-22; Aynı yazar: Batı Tesirinde Türk Şiiri Antolojisi, s.: 27 İstanbul, 1986; Özön, M. Nihat: Son Asır Türk Edebiyatı Tarihi, s.:27-28, İstanbul, 1941; Kocatürk, Vasli Mahir :Türk Edebiyatı Tarihi, s.. 633-648, Ankara, 1970, Banarlı, Nihad Sami: Resimli Türk Edebi yatı Tarihi, c.: 11, s.: 868-878, MEB Y., Ankara, 
197 k Kabaklı, Ahmet: Türk Edebiyatı, c:1l, s: 604-618, Türkiye Y., İst., 1973; 
Kurgan, Şükrü: “Ziya Paşa” (maddesi), Türk Ansiklopedisi, c.: 33, s.: 503., Ankara, 1984; (Sevük), İsmail Habib: Türk Teceddüd Edebiyatı Tarihi, s.: 132, 
Matbaa-i Âmire, İstanbul, 1340; (Ertaylan), İsmail Hikmet: Ziya Paşa, s.: 117 
vd., Kanaat Kütüphanesi, İstanbul 1932; Ebüzziya Tevfik: Yeni Osmanlılar Tarihi, (Haz. Ziyad Ebüzziya), Kervan Yay., İstanbul, 1973; Donbay, Ali: “Tanzimat Dönemi Tenkit Anlayışı Çerçevesinde: Ziya Paşa'nın “Şiir ve İnş” Mahalesi”, İnternetten. 
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Sâdıkları tahkir ile red kaide oldu 
Hırsızlara ikram ü inayet yeni çıktı 


(Sâdık kişileri aşağılama, reddetme benimsenir oldu; hırsızlara ikram ve yardım yeni çıktı) 


Hak söyleyen evvel dahi menfür idi gerçi Hainlere amma ki riayet yeni çıktı 


(Her ne kadar doğruyu söyleyenler de önceleri nefretle karşılanmışsa da ancak hainlere uyma yeni çıklı) 


Evrak ile ilân olunur cümle nizâmât 
Elfâz ile terfih-i ra'iyyet yeni çıktı 


(Bütün düzenlemeler bazı kâğıtlar ile ilan olunur, söz ile halkın relaha eriştirilmesi ise yeni çıktı) 


Âciz olanın ketm olunur hakk-ı sarihi 
Mahmileri her yerde himâyet yeni çıktı 


(Güçsüz olanın en belirgin hakkı saklı tutulur, himaye görenleri her yerde korumak yeni çıktı) 


İsnâd-ı ta'assub olunur merd-i gayüra 
Dinsizlere tevcih-i reviyyet yeni çıktı 


(Gayretli kişiler taassubla suçlanırken dinsizlere özgü derin düşünce yeni çıktı) 


İslam imiş devlete pâ-bend-i terakki 
Evvel yoğ idi işbu rivâyet yeni çıktı 
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(Devletin yükselmesine engel olan İslamiyet imiş, önceleri yoktu, bu rivayet yeni çıktı) 


Milliyyeli nisyan ederek her işimizde 
Efkâr-ı Firenge tebaiyyet yeni çıktı 


(Her işimizde milli benliğimizi unutarak Batı düşüncesine körü körüne bağlılık yeni çıktı) 


Eyvah bu bâziçede bizler yine yandık 
Zira ki ziyan ortada bilmem ne kazandık 


(Eyvah bu oyunda bizler yine yandık, çünkü zarar orta- 


da bu konuda bilmem biz ne kazandık) 


Ziya Paşa'nın Terkib-i Bend'inin diğer beneleri şöyledir: 


saki getir ol badeyi kim mâye-i candır arâm-dih-i akl-ı melâmet-zedegândır 


ol mey ki olur saykal-ı dil ehl-i Kemale nâ-puhtelerin aklına bâdi-i ziyandır 


bir câm ile yap hatırı zirâ dil-i virân mehcür-ı hârâbat olalı hayli zamandır 


sâki içelim aşkına rindân-ı huda'nın rindân-ı huda vâkıf-ı esrâr-ı nihândır 


sâki içelim rağmına süfi-ı harisin kim maksadı kevser emeli hıtr-i cinândır 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aşk olsun o pir-ı mey-perverde-i aşka kim badesi sad-sâle vü sâkisi civandır 


pir-i meye sor mes'elede var ise şüphen vaizlerin efsaneleri hep hezeyandır 


ben anladığım çarh ise bu çarh-ı çep-endâz yahşi görünür sureti amma ki yamandır 


benzer felek ol çenber-i fânüs-ı hayâle kim nakş-ı temâsili seriü'l-cereyândır 


sâki bize mey sun ki dil-i tecribet-âmüz endişe-i encam ile vakf-ı halecândır 


iç bade güzel sev var ise akl u şuurun dünya var imiş ya ki yoğ olmuş ne umurun 


ii 


yetmez mi bu kasrireviş-i ağreb-i âlem bir menzile ermez mi aceb kevkeb-i âlem 


şimdi uyuyanlar ö zamanda uyanırlar bir subha reside olur âhır şeb-i âlem 


pâymâl eder encam kimin üstüne dönse agâz edeli devre budur meşreb-i âlem 


bin böyle cihan zer ü sim olsa yetişmez mümkün mü ki is'af oluna matlab-ı âlem 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hâriçten eğer olsa temaşasına imkân müdhiş görünür heykel-i müsta'ceb-i âlem 


almış yükünü şöyle ki seyrinde halelsiz bir zerre dahi kaldıramaz mer'eb-i âlem 


ebnâ-yı beşerde kalacak mı bu muâdât bilmem ne zaman doğrulacak mezheb-i âlem 


her safhada bir şekl-i hakikat eder ibraz her gün çevirir bir varaka makleb-i âlem 


bin ders-i maârif okunur her varakında yârab ne güzel mekteb olur mekteb-i âlem 


bu cism-i kesifin neresi merkez-i kuvvet yârab ne matıyyeyle gezer kâlib-i âlem 


subhâneke yâ men halaka'l-halka vasinâ subhâneke subhâneke subhâneke elifâ 


iii 


ey kudretine olmayan âğâz u tenâhî mümkün değil evsâlını idrâk kemâhî 


her nesne kılar varlığına hüsn-i şehâdet her zerre eder vaheetine arz-ı güvâhi 


hükmün kılar izhâr bu âsâr ile mihri emrin eder ibraz bu envâr ile mâhı 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dil-sir-i bisât-ı niamın mürg-i hevâyi sirâb-ı zülâl-i keremindir suda mâhi 


eyler keremin âteşi gülzâr halil'e mağlüb olur peşşeye nemruc-ı mübâhi 


zâlimleri adlin ne zaman hâk edecektir mazlumların çıkmadadır göklere âhı 


bigânelere münhasır enva'-ı huzüzât mihnet-zede-i aşkına mahsüs devâhi 


sensin eden idlâl nice ehki tariki sensin eden ihdâ nice gümgeşle-i râhı 


hükmün ki ola mücib-i hayr u şer-i ef âl yarab ne içindir bu evâmir bu nevâhi 


sendendir ilâhi yine bu mekr ü bu fitne bu mekr ü bu fitne yine sendendir ilâhi 


güfti bikün ü bâz zeni seng-i melâlet dest-i men ü dâd-ı tu der rüz-ı kıyamet 


iv bir katre içen çeşme-i pür-hûn-ı fenadan başın alamaz bir dahi bârân-ı belâdan 


asude olam dersen eğergelme cihâna meydâna düşen kurtulamaz seng-i kazadan 


sâbit-kadem ol merkez-i me'mün-ı rızâda vareste olup dâire-i havf u recâdan 


Faruk Yılmaz 53 


dursun kef-i hükmünde terâzü-yı adalet havfın var ise mahkeme-i rüz-ı cezadan 


her kim ki arar büy-ı vela tab'-ı beşerde benzer ana kim devlet umar zıll-ı hümâdan 


bi-baht olanın bağına bir katresi düşmez bârân yerine dürr ü güher yağsa semâdan 


erbâb-ı Kemali çekemez nakıs olanlar rencide olur dide-i huffâş ziyadan 


her âkile bir derd bu âlemde mukarrer rahat yaşamış var mı gürüh-ı ukalâdan 


halletmediler bu lügazın sırrını kimse bin kafile geçti hükemâdan fuzelâdan 


kıl san'at-ı üstadı tahayürle temaşa dem vurma ger arif isen çün ü çiradan 


idrâk-i meali bu küçük akla gerekmez zirâ bu terâzü o kadar sıkleti çekmez 


dehrin ne safa var acaba sim ü zerinde insan bırakır hepsini hin-i seferinde 


bir reng-i vela var mı nazar kıl şu sipihrin ne leyi ü nehârında ne şems ü kamerinde 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seyretti hava üzre denir taht-ı süleyman ol saltanatın yeller eser şimdi yerinde 


hür olmak ister isen olma cihanın zevkinde safasında gamında kederinde 


cânân gide rindân dağıla mey ola rizân böyle gecenin hayr umulur mu seherinde 


hayr umma eğer sadr-ı cihan olsa da bilfarz her kim ki hasâset ola ırk u güherinde 


yıldız arayıp gökte nice turfa müneccim gaflet ile görmez kuyuyu rehgüzerinde 


anlar ki verir lâf ile dünyâya nizâmât bin türlü teseyyüb bulunur hanelerinde 


ayinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz şahsın görünür rülbe-i aklı eserinde 


ben her re kadar gördüm ise bazı mazarrat sâbit-kademim vine bu re'vin üzerinde 


insana sadakat yaraşır görse de ikrah yardımcısıdır doğruların hazret-i allah 


vi gadr ede reayasına vâli-i eyâlet dünyâda vü ukbâda ne zillet ne rezalet 


lâyık mıdır insân olana vakt-i kazada hak zahir iken bâtıl için hükmü imâlet 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kadı ola davacı vü muhzır dahi şahit olmahkemenin hükmüne derler mi adalet 


ey mürtekib-i har bu ne zillet ki çekersin bir kaç kuruşa müddet-i ümrünce hacâlet 


lâ'net ola ol mâle ki tahsiline ânın yâ din ola yâ ırz veya namus ola âlet 


âdem olanın hayr olur âdemlere kasdı insanlığa insanda budur işte delâlet 


insan ona derler ki ede kalb-i rakiki alâm-ı ben-i nev'i ile kesb-i melâlet 


âdem ona derler ki garazdan ola sâlim nefsinde dahi eyleye icrâ-yı adalet 


sâdık görünür kisvede erbâb-ı hiyânet mürşid sanılır vehlede ashâb-ı dalâlet 


ekser kişinin suretine sireti uymaz yârâb bu ne hikmettir ilâhi bu'ne halet 


ümmid-i vefa eyleme her şahs-ı degalde çok hacıların çıktı haçı zir-i begalde 


vii bir abd-i habeş dehre olur baht ile sultan 


dahhâk'in eder mülkünü bir gâve perişan 


ikbâline idbârınadil bağlama dehrin bir dâ'rede devr edemez çenber-i devrân 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zâlim yine bir zulme giriftar olur âhır elbette olur ev yıkanın hanesi viran 


ekser görülür çünkü ceza cins-i amelden encamda âhenden ölür rahne-i sühan 


tezkir olunur la'n ile haccâc ile cengiz ebdil edilir nüşirevan ile süleyman 


kabil midir elfaz ile tagyir-i i hakikat mümkün mü ki tefrik oluna küfr ile imân 


birhâkden inşâ olunur deyr ile mescid birdir nazar-ı hak'da mecüs ile müselman 


her derdin olur çaresi her inleyen ölmez her mihnete bir âhir olur hem gama pâyan 


geh çâk olunur damenr-i pâkize-i ismet geniffet eder âdemi ârâyiş-i zindan 


sabr et siteme ister isen hüsn-i mükâfat fikreyle ne zulm eylediler yusuf a ihvan 


zâlimlere bir gün dedirir kudret-i mevlâ tallahi lekad âserakellâhu aleynâ 


viii her şahsı harîm-i hakk’a mahrem mi sanırsın her tâc giyen çulsuzu edhem mi sanırsın 


dehri araşan binde bir âdem bulamazsın adem görünen harlan âdem mi sanırsın 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çok mukbili gördüm ki güler içi kan ağlar handan görünen herkesi hurrem mi sanırsın 


bil illeti kıl sonra müdâvâta tasaddi her merhemi her yareye merhem mi sanırsın 


kibre ne sebeb yoksa vezirim deyu gerçek sen kendini düstür-ı mükerrem mi sanırsın 


ey müftehir-i devlet-i yek-rüze-i dünya dünya sana mahsüs u müsellem mi sanırsın 


hâli ne zaman kaldı cihan ehl-i tama'dan sen zâtını bu âleme elzem mi sanırsın 


en ummadığın keşf eder esrâr-ı derünun sen herkesi kör âlemi sersem mi sanırsın 


bir gün gelecek sen de perişan olacaksın ey gonca bu cem'iyyeti her-dem mi sanırsın 


nâmerd olayım çarha eğer minnet edersem çevrinle senin ben keder etsem mi sanırsın 


allah'a tevekkül edenin yaveri hak'ır nâşâd gönül bir gün olur şâd olacaktır. 


ix pek rengine aldanma felekeski felektir 


zîrâ feleğin meşreb-i nâsâzı dönektir 


yâ bister-i kemhada ya virânede can ver çün bây ü gedâ hâke beraber girecektir 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allah'a sığın sahs-ı halimin gazabından zirâ yumuşak huylu atın çiftesi pektir 


yaktı nice canlar o nezaketle tebessüm şirin dahi kasd etmesi cana gülerektir 


bed-asla necâbet mi verir hiç üniforma zer-düz palan vursan eşek yine eşektir 


bed-mâye olan anlaşılır metiis-i meyde işret güher-i âdemi temyize mihektir 


nush ile yola gelmeyeni etmeli tekdir tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir 


nadanlar eder sohbet-i nadanla telezzüz divânelerin hem-demi divâne gerektir 


afv ile mübeşşer midir ashâb-ı merâtib kânünr-ı ceza âcize mi has demektir 


milyonla çalanmesned-i izzette ser-efrâz bir kaç kuruşu mürtekibin cây-ı kürektir 


iman ile din akçadır erbâb-ı gınada nâmüs u hamiyyet sözü kaldı fukarada 


Xx zahirde görüp bizleri sanma ukalâyız biz bir sürü âkil sıfatında budalayız 


akil denilir mi bize kim hâli bilirken dildâde-i âlâyiş-i nireng-i hevâyız 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yârân-ı vatandan bizi özler bulunursa düştük sefer-i gurbete muhtâc-ı duayız 


terkib-i acibiz iki hâsiyyetimiz var ahbabımızın devletiyiz hasına belâyız 


küncide'durur hırkamız altında künüzât dervişleriz gerçi nazarda fukarayız 


ukbâya yarar bir işimiz yok ise bâri azâde-dil-i şâibe-i zerk ü riyayız 


devletlülere bizleri tahkir düşer mi biz âciz isek de yine mahlük-ı hüdâyız 


bir âfet-i hunhara esir oldu gönül kim her nâzına her lâhzada bin kerre fedayız 


hatırda durur sohbetinin lezzeti hâlâ gerçi o şereften nice yıldır ki cüdayız 


her çevrine razılarız ey şâh-ı melâhat bizler ki kuluz mu'tasım-ı bâb-ı rızâyız 


ister bize lutf eyle diler bizden ırağol dünyada heman sen şerel ü şân ile sağ ol 


xi her millet için bir düzüye adlini âm et fikr-i gazab-ı hazret-i mabüd-ı enam et 


bevvâl-i çeh-i zemzemi la'netle anar halk sen kabe gibi kendini hürmetle benâm et 


59 


60 Jön Türkler ve İttihat ve Terakki (1860-1926) 


incinmemek istersen eğer mülk-i (enada bir kimseyi incitmemeğe hasr-ı meram et 


bir yerde ki yok nağmeni takdir edecek güş tazyi-i nefes eyleme tebdil-i makam et 


avret gibi mağlüb-ı hevâ olma er ol er nefsin seni râm etmeye sen nefsini râm et 


mânend-işecernâbit olur sabit olanlar her kangı işin ehli isen anda devam et 


noksanını bil bir işe ya başlama evvel yâ başladığın kâr-ı pezirâ-yı hitâm et 


uğrarsa saba râhın eğer semt-i ırak'a bağdad iline doğru dahi azm ü hıram et 


merdân-ı suhendânı ziyaret edip andan adâb ile git ravza-i rühi'ye selâm et 


tahsinini arz eyleyip evvelce Ziyâ'nın bu beyti huzurunda oku hatmi kelâm et 


meydân-ı suhende yoğ iken sen gibi bir er bir şâir-irüm oldu sana şimdi beraber 


d. Ebüzziya Mehmet Tevfik Bey 


Osmanlı edebiyatçı ve matbaacısıdır. 1848'de İstanbul? da doğmuş olan Ebüzziyâ, Koçhisar'lı (Ankara) Kâmil Efendi'nin oğludur. Asıl adı Tevfik'tir. Ebüzziya unvanını, sürgünde bulunduğu tarihte, kendi adını kullanamadığı 
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için, oğlu “Ziyâ'nın babası” anlamında kullanmıştır. 27 
Ocak 1913'te vefatetti. 


Türkiye'de matbaacılığı kuran İbrâhim Müteferrika'dır. 
Merakı ve üstün zevki sayesinde, matbaacılığı basitlikten kurtarıp sanat hâline getiren de Tevfik Bey'dir. Ebüzziya, muntazam bir tahsil görmemiş, hususi hocalardan ders alarak kendi gayretiyle yetişmiştir. Genç yaşta Namık Kemal ve Şinasi ile tanışmış, onların tesirinde kalarak edebiyat hayauna atılmıştır. Arapça ve Farsçadan başka Fransızcayı da öğrenen Ebüzziya, Avrupa'daki matbaa alanında olan yeniliklerden faydalanmasını bilmiştir. 


Ebüzziya, çeşitli devlet memurluklarında bulundu. 
Terakki Gazetesi'ndeki yazılarıyla basın hayatına atıldı. 
Bu arada en yakın arkadaşı Şinasi 1871'de vefat etti. Yeni Osmanlıların destekçi ve koruyucusu Mustafa Fazıl Paşa, Şinasi'nin sahibi olduğu Tasvir-i Efkâr Matbaası'nı alarak Ebüzziya Tevfik ve arkadaşlarına bağışladı. Hadika ve İbret gazetelerinin başyazarlığını yaptı ve Sirac (Kandil) Gazetesi'ni çıkardı. 


İmparatorluğun baskıcı yönetimine karşı çıkan, sürekli muhalif bir aydın olarak Ebüzziya Tevfik daha çok siyasi kimliği ile birlikte, Türk basın tarihinde önemli yer tutan gazete ve dergileriyle tanınır. “Ruzname-i Havadis”, “Tasvir-i Efkâr”, “Terakki”, “Diyojen”, “Hakayıkü'l Vekayi”, “Hadika” ve “Sirac” gibi yayın organlarında yazıları yayımlandı. 


Vatan Yahut Silistre piyesinin temsilinden sonra Namık Kemal, Magosa'ya gönderilirken, o da Ahmed Midhat'la birlikte Rodos'a sürüldü. Sultan Abdülaziz Han'ın tahttan indirilmesine kadar orada kaldı. 1876'da İstanbul'a döndü. 


1880'den sonra matbaacılık alanına ağırlık verdi. 
Eski ve yeni (Namık Kemal, Şinasi, Ziya Paşa, Recaizade 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Ekrem, Muallim Naci, Ahmed 
Rasim gibi) yazarların birçok eserlerini içine alan, yüz cildi aşkın, Külüphâne-i Ebüzziyâ adıyla tanınan takvim yıllıklarını, o devir için ileri bir baskı niteliğinde ve tekniğinde yıllarca çıkardı. 


1900 yılı Konya sürgününe 
kadar “Salname-i Kameri Takvimün Nisa” gibi adlar veya genel başlıklar altında, toplam 18 
tane yıllık türü eser yayımladı. 


Ebüzziya Tevfik 
Ebüzziya Tevfik, devrin fikir, edebiyat, sanat ve kültür dünyasını yansıtan “Mecmua-i Ebüzziya”yı da yine 1880'den sonra çıkardı. Eski matbaasını devreden Ebüzziya Tevfik Türk basımcılık tarihinde bir dönüm noktası sayılabilecek Matbaa-i Ebüzziya'yı kurdu. 1900 yılına kadar yurt içi ve yurt dışında hayranlık uyandıran sanat değeri yüksek tasarımlarla, kendi yapıtları ve dönemin önemli, ünlü sanat ve düşün adamlarına âit yüzlerce yapıtın basımını yaptı. 


Bir süre “Mekteb-i Sanayi” müdürlüğü yapan Ebüzziya Tevfik, 1900 yılında devlet aleyhindeki çalışmalarından dolayı tekrar Konya'ya sürüldü. 


Burada, daha önceden de çalıştığı “kufi hat”, “arabesk” süsleme çalışmaları yapan Ebüzziya, Konya'da bu ilgisini duvar seccadelerine yansıttı. Ebüzziya Tevlik'in tasarımcı yanına gelince, 1881 yılında Matbaa-i Ebüzziya adını verdiği basımeviyle ilk kez kitap dizileri yayımlamaya başladı. 
Bu kitapların tasarımlarını derin kültürü ve seçkin sanat zevkiyle kendisi gerçekleştiriyordu. Almanların Bibliothek 


dizisini araştıran Ebüzziya, Kilaphane-i Ebüzziya dizisinin yayımına girişti. 


1887'de başlayan Kitaphane-i Ebüzziya bugünkü anlamda dizi yapıtların başlangıcıdır denebilir. Bu dizinin önemli özelliği de; yapıtların tasarımında ve üretiminde tutarlılık ve kararlılık izlenmesidir. Kitaplarda kullanılan yazı karakteri, metinde ve kapakta kullanılan kâğıdın kalitesi, tasarım özellikleri ve renkler ilk kitaptan son kitaba kadar aynıdır. 
Bu yaklaşım gerçek anlamda kurumsal kimlik oluşturulması demektir. Bu diziyle halkta okuma sevgisi geliştirmeyi ve kişisel kitaplık oluşturmalarını sağlamayı amaçlamıştır. 


Ebüzziya Tevfik'in bu dizilerinde sistemli bibliyografik bilgiler verilmeye başlandı. Ayrıca iç kapak çalışması, kitabın tam künyesini vermekteydi. O güne dek kimi kitaplar iç kapak düzenlenmeden basılıyordu. Bu düzensizlik ve eksikliklerle kitaba ilişkin bilgiler yeterli olmuyordu. 
Ebüzziya'nın bu çalışma sistemi, o günler için öncü nitelik taşıyordu. Ayrıca dış kapak ve iç kapak tasarımları sanatsal bir uyum içindeydi. 


Ebüzziya'nın “Reb-i Marifet” adlı yayınının 1886'ncı sayısında ilk kez, Avrupa'da yapılmış çinko klişelerle resimler basılmıştır. Diğer yenilikçi girişimlerine gelince renkli kitap basmış, sayfalarda renkli çerçeveler kullanmıştır. Tasarımlarında batı etkisi Art Nouveau göze çarpar. Aynı sayfada üç renkli baskıyı gerçekleştirmiştir. Ayrıca Arap harflerindeki Osmanlıca açısından basımda karşılaşılan eksiklikleri gidererek kalıplar hazırlatıp harfler döktürmüştür. Kitap baskılarında bunları kullanmıştır. 16 puntoluk yazıyı 14 punto olarak döktürmüştür. Bu yeni harf çeşidi “Ebüzziya Hurufau” olarak tanınmıştır. Küli yazıyla da harfler döktürmüştür. Renkli ve tek renk kartpostallar basmıştır. 
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Ebüzziya Tevlik'in başarıları yurt dışında da hayranlıkla izlendi. Dünyanın matbaacılık merkezi olan Leipzing'de her yıl yayımlanan, güzel ve kaliteli baskı örneklerine yer veren Aus-Tausch, 1891-1899 yılları arasında Matbaa-i Ebüzziya'nın bastığı çalışmalardan üç örnek sunmuştur. 
1898'de de matbaacılık alanına yaptığı katkılar için Fransa hükümetinin “Liyakat Madalyası”yla onurlandırılmıştır. 


Meşrutiyetin ilanıyla 1908'de İstanbul'a döndü. Aynı yıl Antalya milletvekili seçildi. Bir taraftan Mecmua-i Ebüzziya'yı yeniden neşrederken, bir taraftan da yeni Tasvir-i Efkâr Gazetesi'ni kurdu. Makale, tiyatro, hatıra, biyograli türlerindeki yazıları yanında antoloji, lügat, gazete, kitap, mecmua da çıkaran Ebüzziya edebiyattan astronomiye, siyasetten takvimciliğe kadar her konuda yazı yazmış bir yazardır. 


Ecel-i Kaza adlı piyesi, Sinan Paşa'dan Namık Kemal'e kadar Türk nesir yazarlarının eserlerinden seçilmiş parçalarla yazarlarının hayatları hakkında kısa bilgi veren Nümüne-i Edebiyât-i Osmâniye adlı antolojisi, Lugat-ı Ebüzziya adlı sözlüğü ve Yeni Osmanlılar Tarihi, belli başlı eserleri arasındadır.” 


9 Gür, Alim: Ebuzziya Tevfik Hayatı; Dil, Edebiyat, Basın, Yayın ve Matbacılığa 
Katkıları, KTB Y:, Ankara, 1998; Tanpınar, Ahmet Hamdi: XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, s.: İstanbul, 1985; Kocatürk, Vasfi Mahir: Türk Edebiyatı Tarihi, s.: 719-720, Edebiyat Y., Ank., 1970; Selim Nüzhet: Türk Gazeteciliği (1831- 1931), İst., 1931; Ebuzziya Tevfik: Ecel-i Kaza : İnceleme - Yeni ve Eski Harfler Metin - Sözlük, (Hazırlayan: Alim Gür) Kültür ve Turizm Bakanlığı Y., Ank. 
(Il. Basım: Tablet Y.); Ebuzziya Tevfik: Yeni Osmanlılar Tarihi, (Haz.: Ziyad Ebuzziya), c.:I-1ll, Kervan Y., İst., 1973 ( Başka bir basım: Yeni Osmanlılar Tarihi, Hürriyet Y., İst., 1973; Yeni Basım: Yeni Osmanlılar: İmparatorluğun Son Dönemindeki Genç Türkler, Pegasus Y., İstanbul, 2006): Ziyad Ebuzziya: “Ebuzziya Mehmed Tevfik Bey”, TDV İA, c.: X, s.: 374-378, İstanbul,1994;; Bilgegil, M. Kaya: Ziyâ Paşa Üzerinde Bir Araştırma, Erzurum, 1970; Bilgegil, M. Kaya: Ziyâ: “Ebüzziyâ Tevfik Bey'in İkinci Sultân Abdülhamid'e Arizaları”, Yakın Çağ Türk Kültür ve Edebiyau Üzerinde Araştırmalar Il, 5.:163-245, Erzurum 1980; Tansel, Fevziye Abdullah: “Ebüzziya Tevfik”, İA, c.: 1V, s.: 100- 103, MEB Y., İstanbul. 
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B.JÖN TÜRK HAREKETİNİN SONA ERİŞİ 


1889 yılında kurulan ve İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin 
nüvesi olan İttihad-ı Osmani Cemiyeti'nin kuruluşuna kadar Jön Türk eylemleri ferdi boyutta olmuş, toplumsal harekete dönüşmemiştir. Yurt dışındaki bir kısım Jön Türk mensupları Ali Paşa'nın sadrazamlıktan alınması bir kısmı da Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilmesi neticesi yurda dönmüşler hatta muhalefetten vazgeçmişlerdir. Hatta Namık Kemal ve Ziya Paşa gibi isimler, 11. Abdülhamid'in hazırlattığı Anayasa (Kanun-ı Esâsi) komisyonunda bile görev almışlardır. 


1889 yılından itibaren Jön Türklük adı bilhassa İstanbul'daki okullarda yüksek öğrenim gören talebelerin muhalefet hareketi hâline gelmiş, 1894'te bürokrat, subay ve ulema katılımıyla geniş bir yelpazeye yayılmış ve bilhassa 
1895 sonrasında da İttihat Terakki olarak ivme kazanmıştr. Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti hareketin motoru olurken, Halil Ganem liderliğindeki Türk-Suriye komitesiyle Selim Paris'in idaresindeki Osmanlı Islahat Fırkası gibi kuruluşlar, padişahın (11. Abdülhamid) Arap muhaliflerini harekete kazandırma çabası içine girmişler, siyasal masonluk ise Jön Türk hareketine yayınlarla tahttan indirilen V. 
Murad taraftarlarının desteğini sağlayarak katkıda bulunmuştur. Bulgaristan, Romanya, Kıbrıs ve Girit'te mahalli Jön Türklük diye tanımlanabilecek bir cereyan ortaya çıkmış, bu hareket Avrupa Jön Türklüğünden farklı olarak firari Osmanlı Jön Türklerinin idaresinde fakat esnaf, öğretmenler ve mahalli aydınlar tarafından örgütlenmiş, Mısır'da ise ulema hareketin dini muhalefet kanadını tesis etmiştir. 


Avrupa'ya kaçan Mizancı Murad Bey, Jön Türklüğü Yeni Osmanlı hareketine benzeyen bir bürokrat entelektüel 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hareketine dönüştürmeye çalışmış, ancak 1896 yılında çok sayıda bürokratın başarısız bir darbe girişiminin ardından tutuklanması ve Murad Bey'in 1897'de ülkeye dönüşü bu çabayı sonuçsuz bırakmış, Jön Türklük yeniden bir talebe 
hareketi biçimini almıştır. Bu gelişmelere ilaveten, 1897 
sonunda padişahın prestijinin Yunan zaleri sebebiyle artması ve muhaliflere duyulan genel tepki sebebiyle çok zor durumda kalan Jön Türk hareketi Ahmed Rıza ve İshak Süküti beylerin çabaları ile yeniden hız kazanmış fakat bu defa mali zorluklar hareketi düzensiz neşriyat dışında bir şey yapamaz duruma getirmiştir. 1899 yılı sonlarında önce İsmail Kemal Bey, ardından Damat Mahmud Celaleddin Paşa ve oğullarının Avrupa'ya (irarları, hareketi âdeta yok olmaktan kurtarmış, ancak bu defa da onu İngiltere yanlısı devlet adamlarının faaliyeti hâline getirmiştir. Fakat bu hareketi Jön Türklük olarak değil, İttihat ve Terakki olarak inceleyeceğiz.” 


10 Berkes, Niyazi: Türkiye'de Çağdaşlaşma s.: 269-299, Doğu-Batı Y., İstanbul,1979; Mardin, Şerif: Jön Türklerin Siyasi Fikirleri, İletişim Y., İst.,1983; Karal, Enver Ziya: Osmanlı Tarihi, c.: VIIL, s.: 279 vd. TTK Y., Ankara, 1983 ; Kuran, A. Bedevi: İnlalâp Tarihimiz ve Jön Türkler, Tan Matı., İst., 1948; Aynı yazar: İnlulâp Tarihimiz ve Milli Mücadele, s.: 59-76; Çeltüt Mat,, İstanbul, 1979; Ebuzziya Tevfik: Yeni Osmanlılar Tarihi, c.: 1-11, Kervan Y, İst., 1973; Akşin, Sina: 100 Soruda Jön Türkler ve İttihat Terakki, Gerçek Y. , İstanbul, 1973; Hanioğlu, Şükrü: Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti ve Jön Türkler, İletişim Y. İst.,1985; Danişment, İ. Hami: İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, c.: IV, İst. 1961; Kushner, David: Türk Milliyetçiliğinin Doğuşu, çev. Ş.S. Türev-R. 
Ertem-F. Erdem, Kervan Y, İst., 1979; Atilhan, C. Rifat: İttihat ve Terakki'nin Suikastleri, Özaydın Mar, İst., 1971; Müftüoğlu, Mustafa: Yalın Tarihimizde Siyasi Cinayetler, c.: l-I, Yağmur Y., İst., 1987; Abdülhamit I1.: Abdülhamit'in Hatıra Defteri, Haz.: İsmet Bozdağ, Pınar Y., İst. 1986. 
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Il. BÖLÜM: İTTİHAT VE TERAKKİ CEMİYETİNİ HAZIRLAYAN ETKENLER 


A. SULTAN ABDÜLAZİZ'İN TAHTTAN İNDİRİLMESİ 
VE V. MURAD'IN TAHTA ÇIKARTILMASI 


1875 yılına gelindiğinde Osmanlı bütçesi 5 milyon altın lira açık verdi ve artık iç ve dış borçlanma imkânı kalmadı. Sadrazam Mahmut Nedim Paşa, Rus Elçisi General İgnatiyev'in tavsiyesine uyarak, bütün Avrupa'nın hışmını 
Osmanlı üzerine çeken bir tedbire başvurdu. Ekim 1875 
tarihinde çıkarılan Ramazan Kararnamesi'yle devletin borç taksiti ve faiz olarak ödediği yıllık 14 milyon liranın yarısının beş yıl için kesileceği, buna karşılık 965 faizli devlet kâğıdı (esham) verileceği ilan edildi. Bu eshama gümrük, tuz, tütün gelirleriyle Mısır vergisi karşılık gösterilmişti. Hükümet, bahsi geçen 7 milyonun 5 milyonu ile bütçe açığını kapatacak, 2 milyonu ile de Rumeli'deki askeri harekâtın masrafları karşılanacaktı. Devletin mali illası demek olan bu karar içte ve dışta büyük yankı uyandırdı. Avrupa'da ellerinde Osmanlı tahvili bulunanlar Türk elçilikleri önünde gösterilere başladılar. Avrupa gazetelerinde Osmanlı aleyhine ağır yazılar çıktı. Bu durum devletin itibarını düşürdüğü 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gibi, İngiliz ve Fransız halkını da Osmanlılara düşman yapu. Aslında Rus elçisinin amacı da buydu.” 


1876 yılı, pek çok olaylara gebe bir yıldır.'? Rus yanlısı bir politika izleyen Mahmut Nedim Paşa'ya karşı Mithat Paşa, medrese öğrencilerini teşvik ederek bir gösteri yaptırdı. Bütün bu olumsuz gelişmeler üzerine Abdülaziz'i hem devlet hem de kendileri için tehdit olarak gören Midhat ve Hüseyin Avni paşaları bir askeri darbe için harekete geçirdi. Devleti felakete sürüklediğine inandıkları Abdülaziz'in tahttan indirilmesini isteyen bu iki paşa daha önce Mahmut Nedim Paşa'nın etkisiyle birkaç defa azledilip sürgüne gönderilmişti. Özellikle Hüseyin Avni Paşa bu azil ve sürgünler- den dolayı padişaha kin duymaktaydı. 


Darbe planı, görevinden azledilmiş bulunan Midhat Paşa'nın Topkapı dışındaki konağında yapılmıştı. Planın ilk aşaması İstanbul medreselerindeki talebelerin el altından kışkırtılmasıyla devreye sokuldu. Nitekim 10 Mayıs 
1876 günü Fatih, Bayezit ve Süleymaniye medreseleri talebeleri dersleri boykot ederek Fatih ve Bayezit meydanlarında gösterilere başladılar. Göstericiler memleketin hukukunun ve bağımsızlığının çiğnendiğini, böyle bir dönemde ders yapmanın uygun olmayacağını, bu durumlara sebep olanların ortadan kaldırılmasının dinin emri oldugunu söylemekteydiler. Talebelere halktan da katılanlar oldu. “Talebe-i Ulum Hareketi” adı da verilen bu harekete” 


11 Yılmaz, Faruk: Osmanlı Borçları Tarihi, s.:47 vd., Berikan Y., Ankara, 2013 

12 Akın, İlhan: Siyasi Tarih, s.: 106, İÜ LFY., İstanbul, 1983. 

13 Mahmut Celaleddin Paşa; Mir'at-ı Hakikat, Haz: İsmet Miroğlu, s.: 92-94, Berekat Y., İst.,1983; Karal, Osmanlı Tarihi, c.: VIL, s.:101; TTK Y., Ankara,1988; Kuran, Ahmet Bedevi: İnlalâp Tarihimiz ve Milli Mücadele, s.: 96, Çeltüt Mat., İstanbul, 1979; Uçarol, Rıfat: Siyasi Tarih (1789-1994), s.: 328, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1995; Üçok, Coşkun: Si yasal Tarih, s.: 148, AÜHFY, Ank., 1978. 


Veliaht Murad Efendi'nin de destek olduğu söylenir." Kalabalık daha sonra Bâbıâli önüne gelerek sadrazam ve şeyhülislamı istemediklerini söylediler. Mahmut Nedim Paşa talebenin gelmesinden önce Bâbıâli'den Şeyhülislam Hasan Elendi de Meşihat makamından ayrılmışlardı. Abdülaziz, talebeleri bir bölük askerle dağıtabilecekken Başmabeyinci Halız Mehmet Bey ile Seryaver Halil Paşa'yı toplanan kalabalığın ayağına gönderip isteklerinin yerine getirileceğini bildirdi. Göstericiler, istekleri hemen gerçekleşmedikçe dağılmayacaklarında ısrar ettiler. Bunun üzerine memurlar saraya döndüler ve duyduklarını padişaha anlattılar. 


Tahrikçilerle öğrenciler, bu gösteride, Mahmut Nedim Paşa ile Şeyhülislam Hasan Fehmi Efendi'nin görevden alınmasını istediler. 


Talebeler cuma günü daha da çoğalmışlardı. Saray bu duruma fazla direnmedi. Sultan, 12 Mayıs 1876 Cuma günü Sadrazamlığa Mütercim Rüştü Paşa'yı, Şeyhülislamlığa kısa süre sonra kendi hal fetvasını da verecek olan Hasan Hayrullah Efendi'yi, Seraskerliğe de Hüseyin Avni Paşa'yı getirdi. Mithat Paşa ise önce Meclis-i Vükela üyeligine, sonra Şura-yı Devlet riyasetine atandı. Bu atamalar ile darbe planlayıcıları devletin kilit noktalarına yerleşince talebelerin gösterisi son buldu. ” Fakat padişah, bu kadroya güvenmediğini bizzat yüzlerine söyledi.” Buna karşılık 


4 Öztuna, Yılmaz: Bir Darbenin Anatomisi, s63 vd., Ötüken Y., İst.,1987; Kuran, A. Bedevi; İnlalâp Tarihimiz ve Milli Mücadele s: 97; Danişment, İ. Hami: Osmanlı Tarihi Kronolojisi, c.: IV, s.: 254; Kocabaş, Süleyman: Abdülaziz ve 
1. Meşrutivet, s.:173 vd., Vatan Y, İstanbul, 2001; Akbaş, Rahmi: 1876 Bir 
Darbenin Anatomisi, s.:60-61, Dorlion Y., Ankara, 2021 

15 Karal, E. Ziya: Osmanlı Tarihi., c.: VII, s: 103 TTK Y., Ankara, 1988 ; Uçarol, 
Rifat: Siyasi Tarih, s:148, Filiz K., İstanbul; Aldıkaçlı, a.g.e., s.: 53; Üçok, Siyasi Tarih, s.: 148, AŬHFY, Ank., 1978. 

16 Karal, Enver Ziya: Osmanlı Tarihi, c.:VII, s.: 104, TTK Y., Ankara, 1988 
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yeni kadro da Abdülaziz'i sevmiyordu. Hatta her biri, ona değişik sebeplerden kin duymakta idiler.” Abdülaziz'i hal ve yerine V. Murat'ı padişah yapmak istiyorlardı. Bu konuda en istekli olanlar ise Serasker Hüseyin Avni Paşa ile Mithat Paşa'lardı. 


13 Mayıs 1876'ya gelindiğinde ise Rusya ve Avrupa 
devletleri Balkan krizi nedeniyle Berlin Memorandumunu Bâbıâli'ye vermişlerdi. Avrupalıların Osmanlı içişlerine müdahale etme kararı almaları, durumu iyice kritik bir vaziyete soktu. Bu esnada, Mahmut Nedim Paşa'nın tekrar Sadrazam yapılacağına dair söylentiler de yayılmış olduğundan, cunta Abdülaziz'i tahıtan indirmek için harekete geçti. Olayların yatıştığını zanneden Sultan Abdülaziz ise bütün bu olup bitenlerden habersizdi. 


Sadrazam Mütercim Rüştü Paşa, Midhat ve Hüseyin Avni Paşalarla Şeyhülislam Hasan Hayrullah Elendi ekibi iş başına geldikten sonra planlarının ikinci salhasını ele aldılar. 


Tahttan indirilmesi kararının uygulanması, Hüseyin Avni Paşa'nın Paşalimanı'ndaki yalısında toplanan kumandanlar arasında 26 Mayıs 1876 günü tekrar gözden geçirildi. 
Nihayet Serasker Hüseyin Avni, Midhat, Sadrazam Mütercim Rüştü ve Şeyhülislam Hasan Hayrullah Efendi'den oluşan dörtlü cunta (erkân-ı erbaa) harekete geçiş tarihi olarak 
30 Mayıs'ı belirledi. Tahta Şehzade Murat Efendi'nin çıkarılması uygun bulundu. Plana göre Hüseyin Avni Paşa'nın direktifiyle elde edilen Harbiye komutanı Süleyman Hüsnü 


17 Bu şahısların kişilik analizleri ve özgeçmişleri için bkz. : Öztuna, Yılmaz: Bir 
Darbenin Anatomisi, s.: 63 vd., Ötüken Y., İst., 1987; İnal, İbnülemin Mahmut Kemal : Osmanlı Tarihinde Son Sadrazamlar, s.: 315-414-436-482-483- 593, MEBY,, İst., 1964-1965; Müftüoğlu, Mustafa: Yakın Tarihimizde Siyasi 
Cinayetler, c.: 1, s.: 88 vd. Yağmur Y., İstanbul, 1987 


Paşa komutasında Dolmabahçe Sarayı'nı askerle sarılıp veliaht Murat Efendi'yi alarak Serasker Kapısı'na getirecekti. 
Orada Şehzade Murat'a biat edilip Abdülaziz'in tahttan indirilmesi sağlanacaktı. 


Abdülaziz'in hal'i için Bahriye Nazırı Kayserili Ahmet Paşa ile konuşuldu ve sarayın denizden kuşatılması konusunda da muvafakat sağlandı. Hayrullah Efendi'nin fetvası da alındı. Darbe planına uygun olarak önce donanmaya ait gemiler Abdülaziz'in bulunduğu Dolmabahçe Sarayı'nı denizden abluka altına aldı. Sonra Süleyman Paşa da iki tabur askerle sarayı kuşattı. Bu esnada tahta çıkarılmak üzere saraydaki dairesine gidilen Veliaht Murat Efendi, vehimli bir karaktere sahip olduğundan öldürüleceği korkusuyla saraydaki dairesinden çıkmak istemedi. Süleyman Paşa onu zorlukla ikna etti ve Murat Efendi'yi karakola götürürken arka- dan Hüseyin Avni Paşa yetişti. Arabadan inmeden veliahdı yanına alarak rıhtıma doğru hareket etti. Arabası süngülü askerler tarafından birkaç defa durdurulan Murat Efendi, şiddetli fırına ve sağanak hâlinde yağan yağmur altında rıhtımda bekleyen bir kayığa bindirildi. Denizde üç vasıta değiştirildikten sonra güçlükle Sirkeci İskelesi'ne gelindi. 
Hüseyin Avni Paşa bir kira arabasına bindirdiği veliahdı Beyazıt'taki Seraskerlik Kapısı'na!8 getirdi. Burada beklemek- te olan sadrazam, şeyhülislam ve diğer bazı devlet erkânı V. 
Murat'a biat ettiler. Böylece Abdülaziz hal edildi ve yerine V. Murat tahta çıkarılmış oldu. ! Biat merasimi ardından 


18 Şimdi İstanbul Üniversitesi Merkez binası 

19 Öztuna, Yılmaz: Bir Darbenin Anatomisi, s.: 61, Ötüken Y. İstanbul, 1987; 
Karal, E. Ziya: Osmanlı Tarihi, c.: VII, s.: 107 vd., TTK Y., Ankara, 1988 
112; Okandan, Recai Galip: Amme Hukultumuzun Analhatları, s.:129 vd., İÜHFY,, İst., 1959; Müftüoğlu, 
Mustafa: Yalan Tarihimizde Si yasi Cinayetler, c.: 1, s.:114-vd. ; Ayaşlı, Münevver: 19. Asır, s.: 91-107, Dede 


72 Jön Türkler ve İttihat ve Terakki (1860-1926) 


Sultan Abdülaziz'in hal'ine dair fetva okundu. Fetva gerekçesinde Abdülaziz'in cinnet geçirdiği ve devlet işlerinden anlamadığı ileri sürülüyordu. Resmi tebliğde Abdülaziz'in halinin ittifak-ı umumi ile olduğu söylenmişse de aslında bu iş birkaç kişinin düzenlediği bir darbe ile gerçekleşmişti. Pek çok devlet adamı ile askerin Abdülaziz'in öldüğü haberleriyle aldatıldığı daha sonra anlaşıldı. 


Abdülaziz Topkapı Sarayı'na nakledilince V. Murat, Dolmabahçe Sarayı'na götürüldü. Ardından top atışlarıyla cülus duyuruldu ve sarayda toplanan devlet erkânı için ikinci biat töreni düzenlendi. Geleneğe göre yeni padişahın Topkapı Sarayı'ndaki altın tahta oturması gerekirken V. Murat yaldızlı bir koltuğa oturtularak merasim tamamlandı. Bu sırada Dolmabahçe Sarayı'nda devrik sultan Abdülaziz'in ve yakınlarının eşyaları yağınalandı. Para ve mücevheratın bir kısmını yeni padişahın annesi alırken bir kısmını da V. 
Murat'ın l milyona varan borçları için sarralı Hristaki'ye verildi. Büyük bir kısmına da devlet adamları el koydu. 
Abdülaziz'in muhalifi olan Hüseyin Avni Paşa'nın başını çektiği bu darbede, meşrutiyet taraftarı olan Askeri Mektepler Nazırı Süleyman Paşa, Bahriye Nazırı Kayserili Ahmet Paşa ve Donanma kumandanı Arif Paşa da rol aldı. Ayrıca, İngiliz Elçisi Sir Elliovun cla darbede etkisi olduğu bilinmektedir.” 


Korkut Y., İst. 1971; Mahmut Celaleddin Paşa, Mir'at-ı Hakikat, s.:101-116, Haz; İsmet Miroğlu, s.: 92-94, 
Berekat Y. İst. 1983. 

20 Sır Henry Elliot ve Süleyman Paşa'nın Hatıratı yayınlanmıştır. Bkz.: (Yılmaz, Faruk, Çev): Emperyalizmin Hükümet Darbesi (Süleyman Paşa-Sır Henry Elliot), Berikan Y. Ankara, 2007; Süleyman Paşa: Darbe ve Muamma (Abdülaziz'in Tahttan İndirilmesi ve Ölümü), (Haz.: Faruk Yılmaz), İz Y., İz 
Y., İstanbul, 2011 


B. SULTAN ABDÜLAZİZ'İN ÖLÜMÜ VE V. MURAD'IN TAHTTAN İNDİRİLMESİ 


1. Sultan Abdülaziz'in Ölümü 


Devrik sultan Abdülaziz, Dolmabahçe Sarayı'ndan Topkapı Sarayı'na ailesiyle birlikte hüzünlü bir şekilde nakledildi. Topkapı'da kendisine II. Selim'in dairesinin tahsis edilmiş olduğunu görünce çok üzüldü ve “Beni de amcam Sultan Selim gibi burada bitirmek istiyorlar.” sözlerini sarf etti. Üstelik dairede oturacak mobilya bile yoktu. Kendisi ve çocuklarının o sırada yağan yağmurdan sırılsıklam olmuş bir hâlde ortada kalması, Abdülaziz'i büsbütün incitmişti. 


Bir müddet sonra hazırlanan odaya geçince de yerine tahta çıkarılan Sultan Murad'a iki mektup yazdı ve Feriye Sarayı'na naklini istedi. İkinci mektuptan sonra V. Murad kendisine olumlu cevap verdi. 


Feriye Sarayı'na geçen Abdülaziz'in güvendiği adamları çeşitli sebeplerle yanından uzaklaştırılmıştı. Burada zaman zaman hakaretlere uğrayan Abdülaziz, 4 Haziran Pazar sabahı abdest aldıktan sonra tekrar odasına döndü ve sakalını düzeltmek için bir makas temin etti. Daha sonra içeride bulunan validesini çıkartıp kapıyı kapattı. Bu durum, Valide Sultan ve nöbetçi kalfaları şüphelendirdiğinden Başmabeyinci Fahri Bey çağırılıp durum kendisine anlatıldı. 
Bu sırada yan pencereden kapalı odayı gözetleyen bir cariye, Abdülaziz'in aynaya bakıp sakalını düzelttiğini haber vermiş, bunun üzerine Valide Sultan, Fahri Bey'i alıp aynı yerden odayı gözetlemeye başlamıştı. Fakat bir şey göremeyince pencereden çekildi. Valide Sultan çekildikten kısa bir zaman sonra Abdülaziz'in odasından sesler duyuldu. Daire halkı telaşa kapılarak kapıyı kırdı. Odaya girildiğinde eski 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hükümdar, kolu sıvalı, başı açık olarak odanın yan minderi üzerinde sağ taralına yatmış ve kana bulanmış olarak bulundu. Abdülaziz'in sıvalı kollarının damarlarından kan akmakta ve önünde küçük bir makasla, Sure-i Yusuf sahifesi açık Kur'an-ı Kerim bulunmaktaydı. 


Feriye Sarayı'nın karşısında Paşalimanı'ndaki yalısında oturan Hüseyin Avni Paşa, saraydaki hareketliliği fark ederek hazırdaki kayığına binip olay yerine gelen ilk kişilerden biri oldu. O esnada yalıda paşanın yanında bulunan Paris Seliri Veliyyüddin Paşa, Hüseyin Avni Paşa'nın pencereden sık sık saraya baktığını ve feryatlar üzerine rıhtımda hazır duran kayığına binerek karşı tarafa geçtiğini söylemiştir. 


Bu ifade, olayın cinayet olduğuna inananların önemli delillerinden birini teşkil etmektedir. Hüseyin Avni Paşa, Abdülaziz'i Feriye karakoluna naklettirdi ve üzerini de yerinden çekip kopardığı perde ile kapattı. Çağırılmış bulunan 19 doktora ceset muayene ettirilmeden intihar raporu hazırlattılar. Böylece Abdülaziz'in ölümü bir intihar olarak kabul edilip resmen ilan olundu.” 


2. Abdülaziz'in Ölümüyle İlgili 11. Abdülhamid Saltanatı Sırasında Kurulan Yıldız Mahkemesi 


Abdülaziz öldüğünde 46 yaşındaydı ve babasının yanına, II. Mahmud'un semtindeki Divanyolu'ndaki türbesine 


21 Öztuna, Yılmaz: Bir Darbenin Anatomisi, s.: 61-260., ÖtükenY., İst., 1987; Kocabaş, Süleyman: Abdülaziz ve 1. Meşrutiyet, 5.:111-199., Vatan Y., İstanbul, 2001 
Kuran, A. Bedevi: İnkılap Tarihimiz ve Milli Mücadele s. : 97 vd., Çeltüt Mat., İstanbul,1979; Danişment, İ. Hami: Osmanlı Tarihi Kronolojisi, c.: IV, s.: 254; Akbaş, Rahmi: 1876 Bir Darbenin Anatomisi, s..60-61, DorlionY.,Ankara, 2021; Müftüoğlu, Mustafa: Yalan Tarihimizde Siyasi Cinayetler, c.: 1, s.:124-vd., Yağmur Y., İstanbul, 1987; Oruç, Arif: Sultan Abdülaziz Nasıl Hal Edildi, Nasıl İntihar 
Etti, Çev.: Tuğrul, Afşin- Erdal Taşbaş, s.: 493 vd., Berikan Y., Ankara, 2009 
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defnedildi. Abcülaziz'in ölümünün intihar mı cinayet mi olduğu günümüzde de tartışılmıştır. 


Sultan 11. Abdülhamid, saltanatı sırasında bu olayın araştırılması için 1881'de Yıldız Mahkemesi'ni kurdurmuştur. Başta Mithat ve Mahmut Celalettin Paşalar olmak üzere suçlu görülenler yargılanmıştır.? 


Abdülaziz'in intiharı veya öldürülmesi hadisesi, günümüze kadar aktüelliğini koruyan bir tartışmadır. Bu tartışma olaydan hemen sonra başlamış ve pek çok şey söylenmiş ve yazılmıştır. Abdülaziz'in intihar ettiği iddiasında bulunanların en önemli delilleri, padişahın tahttan indirilmesini hazmedemeyen bir yapıya sahip olması, hakir bir hayat yerine ölümü tercih etmesi ve sık sık intihardan söz ederek ilk ikamete mecbur tutulduğu Topkapı Sarayı'nda zehir istemiş olmasıdır. Cinayet tezine ihtimal verenler ise delil olarak Abdülaziz'in serasker Hüseyin Avni Paşa tarafından öldürülmek istenişini ve seraskerin bu niyetini Midhat Paşa ile Sultan Murat'a açtığını ancak reddedildiğini, bu arada Abdülaziz'in hizmetine dolgun maaşlarla yerleştirilen hizmetkârların da Hüseyin Avni Paşa'nın adamları olduğunu göstermektedirler. 


Özellikle Sultan 11. Abdülhamit tahta çıkınca intihar meselesi tekrar gündeme gelmişti. Bu husustaki söylentiler artınca Şura-yı Devlet Tanzimat Dairesi Reisi Mahmut 


22 Uzunçarşılı, İsmail Hakkı: Mithat Paşa vc Yıldız Mahkemeleri, TTK.Y. Ankara, 
1967; Uzunçarşılı, İsmail 


Hakkı: Mithat Paşa ve Taif Mahkumları, TTK.Y. Ankara, 1950; Mahmut Celaleddin Paşa: Mir'at-ı Hakikat, 


Haz: İsmet Miroğlu, s: 94 vd., Berekat Y., İst.,1983; Kocahanoğlu, Osman Selim: Mithat Paşa, Yıldız 


Mahkemesi vc Taif Zindanları, (Mirat Hayret), c.: 11, Temel Y., İstanbul, 1997; Müftüoğlu, Mustafa: 


Yalan Tarihimizde Siyasi Cinayetler, c.: 1, s.: 278 vd., Yağmur Y., İstanbul, 1987 
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Celalettin ve Mabeyinci Ragıp beylerle sorgu hâkimi Fındıklılı Mehmet Elendi Abdülaziz'in öldürüldüğü iddiaları hususunda Sultan lI. Abdülhamit'e bir yazı takdim ettiler. 
Mahmut Celalettin Paşa'nın gelini olan saraylı Pervin Felek Hanım'ın Abdülaziz'in öldürüldüğüne dair açıklamalarına dayanan bu yazı üzerine padişah araştırma başlatıı. 


Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilişi ve sonrası koruması görevinde bulunanlarla hizmetine tayin edilen şahıslar tespit edilerek teker teker sorgulandı. Neticede Abdülaziz'in ölümünün intihar değil cinayet olduğu kanaatine varılınca II. Abdülhamit dava açtı. Padişah, öldürme emrini verdiği iddiasıyla V. Murat hakkında şer'an ve kanunen ne yapılması gerektiğini Şeyhülislam Uryanizâde Ahmet Esat, Dâhiliye Nazırı Mahmut Nedim ve Tunuslu Hayrettin Paşalarla Mahmut Celalettin Paşa'dan oluşan bir heyetin kararına havale etti. Heyet, 16 Nisan 1881 tarihinde Sultan Murat'ın derhal tutuklanmasına ve olağanüstü bir mahkeme kurularak yargılanmasına karar verdi. 


Sultan Abdülhamit bundan sonra ne yapılması gerektigine Başvekil Sait Paşa, Şeyhülislam, Dâhiliye Nazırı ve Hariciye Nazırının karar vermesini istedi. Onlar da meseleyi inceledikten sonra Abdülaziz'in suikasta kurban gittiğine ve cinayetin faillerinin ortaya çıkmış olduğuna işaret ederek derhâl yargılanmalarına, mahkeme yerinin de Padişahın iradesiyle belirlenmesine karar verdiler. Nihayet, Malta Karakolu yanına bir büyük çadır kurularak halka açık yargılamanın orada yapılması uygun bulundu. Durum padişaha bildirildi. 


Bu sırada Aydın Valisi bulunan Midhat Paşa gelişmelerden haberdar olmuş ve Fransa Konsolosluğu'na sığınmıştı. Bu dönemde Adliye Nazırı olan tarihçi Ahmet Cevdet 


Paşa'nın kendisine serbest olarak sorgulanacağını bildirmesi üzerine Midhat Paşa hükümete teslim edildi (19 Mayıs 1881). Cevdet Paşa bir heyetle birlikte İzmir'e giderek Midhat Paşa'yı vapurla İstanbul'a getirdi. Manisa'da oturmakta olan Mütercim Rüştü Paşa ise hasta olduğu için sorgulaması İzmir'de yapılarak tekrar Manisa'ya dönmesine izin verildi. 

Yıldız Mahkemesi olarak tarihe geçen ve 27 Haziran 1881'de çalışmalarına başlayan mahkemenin başkanlığına İstinaf Mahkemesi Başkanı Ali Sururi Elendi getirildi. 
Muhakeme üç gün içinde altı celse devam etti ve sanıkların temyiz etme halkları saklı kalmak üzere sona erdi. Mahkemenin kararına göre Pehlivan Mustafa, Hacı Mehmet ve Cezayirli Mustafa ile Mabeyinci Fahri Bey bilfiil taammüden öldürme olayına katıldıklarından dolayı; Midhat, Mahmut, Nuri Paşalarla Binbaşı Necip ve Binbaşı Namık Paşazade Ali Beyler de suç ortağı sayıldıklarından idama ve diğerleri çeşitli cezalara çarptırıldılar. Sultan Abdülhamit, cezaların aynen uygulanmasını isteyenler ekseriyette olmalarına rağmen, cezalarını müebbet küreğe çevirdi. Mahkümlar cezalarını Arabistan'da Mekke bölgesinde Taif'te çekeceklerdi. 
Midhat Paşa, Taif'te zindanda vefat etti.” 


3. Çerkez Hasan Olayı 


Abdülaziz'in tahttan indirilişi, bu hadisede rolü olan ve padişahı öldürmekle suçlanan Serasker Hüseyin Avni Paşa'ya karşı Abdülaziz'in yakınları arasında düşmanlık ve kin duyulmasına sebep olmuştu. Bunlardan biri de Çerkez 


23 Şimşir, Bilal N.: Fransız Belgelerine Göre Mithat Paşa'nın Sonu (1878-1884), 
Ayyıldız Mat., Ankara, 1970; Süleyman Paşazâde Sâmi (Der.), Süleyman Paşa Muhâkemesi, İstanbul, 1328. 
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Hasan'dı. Kendisinin Bağdat'a tayininden de rahatsız olan Hasan Bey, Mithat Paşa'nın konağını basarak 15 Haziran 1876'da Hüseyin Avni ve Reşit Paşaları öldürdü. Mithat ve Mehmet Rüştü Paşalara dokunmadı. Çerkez Hasan bu baskın sonrası yakalandı ve bu esnada kendisine hakaret eden Sadaret yaverlerinden Bahriye Kolağası Şükrü Bey'i de çizmesinde sakladığı tabancayla öldürdü. Çerkez Hasan, yapılan muhakemeden sonra idam edildi.?* 


4. Sultan V. Murat'ın 93 Günlük Saltanatı 


30 Mayıs 1876'da tahta çıkan V. Murat'ın akli dengesi 
yerinde değildi. Yapılan tedaviler de fayda vermedi. Mithat Paşa, Osmanlı Devleti'ndeki sıkıntıların üstesinden meşruti bir yönetim kurmakla gelinebileceğine inanmaktaydı. 
V. Murat'ın tahta getirilmesinde de bu nedenle en etkin rolü oynadı. Fakat Mütercim Rüştü ile Hüseyin Avni Paşalar kendisiyle bu görüşü paylaşmıyorlardı. Onların amacı Abdülaziz'i tahtan indirmekti. Bunu yapmışlardı ve bu sonuç onlar için yeterliydi. 


Abdülaziz'in yerine geçen V. Murat, veliahtlığı döneminde amcası Abdülaziz'in sıkı kontrolüne maruz kalmış, sarayda âdeta hapis hayatı yaşamıştı. Sultan Abdülaziz'e yapılan darbeyle birlikte padişah olunca bu kez de Serasker Hüseyin Avni Paşa'nın sıkı kontrolü altında kaldı. 


V. Murat idareyi ele alınca bunun baş mimarlarından Midhat Paşa meşrutiyeti ilan etmek için çalışmalara başladı. Süleyman Paşa da onu destekliyordu. Ancak Sadrazam Mütercim Rüştü Paşa ile orduyu elinde tutan Hüseyin Avni 


24 Uzunçarşılı, İsmail Hakkı: “Çerkes Hasan Vakası”, Belleten Derg., c.:), Sayı: 
33, s.: 89-134, TTK Y., Ankara, 1945 
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Paşa aynı düşüncede değillerdi. Bu nedenle meşrutiyetin ilanı bir süre ertelendi. 


Sultan V. Murat, tahta çıkmasında önemli rol oynayan kişilerden olan Ziya Paşa'yı kendisine başkâtip yaptı. Ayrca sadrazamdan Abdülaziz'in sürgüne gönderdiği Namık Kemal ve arkadaşlarının geri çağırmasını istedi ise de bu talebi yerine getirilmedi. Bu arada kendisini tahta çıkaran cunta arasında kısa zamanda fikir ayrılığı belirdi. Bu grup içinde hürriyeti samimiyetle savunan tek kişi Mithat Paşa idi. Diğerleri eski rejimin devamından yanaydılar. Nitekim V. Murat'ın cülusunun üçüncü günü yayımladığı hatt-ı hümayununda meşrutiyet konusu birkaç parlak sözle geçiştirilmişti. Diğer taraftan Serasker Hüseyin Avni Paşa tam bir diktatör gibi davranıyor ve her işe müdahale ediyordu. 
Saraya giriş çıkışları kontrol altına alan serasker, padişahla görüşecek kişilerin kendisinden izin alması gerektiğini bildirmekteydi. Çok geçmeden Ziya Paşa başkâtiplikten azledilerek yerine Sadullah Paşa getirildi. 


Devlette bu karmaşa ve çekişmeler sürerken Abdülaziz'in ölüm haberi alındı. V. Murat amcasının esrarengiz ölümüyle sarsıldı. 15 Haziran'da meydana gelen Çerkez Hasan Olayı onun ruh dengesini daha da bozdu. Sultan V. Murat'ın bir- biri ardına gelen olaylar yüzünden sinirleri iyice bozulmuş, anormal davranışlar göstermeye başlamıştı. Şuurunda bir bozukluk olduğu Ayasolya Camii'nde yapılan ilk cuma selamlığında görüldü. Bu durum karşısında gözlerden uzak tutulmak için Yıldız Sarayı'na nakledildi. Fakat burada cinnet geçirerek kendisini havuza atması üzerine tekrar Dolmabahçe Sarayı'na getirildi. İkinci cuma selamlığındaki davranışları akli dengesinin tamamen bozulduğunu ortaya koydu. Saraya kapatılan padişah kimseyle görüştürülmedi 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ve artık cuma selamlığına da çıkarılmadı. Hatta geleneksel olarak Eyüp Sultan'da yapılması gereken kılıç kuşanma merasimi iptal edildi. Yabancı elçiler de itimatnamelerini yeni padişaha sunamadılar. 


V. Murat'ın hastalığını gizlemeye çalışan Bâbıâli, padişah hakkında çeşitli sağlık haberlerini yayıyor, mazeretler üretiyordu. Fakat padişahın hastalığı bilindiği gibi sadrazamın da saltanat naibi gibi davranarak ülkeyi padişahsız yönetmesi şiddetle eleştiriliyordu. Ulema, padişahı aklen rahatsız olan bir ülkede cuma namazının kılınamayacağını ileri sürmekteydi. Bu durum karşısında hükümet padişahı tekrar cuma selamlığına çıkarmaya başladı. Araba ile en yakın camiye götürülen padişahın karşısına usule aykırı olarak iki mabeyinci oturuyor, kendisi de bir köşeye çekiliyordu. Bir selamlık dönüşünde elbiselerini çıkarmadan yatağa giren padişah sabahleyin camları kırarak kendini öldürmek istedi. Bunun üzerine bir doktorlar heyeti tarafından muayene edildi. Heyetin verdiği raporda padişahın iyileşme ihtimalinin çok az olduğu belirtiliyordu. Bâbıâli, İngiliz elçisinin tavsiyesine uyarak padişahı Viyanalı Doktor Leidesdorf'a da muayene ettirdi. O da olumsuz rapor verince V. Murat'ın hal'i gündeme geldi. 


C. SULTAN II. ABDÜLHAMİD'İN TAHTA 
ÇIKARILMASI VE İCRAATLARI 


1. Saltanatın İlk Günleri ve Anayasa (Kanun-u Esâsi)'nın Hazırlanması 
Bu esnada Midhat Paşa Veliaht Abdülhamit Efendi'yle 


görüşerek tahta çıkma hususunda anlaştı. Nihayet Vükela Meclisi 30 Ağustos 1876'da toplanarak V. Murat'ın hal'ine 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ve Abdülhamilin tahta çıkışına karar verdi. Ertesi sabah Kubbealtı'nda bir araya gelen devlet adamlarının huzurunda hal fetvası okundu. Fetvada Sultan Murav'ın daimi cinnet hâlinde olduğu ve görevini yapamadığı izah ediliyordu. 
Böylece 93 gün süren V. Murat'ın saltanat dönemi kapanmış oldu (31 Ağustos 1876). 


“Çerkes Hasan Olayı” denilen bir olayda (15 Haziran 1876) Hüseyin Avni Paşa öldürülünce” Mithat Paşa'nın önünde tasarılarının gerçekleşmesi için bir engel kalmadı. 
Abdülhamit'in tahta çıkarılacağını, fakat meşruti yönetim kurmak hususunda söz vermesi gerektiğini söyledi. Abdülhamit ile bu hususta mutabık kaldılar.” Sonra V. Murat hal edildi ve yerine 11. Abdülhamid tahta çıktıktan sonra Mithat Paşa ile konuştuğu üzere 7 Ekim 1876'da bir komisyon kurdurarak anayasa hazırlama çalışmalarına başladı. 28 kişilik 


bir komisyon, Mithat Paşa'nın başkanlığında çalışmalara başladı. 


Bu arada Mithat Paşa ile Sadrazam Mütercim Rüştü Paşa arasındaki anlayış farkına da işaret etmeliyiz. Mütercim Rüştü Paşa çok çekimser yaradılışlı ve yaşlı bir zattı. Bu yenilik faaliyeti üzerine yaşlılığını ileri sürerek istifa etti. Yerine, İngiliz Büyükelçiliğinin de baskısıyla Mithat Paşa sadrazam olarak atandı (19 Aralık 1876). Zaten Anayasa Komisyonu da çalışmalarını bitirmiş, taslağı padişaha sunmuştu. 


Padişah da anayasa taslağı üzerindeki istediği değişiklikleri yapmış, bu arada meşhur 113. maddeye 2. fıkrayı 


25 Karal, Osmanlı Tarihi, e.:Vll, s.:360, TTK Y., Ankara., 1988; Akın, İlhan: Siyasi Tarih, s:116-118. Fakülteler Mat, İst., 1983 

26 Akın, Siyasi Tarih, s.:118-119; Aldıkaçtı, a.g.c.,5.:54, Okandan, R. Galip: 
Amme Hukukumuzun Anahatları, s.:134-136; Karal, E. Ziya: Osmanlı Tarihi, 
c.:Vll, s.: 365-367, TTK Y., Ankara, 1988 
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eklemeyi de ihmal etmemişti. Mithat Paşa anayasanın bir an önce ilan edilebilmesi için bu değişikliklerin kabulü için 


çaba harcadı. 


Abdülaziz'in son zamanlarında Balkanlardaki uluslar ayaklanmaya başlamışlardı. Bunlar, bu ulusçuluk hareketlerinde Rusya'dan destek görmekteydiler. Bu sorunun çözümü için 1876 yılı sonlarında İstanbul'da bir toplantı yapılması kararlaşlırılmıştı. Bu konferansta, Osmanlı etnik gruplarının hakları karar altına alınacaktı. 


Bütün batılı delegelerin katılacağı bu toplantıda Mithat Paşa, bu devletlerin Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışmalarını önlemek için hazırlanan anayasa taslağının bir an önce hazırlanıp ilan edilmesini ve konleransa yetiştirilmesini arzu etmekteydi. Bunun içindir ki bu ilk anayasa alelacele olarak konferansın toplandığı tarih olan 23 Aralık 
1876 günü ilan edildi. Kasımpaşa'daki Donanma Komutanlığı binasında toplanan Fransız, Alınan, İngiliz, Rus, İtalya, Avusturya ve Macaristan delegeleri anayasanın ilanı için yapılan top atışlarını işitince şaşırıp ne olduğunu sordular. 
Osmanlı delegesi durumu izah edince cle sevinmek yerine bunun göstermelik bir hareket olduğunu söyleyerek önem 
vermediler. 7 


Böylece anayasa, ilk plandaki amacına dahi ulaşamamıştı. Batılı ülkeler, konferanstan sonuç alamayınca, Osmanlı Devleti'ne bir ders vermesi için Rusya'nın savaş ilanına göz yumdular. Böylece tarihimizde acı hatıraları olan meşhur 
93 Harbi başlamış oldu.” 


27 Yılmaz, Ahmet Yusuf: Osmanlı Hukukunda Modernleşme Süreci, Eski-Yeni Y., 
Ankara, 1919 

28 Akın, İlhan: Siyasi Tarih, s.: 119-123, Fakülteler Mat., İst., 1983; Mahmut 
Celaleddin Paşa: Mir'at-ı Hakikat, s.: 202-220; Karal, E. Ziya: Osmanlı Tarihi, 
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2. Çırağan Vakası ve V. Murad'ın Ölümü 


V. Murat'ın Çırağan Sarayı'nda oturmasına izin verildi ve tedavisi için her türlü yola başvuruldu. Ancak bir sonuç alınamadı. Bu arada başta mason çevreleri olmak üzere taraftarları onun sağlığının iyi olduğu ve haksız yere hal' edildiği propagandasını yayıyorlardı. Bunun üzerine yeni Padişah II. Abdülhamit, eski padişahı yerli ve yabancı doktorlardan oluşan bir heyete muayene ettirerek hastalığının sürdüğüne ve tedavisinin imkânsız olduğuna dair rapor aldı. 


Ancak Ali Suavi bahsinde de izah edildiği üzere, üç ay sonra eski padişah V. Murad, Çırağan Sarayı'ndan kaçırılmak istendi. İkisi Türk, ikisi yabancı dört kişilik bir komite, V. Murad'ı Avrupa'ya kaçırmak ve hükümdarlığını kabul ettirmek için kadın kılığında Çırağan Sarayı'na girmeye çalışırken yakalandı (Kasını 1876). 


Bundan sonra Cleanti Scalieri-Aziz Bey Mason Komitesi onu kaçırıp tahta çıkarma planı yaptı. Komite Murat'ı kaçırarak bir camide biat edip yeniden padişah ilan etmeyi tasarlamıştı. Komite üyeleri içlerinden birinin ihbarı üzerine harekete geçmeden yakalandı (15 Nisan 1877). V. Murat'ı üçüncü kaçırma girişimi ise Ali Suavi tarafından yapıldı. 


c: VII, s: 1-9, TTKY., Ank., 1983; Akın, İlhan: Türk Devrimi Tarihi, s.:34- 36; Aldıkaçtı, Orhan: Aldıkaçtı, Orhan: Anayasa Hukukumuzun Gelişmesi ve 
1961 Anayasası, ., s.: 55-56, İÜHFY,, İst., 1978; Okandan, Amme Hukukumuzun Anahatları, İÜHFY,, İst.,1959., s.:136-146 ; Özçelik, Esas Teşkilat Hukuku Dersleri, c: Il, s.:65-68, İÜHFY,, İst., 1978.; Gözübüyük, Anayasa Hukuku, s.:105. Y., Ank., 1986; Soysal, Mümtaz: Anayasaya Giriş, s.: 44, AÜ SBF Y. 
Ank., 1968.; Kuran, Ahmet Bedevi: İnkılap Tarihimiz ve Milli Mücadele, s.: 111-120; Arsel, İlhan: Türk Anayasa Hukuku, s.: 32; Elöve, Mustafa E.: Ana yasa Harcketlerimiz Şeması, s.:19 İ. Akgün Mat., İst., 1960; Abadan, Yavuz: ”Osmanlı İmparatorluğunda Anayasa Sistemine Geçiş Hareketleri”, AÜHF Derg., c: XIV- sayı: 1-4, s: 3-37, Ank., 1957. 93 Tlarbi'nin ekonomik açıdan etkenleri üzerinde duran bir çalışma için bkz.: Devlet Borçlanması, Osmanlı'dan Cumhuriyete Dış Borçlar (Düyun-u Umumiye), Birleşik Y. İst., 1995. 
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Çırağan Vak'ası olarak tarihe geçen bu hadise Ali Suavi'nin öldürülmesiyle sonuçlandı (20 Mayıs 1878). 


Bu kaçırma girişimleri 11. Abdülhamit'i rahatsız etti ve V. Murat bundan sonra daha sıkı koruma altına alındı. V. 
Murat, 28 yıl boyunca tam bir mahpus hayatı yaşadı ve 29 
Ağustos 190te şeker hastalığından vefat etti. Cenazesi Yeni Camii Türbesi'nde annesinin yanına defnedildi.” 


3. Doksan Üç Harbi ve Sonuçları 


Bu savaş Rumi takvimle 1293 tarihinde başladığı için bu adla anılmıştır. Miladi takvimle savaş yılları 1877-1878 tarihidir. 

Rusya 1856 Paris Anılaşması'ndan sonra Osmanlı Devleti'ne karşı takip ettiği Panslavizm siyasetiyle Balkanlardaki Slav ahali üzerinde faaliyetlerini arttırdı. Fransa’ nın Almanya karşısında yenilmesinden (1870) sonra Avrupa dengesinde ortaya çıkan durumdan faydalanan Rusya, 1856 tarihli Paris Antlaşması'nın kendisiyle ilgili hükümlerinden kurtulmayı başardı ve Osmanlı Devleti'ne karşı daha aktil bir siyaset takip etmeye başladı. Osmanlı Devleti'nin tasfiyesi anlamına gelen Şark meselesini halletmek üzere desteklediği ve silah yardımında bulunduğu Balkan milletlerini isyana teşvik etti. Bu yüzden ortaya çıkan Hersek ve Bulgar isyanlarını istismar ederek Bâbıâli'yi 


29 Uzunçarşılı, İ. Hakkı: “V. Sultan Murat'ın Tedavisi ve Ölümüne Dair Rapor ve 
Melttuplar”, Belleten Derg., c.: 9., s. : 317-367, TTK Y., Ankara, 1945; Uzunçarşılı, İ. H.: “V. Murad'ı Tekrar Padişah Yapmak İste yen K. Skali yeri-Aziz Bey Komitesi”, TTK Belleten, V111/30, s.: 245-340, TTK Y., Ankara, 1944; Uzunçarşılı, İ. Hakkı: “V. Murad ile Oğlu Selâhaddin Efendi'yi Kaçırmak İçin Kadın Kıyafetinde Çırağan'a Girmek İste yen Şaluslar”, TTK Belleten, c.: VMI/32, s. 
589-597. Ankara, 1944; Uzunçarşılı, İ.H.: “Ali Suâvi ve Ç ırağan Vak'ası”, TTK 
Belleten, c.: VI11/32 s. 71-118, TTK Y., Ankara, 1944 


Avrupa siyasetinde yalnız bırakmak için yoğun bir faaliyete girişti. Özellikle 1876 Mayıs'ında meydana gelen Bulgar isyanında on binlerce Bulgar'ın Türkler taralından katledildigini iddia ederek hadiseye dini bir mahiyet kazandırdı. Zaten dış borçların ödenememesi meselesi yüzünden Avrupa umumi elkârı da Türklere karşı inlial içinde bulunuyordu. 
Rusya'nın tahrikleri neticesinde İngilizler de buna katılınca Osmanlı Devleti Bulgar katliamı iddialarının faili olarak Avrupa siyasel sahnesinde yalnızlığa itildi. 


Diğer taraftan Rusya, Bâbıâli'nin başına yeni gaileler açmak maksadıyla Sırbistan ve Karadağ'ı Osmanlı Devleti'ne karşı harbe sevk etti. Fakat muharebelerin Osmanlı ordularının galibiyetiyle sonuçlanması üzerine hadiselere diplomatik yollardan bir çözüm bulmak için İngiltere, Fransa, Rusya, Almanya, Avusturya, İtalya ve Osmanlı Devleti'nin iştirakiyle İstanbul'da bir konferans düzenlendi (23 Aralık 1876). Daha önce Rus elçiliğinde belirlenen teklifler, İstanbul Konferansı'nda alınan kararlar olarak Osmanlı Devleti'ne bildirildi. Buna göre Osmanlı Devleti Sırbistan ve Karadağ ile anılaşma yapacak ve onlara toprak verecekti. 


Bulgaristan, beşer yıllık sürelerle tayin edilecek birer Hristiyan vali tarafından yönetilecek ve muhtariyet idaresine sahip iki eyalet hâline getirilecekti. Ayrıca Bulgaristan'da Bulgarca resmi dil olarak kabul edilecek, mahalli milis askeri oluşturulacak, yeni vergi ve muhakeme usulü ihdas edilecek; Türk askeri yalnız büyük merkezlerde bulundurulacak, Bulgarlar için genel af ilan edilecek, Müslüman ahalinin elindeki silahlar toplatılacak ve bu hususların uygulanması için milletlerarası bir komisyon görevlendirilecekti.” 


30 Kural, Yuluğ Tekin: “1877-78 Osmanlı-Rus Harbi'nin Sebepleri”, TTK Belleten, XXVI/ 103, s. 567-592. (1962); Baykal, Bekir Sıtkı: “Dolksanüç Harbi 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Osmanlı Devleti'nin istiklaline ve toprak bütünlüğüne aykırı olan bu teklifler Bâbıâli'de kurulan bir genel mecliste müzakere edildikten sonra reddedildi. Böylece Osmanlı Devleti'nin içine düştüğü yalnızlığı iyi bir fırsat olarak degerlendiren Rusya, bir taraltan savaş hazırlıklarını hızlandırırken diğer taraftan da muhakkak gözüyle baktığı bir Osmanlı-Rus Harbi için Avusturya'nın tarafsızlığını sağladı. Bu arada ilgili devletler Osmanlı Devleti'ne karşı takip edilecek siyaseti tespit için Londra'da toplanarak 31 Mart 
1877 tarihinde Londra Protokolü'nü imzalamışlarsa da İstanbul Konleransı'ndan pek farklı olmayan bu protokolün kararları da bir savaşa girmek pahasına Bâbiâli tarafından reddedildi. Nihayet Avrupa'nın hukukunu müdafaa iddiasıyla harekete geçen Rusya, 24 Nisan 1877 tarihinde Osmanlı Devleti'ne karşı savaş ilan etti. 


Rumi takvime göre 1293 yılına rastladığı için Doksan Üç Harbi olarak bilinen bu savaş, daha önce meydana gelen Osmanlı-Rus savaşları gibi Tuna'da ve Doğu Anadolu'da olmak üzere iki cephede cereyan etti. Tuna cephesindeki Osmanlı ordusu, Serdâr-ı ekrem Abdülkerim Paşa'nın kumandasında Tuna nehrinin sol kıyısını birinci müdafaa hatt kabul ederken ikinci müdafaa hattını da Balkan dağları meydana getirmişti. 


Bu cephede doğrudan doğruya savaşa katılan ve mevcudu yaklaşık 180.000 kişi olan Osmanlı kuvvetleri, merkez karargâh Şumnu da dâhil olmak üzere Silistre, Totrakan, Rusçuk, Ziştovi ve Vidin'de toplanırken Rus Baltık donanmasının Akdeniz'e inebileceği ihtimaline karşılık 


Arifesinde Osmanlı Devleti ile Büyük Devletler Arasındaki Müinasebetler”, AÜ DTCF Derg, c.: 111/2 s.: 183-192, (1945), Gn. Kurmay (Haz.) : Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi Osmanlı Devri 1877-1878 Osmanlı Rus Harbi, Gnkur Basımevi, Ankara, 1985; Okçu, Yahya: Türk Rus Mücadele Tarihi, Doğuş Mat., 1953 
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Çanakkale Boğazı tahkim edildi. Buna mukabil Grandük Nikola'nın kumandasında ve yaklaşık 160.000 kişiden ibaret olan Rus ordusu Romanya sınırında toplanmıştı. 


Doğu Anadolu cephesinde ise 55.000 civarındaki Osmanlı ordusu Ahmed Muhtar Paşa'nın idaresinde Ardahan-Doğubayazıt arasında mevzilenirken 120.000 kişiden meydana gelen Rus ordusunun başında General Melikol bulunuyordu. 


Savaşın başlaması ile birlikte Romanya topraklarına giren ve bu prensliği kendi taralına çeken Ruslar, biri Dobruca, diğeri Bükreş istikametinde olmak üzere iki koldan ilerleyerek ve Tuna nehrini Rusçuk-Niğbolu arasından geçerek 27 Haziran'da Ziştovi'yi, 1 Temmuz'da da Tırnova'yı ele geçirdiler. Rusların bu ilerleyişi sırasında, tahliyesi gerektiği hâlde bu hususa itina gösterilmediği için Niğbolu bir müddet müdalaadan sonra düşmana teslim oldu. Diğer taraftan Balkan geçitlerinden olup stratejik önemi bulunan Şıpka'daki Osmanlı kuvvetleri Rusların birçok saldırısına şiddetle karşı koydularsa da yenileceklerine kanaat getirince gizlice çekilmek suretiyle 19 Temmuz'da bu geçidi tahli- ye ettiler. 


Rusların arka arkaya gelen bu başarıları, İstanbul'da büyük heyecan uyandırırken saltanat merkezinin Bursa'ya nakledileceğine dair haberler dahi yayıldı. Ayrıca askeri harekâtın savaş tekniğine göre yürütülmediği kanaatiyle savaşın başşehirde kurulan bir askeri meclis tarafından idaresine karar verildi. Bu arada Serasker Redif Paşa ile Serdâr-ı 


ekrem Abdülkerim Paşa görevlerinden alınarak divân-ı harbe sevk edildiler. 


Bu gelişmelerden sonra Abdülkerim Paşa'nın yerine Tuna Ordusu Kumandanlığına getirilen Mehmed Ali 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Paşa'nın Rusçuk üzerine yürüyen Grandük Nikola kuvvetlerini mağlup etmesine karşılık General Gurko da 22 
Temmuz'da Eskizağra'yı ele geçirdi.” Karadağ taralındaki kuvvetlerle Eski Zağra'ya gelen Süleyman Paşa ise General Gurko'yu yenilgiye uğrattığı gibi Balkan dağlarının güneyinde ve Rus işgali altında bulunan yerleri de geri almaya muvalfak oldu. 


Daha sonra Şıpka Geçidi'ni geri almak istemesine ve bu maksatla 21 Ağustos'tan itibaren başlattığı taarruz harekâtında tarallar arasında şiddetli mücadeleler cereyan etmesine rağmen bu geçidi ele geçirmek mümkün olmadı.” 


Diğer taraltan muharebeler başladığından beri Vidin'de bulunan Osman Paşa 18 Temmuz'da Plevne'ye gelerek bu müstahkem mevkiyi geri aldı. Bunun üzerine Plevne'yi tekrar ele geçirmek için Ziştovi'den gelen Rus kuvvetleri iki dela taarruzda bulundularsa da gördükleri mukavemet sonucunda ağır kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kaldılar. Bu mağlubiyetten sonra Tuna cephesindeki mücadele Plevne'de düğümlendi ve Rus Çarı I. Aleksandr Romanya'dan yardım istemek zorunda kaldı. 1877 Eylülünde Rus-Rumen kuvvetlerinin Plevne'ye karşı ortaklaşa giriştikleri saldırılar ise her defasında sonuçsuz kaldı. Bu müdafaa İstanbul'da memnuniyetle karşılandı ve Sultan II. 
Abdülhamid kendisi için aldığı “gazi” unvanını Plevne Kahramanı Osman Paşa ve Doğu Anadolu Cephesi Kumandanı 


31 Hüseyin Raci; Zağra Müftüsün Hatıraları (Tarihçe-i Vaka-i Zağra), Ilaz.: M. 
Ertuğrul Düzdağ, Tercüman 1001 Temel Iser Y., İstanbul, 1970 

32 Özbilgen, Erol: Osmanlırın Balkanlardan Çekilişi, Süleyman Hüsnü Paşa ve 
Dönemi, İz Y., İstanbul, 2006; Şahin, Turhan: Öncesi yle ve Sonrasıyla 93 Harbi, s.:28 vd., Kültür ve Turizm Bakanlığı Y., Ankara, 1988; Tevetoğlu, Fethi: Süleyman Paşa Hayatı ve Eserleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Y., Ankara, 
1988 
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Ahmed Muhtar Paşa'ya da verdi. Bu arada 15 Ekim'de Tuna ordusunun kumandanlığına Süleyman Paşa getirildi.» 


Tuna cephesindeki muharebeler bu şekilde devam ederken Doğu Anadolu'da da Kars, Doğubayazıt ve Ardahan'a doğru üç koldan ilerleyen Ruslar 30 Nisan'da Doğubayazıt’ ele geçirdiler. General Melikol'un idare ettiği kuvvetler de şiddetli mücadelelerden sonra Ardahan'a girdiler. Buradan da Erzurum üzerine yürüyen Ruslar 15 Temmuz'da mağlup edilerek sınır dışına atıldılar. Fakat General Lazarol 
kumandasında ağustosta yeniden saldırıya geçen Ruslar 18 
Kasıın'da Kars'ı ele geçirdiler. Bunun üzerine daha uygun bir savunma için Erzurum'a çekilen Osmanlı kuvvetleri Aziziye tabyalarında Nene Hatun'un ahaliyi teşvikiyle büyük bir mukavemet örneği ortaya koydular. ** 


Diğer taraftan Plevne'de takılıp kalan Ruslar, 40.000 kişilik Osmanlı askerine karşılık Rusya'dan yeni kuvvetler getirterek mevcudu 125.000'e çıkardılar. Ağır kış şartlarının 


33 Okçu, Yahya: Türk Rus Mücadele Tarihi, Doğuş Mat., 1953; Gazi Ahmet Muhtar 
Paşa: Anadolu'da Rus Muharebesi, c.: AI, Sad.: Enver Yaşarbaş, Petek Y., İstanbul, 1985; Gn. Kurmay (Haz.) : Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi Osmanlı Devri 1877-1878 Osmanlı Rus Harbi, Gnkur Basımevi, Ankara, 1985; İbrahim Edhem: Plevne Hatıraları, | laz.: Seyfullah Esin, Tercüman 1001 Temel Eser, İstanbul, 1979; Özbilgen, Erol: Osmanlının Balkanlardan Çekilişi, Süleyman Hüsnü Paşa vc Döncmi, İz Y., İstanbul, 2006; Tevetoğlu, Fethi: Süleyman Paşa Hayatı ve Escr-İcri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Y., Ankara, 1988; I lerbert, Von Wililam: The Defens of Plevna 1877, Kültür Bakanlığı Y., Ankara, 1990; Kaplan, Sadettin, Plevne'yc Saplanan Tuğ, Gazi Osman Paşa, Alioğlu Y., İstanbul, 2001; Uçar, Nail: Gazi Osman Paşa ve Plevne, Orkun Y., İstanbul; Gn. Kurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Bşk.lığı (Haz.): Gazi Osman Paşa vc Plevne Savunması, Kültür ve Turizm Bakanlığı Y. Ankara, 1982; Şapolyo, Enver Behnan: Türk Rus Savaşları 
Tarihi, Gazi Osman Paşa ve Pleme Müdafaası, Türkiye Y., İstanbul, 1959 

34 Gazi Ahmet Muhtar Paşa: Anadolu'da Rus Muharebesi, c.: II, Sad.: Enver 
Yaşarbaş, Petek Y., İstanbul, 1985; Mehmed Ârif Bey: Başımıza Gelenler (nşr. 
Nihat Yazar), s. 1-432Ankara 1972; Uçarol, Rifat: Gazi Ahmet Muhtar Paşa, s; 58-99, İstanbul, 1989; Uçarol, Rifat: 1878 Kıbrıs Sorunu ve Osmanlr-İngiliz 
Anlaşması, İstanbul 1978 
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yanı sıra yiyecek hususunda da büyük bir sıkıntı içerisinde bulunan Plevne müdafileri, Grandük Nikola'nın teslim olma teklilini reddetmekle birlikte zamanın aleyhlerine cereyan ettiğine kani olarak bir yarma harekâtı ile düşman çemberini aşmak istediler. Bu maksatla 10 Aralık 1877 tarihinde kuvvetlerini ikiye ayıran Osman Paşa, birinci grup düşman mevzilerini ele geçirinceye kadar ikinci grubun bu taarruzu himaye etmesi ve daha sonra onların da ileri çıkarak düşman çemberinin birlikte aşılmasını öngören bir planı uygulamaya karar verdi. Birinci grubun başında harekete geçen Osman Paşa, Rus mevzilerini ele geçirmişse de planın farkına varan düşmanın müdahalesi ikinci grubun mevzilerinden çıkmalarına imkân vermedi. Bu durum karşısında yoğun bir ateş altında kalan Osman Paşa geri çekilmek isterken alının vurulup kendisinin de yaralanması üzerine teslime mecbur oldu.” 


Plevne'nin düşmesinden sonra Sırbistan da Osmanlı Devleti'ne karşı savaşilan etti ve Rus kuvvetleri Edirne üzerine yürümeye başladı. İstihkâmları mükemmel olan Edirne, Plevne gibi Ruslara uzun süre karşı koyacak bir başka müdafaa mevkii olabilecek durumda iken Vali Eyüp Paşa mühimmat depolarını tahrip ederek geri çekilince şehir 20 Ocak 1878 tarihinde düşmana teslim oldu. Bu gelişmeler üzerine Bâbiâli, mütareke için savaşın başından beri tarafsızlıklarını devam ettiren Avrupa devletlerinin ara buluculuğunu istediyse de hiçbirisi olumlu bir cevap vermedi. Neticede Sultan II. Abdülhamid bizzat Rus çarından mütareke talebinde bulundu. 


35 Herbert, Von Wililam: The Defens of Plevna 1877, Kültür Bakanlığı Y., Ankara, 1990; Kaplan, Sadettin, Plevne'ye Saplanan Tuğ, Gazi Osman Paşa, Alioğlu Y., İstanbul, 2001; Uçar, Nail: Gazi Osman Paşa ve Plevne, Orkun Y., İstanbul; Gn. Kurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Bşk.lığı (Haz.): Gazi Osman Paşa ve Plevne Savunması, Kültür ve Turizm Bakanlığı Y, Ankara, 1982; Şapolyo, Enver Behnan: Türk Rus Savaşları Tarihi, Gazi Osman Paşa ve Plevne Müdafaası, Türkiye Y., İstanbul, 1959 
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Bu arada Meclis-i Meb'üsan'da da bu mağlubiyetin sebepleri üzerinde şiddetli tartışmalar cereyan ediyordu. Öte yandan, Rus ordularının bu ilerleyişi karşısında ne yapılması gerektiğini tespit için Yıldız'da padişahın da katıldığı bir fevkalade meclis toplandı. Fakat burada devletin içerisinde bulunduğu buhrana çare olabilecek herhangi bir karar alınamadığı gibi meclis üyelerinden bazılarının yenilginin sorumlusu olarak padişahı göstermek hususunda ısrarları üzerine l1. Abdülhamid önce toplantıyı terk etti, daha sonra da Meclis-i Meb'üsan'ı kapattı. 


Mütareke teklifinin kabulü ile Osmanlı Devleti'ni Server ve Namık Paşaların, Rusya'yı ise Grandük Nikola'nın temsil ettiği görüşmelere Kızanlık'ta başlandı ve Edirne'nin teslim olması üzerine burada devam edildi. 31 Ocak 1878 tarihinde imzalanan Edirne Mütarekesi'ne göre düşman kuşatmasına karşı direnen Erzurum Ruslara teslim edilecek, İstanbul Konferansı'nda belirtilen sınırlardan daha küçük olmamak şartıyla muhtar, milis teşkilatı olan ve Bâbıâli'ye vergi veren bir Bulgaristan Emâreti kurulacak, Sırbistan, Karadağ ve Romanya'nın istiklalleri tanınacak, Rusya'ya savaş tazminatı ödenecek ve Boğazlar üzerinde Ruslara bazı imtiyazlar verilecekti. Ayrıca Bosna-Hersek'in muhtariyeti ve Rumeli'deki Hristiyan ahalinin bulunduğu vilayetlerde ıslahat yapılması kabul edilecekti. Barış görüşmeleri Rusların karargâhlarını Yeşilköy'e (Ayastefanos) nakletmelerin- den sonra burada devam etti ve 3 Mart 1878'de Ayastefanos Antlaşması imzalandı.” 


36 Aydın, Mahir: “Doksan Üç Harbi 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı”, TDV İA., 
c.: 9, s.: 498-499, İstanbul, 1994; Şahin, Turhan: Öncesiyle ve Sonrasıyla 93 
Harbi, s.:28 vd., Kültür ve Turizm Bakanlığı Y., Ankara, 1988; Uçarol, Rifat: 
1878 Kıbrıs Sorunu ve Osmanlı-İngiliz Anlaşması, İstanbul, 1978. Osmanlı 
Devleti'ni Hariciye Nâzırı Safvet Paşa ile Berlin SefiriSâdullahBey'in, Rusya'yı 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Doksan Üç Harbi, kuvvetlerin geniş bir alana yayılması, kumandanlar arasındaki irtibatsızlık, harekâtın İstanbul'dan idaresi, malzeme ve mühimmat noksanlığı, Karadeniz'deki donanmanın hiçbir varlık gösteremeyişi gibi sebepler yüzünden Osmanlı ordularının yenilgisiyle sonuçlanmış ve Osmanlı Devleti'ni siyasi, askeri, sosyal ve iktisadi bakımdan büyük ölçüde etkilemiştir. Zira bu savaşın sonunda özellikle Bulgaristan'daki Türk ahali gerek katledilmek gerekse göçe zorlanmak suretiyle, yüzyıllarca 


ise General İgnatiyef ile Nelidof'un temsil ettiği müzakereler Ayastefanos'ta başladı ve 3 Mart 1878 tarihinde anılaşma imzalandı. Tamamı yirmi dokuz madde olan antlaşmaya göre Osmanlı Devleti Romanya, Karadağ ve Sırbistan'ın bağımsızlıklarını kabul edecekti. Karadağ Adriyatik denizine kadar uzanacak, Sırbistan Niş'i alacaktı. Romanya Besarabya'yı Rusya'ya verecek, karşılığında Dobruca kendisinde kalacaktı. Bulgaristan, Osmanlı Devleti'ne bağlı özerk bir prenslik hâline getirilecek ve sınırları Tuna'dan Ege denizine, Arnavutluk'tan Karadeniz'e kadar uzanacaktı. Bulgaristan prensi halk tarafından serbestçe seçilecek, Avrupa devletlerinin tasvibi ve Osmanlı Devleti'nin tasdiki ile tayin edilecekti. Ancak bu prens Avrupa devletlerinin hanedanlarına mensup bulunmayacaktı. Rusya ve Avusturya'nın kontrolünde olmak üzere Bosna ve Hersek'te, Rumeli'nin Hristiyanlarla meskün bölgelerinde ve Doğu Anadolu'da Ermeniler'in bulunduğu yerlerde ıslahat yapılacaktı. Girit'te 1868 nizamnâmesi uygulanacak ve Osmanlı Devleti, savaş tazminatı olarak Rusya'ya 1.410.000.000 ruble verecekti. Ancak bu tazminatın büyük bir kısmına karşılık Rumeli'deki bazı yerler ile Kars, Ardahan, Batum ve Doğubayazıt Rusya'ya bırakacaktı. Kalan 300.000.000 
ruble ise para olarak ödenecekti. Rus askerleri, Bulgaristan hariç olmak üzere, antlaşmanın imzalanmasından üç ay sonra Rumeli'yi, altı ay sonra da Doğu Anadolu'yu boşaltacaktı. Osmanlı topraklarında yaşayan Rus tebaası savaştan önceki gibi ticaret yapabilecek ve Rus konsoloshaneleri onları resmen himaye edebilecekti. 


Ayastelanos Anılaşması panslavizm siyasetinin bir zaleriydi. Rusya'nın Osmanlı Devleti üzerinde bu derece nüfuz sahibi olması ve mevcut siyasi dengeyi tek taraflı olarak bozması, başta İngiltere olmak üzere diğer devletlerin muhalefetiyle karşılandı. Bu sebeple Ayastefanos Antlaşması'ndaki maddeler, 13 Haziran 1878 tarihinde toplanan Berlin Kongresi'nde yeniden ele alındı ve değiştirildi. Bkz.: Gencer, Ali İhsan: “Ayastelanos Antlaşması (Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 3 Mart 1878 tarihinde Ayastefanos'ta (Yeşillköy) yapılan antlaşma)” TDV İA, c:: IV, 5.:225, İstanbul, 1991 
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vatan olarak yaşadıkları topraklarından uzaklaştırılmışlardır. Ruslar ve Bulgarlar tarafından ortaklaşa uygulanmaya konulan ve tam bir Türk imhası olan bu hareket yüzünden İstanbul'daki muhacirlerin sayısı yüz binlerle ifade edilir olmuştur. Her türlü imkânsızlığa rağmen hayatta kalmaya çalışan bu muhacirler, Anadolu'nun çeşitli yerlerinde kurulup Sultan II. Abdülhamid'e izafeten Hamidiye olarak adlandırılan köylere yerleştirilmişlerdir.” 


Bu arada yenilgiye sebep oldukları kanaatiyle muharebeler sırasında görev alan bazı kumandanlar, kurulan Anadolu ve Rumeli divân-ı harplerinde muhakeme edilerek çeşitli cezalara çarptırılmışlardır. Diğer taraftan saltanatının ilk yılında Meşrutiyet'i ilan eden II. Abdülhamid, bu savaşın sebep olduğu buhran yüzünden Meclis-i Meb'üsan'ı kapatmak zorunda kalmıştır. Bu arada Ali Suavi, İstanbul'da toplanan Balkan muhacirlerinden bir grubun desteğiyle, padişahı tahttan indirip yerine V. Murad'ı geçirmek için Çırağan Sarayı'na bir baskın düzenlemiştir. Ayrıca bu savaş yüzünden Osmanlı Devleti'nin Rusya'ya ödemek zorunda kaldığı 802.500.000 franklık harp tazminatı devlet için önemli bir maddi külfet olurken Ayastefanos Antlaşması'nın ağır hükümlerinden kurtulmak için İngiltere'nin yardımını sağlamak maksadıyla Kıbrıs'ın idaresi İngiltere'ye bırakılmıştır. 


37 Hüseyin Raci; Zağra Müftüsün Hatıraları (Tarihçe-i Vaka-i Zağra), Haz.: M. 
Ertuğrul Düzdağ, Tercümanl001 Temel Eser Y., İstanbul, 1970 

38 Aydın, Mahir: “Doksan Üç Harbi 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı”, TDVİA., c.: 
9, s.: 498-499, İstanbul, 1994, 


Mahmut Celaleddin Paşa: Mir'ât-ı Hakikat, Haz.: İsmet Miroğlu, s.: 282-498, Berekat Y., İst.,1983; Türkgeldi, Ali Fuat: Mesâil-i Mühimme-i Siyasi yye (nşr. 
Bekir Sıtkı Baykal), s.: 1-37, Ankara 1987; Ergin, Osman Nuri, Abdülhamid-i Sâni ve Devr-i Saltanatı, 1, 211-336. İstanbul 1327, Kurtoğlu, Fevzi 1877- 
1878 Türk-Rus Harbinde Deniz Harcketleri, İstanbul 1935; Kurat, Yuluğ Tekin: “1877-78 Osmanlı-Rus Harbi'nin Sebepleri”, TIK Belleten, XXV1/103, s. 
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4. Sultan II. Abülhamid'in İcraatları 


Babası Abdülmecid, annesi Tirimüjgân Kadınefendi'dir. 
21 Eylül 1842 tarihinde dünyaya geldi. On bir yaşında annesini kaybettiği için, babasının emriyle, hiç çocuğu olmayan Perestü Kadmefendi kendisine analık etti. Anne sevgisin- den mahrum oluşu, babasının kendisine karşı soğuk davranması, onu çocuk yaşından itibaren yalnızlığa mahküm etmiştir. Taht için uzak bir namzet oluşu dolayısıyla saray muhiti de kendisine pek ilgi göstermemiştir. Saray halkı ve devlet büyükleri zeki, fakat düşünce ve kanaatlerini asla dışa vurmayan Şehzade Abdülhamid'i pek sevmezdi. Bu yüzden herkesin uzak kaldığı bu akıllı şehzade, ancak Pertevniyal Kadın'ın yardımı ile Sultan Abdülaziz'e yaklaşabildi. Zekâsı ve politik kabiliyeti dolayısıyla amcası Abdülaziz, 


567-592. (1962), Mehmed Ârif Bey: Başımıza Gelenler (nşr. Nihat Yazar), s. 
1-432Ankara 1972; Uçarol, Rifat: Gazi Ahmet Muhtar Paşa, s.; 58-99, İstanbul, 1989; Uçarol, Rifat: 1878 Kıbrıs Sorunu ve Osmanlı-İngiliz Anlaşması, İstanbul 1978; Baykal, Bekir Sıtkı: “93 Harbi Esnasında Muhtelif Tavassut ve Sulh Şâyiâ ve Teşebbüsleri”, TTK Belleten, c.: V/19 s.: 351-392. (1941), Baykal, Bekir Sıtkı: “Doksaniiç Harbi Arifesinde Osmanlı Devleti ile Büyük Devletler Arasındaki Münasebetler”, AÜ DTCF Derg, c.: 111/2 s.: 183-192, (1945); Şahin, Turhan: Öncesiyle ve Sonrasıyla 93 Harbi, s.:28 vd., Kültür ve Turizm Bakanlığı Y., Ankara, 1988; Okçu, Yahya: Türk Rus Mücadele Tarihi, Doğuş Mat., 1953; Gazi Ahmet Muhtar Paşa: Anadolu'da Rus Muharebesi, c.: 1-1, 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lığı Y., Ankara, 1988; Herbert, Von Wililam: The Defens of Plevna 1877, 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onun serbest bir ortamda yetişmesine imkân verdi. Mısır ve Avrupa seyahatlerine onu da götürdü. Şehzadeliği oldukça serbest geçen Abdülhamid, Maslak çiftliğinde toprak işleriyle meşgul oldu. Burada koyun besledi, maden işletti, borsa faaliyetlerine katılarak para kazandı. Tahta çıklığı zaman servetinin 100.000 altını aştığı söylenir.” 


Anayasaya dayalı meşruti bir idare kurmak isteyen ve bu yüzden Abdülaziz ile V. Murad'ı tahttan indiren Midhat Paşa ve arkadaşlarıyla anlaşan II. Abdülhamid, 31 Ağustos 
1876 Perşembe günü tahta çıktı. Bu sırada devlet en buhranlı günlerini yaşıyordu. Abdülaziz devrinde başlamış olan Bosna-Hersek ve Bulgar ayaklanmalarına V. Murad devrinde Sırbistan ve Karadağ muharebeleri de eklenmişti. Bu isyanları kışkırtan ve destekleyen Rusya “Şark meselesi”ni halletmek üzere fırsat kollamakta idi. Mali imkânsızlıklar yüzünden isyanlar baslırılamıyordu. 


Abdülaziz'in son yıllarında Mahmud Nedim Paşa'nın dış borçların ödenmesiyle ilgili kararı, Avrupa'da büyük tepkilere yol açmış ve bu yüzden yeni bir yardım alınması imkânsızlaşmıştı. Avrupa kamuoyu Osmanlı Devleti aleyhine dönmüş durumda idi.* 


Bu şartlar içinde Abdülhamid büyük bir iyi niyet gösterisi ile işe başladı. Osmanlı tarihinde o zamana kadar görülmemiş birtakım hareketlerle kısa sürede ordunun ve halkın gönlünü kazandı. Mesela Seraskerlik Kapısı'nda subaylarla yemek yiyen padişah, burada “serasker paşa, paşalar, 


39 Küçük, Cevdet: “Abdülhamid 1I”, TDV İA, c.: 1, s: 216-224, İstanbul, 1988, Irgin: Osman Nuri, Abdülhamid-i Sâni ve Devr-i Saltanatı, İstanbul, 1327; Kısakürek, Necip lazil: Ulu Hakan Abdülhamid Han, Büyük Doğu Y., İstanbul, 2003; 
Bahadıroğlu, Yavuz: Kudretli Sultan Abdülhamit Han, Ensar Y., İstanbul, 2017 

40 Yılmaz, Faruk: Osmanlının Borç Batağı (Dü yun-ı Umumiye), İz Y. İstanbul, 2011 
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beyler, elendiler” hitabıyla başlayan bir konuşma yaptı. Bütün hükümet üyeleriyle mabeyin personelini Yıldız Sarayı'nda yemeğe davet etli. Burada yaptığı konuşmada da milli birliğe duyulan ihtiyacı dile getirdi. Tersane'ye giderek bahriyelilerle birlikte sofraya oturup asker yemeği yedi. 
Bâb-ı Meşihat'a giderek ulema ile birlikte iftar yemeğine katıldı. Haydarpaşa Hastanesi'nde Balkan cephelerinden gelen yaralıları teker teker ziyaret ederek onlara hediyeler dağıttı. Sadrazam ve diğer nazırlarla birlikte camileri dolaşarak halk içinde namaz kıldı. 


Yeni padişahın buna benzer jestleri halk ve ordu mensupları arasında memnunluk uyandırdı. Herkeste ve özellikle orduda bir moral düzelmesi görüldü. Sırplarla yapılan savaşlarda Türk ordusu önemli başarılar elde etti. Fakat Rusya'nın derhâl savaşa son verilmesi konusundaki ültimatomu üzerine Sırbistan ile üç aylık ateşkes imzalandı. İngiltere “Şark meselesi”nin İstanbul'da toplanacak bir konferansta ele alınmasını istedi. 


Bu sırada padişahla hükümet arasında Mâbeyn kâtiplerinin tayini yüzünden ilk anlaşmazlık çıktı. Mütercim Rüşdü Paşa'nın istifasını padişah kabul etmedi. Sırplarla barış yapılmasını istemeyen bir grubun Midhat Paşa ve arkadaşlarını öldürmeyi, 11. Abdülhamid'i tahtından indirmeyi planlayan komploları ortaya çıkarıldı. 400 kişi tevkil edildi. 


Anayasa hazırlığı için Müslüman ve gayri müslimlerden bir komisyon kuruldu. Bu sırada Midhat Paşa ile anlaşmazlığa düşen Mütercim Rüşdü Paşa istifa etti. 19 Aralık 1876'da sadarete Midhat Paşa getirildi. Dört gün sonra da İngiltere'nin teklilini kabul eden devletler İstanbul'da toplandı. Aynı gün yüz bir pare top atışıyla Osmanlı Devleti'nin ilk anayasası olan Kânün-ı Esâsiilan edildi (23 Aralık 1876). 
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Alelacele hazırlanarak İstanbul Konferansı'nın toplandığı gün ilan edilen anayasa ile, Batılı devletlerin aşırı isteklerde bulunmaları önlenmek istenmişti. Fakat Batılı devletler bunu ciddiye bile almadılar. Daha önce Rus elçiliğinde hazırladıkları teklifleri, kabul edilmesi için Bâbıâli'ye sundular. Osmanlı Devleti'nin bağımsızlığını tehlikeye sokacak 
kadar ağır hükümler taşıyan teklifler, padişahın emriyle 18 
Ocak 1877 günü toplanan ve askeri, mülki ve adli üyelerle hükümetin ve gayr-i müslim ruhani reislerin katılmasıyla oluşan 180 kişilik Meclis-i Umümi'de görüşülerek oy birligiyle reddedildi. 


Elçiler, yerlerine birer maslahatgüzar bırakarak İstanbul'dan ayrıldı. Midhat Paşa İngiltere'ye, anayasanın uygulanmasının garanti altına alınması şartıyla Batılı devletlerle anlaşabileceğini bildirdi. İngiltere Londra'da bir konlerans toplanması için tekrar faaliyete başladı. Midhat Paşa gerek bu harekeli gerekse hakkında çıkarılan Osmanlı hanedanlığını kaldırarak kendi ailesini tahta çıkarmak veya cumhuriyet kurmak gibi söylentiler yüzünden, görevinden azledilerek 5 Şubat 1877'de yurt dışına sürüldü.” 


41 Midhat Paşa'nın anayasanın ilanından beklediği çözüm, kendisinin de katkıda bulunduğu savaşı isteyen bir kamuoyu ve sürekli Rusya taralını tutan Avrupalı güçler karşısında başarısız kaldı. Bütün merkezi yüksek görevlerinde olduğu gibi Osmanlı seçkinlerinin geleneksel tarzına ters düşen bağımsız şahsi üslubu, uzlaşmaz tavrı, özellikle “milis askeri” (asâkir-i mülki = garde civique) adıyla gönüllü asker toplaması, saltanatı lağvedip cumhuriyeti ya da kendi diktatörlüğünü ilan edeceği şayiası ve padişaha karşı sorumlu bir sadrazamdan çok millete karşı sorumlu bir başbakan gibi davranmasının yanı sıra kısa sürede sarayla siyasi ve idari anlaşmazlıklara düşmesi durumun iyice gerginleşmesine yol açtı. 30 Ocak 1877 tarihinde, konumuna uygun olmayan tarzda sert ve ağır bir dille kaleme alınmış ve muhtevası basına sızdırılmış olan tezkiresini saraya sunduktan sonra konağına çekilen ve padişahın davetlerini cevapsız bırakan Midhat Paşa, sadâretinin kırk dokuzuncu günü olan 5 Şubat 1877'de azledilerek yurt dışına sürgüne gönderildi. 
Ağustos 1878'e kadar devam eden sürgün dönemini İtalya, İspanya, Fransa, 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ll. Abdülhamid, Kânün-ı Esâsi'nin mimarı Midhat Paşa'yı yurt dışına sürdüğü hâlde meşruti idareden vazgeçmedi. Anayasa gereğince seçimler üç ay içinde yapılarak 
19 Mart 1877'de meclis bizzat padişah taralından açıldı. 
141 üyeden oluşan bu ilk Türk parlamentosunun üyelerinin 115'i mebus, yirmi altısı da âyan üyesinden teşekkül ediyordu. Mebusların altmış dokuzu Müslüman, kırk altısı gayr-i müslim idi. 


İngiltere'nin teşebbüsüyle toplanan Londra Konleransı, Rusların tekliflerini kapsayan Londra Protokolü'nü 31 Mart 1877'de imzalayarak, kabul edilmesi için 3 Nisan 1877'de Bâbıâli'ye sundu. Ağır hükümler taşıyan bu protokol, padişahın isteğiyle mecliste görüşülerek reddedildi. Durum 
12 Nisan 1877'de hükümet tarafından Baulı devletlere bildirildi. Böylece isteğine kavuşan Rusya, 24 Nisan 1877'de Osmanlı Devleti'ne resmen savaş ilan etti. Romenler, Sırplar, Karadağlılar ve Bulgarlar Rusya'nın yanında yer aldılar. 
Mali ve askeri vaziyeti son derece kötü durumda bulunan Osmanlı Devleti dışarıdan da yardım alamadı. Plevne'de Gazi Osman Paşa, doğuda Gazi Ahmed Muhtar Paşa'nın fevkalade başarıları savaşın genel gidişini durduramadı; Türk orduları cephelerden çekilmeye başladı. Onların ardından on binlerce Müslüman-Türk muhacir de İstanbul'a 


Avusturya ve İngiltere'de geçirdi. Abdülhamid aleyhinde faaliyette bulunmaktan kaçındığı gibi Nisan 1877'de başlayan Osmanlı-Rus Savaşı'nın etkisiyle Avrupa kamuoyunda Rusya karşısında Osmanlı Devleti'ni savunan bir çaba içerisinde oldu, bu istikamette yazılar yazdı. Ağır bir yenilginin ardından tekrar iç meselelere yönelen padişah, dışarıda kalmasını sakıncalı bulduğu Midhat Paşa'nın yurda dönüp ailesiyle birlikte Girit'te ikamet etmesine izin verdi. Eylül 1878'den itibaren Girit'te oturmakta iken Kasım 1878'de Suriye valiliğine tayin edildi. Çetinsaya, Gökhan- Ş. Tufan Buzpınar: “Mithat Paşa”, TDV İA, c.: 30, s.: 7-11, İstanbul, 2005; Gökbilgin, M. Tayyib: “Midhat Paşa”, İA, c.: VIIL, s.: 270-282., MEB Y., İstanbul 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akın etti. Muhacirler bir plan içinde Anadolu'nun çeşitli bölgelerine yerleştirilmeye çalışıldı. Memleketin son derece karışık günler yaşadığı bu sırada, bu konularda tek karar organı olan mecliste de tam bir anarşi hüküm sürmekte idi. 


İlk meclis, parti grupları yerine milliyet gruplarının mücadele ve entrika sahnesi hâline gelmişti. Anayasanın sağladığı şahsi hürriyeti gayr-i müslim unsurlar milli hürriyet, hatta muhtariyet ve istiklal hakkı manasına alıyorlardı. 
Anayasaya göre resmi dil Türkçe olduğu hâlde, Ermeni ve Rum mebuslar kendi dillerinin de resmi dil olarak kabul edilmesini isteyecek kadar ileri gidiyorlardı. Her mebus kendi milletinin problemi ile ilgileniyordu. Bunlar meclis içinde ve hükümet nezdinde âdeta üstünlük kurmaya çalışıyorlardı. Anayasa gereğince seçilen ikinci meclis Ocak 
1878 başlarında toplandı. Rusların İstanbul'a doğru ilerlediği bir sırada hemen bir muhalefet grubu oluşturan bazı mebuslar, başta sadrazam olmak üzere hükümetin azlini, savaşta yenilgiye sebep olan kumandanların divân-ı harbe verilmesini istemeye başladılar.* 


Padişah, Edhem Paşa'nın yerine Ahmed Hamdi Paşa'yı sadârete getirdi (11 Ocak 1878). Meclis, her nazırın meclise gelip hesap vermesi ve kumandanların yargılanmaları konusunda ısrar etti. 22 Ocak'ta buna dair bir teklif kabul edildi. Padişah, meclis başkanı Ahmed Vefik Paşa'yı meclise göndererek, tamamen anayasanın uygulanmasından yana olduğunu, sadaret makamını kaldırarak kendi imtiyazlarından birini daha feda ettiğini, vekillerin her istendiğinde meclise hesap vereceklerini, ancak şu buhranlı günlerde 


42 Kurat, Yuluğ Tekin: “1877-78 Osmanlı-Rus Harbi'nin Sebepleri”, TTK Belleten, 
XXVI/103, s. 567-592. (1962); Us, Hakkı Tarık: Meclis-i Mebüsan İlk Devre 
Müzakere Zabıtları, İstanbul, 1940 
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yerlerine bir vekil gönderilmesi hâlinde mazur görülmelerini istedi. Padişahın bu sözlerine rağmen mecliste yine şiddetli tartışmalar oldu. Padişah, Rus ilerlemesi karşısında meclisten karar alınmasını istediği hâlde, bu konuda meclis ciddi bir karar alamıyordu. Bu sırada Ruslarla Edirne'de mütareke imzalandı (31 Ocak 1878). Padişah meclisin istediği adamları hükümetten atmaya teşebbüs eden Ahmed Hamdi Paşa'yı azletti, yerine Ahmed Velik Paşa'yı başvekil olarak tayin etti (4 Şubat 1878). Başvekilin görevi meclisin çıkardığı kanunları padişaha arz etmek ve bakanlar kurulunun çalışmalarını düzenlemekle sınırlandı. 


Abdülhamid, Ruslarla yapılacak barış konusunu görüşmek üzere sarayda olağanüstü bir meclis topladı. Toplantıya parlamentodan da beş kişi katıldı. Başvekil Ahmed Vefik Paşa, Rusların teklif ettikleri barış şarılarını anlattı ve bu şartların ağırlığı karşısında hükümetin barış kararını tasvip edip etmediklerini mecliste bulunanlara sordu. Herkesin olumlu cevap verdiği bir sırada, mebuslardan Astarcılar Kethüdâsı Ahmed Elendi birden ayağa kalktı. Padişahı alışılmamış bir üslupla suçlayarak olaylardan meclisin sorumlu olmadığını söyledi. Padişah da bizzat cevap vererek bu savaştan kendisinin sorumlu olmadığını, bu konuda vazifesini yaptığını, milletinden mükâfat beklediğini belirtti ve sözü Hazine-i Hâssa Nazırı Said Paşa'ya bıraktı. Said Paşa savaşa nasıl girildiğini anlattıktan sonra, sarayın harbin yönetimine karışmadığını söyledi. Astarcılar kethüdâsının padişahı suçlayan görüşlerinde ısrar etmesi üzerine padişah tekrar söz aldı. Kasıtlı olarak söylenen bu sözleri kabul edemeyeceğini, görevini yaptığını tekrarladı. Şu anda da ölünceye kadar Ruslarla tek başına dövüşmeye hazır olduğunu söyledi. Astarcılar kethüdâsının, hükümdarlarına karşı gösterdiği cüretten dolayı cezasını yine meclise 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havale ettiğini belirtti. Bazı art niyetlilerin bu gibi davranışlarla böyle kritik bir zamanda devletin işlerini zorlaştırma- ya çalıştıklarını ilave etti ve 


“Ben artık Sultan Mahmud'un izinden gitmeye mecbur olacağım.” diyerek sözlerini bitirdi. Nihayet anayasanın kendisine tanıdığı yetkiye dayanarak, 13 Şubat 1878'de Meclis-i Meb'üsan'ı süresiz olarak tatil etti, fakat meşrutiyet ve anayasadan vazgeçtiğine dair hiçbir beyanda bulunmadı. 
Aksine resmi devlet salnâmelerinde bu iki müessesenin varlığından sık sık bahsettirdi. On ay yirmi beş gün süren bu ilk meclis denemesinden sonra meşruti devlet şekli itibari olarak kullanılmakla birlikte, devlet idaresi yavaş yavaş Il. 
Abdülhamid'in elinde toplandı. 3 Mart 1878'de Rusya ile Ayastefanos Antlaşması imzalandı.” 


İngiltere, Paris Antlaşması'nı ihlal ettiği iddiasıyla Ayastelanos Antlaşması'nın milletlerarası bir konleransta gözden geçirilmesini istedi. Avusturya ve Almanya'nın da desteği ile Berlin Konferansı hazırlıkları devam ederken İngiltere Rusya ile gizlice anlaştı. Bir yandan da konferansta yardım vaadi ile Bâbıâli'den yeni tavizler kopardı. Gizli görüşmeler sonunda, Kıbrıs'ın yönetimini geçici olarak İngiltere'ye bırakan antlaşma 4 Haziran 1878'de imzalandı. 
II. Abdülhamid, hükümetin bir oldubitti ile imzaladığı bu antlaşmayı onaylamamak için çok direndi. İngilizler askeri tehditte bulundular. Bunun üzerine padişah Kıbrıs'ta hükümranlık haklarına asla zarar verilmeyeceği konusunda İngilizlerden bir belge almak suretiyle antlaşmayı onayladı. Osmanlı diplomasisi İngiltere'nin Berlin Kongresi'nde vaat ettiği destek uğruna Kıbrıs'ı elden çıkarmıştı. Sultan 


43 Yılmaz, Ahmet Yusul: Osmanlı Hukukunda Modernleşme Süreci, Eski-Yeni Y., 
Ankara, 2019; Yılmaz, Faruk: Türk Anayasa Tarihi, İz Y. İstanbul, 2012 
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Abdülhamid ise Berlin Konferansı'nın Osmanlı Devleti'ni masa başında taksim etmek üzere toplandığına inanıyor, eğer taviz verilecekse mutlaka karşılığının alınmasını istiyordu. Hâlbuki İstanbul'da İngilizlerle yapılan gizli görüşmelerden Berlin'deki Türk heyetinin haberi bile yoktu. Kon- 
[eransta Osmanlı Devleti layık olmadığı bir muamele ile karşılaştı. İngiltere vaat etliği desteği vermedi. 13 Temmuz 1878'de imzalanan Berlin Antlaşması ile pek çok toprak kaybedildiği gibi, Rusya'ya karşı da ağır bir harp tazminatı ödenmesi kabul edildi. Ayrıca Kıbrıs'ın İngiltere'ye bırakılmış olması, diğer devletlerin de bu konudaki faaliyetlerini arttırdı. İngiltere'nin teşvikiyle Bosna-Hersek'in yönetimi Avusturya'ya bırakıldı. 1881'de Fransa Tunus'a, ertesi yıl İngiltere Mısır'a, bir oldubitti ile el koydular; Bulgarlar da 1885'te Doğu Rumeli eyaletini işgal ettiler.** 


Olayların bu noktaya gelmesinde 11. Abdülhamid'in sorumluluğu yok denecek kadar azdı. Padişah, olayların sebeplerini şimdiye kadar uygulanan yanlış politikalarda aramakta idi. Ona göre devletin belirli bir dış politikası yoktu. 
Avrupa'da oluşmakta olan yeni dengeler yakından takip edilmemiş, Türk hariciyesi haysiyetli, bilgili ve tutarlı bir politika izleyememişti. Hariciyecilerimiz birbirleriyle çekişmekten isabetli kararlar alamamışlar, daha çok yabancı diplomatların tesirinde kalmışlardı. Devletin yüce menlaatlerini bir kenara iterek yabancı devletlerin çıkarlarına alet olmuşlar ve dış politikadaki bu yanlış tutum dolayısıyla devletin dış itibarı sıfıra inmişti. Bu yüzden devlet, İstanbul ve Berlin Kongrelerinde hakaret derecesine varan muameleye maruz kalmıştı.” 


44 Uçarol, Rilat: 1878 Kıbrıs Sorunu ve Osmanlı-İngiliz Anlaşması, İstanbul, 1978 

45 Doğan, Osman-Selman Kılınç (Ed.): Uzakları Görebilen Hükümdar, Sultan II. 
Abdülhamid Han, Hamidiye Kitaplığı, İstanbul, 2015; Engin, Vahdettin: I. 
Abdülhamid ve Dış Politika, s.:23 vd., Yeditepe Y., İstanbul, 2007 
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Abdülhamid, milletlerarası politikada devletin bağımsızlık ve toprak bütünlüğünü savunmayı hayali bir görev sayıyordu. Öncelikle hedefleri belli, nesilden nesile devam edecek bir dış politika oluşturmak için hükümetinden raporlar istedi. Fakat yaşadığı olaylar, II. Abdülhaınid'in zaten karakterinde var olan şüpheciliğini daha da arttırdı. Bilhassa büyük devletlerin çeşitli şekillerde Osmanlı devlet adamlarını elde ederek politikalarını bu yolla yürütmeleri, padişahı tedbirli olmaya sevk etti. Bâbıâli'ye güvenmediği için, Gazi Osman Paşa, Cevdet Paşa gibi muhalazakâr ve dürüst bazı devlet adamlarının da destek ve teşvikiyle, devlet idaresini yavaş yavaş tekeline alarak Yıldız Sarayı'nda topladı. 


Önceki iki padişahın hal edilmiş olması onda, kendisinin de tahttan indirileceği şüphesini sabit bir fikir hâline getirmişti. Mason localarının Abdülaziz'in Avrupa Seyahalinde İngiltere'de tekris edilerek Masonluğa girmiş olan V. Murad'ı tekrar tahta çıkarına faaliyetleri, özellikle aynı amaçla Ali Suavi'nin 20 Mayıs 1878'de giriştiği 1. Çırağan, Cleanti Scalieri-Aziz Bey Komitesi'nin Temmuz 1878'deki II. Çırağan vak'aları bu şüphelerini daha da arttırdı. Bu yüzden devletle olup biten her şeyden haberdar olabilmek için kuvvetli bir hafiye teşkilatı kurdu.*“ Abdülhamid'e göre, jurnalcilik ayıp ve kötü bir şey olmakla birlikte, bundan vazgeçmek de mümkün değildi. Zira dünyanın hiçbir yerinde entrika bizdeki kadar büyük boyutlara ulaşmamıştı. 


46 Uzunçarşılı, İ. Hakkı: “V. Sultan Murat'ın Tedavisi ve Ölümüne Dair Rapor ve 
Mektuplar”, Belleten Derg., c.: IX, s. :317 367, TTK Y., Ankara, 1945; Uzunçarşılı, İ. H.: “V. Murad'ı Tekrar Padişah Yapmak İsteyen K. Skaliyeri-Aziz Bey Komitesi”, TTK Belleten, V111/30, s.: 245-340, TTK Y., Ankara, 1944; Uzunçarşılı, İ. Hakkı: “V. Murad ile Oğlu Selâhaddin Efendi'yi Kaçırmak İçin Kadın Kıyafetinde Çırağan'a Girmek İsteyen Şaluslar”, TTK Belleten, c.: VII1/32, s. 
589-597. Ankara, 1944; Uzunçarşılı, İ.H.: “Ali Suâvi ve Çırağan Vak'ası”, TTK 
Belleten, c.: VI11/32 s. 71-118, TTK Y., Ankara, 1944 
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Ona göre pek çok avare memur ve subay hiç kimseyi begenmemekte ve devleti yalnız kendilerinin kurtaracağına inanmaktaydı. Bunu ispat için ajanlık yapmak, entrika çevirmek, bu da olmazsa padişaha hakaret ve iltira etmekten çekinmemekteydiler. 


II. Abdülhamid bu yüzden ülke yönetiminde sert bir politika takip etti. Sultan Abdülaziz'in ölümünden sorumlu tuttuğu Midhat Paşa ve arkadaşları Yıldız Sarayı'nda kurulan özel mahkemede yargılanarak ölüm cezasına çarptırıldılar. 
Ancak padişah ölüm cezalarını müebbet hapse çevirdi.” 


İç politikadaki sertliği dış olayların seyrine göre azalıp çoğaldı. Dış politikada karşılaştığı güçlükler, bilhassa yabancı devletlerin içeride birtakım olaylar çıkartmaları, padişahı sıkı bir rejim uygulamaya sevk etti. Çünkü iç politikadaki çalkantıları kontrol etmeden, dağılmakta olan bir imparatorluktaki çeşitli menfaat gruplarını ve siyasi faaliyetlerini zapturapt altına almadan devleti yönetmek mümkün değildi. Daha tahta çıktığı gün etralını saran kimselerin entrikalarla örülü ağlarına kendisini hapsetmek istediklerini anlayan Abdülhamid, bu yüzden kurnaza karşı kurnazca hareket etmeye karar verdiğini belirtir. Bunun sonucu olarak da Avrupa'da yapılan bölücü yayın faaliyetlerine 


47 Uzunçarşılı, İsmail Hakkı: Mithat Paşa ve Yıldız Mahkemeleri, TTK.Y. Ankara, 
1967; Uzunçarşılı, İsmail Hakkı: Mithat Paşa ve Taif Mahkumları, TTK.Y. Ankara, 1950; Mahmut Celaleddin Paşa: Mir'at-ı Hakikat, Haz: İsmet Miroğlu, s: 94 vd., Berekat Y., İst.,1983; Kocahanoğlu, Osman Selim: Mithat Paşa, Yıldız Mahkemesi ve Taif Zindanları, (Mirat-ı Hayret), c.: 11, Temel Y. İstanbul, 1997; Müftüoğlu, Mustafa: Yakın Tarihimizde Siyasi Cinayetler, c.: 1, s.: 
278 vd., Yağmur Y., İstanbul, 1987 Uzunçarşılı, İsmail Hakkı: Mithat Paşa ve 
Yıldız Mahkemeleri, TTK.Y. Ankara, 1967; Uzunçarşılı, İsmail Hakkı: Mithat Paşa ve Taif Mahkumlan, TTK.Y. Ankara, 1950; Mahmut Celaleddin Paşa: Mir'at-ı Hakikat, Haz: İsmet Miroğlu, s.: 94 vd., Berekat Y., İst.,1983; Müftüoğlu, Mustafa: Yakın Tarihimizde Siyasi Cinayetler, c.: 1, s.: 278 vd.,Yağmur Y., 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karşı sıkı bir sansür uyguladı. Devletin toparlanabilmesi için zamana ihtiyaç olduğuna inanan Abdülhamid, bazı tavizler pahasına da olsa, ağır bir yük oluşturan savaşlardan kaçınma yoluna gitti. Saltanatı süresince daima idareli davrandı. Abdülaziz gibi devlet hazinesine el atmadı. Aksine kendi kesesinden bile bazı fedakârlıklarda bulundu. Sarayın masraflarını azami derecede kıstı. *8 


Abdülhamid, ekonomik alanda kendisinden önceki padişahlardan devraldığı dış borçları temizlemeye öncelik verdi. 
Tahta çıktığında, 1854-1874 arasında alınmış dış borçların vadesi dolan yıllık ana para ve faiz ödemeleri devletin normal gelirlerinin yarısını geçiyordu. Dış baskı aracı olarak kullanılan ağır borç yükünden bir an önce kurtulmak istedi. 
Avrupalı alacaklıların temsilcileriyle 20 Aralık 1881'de bir anlaşma imzalandı. Muharrem Kararnamesi adı verilen bu anlaşma ile alacaklı ülkelere belli devlet gelirlerini toplamak üzere Düyün-ı Umümiye'yi kurma imtiyazı tanındı. Böylece Osmanlı Devleti'nin Batılı devletler arasındaki itibarı oldukça düzeldi. Fakat anlaşmadaki bazı hükümler yüzünden borç senetlerindeki değer artışı Düyün-ı Umümiyye'nin işine yaradı. Bu arada, eskisi kadar olmamakla birlikte yeni borçlanmalara gidildi. Devlet gelirlerinin yüzde otuzu borçların ve faizlerinin ödenmesine ayrıldığı hâlde, eski borçlar temizlenemedi. Ancak alınan borçlardan çok daha fazlası ödendi ve borçlar büyük ölçüde hafifletildi. Bu borçlanmalara karşılık, memleketin yer altı ve yer üstü kaynaklarının işletme hakları İngiliz, Fransız, Alman şirket ve bankaları- na bırakıldı. Yabancı bir kuruluş olan Osmanlı Bankası'na (Bank-i Osmâni-yi Şâhâne) geniş yetkiler tanınarak devlet maliyesinin yabancı uzmanlarca denetlenmesine imkân 


48 Küçük, Cevdet: “Abdülhamid IT”, TDV İA, c.: 1, s.: 216-224, İstanbul, 1988 
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verildi. Diğer taraltan dünyadaki genel ekonomik bunalımın ve kapitülasyonların da etkisiyle zirai üretim düştü, yatırımlar durdu. Devlet gelirlerinin esasını oluşturan zirai vergilerin toplanması aksadı. Çözüm olarak “imtiyaz usulü- ne” gidildi. Bu sayede çeşitli bölgelerde yeni yatırımlar yapıldı. Fakat bu sistemin uygulanması sırasında büyük rüşvet ve yolsuzluklar oldu. Aynı devlete mensup şirketlerin imtiyazlarını belli bölgelerde toplamaya çalışması, memleketin yabancı devletler arasında ekonomik nüluz bölgelerine ayrılmasına yol açtı. Bu şekilde yabancı devletler ve şirketler arasında amansız bir mücadele başladı.” Demiryolu alanındaki mücadele Almanya'nın zaleriyle sonuçlandı. İslam dünyası ile bağlarını güçlendirmeye çalışan ve bunu temel bir siyaset hâline getiren Abdülhamid, Almanya'dan aldığı mali destek ile, 1888'de Haydarpaşa-İzmit demiryolu hattını Ankara'ya kadar uzatmaya teşebbüs etti. 1902'de Ankara'yı Bağdat'a bağlayacak hattın yapımını da Almanlara verdi.” 


Abdülhamid'in en başarılı yönü dış politikasıdır. Dünyadaki politik gelişmeleri yakından takip etmek üzere sarayda bir çeşit bilgi merkezi kurdu. Türkiye ile ilgili bütün dünyada çıkan yazılar ve dış temsilciliklerden padişaha gelen raporlar burada toplanır ve değerlendirilirdi. Padişah, gerektiğinde yerli ve yabancı ilim adamlarından dış politika konusunda bilgi alırdı. Abdülhamid'in dış politikası prensip itibariyle basit, uygulanış bakımından oldukça zordu. 
Dış politikada temel amaç, imparatorluğun barış içinde 


49 Bkz.: Yılmaz, Faruk: Osmanlı'nın Borç Batağı (Dü yun-ı Umumiye), İz Y., İstanbul, 2011 

50 Özyüksel, Murat : Osmanlı İnparatorluğu'nda Nüfuz Mücadelesi (Anadolu ve 
Bağdat Deniiryolları), T. İş Bank., Y, İstanbul, 2013; Rathmann, Lothar: Berlin-Bağdat Alman Emperyalizminin Türkiye'ye Girişi,, Çev.: Ragıp Zarakolu, Belge Y., İstanbul, 1982; Kocabaş, Süleyman: Alman Kapanı, Almanya'nın 
Nasıl Sömürgesi ve Eyaleti Yapılacaktık? (1883-1918). Vatan Y., İstanbul, 2002 
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yaşamasını temin etmekti. Devletler arası rekabetin Türkiye üzerinde yoğunlaştığı bir devirde böyle bir siyaseti uygulamak gerçekten zordu. Abdülhamid, Avrupa devletlerinin Türkiye üzerinde birbiriyle çelişen çıkar ve ihtiraslarından faydalandı. Bu yüzden dış politikası milletlerarası ilişkilerde yeni şartlar oluştukça değişti. 1878'den XX. yüzyıl başlarına kadarki dönemde bağımsız bir politika izledi. 
Hiçbir devletle devamlı anlaşmaya girmedi. Büyük devletleri mümkün olduğu kadar birbirlerinden ayırabilmek için çeşitli diplomatik faaliyetlere girişti. Osmanlı Devleti'nin varlığı için en tehlikeli gördüğü İngiltere'ye karşı Rusya ile dostluk kurmaya yöneldi. Mısır'da İngiltere'nin karşısına, aynı bölge ile ilgilenen Fransa'yı çıkardı. Bu güçlerin desteğiyle ve ince hesaplarla bir denge politikası takip ederek İngiltere'nin etkisini kırmaya çalıştı. Büyük güçleri her fırsatta birbirlerine düşürmeyi dış politikasının âdeta temel unsuru hâline getiren padişah, Kuzey Afrika'da da Fransa ile İtalya'yı karşı karşıya getirdi. Berlin Antlaşması'nın ortaya çıkardığı Balkan devletlerinin Osmanlı Devleti aleyhine birleşmelerini önlemek amacıyla aralarındaki anlaşmazlıklardan faydalandı.” Abdülhamid, İngiliz ajanlarının Arap milliyetçiliğini yaymak, halifeliğin Arapların hakkı oldugu iddiasıyla Mısır hidivini halife yapmak konusundaki 


51 Küçük, Cevdet: “Abdülhamid 1”, TDV İA, c.: 1, s: 216-224, İstanbul, 1988; 
Müftüoğlu, Mustafa: Abdülhamid Kızıl Sultan mı? C.: 1-2, Seha Neşr., İstanbul, 1992; Doğan, Osman-Selman Kılınç (Ed.): Uzakları Görebilen Hükümdar, Sultan 11. Abdülhamid Han, Hamidiye Kitaplığı, İstanbul, 2015; Engin, Vahdettin: l. Abdülhamid ve Dış Politika, 5.:23 vd., Yeditepe Y., İstanbul, 2007; Özcan, Abdülkadir - İlhan Şahin, “11. Abdülhamid'in Hususi Mektup ve Telgrafları”, Tarih Derg. C.: 34, s.: 417-474. İstanbul, 1984; Türkgeldi, Ali Fuat: Mesâil-i Mühimmc-i Si yâsiyye (nşr. Bekir Sıtkı Baykal), c.: Il, 1-433, 1966, lll, 54-56, 86-103, Ankara 1957; Osmanoğlu, Ayşe: Babam Abdülhamid, İstanbul, 1960; Öke, Mim Kemal: İngiliz Casusu Prof. Arminius Vambery'nin Gizli Raporlarında 11. Abdülhamid ve Dönemi, İstanbul 1983; Öke, Mim Kemal: “Şark Meselesi ve I. Abdülhamid'in Garp Politikaları”, Osmanlı Araştırmaları, c: 3, s: 247-276. İstanbul, 1982 
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gayretlerine Panislamizm politikası ile karşı koymaya çalıştı. Müslümanlar arasında birliği sağlamak amacıyla dini propagandaya girişti. Bu konuda tarikat şeyhlerinden ve nüfuzlu kabile reislerinden de faydalandı. En önemli ve tecrübeli yöneticileri, Anadolu ve Suriye başta olmak üzere, Müslümanların çoğunlukta olduğu vilayetlere gönderdi. 
Halilelik makamından faydalanarak Panislamist ideolojiyi yaymaya çalıştı. Halifelik sıfatını Osmanlı padişahları arasında en çok kullanan o oldu. Bu sılatın verdiği güçle, Güney Afrika ve Japonya gibi uzak ülkelere din âlimleri göndererek İslamiyet'in oralarda da yayılması için çalışt. Abdülhamid'in Çin'deki tesiri o kadar büyük oldu ki, Pekin'de onun adına bir İslam üniversitesi açıldı ve kapısın- da Türk bayrağı dalgalandı.” Şam'dan Mekke'ye kadar uzanan Hicaz demiryolunu inşa ettirdi. Araplar arasında başlattığı yoğun propagandalarla, ortak düşmanın, İslamiyet'in düşmanı olan Batı emperyalizmi olduğunu ve buna karşı mücadele edilmesi gerektiğini ileri sürdü.” Bu çalışmaların 


52 Sırma, İhsan Süreyya: “Pekin Hamidiye Üniversitesi”, İslâmi İlimler Fakültesi, 
Prof. Dr. Tayyib Okiç Armağanı, s. 159-170, Ankara 1978; Sırma, İhsan Süreyya: 11. Abdülhamid'in İslam Birliği Siyaseti, s: 85 vd., Beyan Y., İstanbul, 1990; Karpat, Kemal H. : İslam'ın Siyasallaşması Osmanlı Devleti'nin Son Döneminde Kimlik, Devlet, İnanç ve Cemaatin Yeniden Yapılandırılması, Timaş Y. İstanbul, 2019; Eraslan, Cezmi: Il. Abdülhamid ve İslam Birliği, Ötüken Y., İstanbul, 1992; Kodaman, Bayram: “H. Abdülhamid ve Aşiret Mektebi”, TKA 
Derg., c.:XV, sayı: 1-2, Ankara, 1976 

53 Özcan, Azmi: Panislamizm (Osmanlı Devleti Hindistan Müslümanları ve İngiltere 
1877-1924), İSAM Y, İstanbul, 2019; Karpat, Kemal H. : İslam'ın Si yasallaşması Osmanlı Devleti'nin Son Döneminde Kimlik, Devlet, İnanç ve Cemaatin Yeniden Yapılandırılması, Timaş Y. İstanbul, 2019; Tunaya, T. Zafer: İslamcılık Alam, Bilgi Üniv. Y., İstanbul, 2003; Türköne, Mümiaz'er: Siyasi Bir İdeoloji Olarak İslamcılığın Doğuşu, Etkileşim Y, İstanbul, 2011; Sırma, İhsan Süreyya: “Pekin Hamidiye Üniversitesi”, İslâmi İlimler Fakültesi, Prof. Dr. Tayyib Okiç Armağanı, s. 159-170, Ankara 1978; Sırma, İhsan Süreyya: “Sultan 11. Abdülhamid'in Çin'e Gönderdiği Enver Paşa Heyeti Hakkında Bazı Bilgiler”, İslâmi İlimler Fakültesi Dergisi, sayı. 4, s. 159-183, Ankara, 1980; Ongunsu, A. H.: “Abdülha- 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kısa sürede etkisi görülünce, Batılı diplomatlar bunu “İslamiyet yeniden hortluyor” şeklinde ülkelerine rapor etmeye başladılar. Bunun üzerine Batılı büyük devletler, gayr-i müslimlere eşit muamele yapılmadığı iddiasıyla Osmanlı Devleti üzerindeki baskılarını arttırdılar. Devletin iç işlerine yaptıkları müdahaleler büyük diplomatik bunalımlara ve gerginliklere sebep oldu. Bundan dolayı Abdülhamid, Makedonya ve Lübnan meselesinde olduğu gibi gerilemek zorunda kaldı. Bazı konularda ise sonuna kadar diretti. 


Bunların başında Ermeni meselesi gelmektedir. Berlin Antlaşması'nın 61. maddesine göre, Anadolu'da Ermenilerin yaşadığı vilayetlerde ıslahat yapılacaktı. Abdülhamid, bunun Ermeni muhtariyetini doğuracağını ileri sürerek, “ölürüm de 61. maddeyi uygulamam” diyordu. Başta İngiltere olmak üzere Batılı büyük devletlerin tehditlerine rağmen bu konuda kesinlikle taviz vermedi. Doğu vilayetlerinde nüfus çoğunluğunun Müslümanlarda olduğunu, Ermeniler için özelıslahat yapılamayacağını ileri sürdü. Bu konuda en ufak bir taviz veren sadrazam ve nazırları derhâl azletti. Ermeni komitacılarının hayatına kasteden saldırılarına aldırmadı.” 


Abdülhamid'in direttiği ve kısmen başarıya ulaştığı önemli konulardan biri de Filistin meselesi idi. Siyonistler, Filistin'de bir Yahudi devleti kurulması için Abdülhamid'e başvurdular ve Osmanlı maliyesinin en büyük problemi olan dış borçların bir kalemde silineceğini söylediler. Padişah bu para tekliflerini kabul etmediği gibi, Yahudilerin 


54 Küçük, Cevdet: Osmanlı Diplomasisinde Ermeni Meselesinin Ortaya Çıkışı, İstanbul,1984; McCarty, Justin: Ölüm ve Sürgün Osmanlı Müslümanlarının Et- 
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Sempozyumu, s.: 21 Ankara, 1985 
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çeşitli yollarla Filistin'e gelip yerleşmelerine engel olacak bazı tedbirler de aldı.” Abdülhamid, Panislamist politikası sayesinde İngiltere'nin Arabistan'da oynadığı oyunlara engel olduysa da devletin mali gücü daha fazla mücadeleye imkân vermedi. Bu yüzden, 1890'lardan itibaren taralsız dış politikadan ayrılmak ihtiyacını duydu. Fakat bu sıralarda oluşmakta olan devletler grubundan birine katılmayı da tehlikeli buldu. Yaptırdığı uzun araştırmalardan sonra Almanya ile iktisadi iş birliğine razı oldu. Almanya'yı tercih etmesinde pek çok sebep vardı. Bunların başında, Almanya'nın hiçbir İslam ülkesini işgal etmemiş olması, Ermeni meselesinde Türkiye'nin görüşünü desteklemesi, Alman İmparatoru II. 
Wilhelm'in Müslümanların dostu olduğunu açıkça ilan etmesi gelmektedir. Ayrıca Orta Doğu'yu ekonomik yayılma alanı seçen Almanya, iki milletin benzer özelliklerini propaganda aracı olarak ustaca kullanıyordu. Siyasi ittifaktan şiddetle çekinen Abdülhamid, Almanya ile yapılacak iktisadi münasebetler sayesinde memleketin kalkınabileceğini ümit etmekteydi. Almanya'nın kendi iktisadi yatırımlarını korumak için, Türkiye'ye dışarıdan gelecek saldırıya tabii olarak karşı koyacağını da hesaplıyordu. Bu amaçlarla, başta demiryolu olmak üzere Alman yatırımcılarına geniş imtiyazlar verildi.“ 


55 Öke, M. Kemal: Siyonizm ve Filistin Sorunu (1880-1914), İstanbul, 1982; Öke, 
Mim Kemal: Kutsal Topraklarda Siyonistler ve Masonlar, İhanetler...Komplolar... Aldanmalar..., Çağ Y., İstanbul, 1990 
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Abdülhamid, büyük güçler arasındaki rekabet üzerine kurulan dış politika ile ülke bağımsızlığının uzun süre korunamayacağını biliyordu. Esas maksadı zaman kazanmak ve bu zaman zarlında devleti iktisaden kalkındıracak gerekli reformları yapmaktı. Fakat Tanzimat döneminin borç faturası padişahın elini kolunu bağlamakta idi. Düyûn-ı Umümiyye idaresi devletin bütün mali ve iktisadi hayatına hâkimdi. Yeni düzenlemelerle yeni kaynaklar bulunmasına çalışıldı. Cari harcamalar kısılarak ıslahat için fon oluşturulduysa da dış tahriklerle içeride patlak veren karışıklıklar bu kaynakları da eritti. Padişahın istediği bütün reformlar yapılamamakla birlikte oldukça önemli adımlar atıldı. Eğitim, bayındırlık ve tarım alanında olumlu gelişmeler görüldü. Bilhassa eğitim alanındaki gelişmeler büyüktür. Kendi gelirleriyle ayakta duramayan medreselerin yeni usullerle eğitim veren okullara dönüştürülmesine hız verildi. Kaliteli uzman-memur yetiştirmek üzere yüksek okullar açıldı. 
Mekteb-i Mülkiye, Mekteb-i Hukuk, Sanâyi-i Nefise Mektebi, Hendese-i Mülkiyye, Dârülmuallimin-i Âliye, Maliye Mektebi, Ticaret Mektebi, Halkalı Ziraat Mekteb-i Âlisi, deniz ticareti, orman ve maâdin, lisan, dilsiz ve âmâ mektepleriyle Dârülmuallimât ve kız sanayi mektepleri, fen ve edebiyat fakültelerinden oluşan Dârülfünun hep Abdülhamid döneminde açılmıştır. Bu yüksek okullara öğrenci yetiştirmek üzere ilk ve ortaöğretime de önem verilmiştir. Bilhassa Batı tarzındaki ilk ve orta tahsilin kurulması bu dönemdedir. 


Abdülhamid bütün vilayetlerle sancakların çoğunda rüştiyeler (ortaokul) kurdurdu. Yalnız İstanbul'da açtırdığı idadilerin (lise) sayısı altıdır. İbtidâi denilen ilk mektepleri 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köylere kadar götürdü. Rüştiyelerden itibaren yabancıdil öğretimi mecburi tutuldu. Birçok vilayette dârülmualliminler ve hukuk mektepleri açtırdı. Memlekette kültür seviyesini yükselten Abdülhamid, Müze-i Hümâyun (Eski Eserler Müzesi), Askeri Müze, Bayezid Kütüphâne-i Umümisi, Yıldız Arşivi ve Kütüphanesi gibi kültür müesseselerini de kurmuştur. İmparatorluk içindeki vakıf kütüphanelerinin kitap mevcudunu tespit eden ilk kataloglar da bu dönemde yapıldı. Koyu bir sansür uygulandığı hâlde, yayın çalışmalarını bizzat desteklediği için kitap, dergi ve gazete sayısında büyük artışlar oldu. Abdülhamid ayrıca, başta İstanbul olmak üzere imparatorluğun çeşitli şehirlerinin önemli fotoğrallarını ihtiva eden çok değerli bir albümler koleksiyonu hazırlattı. Bu albümler bugün İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nin önemli bir bölümünü teşkil etmektedir. 
Sağlık alanında da önemli adımlar atıldı. Tıbbiye'de öğretim dili Fransızcadan Türkçeye çevrildi. Haydarpaşa Tıbbiyesi ve kendi parasıyla yaptırdığı Şişli Etfal Hastanesi ile bir kısım masraflarını kesesinden karşıladığı Dârülaceze onun sağlık ve sosyal yardım alanlarında attığı önemli adımlardır. 9 


Bütün memlekette ticaret, ziraat ve sanayi odaları da yine Abdülhamid zamanında açıldı. İlk defa “tahrir-i nüfüs” teşkilatı kurularak, memlekette insan gücü ve mal varlığının istatistiki bir şekilde her yıl düzenli olarak tespitine çalışıldı.” Ayrıca imar ve bayındırlık faaliyetlerine de hız verildi. Anadolu ve Rumeli demiryollarının büyük bir kısmı tamamlandığı gibi, yol bulunmayan Anadolu'da bir şose 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şebekesi meydana getirildi.”* Çeşitli şehirlerde atlı ve elektrikli tramvaylar, düzenli rıhtımlar yapıldı. Hicaz ve Basra'ya kadar telgraf hatları çekildi. Abdülaziz döneminde “memleket ve menali sandıkları” adıyla bazı kredi müesseseleri kurulmuştu. Bunlar 1883'te Menali Sandıkları, 15 Ağustos 1888'de de Ziraat Bankası adını aldı. Abdülhamid döneminde bu bankanın teşkilatı genişletildi, çeşitli yerlerde şubeleri açılarak çiftçiler desteklendi. Feshâne ve Hereke fabrikaları genişletildi; Yıldız Çini Fabrikası açıldı." Askeri ıslahat için Almanya'dan uzmanlar getirtilirken Almanya'ya eğitim için Türk subayları gönderildi. Askeri rüştiyeler ve idadiler artırıldı. Türk ordusu yeni silahlarla teçhiz edildi. Hukuk alanında da önemli adımlar atıldı. Ceza usulü ve ticarel usulü kanunları çıkarıldı. İlk defa mahkemelerde müddeiumumilik (savcılık) müessesesi kuruldu. Batı örneklerine göre polis teşkilatı yeniden düzenlendi. Memurlar için Tekaüt Sandığı kuruldu.8! 


Mali darlık yüzünden yer yer patlak veren iç ayaklanmalar, yeni yeni muhtariyet istekleri, dış politikada karşılaşılan güçlükler, devletin işleyişindeki aksaklıklardan doğrudan etkilenen genç memur ve subaylar arasında tepkiler uyandırdı ve zamanla gizli bir muhalefet cephesi oluştu. Devrin aydınları imparatorluğun kurtuluşu için tek çıkar yolun meşrutiyet olduğuna inanıyorlardı. İttihat ve Terakki Komitesi'nin 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başı çektiği bu harekete Türk aydınları Ermeni, Rum, Bulgar ve Arap gibi çeşitli unsurlara mensup komitacılarla “ittihâd-ı anâsır” fikri etrafında anlaştılar. Komşu devletlerin yeni bir müdahaleye hazırlanmaları üzerine Makedonya'da bir araya gelmiş olan bazı Türk subayları padişahı Kânün-ı Esâst'yi ilan etmeye zorladılar. 11. Abdülhamid, 23 Temmuz 1908'de anayasayı tekrar yürürlüğe koyduğunu ilan etti. Il. 
Meşrutiyet adı verilen bu olay, beklenenin aksine imparatorluğun dağılmasını daha da hızlandırdı. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Osmanlı Meclisi'ne üye gönderilmesine engel olmak için 5 Ekim 1908'de Bosna-Hersek'i işgal etti. 
Aynı gün Bulgaristan bağımsızlığını ilan etti. Bir gün sonra da Girit, Yunanistan ile birleştiğini açıkladı. 


II. Meşrutiyet'in ilk seçimleri Türklerle Türk olmayanların mücadelesi şeklinde geçti. İşin içine birtakım dış müdahaleler de karıştı. Türk cephesini, orduya dayanan, devlet ve hükümete hâkim olan İttihat ve Terakki Komitesi ile Âdem-i merkeziyetçi Ahrar Fırkası (Prens Sabahattin) temsil etti. Öteki unsur içinde de en şiddetli mücadeleyi, Yunanistan'ın telkinleri ve Fener Patrikhânesi'nin talimatı ile hareket eden Rumlar yaptı. 17 Aralık 1908 günü bizzat padişahın açtığı mecliste Türk mebuslarının sayısı diğer unsurlardan azdı. Abdülhamid'in de öteden beri korktuğu husus bu idi. Nitekim daha meclisin açılışının ilk günlerinde Hristiyan unsurlar milli gruplar hâlinde mücadeleye geçtikten başka, Arap ve Arnavut gibi Müslüman unsurlar da çok geçmeden Türklere yüz çevirmeye başladılar. 


Meclis-i Mebüsan, muhtelif Osmanlı milliyetlerinin Türklüğe karşı mücadele sahnesi hâline geldi. Bu durum İttihatçıların “ittihâd-ı anâsır” hayallerini suya düşürdü. 
Memlekette İttihatçıların başlattığı suikastlar halkın huzursuzluğunu arttırdı. Alaylı zabitlerin ordudan çıkarılmasına 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karar verilmesi, orduda da huzursuzluk meydana getirdi. İttihatçıların kendi adamlarını devlet dairelerine yerleştirmeleri, medrese talebelerinin de askere alınması konusunda meclise kanun tasarısı verilmesi gibi İttihatçı hükümetlerin sorumsuz icraatı, iç huzursuzluğu arttırdı ve muhalefetçi cepheyi kuvvetlendirdi. Halk arasında İttihatçıların mason olduğu söylentisi, medrese talebelerinin askerliğinin dini eğitime karşı bir darbe sayılması ve ordudan çıkarılan alaylı subayların mekteplileri “kâfir” gösteren propagandaları ile çalkalanan ülkede muhalefet, İttihâd-ı Muhammedi Cemiyeti etralında toplandı. Kıbrıslı Hâfız Derviş Vahdeti'nin kurduğu cemiyet, Volkan adlı gazete ile devamlı şekilde halkın taassubunu tahrik eden şiddetli bir neşriyata başladı. 
Bir ara meclisin tatilini isteyecek kadar ileri gitti. Mizancı Murad da Mizan gazetesi ile İttihatçılara karşı şiddetli hücumlara başlamıştı. İşte bu iki muhalil gazetenin neşriyat sonunda İstanbul'da büyük bir ayaklanma patlak verdi. 
Eski takvime göre 31 Mart'ta meydana gelen ve 31 Mart Vak'ası olarak tarihe geçen bu olay, 13 Nisan 1909'da Taşkışla'daki Avcı taburları efradının, subaylarını hapsettikten sonra Sultanahmet Meydanı'nda toplanmalarıyla başladı. 


Bir gün sonra Ermeniler Adana'da büyük bir ayaklanma çıkartarak pek çok Türk'ü katletti. İstanbul'daki olaylar on bir gün kanlı bir şekilde devam etti. Nihayet Selânik'ten gelen Hareket Ordusu'nun 23-24 Nisan 1909 gecesi İstanbul'a girmesinden sonra bastırıldı. Hareket Ordusu Ayastefanos'ta (Yeşilköy) bulunduğu sırada âyandan bazıları ile mebusların çoğu birdenbire oraya gidip 22 Nisan 
1909 Perşembe günü âyan reisi eski sadrazam Said Paşa'nın 
başkanlığında Meclis-i Umümi-i Milli adıyla gizli bir toplantı yapıldı. Hareket Ordusu lehinde bir beyanname neşredildi. Abdülhamid'in hal'ine ilk önce bu toplantıda karar 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verilmişse de karar gizli tutuldu. Bu sırada padişah Sadrazam Tevlik Paşa'ya saltanatı kardeşine bırakabileceğini, ancak bir komisyon kurularak 31 Mart Vak'ası'nda dahlinin olup olmadığının ortaya çıkarılmasını istedi. Tevfik Paşa bunu Said Paşa'ya bildirdiğinde Said Paşa, “Eğer temize çıkarsa bizim hâlimiz ne olur?” diyerek karşı çıktı. 
ll. Abdülhamid, kendisine sadık olan Birinci Ordu ile Hareket Ordusu'na karşı konulması hususunda yapılan teklifleri kabul etmeyerek, Müslümanların halilesi olduğunu ve Müslüman'ı Müslüman'a kırdıramayacağını söyledi. Bu kadarla da kalmayıp Topçu feriği Hurşid Paşa ile Ders vekili Hâlis Efendi'yi Hareket Ordusu'na göndererek meşrutiyetin korunduğunu bildirdi. Birinci Ordu kumandanına da Hareket Ordusu'na karşı koymamaları konusunda askere yemin ettirmesi talimatını verdi. İşte bunun üzerine İstanbul'a giren Hareket Ordusu kısa sürede şehre hâkim oldu. Ordunun kumandanı olan Mahmud Şevket Paşa örli idare ilan ederek, divân-ı harp ve darağaçları kurdurdu ve suçlular yanında birçok suçsuzu da idam ettirdi. 


İttihat ve Terakki, hâkimiyetini devam ettirmek için İstanbul'da büyük bir terör havası estirmeye başladı. Birinci Ordu efradı angarya işlerde çalıştırılmak üzere Rumeli yollarına sürüldü. Haliyelik yeni bir şekle büründü; bası- nın ağzına da kilit vuruldu. Sonunda meşrutiyet, “hürriyet” adı altında meclisli tuhal bir mutlakıyet hâline geldi. 
Yeşilköy'de toplanan ve I. Abdülhamid'in hal'ine karar 
veren Meclis-i Milli âzaları, asayiş sağlandıktan sonra 26 
Nisan 1909 günü İstanbul'a dönerek, ertesi gün Ayasolya civarındaki binasında tekrar Meclis-i Umümi-i Milli adı altında toplandı. Meclis 240 mebus, otuz dört âyan olmak üzere toplam 274 kişiden oluşmakla idi. Hal fetvasının ilk müsveddesini sarıklı mebuslardan Elmalılı Hamdi Efendi 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(Yazır) yazdı. Fetvada Abdülhamid'e, icraatı ile bağdaşmayan asılsız ve mesnetsiz iddialarda bulunuluyordu. Nitekim fetvayı imzalamak üzere meclise davet edilen Fetva Emini Hacı Nüri Elendi bu fetvayı okuduktan sonra imzalamaktan çekindi. Sebebi kendisine sorulduğunda da (etvada padişaha isnat edilen üç önemli suçu Abdülhamid'in işlediği kanaatinde olmadığını söyledi. Bunlar, 31 Mart Vak'ası'na sebep olmak, dini kitapları tahril ettirmek ve yakmak, devlet hazinesini israf etmekti. Son derece dürüst ve metin bir kimse olan Nüri Efendi, Abdülhamid'e saltanattan feragat etmesi teklilinde bulunulmasının daha doğru olacağını ileri sürdü. Bunun üzerine İetvanın son kısmı değiştirilerek hal veya feragat şıklarından birinin tercihi meclise bırakıldı. 
Hacı Nüri Elendi buna rağmen padişaha isnat edilen suçlamalardan dolayı fetvayı imzalamamakta diretti. Hatta istifa ettiğini dahi söyledi. Nihayet, sarıklı mebuslardan Mustafa Âsım Efendi, Hacı Nüri Efendi'yi ikna etti. Şeyhülislâm Ziyâeddin Elendi tarafından imzalanarak hukukileşen fetva mecliste okununca, mebusların bir kısmı derhâl hal'ine karar verilmesi yönünde bağırmaya başladılar. 


Meclis başkanı Said Paşa, mabeyin kâtipliğinden başlayarak çeşitli hizmetlerinde ve yedi defa sadrazamlığında bulunduğu Abdülhamid'in otuz üç yıllık icraatından onun kadar sorumlu olduğunu unutarak, pek çok iyiliğini gördüğü padişaha karşı cephe almış bulunuyordu. Mecliste padişaha tahitan çekilme teklilinde bulunulması kararını oylamadan, ayağa kalkarak 11. Abdülhamid'in hilafet ve saltanattan hal'i kararını oya sundu. Mebuslar ellerini kaldırarak hal kararına katıldıklarını belirttiler. Oylamaya itiraz eden bazı mebuslar da baskı yapılarak susturuldu. 
Sonunda ittifakla Abdülhamid'in haline karar verilmiş oldu. Meclisin hal kararını padişaha tebliğ etnek üzere 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seçilen heyet, âyandan Ermeni Aram, Bahriye [eriği Laz Ârif Hikmet, Selânik mebusu Yahudi Karasu ve Draç mebusu Arnavut Esad Toptani'den oluşmaktaydı. Sultan Abdülhamid Meclis-i Milliye Çırağan Sarayı'nda oturmak istediğini bildirdiği hâlde, Hareket Ordusu'nun artık diktatörce davranan kumandanı Mahmud Şevket Paşa, el çabukluğuyla tahtından indirttiği gece onu Selânik'e gönderdi. Eşyasını dahi alamadan birkaç bavulla gece yarısı Yıldız Sarayı'ndan çıkarılan Abdülhamid, aile ve maiyet elradından oluşan otuz sekiz kişi ile Sirkeci'den özel bir trenle Selânik'e götürüldü.5? 


Binbaşı Fethi Bey (Okyar), kırk Selânik jandarması ile muhalızlığına tayin edildi. Selânik'te Alâtini Köşkü'ne 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yerleştirilen Abdülhamid, orada vaktini marangozluk ve demircilikle geçirdi. 


Abdülhamid saltanatta iken, Bulgar kilisesinin Rum Patrikhânesi'nden ayrılmasından beri Balkan devletleri arasında devam eden kilise mallarının aidiyeti konusundaki anlaşmazlıktan faydalanmış ve bunların Osmanlılara karşı ittifak oluşturmalarına engel olmuştu. Fakat İttihatçıların, 
3 Temmuz 1911 tarihli bir kanunla, kilise ve mekteplerin 
hangi unsura ait olduğunu nüfus nispetine göre tayin etmeleriyle aralarındaki ihtilaf kalktı ve Balkan milletleri, Osmanlı Devleti'ne karşı birleşerek Balkan savaşlarını başlatuılar. 


Kendisine gazete verilmediği için bu gelişmelerden haberdar olamayan Abdülhamid'in, düşmanın Selânik'e yaklaşması üzerine İstanbul'a nakledilmesine karar verildi. 
Durumu kendisini almaya gelen heyetten öğrenen Abdülhamid, Balkan ittifakına ve bu ittifaktan hükümetin haberdar olmamasına hayret etti. Dört Balkan devletinin ittifakını duyar duymaz kiliseler meselesinin halledilip edilmediğini sordu. Halledildiğini öğrenince de ittifakı tabii buldu. 
Selânik'ten ayrılmak istemeyen Abdülhamid'e tehlikeden bahsedilince, 


“Ben de bir silah alır, askerle birlikte memleketimi müdafaa ederim; ölürsem şehit olurum.” cevabını verdi ve devleti bu duruma düşürenlere beddua etti. İstanbul'a gündüz çıkmak şartıyla Selânik'ten ayrılmayı kabul eden Abdülhamid, İstanbul'dan gönderilen Alman sefaretine ait Loreley Savaş gemisiyle 1 Kasım 1912'de getirilerek Beylerbeyi Sarayı'na yerleştirildi. Hayatının son yıllarını burada geçirdi. 1. Dünya Savaşı'nın en buhranlı günlerinde hükümette en nüfuzlu kimseler olan Talat ve Enver Paşalar, İshak Paşa'yı 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Beylerbeyi Sarayı'na göndererek Abdülhamid'in tecrübelerinden faydalanmak istediler. 


Eski padişah artık verebileceği hiçbir fikir ve tavsiye edebileceği hiçbir tedbir kalmadığını, devletin daha savaşa girdiği gün yıkıldığını belirterek dünya denizlerine hâkim devletlere karşı, kara devleti Almanya ve Avusturya yanında savaşa girişilmiş olmasının çok büyük bir sorumsuzluk olduğunu söyledi. © 


Abdülhamid'in kıymeti bu dönemde daha iyi anlaşıldı. 
Saltanatı döneminde aleyhinde bulunan pek çok aydın onun lehinde yazılar yazmaya başladı. 10 Şubat 1918 Pazar günü hayata gözlerini yuman Abdülhamid'in cenazesi Topkapı Sarayı'na nakledilerek teçhiz ve teklini orada yapıldı. 
Sultan Reşad'ın iradesiyle, ölümünün ertesi günü padişahlara mahsus muazzam bir törenle Divanyolu'ndaki 11. Mahmud Türbesi'ne defnedildi. 6* 
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Engin, Vahdettin: 17. Abdülhamid ve Dış Politika, s.:23 vd., Yeditepe Y., İstanbul, 2007; Özcan, Abdülkadir - İlhan Şahin, “J. Abdülhamid'in Hususi Mektup ve Telgrafları”, Tarih Derg. C.: 34, s.: 417-474. İstanbul, 1984; Kutay, Cemal: Son Cuma, Yıldız Sarayında Sönen Kandil, Sultan Abdülhamid Han, abm Y. İstanbul, 2012; Vedat Örfi, Hâtırât-ı Sultan Abdülhamid Hân- 
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1931; Ahmed Cevdet Paşa: Tezâhir (nşr. M. Cavid Baysun), c.: I-IV, TTK Y., Ankara, 1960-1967; Ahmed Cevdet Paşa: Maruzat, (nşr. Yusuf Halaçoğlu), s.: 234 vd., İstanbul 1980; Zübdetü'l-Hakâyık, İstanbul 1294; Ahmed , 


Faruk Yılmaz 121 


Midhat Efendi: Üss-i İnlalâb, İstanbul 1294; Mahmud Celâleddin Paşa, Mir'ât-ı Hakikat (haz. İsmet Miroğlu), s. 159-700. Berekat Y., İstanbul, 1983; Ali Haydar Midhat: Midhat Paşa, s.: 183-228, İstanbul, Ergin: Osman Nuri, Abdülhamid-i Sâni ve Devr-i Saltanatı, İstanbul, 1327; Said Paşa, Hatırat, c.: 1-11, İstanbul 1328; Süleyman Paşa, Umdetü”l-hakâ yık, İstanbul, 1928; Abdurrahman Şeref - Ahmed Relik: Sultan Abdülhamid-i Sâni'ye Dâir, İstanbul, 1337; Ali Said: Saray Hatıraları: Abdülhamid Han'ın Hayatı, İstanbul, 1338; Us, Hakkı Tarık: Meclis-i Mebûsan İlk Devre Müzakere Zabıtları, İstanbul 1940; Bayur, Y. Hikmet: Türk İnkılabı Tarihi, c.: 1, 11., TTK Y., Ankara; Şakir, Ziya: II. Sultan Hamid, Şahsiyeti ve Husüsiyetleri, İstanbul 1943; Şakir, Ziya: Sultan Hamid'in Son Günleri, İstanbul 1943; Demiroğlu, Faiz: Abdülhamid'e Verilen Jurnaller, İstanbul 1955; Türkgeldi, Ali Fuat: Mesâil-i Mühimme-i Si yâsiyye (nşr. Bekir Sıtkı Baykal), c.: Il, 1-433; 1966, IM, 54-56, 86-103, Ankara 1957; Osmanoğlu, Ayşe: Babanı Abdülhamid, İstanbul, 1960; Terzi, Arzu: Bağdat-Musul'da Abdülhamid'in Mirası, Petrol ve Arazi, 5:70 vd, Timaş Y., İstanbul, 2009; Tepedelenlioğlu, Nizamettin Nazif: İlân-ı Hürriyet ve Sultan II. Abdülhamid Han, İstanbul 1960; Tepedelenlioğlu, Nizamettin Nazif: I. Abdülhamid ve Osmanlı İmparatorluğunda Komitacılar, İstanbul 1964; Armağan, Mustafa: Abdülhamid'in Kurtlarla 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Abdülhamid'e Verilen Jurnaller ve Jurnalciler, c.:1-11, İstanbul 1961-62; Uzer, Tahsin: Makedonya'da Eşkiyalık Tarihi ve Son Osmanlı Yönetimi, s.: 10-14, 89-96, 112-116, 243-253 vd. , TTK Y., Ankara, 1979; Kodaman, Bayram : Abdülhamid Devri Eğitim Sistemi, İstanbul, 1980; Ortaylı, İlber: II. Abdülhamid Döneminde Osmanlı İmparatorluğunda Alman Nüfuzu, Timaş Y., 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ya: “Pekin Hamidiye Üniversitesi”, İslâmi İlimler Fakültesi, Prof. Dr. Tayyib Okiç Armağanı, s. 159-170, Ankara 1978; Sırma, İhsan Süreyya: “Sultan Il. 
Abdülhamid'in Çin'e Gönderdiği Enver Paşa Heyeti Hakkında Bazı Bilgiler”, 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su, A. H.: “Abdülhamid 11.”, İA, c: 1, s: 76-80, MEB Y., İstanbul; Hocaoğlu, Mehmet: Abdülhamid Han'ı Muhtıraları, Belgeler, Oymak Y., İstanbul, t.y. 
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II. BÖLÜM: İTTİHAT VE TERAKKİ CEMİYETİ 


A. KURULUŞ 
1. Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti (1889-1902) 


Jön Türk hareketinin değişik muhalefet unsurlarını uzun süre çatısı altında barındıran bu örgütün temelleri, 
2 Haziran 1889 tarihinde dört Mekteb-i Tıbbiyye-i Şâhâne 
öğrencisi tarafından atıldı. İbrâhim Temo'nun“ öncülüğünde Abdullah Cevdet“, İshak Süküti“” ve Mehmed Reşid88, İttihâd-ı Osmâni adında bir cemiyetin kurulması için görüş birliğine vardılar ve daha sonra bu okul ve diğer Osmanlı eğitim müesseselerindeki çok sayıda öğrencinin katılımıyla örgütün üye adedini hızla arttırdılar. 


Cemiyet kurucuları en önemlileri Hamamönü (Hatab Kıraathanesi) içtima, Midhatpaşa bağı (Onikiler) içtimaı 


65 İbrahim Temo: İbrahim Tcmo'nun İttihat ve Terakki Anıları, Arba Y., İstanbul, 
1987 

66 Hanioğlu Şükrü: Bir Siyasal Düşünür Olarak Dr. Abdullah Cevdet ve Dönemi, 
Üçdal Neşriyat, 1981 

67 Kanlıdere, Ahmet: “İshak Sukuti”, TDVİA, c~: Ek: 1, s.: 648 vd., İstanbul, 2020 

68 Doktor Melımed Reşid (d. 8 Ocak 1873 - ö. 6 Şubat 1919), İttihat ve Terakki 
Cemiyeti'nin kurucu üyesi doktor ve l. Dünya Savaşı sırasında Diyarbekir Valisi olan Çerkes asıllı Osmanlı asker ve devlet adamıdır. 
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ve Rumelihisarı (Boğaziçi) içlimaı olan çeşitli toplantılarla bir yandan üye sayısını arttırmaya, öte yandan etkin bir örgüt yapısı oluşturmaya gayret gösterdiler. 


Bu alanda esas olarak İtalyan Carbonari Cemiyeti ve Rus nihilistlerinin örgütlenme modelleri temel alınıp öğrenciler hücreler biçiminde teşkilatlandılar. Hareketin bu dönemdeki faaliyeti, yurt dışında basılan gizli gazetelerin eski sayılarının öğrencilere okutulması ve Namık Kemal ile bazı arkadaşlarının eserlerinin el yazısıyla çoğaltılarak dağıtılmasının ötesine gitmedi. © 


1894'te Mekteb-i Tıbbiyye-i Şâhâne'nin diğer askeri mekteplerle aynı çau altında birleştirilerek Zeki Paşa'nın yönetimine verilmesi cemiyet hakkındaki ilk kapsamlı soruşturmanın açılmasına sebep oldu ve aynı yılın eylülünde cemiyetin önde gelen dokuz üyesi okuldan uzaklaştırıldı. Ancak bu cezalar, söz konusu faaliyetleri bir öğrenci olayı olarak 
mütalaa eden Il. Abdülhamid'in iradesiyle affedildi. 1895 
yılı içinde cemiyet liderleri bir yandan önde gelen ulema temsilcilerini örgütlerine kazanmaya çalışırken diğer yandan 1889 yılında resmi gezi için gittiği Paris'te bulunan Ahmed Rızâ ile temasa geçerek Nâzım Bey yurt dışına kaçırıldı. 


Katı bir pozitivist olan Ahmed Rızâ uzun süren muhaberelerden sonra cemiyetin amaç, örgütlenme ve takip edeceği siyaset konularında kendi görüşlerinin kabul edilmesini istedi ve cemiyetin adının İttihâd-ı Osmâni'den Auguste Comte'un ünlü kelâmıkibarı “ordre et progrös”nin tercümesi olan “nizam ve terakki”ye çevrilmesini istedi. Cemiyet 


69 Hanioğlu, Şükrü: “Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti”, TDVİA, c.: 23, s.: 476, 
İstanbul, 2001; Hanioğlu, Şükrü: Osmanlı İttihat ve Terakki Cemi yeti ve Jön Türklük, İletişim Y., İletişim Y, İstanbul, 1989; Tunaya, Tarık Zafer: Siyasal 
Partiler, c: 11, İttihat ve Terakki, Hürriyet Y., İstanbul, 1989 
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üyelerinin “iuihat” kelimesinin muhafazası yolundaki ısrarları üzerine örgütün yeni isminin Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti olmasına karar verildi.” 


70 Ahmet Rıza Bey, İttihat Terakki macerasından önce, Fransa'ya gidip ziraat öğrenimi yapmaya karar verdi. Paris'te üç yıl içinde Grignon Ziraat Mektebi'ni bitirdi ve uzman ziraatçı olarak yurda döndü (1884). Ziraat Nezâreti'nde bir memurluğa tayin edildi. Burada, devrin yeni ziraat makinelerini kullanarak bir işletme kurmaya çalıştıysa da başaramadı. Köylünün geri kalışının, onların modern tarım metotlarını bilmeyişlerinden ileri geldiği kanaatiyle Ziraat Nezâreti'nden ayrılarak Maarif Nezâreti'ne geçti. 
Niyeti, eğitim yoluyla köylünün aydınlanmasına çalışmaktı. Önce Bursa Mülki İdâdi müdürlüğüne, ardından da Bursa Maarif Müdürlüğüne tayin edildi. Dört yıl sonra bu alanda da bir şey yapamayacağını görerek istifa etti (1887) vc Antalya'ya babasının yanına gitti. Fransız İhtilali'nin yüzüncü yıl dönümü münasebetiyle tertiplenen milletlerarası sergiyi ziyaret bahanesiyle Paris'e gitti (1889) ve orada kaldı. Paris'e gitmeden önce pozitivizm ve Auguste Comte düşüncesiyle ilgilenmiş olan Ahmed Rızâ, Paris'te bir yandan Sorbonne Üniversitesi'nde tarih-i tabii derslerine, bir yandan da Pierre Laffiten verdiği pozitivizm derslerine devam etti. Aynı zamanda pozitivistlerin cemiyetine üye oldu. Cemiyetin düsturu olan “Ordre et progrès” (nizam ve terakki) esasına da sonuna kadar bağlı kaldı. Bu kuruluşun yayın organı olan La Revuc Occidentale'de İslamiyet'i tanıtıcı ve yüceliğini belirtici makaleler yazmaya başladı. Osmanlı Devleti ile ilgili olarak Fransız basınında çıkan yazılara cevap verdi. 1891'de Osmanlı kadınlarıyla ilgili bir konferansında “hürriyetperverâne” ifadeler kullandığı gerekçesiyle yurda dönmesi için Paris sefâretine merkezden emir verildi. Ahmed Rızâ buna uymadığı gibi, İstanbul'a Posta ve Telgraf Nezâreti'ne yazdığı mektupta hiçbir gizli cemiyete mensup olmadığını, vatan ve milletin menfaat ve hukukunu müdafaa gerektiği zaman bunu Paris gazetelerinde yayımlayacağı yazılarla yapabileceğini ifade etti. Bir yandan da talebeliğini sürdürebilmek için Il. 
Abdülhamid yönetiminden maaş talebinde bulundu. Bu arada ülkelerin ilerleme ve milletlerin geri kalına sebeplerini incelemeye koyuldu. Bu incelemelerinden sonra, ülkeyi ve halkı içinde bulunduğu tehlikeli durumdan kurtarmak için eğitimden ve müsbet ilimleri yaymaktan başka yol olmadığı sonucuna vardı. Düşüncelerini bir lâyiha hâlinde Sultan Abdülhamid'e gönderdi (1893). Padişahın teşvik edici cevap vermesi ve fikirlerini bildirmekte devam etmesini istemesi üzerine lâyihalarını göndermeye devam etti. Aynı zamanda Sadrazam Cevad Paşa'ya da lâyihaları hakkında arizalar takdim etti. Ziyad Ebuzziya: “Ahmed Rıza (1858-1930)" TDV İA, c.: ll, 5.:124 vd, İstanbul, 1989; Ahmet Rıza Bey: Ahmet Rıza Bey'in Anıları, Arba Y., İstanbul, 1983; Malkoç, Eminalp: “Doğu-Batı Ekseninde Bir Osmanlı Aydını: Ahmet Rıza, Yaşamı ve Düşünce Dünyası”, https://dergipark.org.tr ; Mutlu, Dursun: 
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1895 yılında bir nizamnâme hazırlandı ve İttihâd-ı 
Osmâni Cemiyeti taralından düzenlenen dağınık örgüt şemalarının yerini bu nizamnâme aldı. Bu ilk nizamnâmenin taş basma yöntemiyle çoğaltılan süretlerinin Ahmed Rızâ'nın hatuyla yazılmış olması ve nizamnâmenin “Cemiyetin Esbâb-ı Teşekkülü ve Maksadı” bölümündeki fikirlerin onun daha sonra çeşitli yayın organlarında ileri sürdügü fikirlerle benzerlikler göstermesi, örgütlenme ayrıntıları dışında pozitivist liderin bu belgenin hazırlanmasında en önemli rolü oynadığını ortaya koymaktadır. 


Cemiyet, teşekkül sebepleri olarak şu hususları dile getirmektedir: 


“Hükümet-i hâzıranın adalet, müsâvat, hürriyet gibi hukuk-ı beşeriyyeyi ihlâl eden ve bütün Osmanlılar'ı terakkiden men ile vatanı ecnebi yed-i tasallut ve iğtisabı- na düşüren usül-i idâresini ıslah ve vatandaşlarımızı ikaz maksadıyla kadın ve erkek bilcümle Osınanlılar'dan mürekkeb (Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti) teşekkül etmiştir.” 


2. Yurtdışı Örgütlenmesi 


Cemiyet 1 Aralık 1895'te Paris'te Meşveret dergisini ve 7 
Aralık'ta Mechveret supplément İrançais'yi resmi yayın organı olarak neşre başladı. Bu gelişmeler ve Ahmed Rızâ'nın etki alanının genişlemesiyle nizamnâmenin İstanbul şubesini aynı zamanda örgütün merkezi olarak kabul etmesine 


“Pozitivist Bir Milliyetçi Olarak Ahmet Rıza Bey”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Siyaset Bilimi Ve Uluslararsı İlişkiler 
Yüksek Lisans Programı, İstanbul, 2009 
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rağmen 1896 Ocak ayında Paris şubesi resmen örgütün merkez şubesi hâline geldi. ” 


Aynı dönemde cemiyet İstanbul'da çok sayıda bürokrat ve subayın katılımı ile faaliyet sahasını genişletti ve sulta- nın devrilmesi için girişimlerini yoğunlaştırdı. Yurt dışına kaçarak Fransa ve İngiltere'cle temaslarda bulunan Mizancı Murad, 1895 Aralık ayı sonunda Kahire'ye gitti ve şehirdeki İttihat ve Terakki Cemiyeti şubesinin faaliyetine hız kazandırdı.” 


71 Ilanioğlu, Şükrü: “Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti”, TDV İA, c.:23, s.: 476, 
İstanbul, 2001 

72 Asıl adı Mehmed Murad'dır. Dağıstan'ın Huraki kasabasında doğdu. Babası 
kadılık ve müftülük yapmış olan Hacı Mustafa Efendi'dir. Mehmed Murad küçük yaşta dini bilgiler almaya başladı ve Arapça öğrendi. Daha sonra Timurhan Şürâ Rüşdiyesi'ni (1864), İstavropol Gimnazyumu'nu ve Moskova Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi (1866). Ruslar'ın baskıları karşısında küçük yaştan beri İstanbul'a gidip halifeye ve İslam dinine hizmet etme arzusu içinde büyüdü. Bu idealle 1873 yılında İstanbul'a geldi. Matbüât-ı Dâhiliyye Kalemi'nde çalışırken aslen Kafkasyalı olan Maliye Nazırı Şirvânizâde Mehıned Rüşdü Paşa'nın himayesini gördü, onun konağına yerleşti, bir süre sonra da mühürdarı oldu. 1876-1877 yıllarında Vahit ve İttihad gazetelerinde dış politikayla ilgili yazılar yayımladı. Açılan bir imtihanı kazanarak Mekteb-i Mülkiyye'ye hoca oldu; burada ve Mekteb-i Hukuk'ta tarih dersleri verdi, ayrıca Dârülmuallimin-i Âliye'de hocalık ve müdürlük yaptı. 
Muhtelit Muhâcirin Komisyonu'nda ve Maarif Nezâreti Teftiş ve Muayene Heyeti'nde çalıştı (1879-1882). Bir ara memleketi Dağıstan'a gitti, dönüşünde Mizan gazetesini çıkarmaya başladı (21 Ağustos 1886, bk. MİZAN). Önceleri 11. Abdülhamid'in teveccühünü kazanan gazete eleştiri dozunu giderek artırınca sansür tarafından zaman zaman kapatıldı. 1891'de dört yıl kadar görev yapacağı Düyün-ı Umümiyye komiserliğine getirildi. İkinci rütbeden Mecidi nişanı ve altın liyakat madalyasıyla taltif edildi (1893); burada milli menfaatleri gözeten haysiyetli ve tavizsiz bir tutum izledi. Memleketin içine düştüğü siyasi, iktisadi ve içtimai felaketlerden kurtulabilmesi için çoğu Mekteb-i Mülkiyye'den talebesi olan genç nesil onun kendilerine rehber olmasını istiyordu. Bu amaçla hazırladığı bir reform lâyihası 11. Abdülhamid tarafından ilgi görmeyince yönetimle arası açıldı. Düyün-ı Umümiyye'den tanıdığı bir kısım Batılıların da teşvik ve telkinleriyle düşüncelerini rahatça dile getirebilmek için Avrupa'ya kaçmayı planladı. Kasım 1895'te Sivastopol üzerinden önce Dağıstan'a, oradan KievViyana yoluyla Paris'e gitti. 
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Bu döneme ait cemiyet ve Osmanlı arşiv belgeleri 1896 
yılı itibariyle örgütün Paris, Cenevre, İstanbul ve Kahire merkezlerine ilaveten imparatorluk içinde Ankara, Beyrut, 


Ermeni hareketini ve Şark meselesini çözüme kavuşturmak için Jön Türkler'le, İttihat ve Terakki lideri Ahmed Rızâ Bey'le görüştü. Konuyla ilgili olarak Le Figaro gazetesinde bir mülâkalı yayımlandı. Daha sonra Londra'ya geçerek Lord Salisbury ve bazı Ermeni komitacılarıyla temaslar kurdu; ancak kısa sürede büyük hayal kırıklığıyla Paris'e döndü. Ahmed Rızâ'dan da umduğu ilgiyi göremedi. Jön Türkler'in bir kısmı Ahmed Rızâ'nın yerine cemiyetin başma geçmesini teklif ettilerse de kendisi Mısır'a gitti ve Mizan gazetesini Kahire'de yayımlamaya başladı (Ocak 1896). Bu dönemde yazdığı yazılarda saraya ve özellikle I. Abdülhamid'e açıktan açığa cephe aldı ve ağır eleştirilerde bulundu. Padişahı ya meşrutiyeti kabule ya da saltanatı terketmeye davet etti. Bunun üzerine gıyaben idama mahküm edildi. Temmuz 1896'da tekrar Paris'e döndü ve Ahmed Rızâ'ya muhalefet eden Kaymakam Şefik, Çürüksulu Ahmed, İshak Süküü, Şerefeddin Mağmünmi, Süleyman Nazif ve Ali Kemal gibi Jön Türkler'in desteğiyle İuihat ve Terakki Cemiyeti'nin başına geçti (Kasım 1896). Ahmed Rızâ'nın çevresindeki Jön Türkler'le ihtilafları arunca cemiyetin merkezini Paris'ten Cenevre'ye nakletti, Mizan gazetesini de cemiyetin yayın organı olarak orada çıkarmaya başladı (Mayıs 1897). Ancak İttihat ve Terakki mensupları arasındaki anlaşmazlıkları ortadan kaldırma teşebbüslerinde başarılı olamadı. Serhaliye Ahmed Celâleddin Paşa'nın padişah adına birtakım vaadleri ve 1897 Türk Yunan Muharebesi'nin zaferle sonuçlanması üzerine Il. Abdülhamid'in ilan ettiği genel af ve biraz da aile hasretiyle cemiyetin reisliğini bırakarak İstanbul'a döndü (Ağustos 1897). 
Fakat verilen sözlerin hiçbiri gerçekleşmediği gibi İstanbul'a döner dönmez göz hapsine alındı. 1899'da Şürâ-yı Devlet Maliye Dairesi üyeliğine getirildi, 1908'de Il. Meşrutiyet'in ilan edilmesiyle istifa ederek Mizan'ı tekrar çıkarmaya başladı (30 Temmuz 1908). İktidardaki İttihat ve Terakki Fırkası'na şiddetle muhalefet edince gazetesi kapatıldı. Daha sonra, 31 Marı Vak'ası'nın tahrikçileri arasında bulunduğu ileri sürülerek müebbet kalebentlik cezasına çarptırıldı ve Rodos'a sürgüne gönderildi (Haziran 1909). Bir süre Rodos'ta, bir süre de Midilli'de kaldı. Burada iken Târih-i Ebü'-Fârük adlı eseriyle hauralarını kaleme aldı. 1913'te çıkan af üzerine İstanbul'a döndü. Hayatının son yılları tam bir yalnızlık ve sefalet içinde geçti. 15 Nisan 1917'de Anadoluhisarı'ndaki yalısında öldü ve Anadoluhisarı Mezarlığı'na defnedildi. Uçman, Abdullah: “Mizancı Murad Bey”, TDVİA, c.: 30, 5.:214-216, İstanbul, 2005; Ülken, Hilmi Ziya: Türkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi, s.: 178-188, Konya, 1966; Mücellidoğlu, Ali Çankaya: Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler, c.: Il, s.:1047- 1050. Ankara, 1968-69; Ramsaur, E. E. : Jön Türkler ve 1908 İhtilali (trc. Nuran Ülken), s. 42-45, İstanbul, 1972; 


Emil, Birol; Mizancı Murad Bey: Hayatı ve Eserleri, İstanbul, 1979. 
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Edirne, Hama, Humus, Şam, Girit, Kastamonu, Limni, Ma'müretülaziz (Elazığ), Mersin, Rodos, Selânik, İzmir, Trabzon, Trablus (Suriye) ve Trablusgarp (Libya) şubelerini kurduğunu, hukuken Osmanlı hâkimiyetinde olmakla birlikte fiilen Avusturya ve İngiliz yönetimi altındaki Bosna-Hersek, Kıbrıs, Romanya ve Bulgaristan'da Köstence, Filibe, Lom, Hacıoğlupazarcığı, Rusçuk, Tutrakan, Varna, Vidin ve Yanbolu'da teşkilat oluşturduğunu teyit etmektedir. 


Bu geniş çaplı örgütlenme, aynı zamanda cemiyet içerisinde ilk önemli fikir ayrılığı ve gruplaşmayı da beraberin- de getirdi. Yurt dışında Paris ve Cenevre'de bulunan ve muhaleletlerini örgüt içinde Osmanlı İhtilal Fırkası isimli bir hizip kurmaya kadar vardıran çok sayıda cemiyet mensubu Ahmed Rızâ'nın ihtilal karşıtı siyasetine karşı çıktı ve bu 


yaklaşım yurt içindeki çok sayıda cemiyet mensuplarınca da desteklendi. 


Bu şartlar altında Murad Bey, 1896 Temmuz'unda cemiyetin yönelimini Ahmed Rızâ'dan almak amacıyla Avrupa'ya geri döndü. 1896 Kasım'ı ortalarında yapılan olağanüstü cemiyet toplantısı sonunda Hey'eti Teftiş ve İcrâ kuruldu; bu heyetin yönetimine Murad Bey seçilirken diğer üyeliklerine Çürüksulu Ahmed Bey, Dr. Nâzım, Şerafeddin Mağmümi getirildi. 


Cemiyetin yayın organlarının kime ait olduğu konusundaki anlaşmazlık neticesinde Mizan dergisinin cemiyet adına ve Mizancı Murad'ın denetimi altında bir yayın heyeti tarafından neşrine karar verildi. Cemiyetin örgütsel yapısı önemli değişikliklere uğrarken yönetim de Mizancı Murad ile onu destekleyen ihtilalci grubun eline geçti. Yurt dışında bu gelişmeler olurken İstanbul'daki örgüt bir askeri darbe gerçekleştirmek için faaliyetini yoğunlaştırdı ve bu konuda 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padişahın politikalarından memnun olmayan çok sayıda subay ve bürokratın desteğini almaya muvaffak oldu. Henüz Paris'te Ahmed Rızâ'nın yetkili olduğu sırada darbe planı Paris'e iletilerek onay alınmak istenmişse de Ahmed Rızâ projeye karşı çıkmış, bunun üzerine İstanbul merkezi kendisini örgütten ihraç etme kararını almıştı. Ancak bu karar uygulanmadan ve darbe girişimi başlatılmadan yapılan bir ihbar üzerine 1896 yılı Kasım ayı sonunda İstanbul teşkilau ele geçirilerek önde gelen isimleri sürgüne gönderildi. 


1897'de Girit adasında asilerin isyanı neticesinde başlayan Osmanlı-Yunan Savaşı ” ve Osmanlı muzafferiyetiyle bunun kamuoyunda yarattığı coşku, esasen örgüt içi gelişmeler sebebiyle zor durumda olan Murad Bey liderliğindeki İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin durumunu iyice sarstı. Mechvöret supplément français yazarlarından Aristidi Efendi'nin Ümid takma adıyla Girit'teki Rum asileri savunan bir yazı yazmasından sonra cemiyet içinde başlayan kriz Ahmed Rızâ'nın ihracıyla sonuçlandı. 


Bu sırada gelişmelerden rahatsız olan Murad Bey başkanlıktan istifa ettiyse de Hey'et-i Teltiş ve İcrâ, idareyi üç kişilik yeni bir heyete tevdi etmekle beraber Murad Bey'i fahri başkan olarak tanıdığını ilan etti. Bu arada Osmanlı hükümeti adına Ahmed Rızâ ve Mechveret supplément français aleyhine dava açılması, arkasından da Ahmed Celâleddin Paşa'nın muhalefet liderleriyle anlaşma yapmak üzere Cenevre ve Paris'e gönderilmesi cemiyet içindeki krizi daha da ağırlaştırdı. 


73 Kodaman, Bayram (Haz.): 1897 Türk-Yunan Savaşı (Teselya Tarihi) ,s.:5 vd., 
TIK Y., Ankara, 1993; Goltz Paşa: Osmanlı Yunan Harbi, Çev.: Yakup Şevki Paşa, Haz: Í. Yılmazçelik-Ahmet Aksın, s: 1 vd., Akademi Kitabevi, İzmir, 2001; Şakir, Ziya: Sultan Abdülhamid'in Yunan Zaferi ve Gizli Siyaseti, s.:7 vd., Boğaziçi Y., İstanbul, 1994; Hasırcızade: Abdülhamid Han ve Osmanlı Yunan 
Muharebesi, s.:9 vd., Ferşat Y., İstanbul, 1989 
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20 Temmuz 1897 tarihinde Murad Bey İstanbul'a dönmeye razı oldu. İki gün sonra Paris Sefareti memlekete dönecek firarilerin alfedilecekleri yolunda bir tebliğ neşretti. 
Ardından İttihat ve Terakki Cemiyeti, Ahmed Celâleddin Paşa ile resmen anlaştı ve bunu bütün şubelerine duyurdu. İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne göre bu bir “mütareke” idi ve Contrexeville şehrinde gerçekleştirildiğinden “Contrexeville mütarekesi” diye anılıyordu. Buna göre padişah gerekli reformları yapacak ve genel al ilan edilecek, cemiyet de bunlar gerçekleşinceye kadar her türlü neşriyat ve örgütsel faaliyeti durduracaktı. Başta Mısır şubesi olmak üzere itirazlara rağmen merkez, kararı uygulamaya koydu ve şubeler de buna uydu. 


8 Eylül 1897 tarihinde kendilerine “şeref kurbanları” 
ismi verilen, çoğunluğu yüksek okul talebesi yetmiş yedi kişinin Trablusgarp vilayetine gönderilmesi ve al beklentilerinin bu şekilde cevaplandırılması üzerine, aleyhine açılan davanın celselerindeki tutumu sebebiyle Jön Türk hareketi içerisindeki saygınlığı artan Ahmed Rızâ, 23 Eylül 1897'de Meşveret'i İttihat ve Terakki Cemiyeti organı olarak yeniden neşre başladı ve Cenevre merkezinin İttihat ve Terakki Cemiyeti ile Jön Türk hareketi üzerindeki tekelini tanımadığını ilan etti. 


Cenevre merkezi de 1 Aralık 1897'de Osmanlı mecmurasını neşre ve yeniden örgütsel faaliyete başladı. Ahmed Rızâ, İshak Süküti idaresindeki Cenevre heyetiyle anlaşarak Meşveret'i tatil etti, bunun karşılığında Cenevre merkezi, pozitivist lideri Paris teşkilatının sorumlusu ve Mechveret supplement français'nin editörü olarak tanıdı. 1898 başında Cenevre merkezi, cemiyet reisliğinin ilga edildiğini, yalnızca İstanbul teşkilat reisinin dâhili örgütler nazarında böyle bir sılat taşıdığını ilan etti. Buna ilaveten şubelere 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Cenevre merkezinden yeni şifreler tevdi edildi, Berlin şubesi kuruldu ve merkez yayın organının yanında Kürdistan ve Beberuhi mecmualarının cemiyet organları olarak neşrine karar verildi. Mart 1898'de Sadâ-yı Millet gazetesi İbrâhim Temo'nun dolaylı editörlüğü altında Bükreş'te cemiyetin resmi yayın organı olarak çıkmaya başladı. 


Bu gelişmelerle Ahmed Rızâ'nın cemiyet üzerindeki “de facto” kontrolü sona erdi ve Cenevre heyeti konumunu sağlamlaştırdı. Ancak örgüt harcamalarının artması ve gerçekleştirilemeyen bir suikast girişimine yüklüce bir meblağın sarl edilmesi üzerine 1898 yılı Nisan ayından itibaren cemiyetle saray temsilcileri arasında gizli pazarlıklar başlatıldı. Varılan bir anlaşma üzerine 5 Temmuz 1898 tarihli bir irade ile Trablus ve Fizan'daki cemiyet üyelerine, bundan sonra padişaha karşı hiçbir harekete girişmeyeceklerine dair yemin etmeleri şartıyla bulundukları yerlerde serbestçe dolaşma hakkı bahşedildi. 


20 Ağustos 1898'de Cenevre merkezinin üç lideri İshak 
Süküti, Abdullah Cevdet ve Tunalı Hilmi beylere bir daha muhalif neşriyatta bulunmamak üzere ve kaydıhayat şartıyla 12'şer lira aylık bağlandı. Bu gelişme kamuoyundan ve cemiyetin şubelerinden saklandı. 1899 yılında İttihat ve Terakki Cemiyeti, davet edilmemesine rağmen Ahmed Rızâ'yı Lahey'deki Milletlerarası Barış Konferansı'na temsilci olarak gönderdi ve cemiyet ilk defa milletlerarası bir platformda görüşlerini dile getirme imkânı buldu. 1899 yazında saray bir defa daha cemiyet liderleriyle pazarlığa girişti; 26 Eylül 
1899 tarihli bir irade ile İshak Süküti Roma, Abdullah Cevdet Viyana Sefareti doktorluğuna getirildi. Kısa süre sonra Tunalı Hilmi, Madrid Sefareti'nde bir kâtiplik görevine tayin edildi. Bu gelişme cemiyeti mali açıdan rahatlattıysa da ülke içindeki taraftarları nezdindeki itibarını düşürdü. 
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1899 yılı Kasım'ında İsmâil Kemal Bey'in ve aralık ayında Damat Mahmud Celâleddin Paşa ve oğulları Mehmed Sabahaddin ile Ahmed Lutfullah beylerin Avrupa'ya firarları, Jön Türk hareketi ve İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin faaliyetlerine yeni bir ivme kazandırdı. Söz konusu kişiler, gerçek anlamda cemiyete üye olmamalarına ve Nüri Ahmed Bey'in editörlük görevinde kalmasına rağmen yayın organının idaresini dolaylı olarak ellerine aldılar. Bu dönemde İttihat ve Terakki Cemiyeti, Damat Mahmud Paşa ve İsmâil Kemal gibi İngiliz taraltarı eski devlet adamlarının kullandıkları bir araç hâline geldi ve örgütsel faaliyet yok denecek seviyeye indi. Ahmed Rızâ ve Dr. Nâzım liderliğindeki Paris teşkilatı bağımsız hareket etmeye başladı. Cenevre'de kendilerine “icraatçılar” adı verilen ve evvelce cemiyet içinde önce Osmanlı İhtilal Fırkası, daha sonra Osmanlı İttihat ve İcraat Şubesi adlarında hizipler oluşturmuş olan bazı üyeler İntikamcı Yeni Osmanlılar Cemiyeti, İstirdat Cemiyeti, İstikbâl-i Vatan, Millet Cem'iyyet-i Osmâniyyesi gibi yeni ve bağımsız örgütler kurmaya ve İnkılap, Vatan, İstikbal, Darbe, İntikam, Tokmak (mizah), İstirdat gibi yayın organlarını neşre başladılar. Balkan organizasyonu İbrâhim Temo, Ali Fehmi, Mustala Râgıb gibi liderlerin elinde gitgide bağımsız bir hüviyet kazandı. Mısır'da mücadele daha da kızıştı ve sonuçta Bahriyeli Rızâ Bey liderliğindeki kadro cemiyetten ayrılarak Şafak Osmanlı İttihat Cemiyeti adı altında yeni bir örgüt kurup Hak gazetesini bu örgüt adına neşre başladı. 


B. 1902 KONGRESİ VE SONRASI 
1. 1902 Kongresi'nde Ayrışma ve Toparlanma 
Damat Mahmud Paşa'nın oğulları, muhalefetin yeniden 


bir örgüt çatısı altında toplanması ve gayri müslim Osmanlılara ait muhalefet teşkilatlarıyla ittifak tesisi için ilk olarak 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Tunalı Hilmi'nin ortaya attığı bir kongre düzenlenmesi fikrini yeniden gündeme getirdiler. Damat Mahmud Paşa'nın oğulları ve İsmâil Kemal'in girişimleriyle 4-9 Şubat 1902'de Paris'te yapılan kongre istenen birleşmeyi temin etmek yerine rejim değişikliğinin gerçekleştirilmesi sürecinde ecnebi müdahalesinin talep edilip edilmemesi hususundaki anlaşmazlık yüzünden birbirine tamamen muhalif iki grubun ortaya çıkmasına sebep oldu. 


Müdahale taraftarı olan Prens Sabahaddin ve İsmâil Kemal, kongreye katılan ortak Daşnaktsutyun-Verakazmial Hınçakyan delegasyonu ve Rum temsilcilerinin desteğiyle kendi görüşlerine uygun bir kararı oy çokluğu ile kabul ettirdiler. Bu karara şiddetle muhalelet eden Ahmed Rızâ ve taraftarlarıyla icraatçı örgütlerin temsilcileri yeni örgütlenmeye katılmayacaklarını ve kendi örgütlerini kuracaklarını bildirdiler. Kongreye İttihat ve Terakki Cemiyeti merkez yayın organı Osmanlı'nın editörü olarak katılan Nüri Ahmed Bey de “âdem-i müdâhale”yi savunan muhalefetten yana oy kullandı. Kongreden sonra Prens Sabahaddin-İsmâil Kemal ikilisi, Osmanlı Hürriyetperveran Cemiyeti adında ve İngiliz desteğiyle darbe yapmayı amaçlayan bir örgüt kurdular, Osmanlı'yı da bu yeni örgütün yayın organı olarak neşre başladılar. 


1902'de toplanan Osmanlı Hürriyetperveran Kongresi, İttihatçıları birleştiremediği gibi rejimi devirme konusunda yabancı müdahalesini talep edip etmeme hususunda birbirine şiddetle muhalif iki grubun ortaya çıkması sonucunu doğurmuştur. Müdahale taraftarı grup Osmanlı Hürriyetperveran Cemiyeti'ni kurarak İngiliz desteğiyle darbe yapmaya çalışmışsa da başarısız olmuş, âdem-i müdahale taraftarı Ahmed Rıza ile kendilerini “icraatçılar” şeklinde tanımlayan radikal Jön Türkler bir ittifak oluşturarak 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neşriyata hız vermişler, eski İttihat ve Terakki üyelerinin yeni örgütlenme çabaları ve kurdukları Osmanlı İttihat ve İnkılap Cemiyeti ise uzun ömürlü olmamıştır. 


Ahmed Rızâ ve icraatçılar koalisyonu ise yeni bir örgüt kurma ve kendilerince neşredilen Türkçe gazeteleri tatil ederek “Şürâ-yı Ümmet” adında yeni bir yayın organını “Mechveret supplément français” ve “Kürdistan” dergilerine ilaveten yayımlama kararı aldı. Ahmed Rızâ ve icraatçılar arasındaki anlaşmazlık sebebiyle yeni cemiyete bir ad konamadı. 


Sabahaddin Bey ve arkadaşlarının darbe teşebbüsleri- nin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine Edhem Rühi Bey, Osmanlı gazetesini Kahire'de Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti adına yeniden neşrederek cemiyeti ihya etme girişiminde bulunduysa da (15 Ağustos 1903) bu girişimi uzun süreli olmadı, bir müddet sonra Edhem Rühi ve Abdullah Cevdet Beylerin Osmanlı İttihat ve İnkılap Cemiyeti adında yeni bir örgüt kurup Osmanlı'yı bu örgütün neşir organı hâline getirmeleriyle (15 Temmuz 1904) esasen fiilen sona ermiş bulunan Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti hukuken de ortadan kalkınış oldu. 


Ancak fikri düzeyde Ahmed Rızâ ile icraatçılar koalisyonu eski örgütü devam ettirdi. Nitekim eski İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin üyelerinin hemen tamamı bu yeni örgütlenmeye ya doğrudan katılmışlar ya da destek vermişlerdir. 


2. Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti 


Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti (1906-1907) 1905 
yazında Yüsuf İzzeddin'in Ahmed Rızâ ile icraatçılar ittifakına nakdi yardım yapmasına aracı olan Dr. Bahâeddin 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Şâkir'in önce tutuklanarak Erzincan'a sürülmesi, ardından Avrupa'ya firarı, Jön Türk hareketi ve söz konusu ittifakın tarihinde yeni bir dönem başlattı. Yüsuf İzzeddin ve eski serhaliye, yeni Jön Türk, Ahmed Celâleddin Paşa'nın da desteklerini alan Dr. Bahâeddin Şâkir, bütün Jön Türkleri yeniden bir örgüt çatısı altında birleştirmek amacıyla çeşitli girişimler başlattıysa da Prens Sabahaddin ile olan müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanması ve Ahmed Celâleddin Paşa'ya duyulan kırgınlık sebebiyle faaliyetini Ahmed Rızâ ile icraatçılar arasındaki ittifakı yeniden örgütleme üzerine teksif emek zorunda kaldı. 


Dr. Bahâeddin Şâkir'in Makedonya'daki Yunan komiteleri ve “Vnatreöna makedonsko-odrinska revolucionerna organizacija” (Makedonya-Edirne Dahili İhtilâlci Cemiyeti (VMOROJ ile Daşnaktsutyun cemiyetleri programları üzerine yaptığı çalışmalar sonunda 1906 yılı başında ittifak Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti adıyla yeniden örgütlendi ve faaliyetlerini yürütmek üzere idari şubeler kurdu. 
Cemiyetin yeni nizamnâmesi 1906'da Kahire'de basıldı. 


Bu düzenlemelerle hey'et-i merkeziyyenin yanı sıra umür-ı dâhiliyye, umür-ı hâriciye, umûr-ı tahririye ve umür-ı hesâbiye şubeleri kuruluyor ve bu şubelere mahsus mühürler hakkettirilerek bunların kendilerine ait işleri bizzat tesviye etmelerine imkân veriliyordu. Şürâ-yı Ümmet 1906 Ağustos'undan itibaren, “Hükümet-i meşrüta ve ıslâhât-ı umümiyye taraftarlarının vâsıta-i neşriyatıdır.” 
cümlesi yerine, “Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti'nin vâsıta-i neşriyatıdır.” ibaresini koydu ve daha sonra yayın politikası yeniden düzenlenerek (Aralık 1906) bir yayın planı dâhilinde neşredilen ilk İttihatçı Türk Mecmua olma özelliğini kazandı. 
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Cemiyetin çalışmalarını kontrol için bir müfettişlik makamı tesis edildi; altı ay süreli olan ve yenilenebilen bu göreve 1908 İhtilali gerçekleşinceye kadar Said Halim Paşa getirildi. Cemiyetin ilk merkez heyeti Mehmed Ali, Halim Paşa ile Ahmed Rızâ, Dr. Bahâeddin Şâkir, Dr. Nâzım, Sâmipaşazâde Sezâi beylerden teşekkül ederken Seyyid Kenan Bey de kâtip sıfatıyla görevi gereği üye olarak bu heyetin toplantılarına katıldı. 1907'de Nâzım Bey'in dâhili teşkilallanma için gönderilmesinin ardından Hüsrev Sâmi Bey (Kızıldoğan) merkez heyeti üyeliğine getirildi. 


Merkezi teşkilatın düzenlenmesinden sonra Bahâeddin Şâkir'in gayretleriyle yurt içi ve yurt dışı şubelerinin yeniden örgütlenmesi gerçekleştirildi. Bu çabalar neticesinde cemiyet yurt dışında Kızanlık, Dobriç, Filibe, Balçık, Burgaz, Vidin, Rusçuk, Şumnu, Köstence, Hanya, Lefkoşe, Larnaka, Och'amch'ire, Taşlıca şubeleriyle çeşitli muhabirlikler tesis elli; Mısır şubesini muhabirlik olarak yeniden düzenledi; Berlin ve Cambridge'de Alınan ve İngiliz basınını takip için muhabirlikler kurdu; payitahtta bir merkezi şube ile çeşitli hücreler örgütledi; taşrada ise Lazistan (merkezi Trabzon), Lazistan harici (merkezi Of), İzmir, Diyarbekir şubeleriyle Musul, Beyrut ve Şam muhabirlikleri oluşturdu. Faaliyet, üye kaydı ve cemiyet yayın organlarıyla beyannâmelerinin yurt içinde dağıtılması üzerinde yoğunlaştırıldı. 


Cemiyetin yayın politikası değiştirilerek entelektüel tartışma yerine halkı galeyana getirici neşriyat yapılmasına karar verildi ve bilhassa beyannâmelerle bu temalar işlendi. 
Her ne kadar Osmanlı Hürriyet Cemiyeti ile birleşmeden sonra gerçekleşmişse de harici merkez-i umümiye mensup üyenin girişimi ve Daşnaktsutyun, Teşebbüs-i Şahsi, Âdem-i Merkeziyyet Cemiyeti ile diğer bazı tabela cemiyetlerinin 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iştirakiyle 27-29 Aralık 1907'de gerçekleştirilen Osmanlı Muhalifin Fırkaları Kongresi ile, katılımcı fırkalar kendi programlarına bağlı kalmakla beraber benimsenen ortak ihtilal programı çerçevesinde istenilen amaçlara ulaşılana kadar eylem birliği yapmayı kabul ettiler. 


Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti ile Osmanlı Hürriyet Cemiyeti'nin birleşmesinden 1908 İhtilali'ne kadar 
geçen dönemde Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti, 1903 
Mürzteg Programı ve tatbikatı sonrasında Makedonya'daki Osmanlı memur ve subayları yurt dışındaki İttihatçılar ile irtibatı arttırdılarsa da bölgede ciddi sayılabilecek bir teşkilat kurmaya muvaffak olamamışlardı. 1905 yılından itibaren muhalifler faaliyetlerine hız verdiler. 


3. Yurt İçinde Örgütlenmeler 


Bursalı Mehmed Tâhir, Mustafa Rahmi (Arslan), Midhat Şükrü (Bleda), Edip Servet (Tör), Talât Bey (Paşa), Kâzım Nami (Duru), Hakkı Baha (Pars), Ömer Nâci, Naki (Yücekök) ve İsmâil Canbolat liderliğinde Hilâl Cemiyeti adını verdikleri bir örgütlenmenin temelini 7 Eylül 1906 tarihinde attılar. Cemiyetin adı 18 Eylül 1906'da Osmanlı Hürriyet Cemiyeti'ne çevrildi ve Talât Bey, İsmâil Canbolat ve Mustafa Rahmi'den teşekkül eden bir “hey'et-i âliye” örgütün idaresini ele alalı. 


İlk nizamnâme taslağı Mustafa Rahmi tarafından yapıldı, ancak daha sonra bu belge üzerinde ciddi değişikliklere gidildi. Avrupa'ya firar etmiş olan cemiyet kurucularından Ömer Nâci, Mayıs 1907, üyelerinden Hüsrev Sâmi ise Ağustos 1907 tarihinde Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti'ne katıldılar. Osmanlı Hürriyet Cemiyeti ile Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin birleşmesi konusunda yapılan ve 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sonuçsuz kalan ilk teşebbüslerin ardından Dr. Nâzım söz konusu ittifakı gerçekleştirmek için Atina'ya gönderildi. 
Oradan Makedonya'daki Yunan komitelerinin yardımıyla 
1907 Temmuz'unda Yenice-i Vardar ve Selânik'e ulaştı. Dr. 
Nâzım, ilk temaslarından sonra birleşmenin faydaları konusunda şüphe izhar ettiyse de daha sonra Paris merkezinin tasvibiyle 27 Eylül 1907'de iki cemiyetin birleşmesine ait belgeyi imzaladı. 


Buna göre yeni örgüt Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti ismini taşıyacak, merkezi Paris'te olan cemiyet bu yeni örgütün harici merkez-i umümisi, merkezinin bulunduğu yer açıklanmayacak olan eski Osmanlı Hürriyet Cemiyeti ise dâhili merkez-i umümisi haline gelecek ve otonom olmakla birlikte faaliyetlerini ortaklaşa sürdüreceklerdi. 


Bu ittifak cemiyetin ihtilalcilik boyutunu büsbütün kuvvetlendirdi ve bilhassa askeri kadro içindeki örgütlenmenin hız kazanmasına sebep oldu. Daha sonraki belgeler dâhili merkez-i umümi üyelerinin Talât Bey, Hâfız Hakkı Bey (Paşa), İsmâil Canbolat, Enver Bey (Paşa) ve Manyasizâde Refik Bey olduğunu ortaya koymaktadır. 


Cemiyet gelişmelere hukuki zemin hazırlamak üzere yeni bir dâhili nizamnâme hazırladı. Dr. Bahâeddin Şâkir'e ait evrak bu belgenin hazırlanmasında VMORO ve Daşnaktsutyun nizamnâmelerinin ilham kaynağı olduğunu göstermektedir. Nizamnâmenin 2. maddesi, “cins ve mezhep dâ'iyesiyle tefrika husülüne sâi bulunanların husül-i âmâline mâni olma”nın cemiyetin esas vazifelerinden biri olduğunu belirtmektedir ki bu husus, ilk defa bir Osmanlı örgütünün Osmanlıcılık ideolojisine muhalefet edenlere 


eylemle karşı konulacağını ilan etmesi bakımından önemlidir. 
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Yeni nizamnâme ayrıca cemiyetin ihtilalci karakterini de ortaya koymaktadır. Yeni düzenleme ile fedai şubeleri tesis edilirken nizamnâmenin “Usüli Muhâkemât ve Mücâzât Faslı” bölümüyle cemiyetin yetkili organlarına, “bir şahsın vücüdul/nun| vatanı veya cemiyeti tehlikeye sokması” durumunda bu şahsı ınahküm etme ve cezalandırma yetkisi veriliyordu. Ayrıca yemin şekli değiştirilerek ve çeşitli semboller kullanılarak yeni üyelerin etkilenmesi cihetine gidiliyordu. Nizamnâme ile beraber cemiyet kendine Osmanlı Devleti armasına benzer bir arma da yaparak hükmi şahsiyetini ön plana çıkardı. 


Cemiyet, aynı zamanda Makedonya'daki Müslüman çeteleri de kendi adına örgütleme çabası içine girdi ve Gemici Hasan, Martin Mustafa gibi önde gelen çete reisleriyle temasa geçli. Ege sahillerinde de çete faaliyeti başlatmak için Çakırcalı (Çakıcı) Mehıned Efe ile temasa geçildiyse de bu girişimden olumlu bir sonuç alınamadı. Cemiyete mensup siyasi çetelerin eylemlerine ait bir program hazırlandı ve bu belge ile bu örgütlerin cemiyetin kontrolü altında siyasi çete faaliyetinde bulunmaları düzenlendi. Cemiyet, Makedonya'yı faaliyet merkezi hâline getirince bu bölgedeki çeşitli unsurlara mensup komite, cemiyet ve çetelerle temasa geçli ve bunların bir bölümüyle anlaşma zemini bulurken diğerlerini de gerçekleştireceği ihtilal sırasında eylemlerini durdurmaları ve düvel-i muazzama temsilcilerine şikâyette bulunmamaları konusunda uyardı. Aynı dönemde cemiyet örgütlenmesine hız verdi, çok sayıda subay örgüte dâhil olurken vurucu güç olarak fedai teşkilat kuvvetlendirildi. Buna ilaveten Terakki ve İttihat Cemiyeti Jandarma Teşkilat adlı bir diğer kuvvet oluşturuldu. 


Vurucu gücün yanı sıra on sekiz maddelik ayrı bir program çerçevesinde faaliyet gösteren ve cemiyete ait 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propaganda malzemesinin dağıtılması ve yardımların toplanmasıyla görevli sivillerden müteşekkil şehir hücreleri tesis edildi. Nisan 1908 tarihi itibariyle cemiyet Rumeli'de Edirne, Draç, İşkodra, Manastır, Selânik, Üsküp, Tiran ve Yanya'da, ayrıca altmış sekiz küçük merkezde, en önemlileri Ohri, Serez ve Tikveş'te olmak üzere teşkilat kurmuştu, Debre, Ergiri, Görice gibi bazı merkezlerdeki Arnavut Bashkimi Cemiyeti şubeleri aynı zamanda Terakki ve İttihat Cemiyeti şubeleri olarak faaliyete geçmişlerdi. 


Bu dönemde Trablusgarp ve Kal'a-i Sultâniyye (Çanakkale) şubeleri kurulduysa da bunların ihtilalde herhangi bir rolleri olmadı. Buna karşılık Dr. Nâzım ve Bursalı Mehmed Tâhir beylerin idaresi altındaki İzmir teşkilat, bölgedeki propaganda faaliyetinin yanı sıra Makedonya'daki bir karışıklık durumunda bölgeye gönderilecek Aydın vilayeti redif taburları zâbitan ve efradının pek çoğunu cemiyete üye kaydetti, böylece ihtilalin başarısında önemli rol oynadı. 


4. Eylemlerin Başlaması ve Masonlukla İlişkiler 


Koço-Ulah (Aromenis) hareketinin liderleriyle anlaşarak bu unsura mensup çetelerin desteği temin edildiği gibi ihtilalin son günlerinde VMORO'nun sol kanat liderleri ve Serez ile Isturumca çete teşkilat örgütleyicileri Jane Sandanski ve Khristo Çernopeev'nin desteğiyle cemiyete mensup subaylar liderliğinde karışık (Türk, Arnavut, Makedon, Koço-Ulah) çeteler çıkarıldı. Cemiyet örgütlenmesi sırasında üyelerinin önemli bir bölümü önce Osmanlı Hürriyet, ardından Terakki ve İttihat Cemiyeti'ne katılan, İtalyan obediyansına bağlı Macedonia Risorta ve Fransız obediyansına bağlı Veritas isimli mason localarından da büyük destek gördü. 


Bu dönemde Paris'ten gönderilen cemiyetin resmi organları dışında çok sayıda beyannâme, cemiyetin dağıum şebekesi tarafından Edirne'den İşkodra'ya kadar olan bölgede dağıulırken Manastır şubesi taş basması olarak Neyyir-i Hakikat adlı bir gazeteyi neşre başladı (Osmanlı resmi belgeleri Ümid, Avusturya kaynakları ise Hürriyet adıyla cemiyet tarafından neşredilen diğer yayın organlarına atıfta bulunuyorlarsa da Terakki ve İttihat Cemiyeti'ne ait belgeler bu konuda herhangi bir bilgi vermemektedir, bunların dergi değil beyannâme olması ihtimali de göz ardı edilmemelidir). 


Üye sayısının yalnız Makedonya'da 2000'i geçmesi üzerine Terakki ve İttihat Cemiyeti eylem planları yapmaya başladı. 13 Mayıs 1908 tarihinde padişaha, biri dışında vekiller heyeti üyelerine ve Harbiye Nazırı Mehıned Rızâ Paşa'ya ayrı ayrı ihtarnâmeler göndererek Makedonya'da yeni reformlar yapılmasını amaçlayan İngiliz-Rus tasarılarına karşı konulmaması hâlinde ihtilali başlatacağı tehdidinde bulundu. 


25 Mayıs 1908 tarihini taşıyan ve Makedonya'daki konsoloslara hitaben yazılan bir “lâyiha” ise 31 Mayıs günü bazı konsoloshânelere bırakılarak Makedonya'ya yönelik Rus-İngiliz girişimleri kınandı. Bu iki eylem cemiyetin varlığını açıkça ortaya koyunca saray ve hükümet derin bir soruşturma başlatma kararı aldı. Bunun yanında VII. Edward ile II. Nikola'nın 9-12 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirdikleri Reval mülâkatının yarattığı heyecan, cemiyetin daha ileride gerçekleştirmeyi planladığı eylemlerini sahne- ye koymasına sebep oldu. 


Cemiyet fedaileri 11 Haziran 1908'de Selânik merkez kumandanı Ömer Nâzım'ın yaralanmasıyla başlayan bir 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dizi suikast girişimini icra ederken propaganda görevlileri çok sayıda beyannâmeyi dağıttılar. Hârici merkez-i umümi ise cemiyetin eylemleri konusunda Avrupa kamuoyunu kazanma faaliyetleri gerçekleştirdi. 26 Haziran günü cemiyet dâhili merkez-i umümisi, İstanbul'a davet edilen Enver Bey'e Tikveş'e giderek çeteye çıkmasını emretti. 


Kolağası Niyazi Bey'in kurduğu Resne Milli Taburu'nun 
3 Temmuz günü dağa çıkmasıyla isyan artık dönülmez bir 
noktaya geldi. İhtilalin yayıldığı ve mahalli görevlilerin gelişmelere karşı âciz kalmaya başladığı sırada saray bir yandan Anadolu'dan bölgeye redif taburları gönderme kararı alırken diğer yandan daha evvel çeşitli Arnavut isyanlarının bastırılmasında önemli yararlılıkları görülen Şemsi Paşa'ya asilere karşı harekete geçmesi emrini verdi. 7 Temmuz günü Manastır'a gelen Şemsi Paşa cemiyetin fedailerinden Âtf (Kaınçıl) Bey tarafından öldürüldü. Bu olayın ardından, daha önce harici merkez-i umümi ile muhabere ederek gereğinde yalnızca hükümet binalarına karşı ateşlenmek şartıyla top kullanma izni alınış olan Manastır şubesi ihtilalci eylemlerin denetimini ele alıp askeri isyan girişimlerini tırmandırma kararı aldı. 


7 Temmuz akşamı Manastır şubesinin emriyle kurulan 
120 kişilik Manastır çetesi, Kaymakam Selâhaddin ve Binbaşı Hasan Tosun beyler kumandasında Pirlepe'ye gitmek üzere yola çıkarıldı. 


Gerek bölgedeki mahalli birlikler, gerekse 14 Temmuz 
1908 gününden itibaren Anadolu'dan Selânik Limanı'na 
ulaşmaya başlayan redif taburları isyancı birliklerin üzerine gitmeyi reddettiler. Bu sırada cemiyet delegelerinin Bashkimi Cemiyeti ile çeşitli Tosk ve Geg Arnavut çeteleri ve Bektaşi liderleriyle yaptıkları görüşmeler sonunda bazı 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Arnavut silahlı grup ve çeteleri harekete katılma kararı aldılar. 


Yine Firzovik'te, bölgede çalışan demiryolu görevlileri- nin çocuklarına mahsus Alınan-Avusturya mektebinin talebeleri için düzenlenen bir pikniği protesto etmek amacıyla başlayan, daha sonra kan davalarının sona erdirilmesi yolunda karar alınması için uzatılan Arnavut toplantısı, bölgeye cemiyet tarafından gönderilen Bashkimi Cemiyeti liderlerinden Necib (Nexhib) Draga, Ferhad Draga ve Bayram (Bajram) Curri ile, Hüseyin Hilmi Paşa'nın emriyle topluluğu olay çıkmadan dağıtması için sevk edilen Miralay Galib (Pasinler) Bey'in çabalarıyla Kânün-ı Esâsi'nin yeniden tesisi için besa yemini verilmesini kararlaştırdı. 


20 Temmuz'da bu amaçla sadrazam ve şeyhülislama 
telgraflar gönderildi. 21 Temmuz'da dâhili merkez-i umümi Rumeli'deki bütün şubelere, ihtilalci hareketi başarıya ulaşturmak için elden gelen bütün gayretin gösterilmesini ve 23 
Temmuz Perşembe gününe kadar sonuç alınması yolunda talimat vererek saray ve hükümetin direnmesi durumunda 
askeri birlikler ve gönüllülerden oluşacak bir ordunun 26 
Temmuz günü İstanbul üzerine yürümek amacıyla harekete geçmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını emretti. 


5. Kânün-ı Esâsi 'nin Yeniden Yürürlüğe Konması 
(1908) 


21 Temmuz günü Ohri Milli Taburu Eyüb Sabri Bey, 22 
Temmuz günü Grebene gönüllüleri Bekir Fikri kumandasında araziye çıkarıldı. Aynı günün gecesi Manastır şubesi Resne Milli Taburu, Manastır çetesi ve bunlara katılacak Arnavut Çerçiz Topulli ve Âdem Bey çetelerinden oluşan 2300 


kişilik bir kuvvetle Manastır'a gelerek Tatar Osman Paşa'yı dağa kaldırma emrini verdi ve emir yerine getirildi. Aynı gece hükümet binalarına el koyan Manastır şubesi, bölgedeki mülki amirlere gönderdiği telgraflarla herkesin 23 
Temmuz günü yeniden yürürlüğe konacak Kânün-ı Esâsi 
ahkâmına uygun hareket etmesi gerekliliğini duyurdu. 22 
Temmuz günü Gevgili şubesinin gönderdiği telgrafla başlayan bir telgraf bombardımanı ile cemiyet şubeleri müfettiş-i umümiye, sadaret ve saraya çok sayıda telgraf yollayarak Kânün-ı Esâsi'nin 26 Temmuz 1908 Pazar gününe kadar yeniden yürürlüğe konulmasını talep etti. 


23 Temmuz'da Makedonya'daki şehir ve kasabalarda 
cemiyetin askeri ve sivil liderleri hürriyeti ilan ettiler. Aynı gün sâdır olan bir irade ile Kânün-ı Esâsi yeniden yürürlüğe konuldu ve cemiyet böylece rejimi değiştirmeye muvaffak oldu. 


Türk tarihçileri genellikle cemiyetin 1908 İhtilali sırasındaki faaliyetini bir blöf olarak ele almakta ve ihtilalin başarısını 11. Abdülhamid'in kuşkucu karakterine bağlamaktadır. Terakki ve İttihat Cemiyeti'ne ait dokümanlar ve Osmanlı arşiv belgeleri ise bu iddianın doğru olmadığını, cemiyetin gayet iyi bir örgütlenme, propaganda ve eylem planını başarıyla uyguladığını göstermektedir. İhtilalin son günü cemiyet yaklaşık 4000 silahlı eylemciyi eyleme sokmuştur ki bu rakama Makedonya'daki diğer cemiyet üye ve sempatizanları dâhil değildir. 


Firzovik'e sayıları en az 20.000 olan silahlı Arnavut cemiyeti ile VMORO'nun Serez ve Isturumca çete teşkilatı, bütün Makedonya'daki Koço-Ulah çeteleri isyana ve cemiyete tam destek vermişlerdir. Anadolu'dan gelen redif taburları asilere karşı yürümek bir yana onlara katılmışlar, 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Makedonya'daki garnizonlar istisnasız hareketi destekleyeceklerini ilan etmişlerdir. 


Ayrıca yalnız Üçüncü Ordu'nun 70.000 civarındaki asker sayısı İstanbul ile bölge arasında bulunan Bir ve İkinci Ordu'nun asker sayısından daha fazlaydı. Öte yandan ihtilal sonrasındaki coşkuyu bir halk hareketiyle karıştırarak 
1908 İhtilali'ni bir halk ayaklanması olarak sunmaya çalışan yeni bir tarihçilik cereyanı başlamışsa da bu iddianın da tarihi gerçekliği yansıtmaktan uzak olduğunu belirtmek gerekir. 


6. 23 Temmuz 1908- 18 Aralık 1908 Tarihleri Arasında İttihat ve Terakki Cemiyeti ve Partileşme Süreci 


İhtilalden sonra tekrar İttihat ve Terakki adını kullanmaya başlayan cemiyet, Meclis-i Meb'üsan'ın yeniden toplandığı tarihe kadar tedricen azalma temayülü göstermekle birlikte her türlü siyasi ve içtimai gelişmeye müdahale ve bir anlamda bir “comité de salut public” gibi hareket etti. Cemiyetin hukuki varlığının 1889 tarihli, cemiyetlerin ancak hükümet izni alındıktan sonra kurulabileceğini belirleyen irâde-i seniyye sebebiyle tartışmalı olması fiili güç karşısında önemini kaybetti. Yine Hüseyin Hilmi Paşa'ya hükümet tarafından 24 Temmuz 1908 tarihinde sâdır olan irâde-i seniyye gereğince verilen bütün cemiyetlerin dağıtılması yolundaki emre cemiyet şiddetle muhalelet etti ve irade ile kurulmadığından irade ile dağılmayacağını duyurarak cemiyetin tüzel kişiliğinin tanınması için padişahı Selânik'te Beyaz Kule etrafındaki bahçeyi yeni merkez-i umümi için cemiyete hibe etmeye davet etti. Bu çabasında başarıya ulaşması cemiyetin resmen tanınması anlamına geldiğinden konumu sağlamlaştı. Kendisini “cem'iyyet-i mukaddese” 


olarak ilan eden, çeşitli şehir ve kasabalarda ahaliye bağhlk belgeleri imzalattıran ve muhtelif bölgelere heyetler gönderen cemiyet, fiili müdahalelerin yanı sıra hükümete de doğrudan emirler vermekten çekinmedi. Bu dönemde İttihat ve Terakki Cemiyeti dâhili merkez-i umümi üyeleri ve Dr. Nâzım ile Paris'ten yurda dönen Dr. Bahâeddin Şâkir beylerden müteşekkil bir heyet taralından idare edildi. 
Aynı dönemde, Rumeli vilayetleri istisna edilirse taşrada İttihat ve Terakki Cemiyeti şubeleri genellikle eşrafla subay ve memurlar taralından kuruldu, daha sonra Selânik merkezi tarafından tescil edildi. Musul örneğinde olduğu gibi bazı vilayetlerde eşral birbirine rakip birden fazla İttihat ve Terakki Cemiyeti tesis etti. Cemiyetin taşra teşkilatını kontrol altına alması iki yıla yakın zaman aldı. Benzeri bir zorluk, cemiyetin fedai kadrosunun yasal bir örgüt hâline gelmesi sonrasında İrenlenmesi konusunda görüldü ki hemen hepsi subay olan bu kişiler cemiyet içinde icraatçı bir hizip olma özelliğini sürdürdüler. Bu kimseler taralından Rumeli'de neşredilen Silah, Süngü, Top gibi dergiler söz konusu hizbin aşırılıkları konusunda bir fikir vermektedir. 


1909 yılı sonu itibariyle cemiyet bütün imparatorlukta 
850.000 üyeye sahip 360 şube tesisine muvallak oldu. Cemiyet ayrıca “kadın şubesi”, “ulemâ şubesi” gibi şubeler kurarak toplumdaki durumunu kuvvetlendirmeye çalışırken bir yandan da çeşitli mesleki örgütleri kendi denetimi altına almaya gayret ederek içtimai hayatı da kontrol amacını güttü. Ancak bir süre sonra bu alandaki tekeli kırıldı. Cemiyetin 18 Ekim- 7 Kasım 1908 tarihleri arasında gerçekleştirdiği ilk yasal kongresi gizli olarak yapıldı ve merkez-i umümi üyelerinin isimleri gizli tutuldu. Yeni merkez-i umümi Hüseyin Kâzım Kadri, Midhat Şükrü, Hayri, Talât Bey, Ahmed Rızâ, Enver Bey, Habib Bey ve İpekli Hafız İbrâhim Hakkı 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Bey'den teşekkül etti. 1908 Ekim'inde cemiyet yeni bir siyasi program kaleme alarak bunu neşretti (bu programda 1909'da bazı değişiklikler yapılmıştır). Programa göre cemiyet siyasi, iktisadi ve içtimai sahalarda çeşitli düzenlemeler yapılmasını benimsiyordu. Yine bu kongrede nizamnâme değiştirilerek yeni bir yapılanmaya gidildi. Buna göre cemiyetin organları umumi kongre, merkez-i umümi, vilâyât hey'et-i merkeziyyeleri, kaza ve nahiye hey'et-i merkeziyyeleri ve kulüplerdi. 


C.31 MART OLAYI VE İTTİHAT VE TERAKKİ 


Rümi takvimle 31 Mart 1325'te (13 Nisan 1909) vuku bulduğu için bu adla anılan hadise İttihat ve Terakki Fırkası'nm hâkimiyetine karşı bir tepki olarak başlamıştır. T. 
Meşrutiyet'in ilanından sonra en güçlü siyasi teşkilat hâline gelen ve siyasal sorumluluk üstlenmemek için 22 Temmuz 1908'de kurulan Said Paşa hükümetine katılmayan İttihat ve Terakki Fırkası'nın hükümet işlerine sık sık müdahalede bulunması, bütün vaatlerinin aksine kendilerinden olmayanlara yönelik baskıcı tutumu siyasi istikrarsızlığa yol açtı. 


4 Ağustos 1908'de bir nazır tayini meselesinde çıkan 
anlaşmazlık üzerine Said Paşa kabinesi istifa etti ve yerine Kâmil Paşa sadrazam oldu (5 Ağustos 1908). Bu durum aynı zamanda İttihat ve Terakki'ye muhalefeti de belirginleştirdi. Muhalefeti başlıca, 14 Eylül'de kurulan Ahrar Fırkası'nda toplanan Sabahaddin Bey (Prens) çevresiyle İttihatçıların uygulamalarını dinden sapma olarak niteleyen muhafazakâr kesimler oluşturuyordu. 


Ayrıca İttihatçıların eski hesapları gündeme getiren intikamcı tutumu ve sorumsuz davranışları geniş bir hoşnutsuzluğun ortaya çıkmasına yol açtı. Bu şartlar içerisinde 


ülke seçimlere hazırlanırken gerek 5 Ekim'de Avusturya'nın Bosna-Hersek'i ilhak ettiğini bildirmesi ve Bulgaristan'ın bağımsızlığını, 6 Ekim'de de Girit'in Yunanistan'a katıldıgını ilan etmesi gibi gelişmeler ve merkezeeki siyasi istikrarsızlık, muhalefetin özellikle basın yoluyla şiddetini arttırmasına sebep olduğu gibi İttihatçıların itibarını da zedelemiş, meşrutiyetin hemen akabindeki coşku yerini derin bir hayal kırıklığına bırakmıştı. 1908'den sonra yaşanan kısa süreli hürriyet havası sona ermiş, baskıların artması ve İttihatçılara karşı olduğu bilinen bazı kişilerin faili meçhul cinayetlerle öldürülmeye başlanması ortalığı daha da gerginleştirmişti. 


Bu gelişmeler karşısında kendilerini güvende hissetmeyen İttihatçılar, Üçüncü Ordu'ya bağlı avcı taburlarını meşrutiyetin muhafazası ve İstanbul'un güvenliği gerekçesiyle 
19 Ekim'de Selânik'ten İstanbul'a getirttiler. 17 Aralık'ta 
toplanan mecliste İttihatçılar üstünlüğü elde etti. Daha çok Ahrar Fırkası yanlıları ile birlikte hareket eden Kâmil Paşa hükümeti İttihatçıların baskıları sonucunda bir gensoru ile düşürüldü. 


Onun yerine 14 Şubat 1909'da İttihat ve Terakki'ye yakın Hüseyin Hilmi Paşa sadrazam oldu. 7 Nisan'da İttihatçılara sert eleştiriler yönelten Serbesti gazetesinin başyazarı Hasan Fehmi'nin Galata Köprüsü'nde faili meçhul bir cinayete kurban gitmesi tansiyonu bir anda yükseltti. Hasan Fehmi'nin ertesi gün yapılan cenaze töreni İttihatçılara karşı olan büyük kitlelerin katıldığı tam bir tepki gösterisine dönüştü. 


Bu olaydan birkaç gün sonra İttihatçıların ve meşrutiyet aleyhtarı söylemlerin yoğun propagandası altında kalan 4. 
Avcı Taburu'na bağlı askerler 12-13 Nisan gecesi (31 Mart 


RE R 1325) şeriat talebiyle ayaklanarak subaylarını hapsettiler. 
İstanbul'da bulunan 5, 6 ve 7. 
Nizâmiye askerleriyle Beyoğlu Topçu alayındaki askerleri de yanlarına alarak Ayasolya 
Meydanı'na geldiler ve Meclis-i 
Meb'üsan önünde toplandılar. 
Ellerinde beyaz, yeşil ve kırmızı bayraklar bulunan 3000-4000 civarındaki isyancılara başta 
Volkan gazetesi sahibi Derviş 
Vahdeti olmak üzere on gün kadar önce kurulduğu ilan edilen İttihâd-ı Muhammedi Cemiyeti üyeleriyle Beyazıt ve Fatih medreselerinin bazı talebeleri de katıldı. İsyancılara direnen ya da yaptıklarının yanlış olduğunu söyleyen asker ve ilmiye mensubu bazı kişiler öldürüldü. 


Derviş Vahdeti 


İstanbul'daki şiddetin yanı sıra eyaletlerde ve özellikle Balkanlar'da büyük bir kargaşaya sebep olan 31 Mart olayları on bir gün sürdü. İşgal edilen Meclis-i Meb'üsan'da ifade edildiği üzere isyancıların başlıca talepleri hükümetin istifası, Kâmil Paşa'nın sadarete, İsmâil Kemal'in Meclis-i Meb'üsan reisliğine getirilmesi, İttihatçı subayların değiştirilmesi ve ordudan tasliye edilen alaylı subayların geri dönmesi, İttihat ve Terakki'nin ilgası, şeriat hükümlerinin tamamen uygulanması ve hadiselere katılanlar için af ilan edilmesi gibi hususlardı. 


Meclisin karar alacak çoğunluğu bulunmadığı hâlde isyancıların silah tehdidi altında bu taleplerin kabul edildiğine dair Mebusan Beyannâmesi ilan edildi. Bir telgrafla saraya bildirilen karar padişah tarafından onaylandı. 
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Sadrazam aynı gün öğleden sonra istifa etti. Bu arada bilgi vermek için saraya gitmekte olan Adliye Nazırı Nâzım Bey muhtemelen yanlışlıkla öldürüldü. İsyancılar tarafından sayıları 100'e varan öldürülenler arasında Lazkiye mebusu Emir Şekip Arslan ve Âsâr-ı Tevfik zırhlısı kumandanı bin başı Ali Kabüli Bey de bulunuyordu. Yıldız Sarayı'nı bombalamak planıyla itham edilen Ali Kabüli Bey, Yıldız Sarayı'nda 11. Abdülhamid'in gözleri önünde katledildi. İsyanın ikinci gününde Hariciye Nazırı Ahmed Tevfik Paşa sadrazam oldu. Ahrar Fırkası mensupları isyanın meşrutiyet karşıtı ve Abdülhamid yanlısı bir görünüm kazanmaması için çalıştılar. Cem'iyyet-i İlmiyye-i İslâmiyye adı altında birleşen ulemâ ise isyanı desteklemediğini ilan etti. 


İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin ileri gelenleri saklandı veya İstanbul'dan uzaklaştı; ancak eyaletlerde ve özellikle Makedonya'da duruma hâkim vaziyetteydiler. Meşrutiyetin korunması için hemen asker toplayıp İstanbul'a yürünmesi kararlaştırıldı. 


İkinci ve Üçüncü Ordu'nun askerlerinden oluşan ve adına “Hareket Ordusu” denilen öncü birlikler 19 Nisan'da trenle Yeşilköy'e geldi. Hareket Ordusu kumandanı Hüseyin Hüsnü Paşa ertesi gün Hadımköy'e, 22 Nisan'da da kumandayı devralacak olan Mahmud Şevket Paşa Yeşilköy'e ulaştı. 


Bunun üzerine Meclis-i Meb'üsan 22 Nisan'da Yeşilköy'e gelerek toplantı yaptı. 24 Nisan'da Hareket Ordusu şehrin hâkimiyetini tamamen ele geçirdi. Maçka Kışlası'na sığınmış olan bazı isyancıların kısa süreli karşı koyması ve yer yer vuku bulan çatışmalar dışında ciddi bir direniş olmadı. Buna rağmen birkaç yüz kişi öldürüldü. İttihatçılar tekrar İstanbul'a döndüler. Ardından oluşturulan örfi idare 


mahkemesi Derviş Vaheeti dâhil pek çok kişiyi meydanlar- da kurulan darağaçlarında idam ettirdi. Tutuklanan bazı Ahrar Fırkası mensupları İngiltere'nin müdahalesiyle serbest bırakıldı. 


Olaylardan padişahı da sorumlu tutan meclis 27 
Nisan'da Il. Abdülhamid'i tahttan indirdi ve Mehmed Reşad'ı tahta geçirdi. 11. Abdülhamid hadisede dahlinin bulunup bulunmadığının araştırılması için tahkikat talebinde bulunduysa da kabul edilmedi. Bu hususla ilgili olarak Said Paşa'nın, “Temize çıkarsa hâlimiz nice olur!” dediği kaydedilir. 

Olaylarhakkında gerek bizzat görgü tanıklarının yazıları ve hatıratları gerekse dönemin diğer kaynakları değerlendirildiğinde ayaklanmaya pek çok sebebin yol açmış olduğu ortaya çıkar. Genel olarak bunlar orduda baş gösteren aşırı siyasallaşma, subaylar arasında yaşanan alaylı-mektepli çatışması ve alaylıların tasfiye edilmesi, II. Abdülhamid döneminin kadrolarının eski imtiyaz ve itibarlarını kaybetmeleri, bürokraside geniş çaplı bir tensikat ve tasfiyeye gidilerek İttihatçıların kendi kadrolarını iş başına getirmeleri, ilmiye mensuplarının tayin ve terfilerinde imtihan usulünün gündeme getirilmesi, İttihat ve Terakki ile Ahrar Fırkası mensuplarının iktidarı ele geçirme mücadeleleri, İttihatçıların, muhaliflerine hayat hakkı tanımayan baskıcı davranışları ve suikastlar, İttihatçıların kozmopolit yapıları, masonlukla suçlanmaları ve dine ve dini geleneğe karşı tavırlarından duyulan rahatsızlıklar gibi gelişmelerdir. 


Ancak olayları planlayan ve isyanı başlatanların kimler olduğu sorusu henüz tam olarak açıklığa kavuşmamıştır. 
İngilizlerin rolünün bulunduğuna dair bazı hatırattaki iddialara karşılık olaylar sırasında İstanbul'daki İngiliz 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büyükelçilik mensuplarından Londra'ya gönderilen raporlar bunu desteklememektedir. 


Elmalılı Muhammed Hamdi, Şehbenderzade Ahmed Hilmi, Manasuırlı İsmâil Hakkı, Tâhirülmevlevi, Mehmed Âkif gibi dönemin önde gelen “İslamcı” ilim ve fikir adamları, yaşananların İslam açısından kabul edilmesinin mümkün olmadığını ve meşrutiyetten vazgeçilemeyeceğini açıkça ilan ederken İttihat ve Terakki mensupları bunun irticai bir ayaklanma olduğunu söyleyerek sorumluluğu doğrudan Il. Abdülhamid'e ve İttihâd-ı Muhammedi Cemiyeti'ne yüklediler. Padişahın ise dikkatli hareket ettiği, isyancıları desteklememekle beraber olaylara seyirci kaldığı, Hareket Ordusu'na direniş gösterilmemesini istediği ve yaşananlar- dan son derece rahatsız olduğu ortadadır. 


Genel kanaat, İttihatçıların iktidara mutlak hâkim olma ve daha önce başaramadıkları II. Abdülhamid'ten kurtulma 


arzularının tahakkuku için böyle bir siyaset benimsedikleri şeklindedir. 


Olaya damgasını vuran irticai ayaklanma nitelemesi ise zamanın gerek İttihatçı gerekse İslamcı literatüründe istibdat devrini geri getirme arzusunun bir aracı olarak görülmüştür. Böyle olmakla beraber yakın tarihimizde 31 Mart Vak'ası'nın irticai vechesi bizzat kendisinden daha önemli olarak öne çıkartılmış ve günümüze kadar devam eden birtakım siyasal, sosyal, dini ve kültürel politikalara tarihsel kanıt vazifesi görmüştür. 


Kesin olan, İttihatçıların irtica ithamıyla hem muhalefetten hem de II. Abdülhamid'ten kurtuldukları ve iktidarı tamamen ele geçirmiş olduklarıdır. Böylece olayların hemen ardından çıkardıkları kanunlarla devleti bilhassa mülki, 


adli ve askeri teşkilatlanmasında yer tutan eski dönemin bütün bakiyelerinden temizlemişler ve imparatorluğun sonunu getiren vahim gelişmelerin ağır siyasi sorumluluğunu tek başlarına üstlenmişlerdir.” 


D. İTTİHAT VE TERAKKİ PARTİSİ İKTİDARI 


Meclis-i Meb'üsan'ın açılması ile cemiyetin siyasi hayat üzerindeki tekeli bir ölçüde kırıldıysa da mebusların hepsinin cemiyet listelerinden seçilmesi ve cemiyet ileri gelenlerinden pek çoğunun mebus olması sebebiyle dolaylı kontrol bu gelişme sonrasında da sürdü. 1909 Kongresi, 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Merkez-i umümi âzalarının isimlerinin gizli tutulması geleneğine ve cemiyete girişteki yemin uygulamasına son verilmesi kararını aldı. Bu yıl aynı zamanda cemiyetle İttihat ve Terakki Meclis-i Meb'üsan grubu (ki İttihat ve Terakki belgelerinde “fırka” olarak zikredilmektedir) birbirinden ayrıldı gerek cemiyet gerekse Meclis-i Meb'üsan grubu için ayrı dâhili nizamnâmeler yapıldı. Cemiyet yeni cemiyetler kanunu çerçevesinde örgütlendi ve 1910 yılında Şürâ-yı Devlet tarafından “menâli-i umümiyyeye hâdim” cemiyet olarak tescil edildi. Bu değişikliğe ve cemiyetin siyaset dışı kalacağı yolundaki taahhütlerine rağmen ne bu ikili yapı gerçek anlamda uygulamaya kondu, ne de cemiyetin merkezi hükümete ve taşradaki mülki makamlara müdahaleleri sona erdi. Ancak 1908 seçimlerindeki büyük başarısına rağmen İttihat ve Terakki'nin siyasi alandaki tekelci davranışları kısa sürede kendi içinde bölünmelere, kendisinden yeni siyasi partilerin doğmasına ve mecliste kendisine yönelik güçlü bir muhaleletin teşekkülüne sebep oldu. 31 Mart Vak'ası, kısa bir müddet için cemiyetin iktidar üzerindeki belirgin kontrolüne ara verdiyse de isyanın bastırılması ve Il. Abdülhamid'in hal'i (27 Nisan 1909) sonrasında cemiyet daha da kuvvetli bir siyasi aktör hâline geldi. 


31 Mart Vak'ası sırasında İttihat ve Terakki teşkilat Hareket Ordusu ile gönüllü birliklerin teşekkülü ve payitahta nakillerinde de önemli rol oynadı. Gizli olarak icra edilen 
1909 kongresiyle cemiyet elindeki yetkileri meclis grubuna 
devrettiğini ilan ettiyse de bu gerçekte kâğıt üzerinde kaldı. 
1910 kongresi yedi üyelik bir merkez-i umümi seçti.” 
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l. Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın Kuruluşu Faaliyetleri 


17 Aralık 1908'de açılan Meclis-i Meb'üsan'da ya doğrudan doğruya İttihat ve Terakki adayı olarak seçimi kazananlar veya bu fırkaya yakın bulunanlar toplanmıştı. Bir diğer fırka mensubu olarak meclise sadece Ahrar Fırkası'ndan Mahir Said (Pekmen) girebilmişti. Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın teşekkülüne kadar geçen zaman içinde kurulan fırkalardan hiçbiri İttihat ve Terakki'yi ürkütecek bir kuvvete sahip olamamıştı. 


Bu fırkalar arasında sayılabilecek siyasi teşekküller rnerkezi Paris'te bulunan Islâhât-ı Esâsiyye-i Osmâniyye Fırkası (Aralık 1909), yurt içinde Osmanlı Demokrat Fırkası (6 Şubat 1910), İttihâd-ı Muhammedi Fırkası (5 Nisan 1909), Mutedil Hürriyetperveran Fırkası (Kasım 1909), Ahâli Fırkası 
(21 Şubat 1910) ve Osmanlı Sosyalist Fırkası'dır (1910). 


Meşrutiyet'in ilk günlerinden itibaren tekelci ve mütehakkim tavırlarından ötürü İttihat ve Terakki'den başlayan istifalar yeni bir siyasi grubun oluşmasına yol açtı. Bunlar, masonlukla ve siyonizmin aleti olmakla suçlanan küçük bir grubun İttihat ve Terakki'ye hâkim olduğunu, memuriyetlere tayinlerde partizanlık yapıldığını, valilik ve mutasarrı!lık gibi büyük memuriyetlerin kolayca elde edildiğini ileri sürüyorlardı. İttihat ve Terakki muhaleletini arttıran bir başka sebep de azınlıkların ayrılıkçı hareketleriydi. Son olarak İttihat ve Terakki aleyhtarı bazı aydın ve gazetecilerin öldürülmesi bu partiye karşı büyük bir infial uyandırdı. Böylece İttihat ve Terakki'nin her geçen gün biraz daha sertleşen icraati karşısında muhalefet grupları birleşti ve ortaya bu devirde kurulan en büyük siyasi teşekkül çıktı.” 


76 Birinci, Ali: “Hürriyet ve İtilaf Fırkası, I. Meşrutiyet döneminde İttihat ve 
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Faruk Yılmaz 157 


1911 yılında İttihat ve Terakki içinde Hizb-i Cedid ismiyle, Miralay Sâdık Bey ve Abdülaziz Mecdi (Tolun) Efendi liderliğinde bir muhalif ve muhafazakâr grup ortaya çıktı. 
“Mevâded-ı Aşere” başlıklı bir bildiriyle cemiyet içinde yeni bir düzenleme yapılması çağrısında bulundu. Bu grubun önde gelen pek çok ismi daha sonra ya tasliye edildi ya da muhalefet partilerine katıldı. Bu yıl yapılan ve İttihat ve Terakki'nin ilk tartışmalı kongresi olan toplantı merkez-i umümi âzalarının sayısını yediden on ikiye çıkardı. İttihat ve Terakki'nin iktidar üzerindeki kontrolüne, bir paralel hükümet gibi çalışmasına ve 1912 seçimlerinde muhalifleri seçlirmemek için kullandığı yöntemlere gösterilen tepkiler sebebiyle, ayrıca cemiyet ve fırka tarafından desteklenen Said Paşa hükümetinin istifası ile İttihat ve Terakki, Gazi Ahmed Muhtar ve Mehmed Kâmil Paşa hükümetleri döneminde muhalefete geçti. Cemiyet liderleriyle cemiyeti destekleyen gazeteciler bu dönemde baskılara maruz kaldı. 


Fırkanın kurucularından Miralay Sâdık'ın ismi Temmuz 
1911 ortalarından beri yeni bir parti kuracağı şeklinde gazelelere geçmeye başlamışsa da kendisi bunları tekzip etmişti. Tunuslu Hayreddin Paşa'nın oğlu Tâhir Hayreddin tarafından çıkarılmakta olan Şehrah gazetesi bu fikrin uygulanmasına zemin hazırlayan neşriyalta bulunuyordu. Daha sonra Dr. Rıza Nur'un Beyoğlu'ndaki evinde ve Hayreddin Paşa'nın diğer oğlu Damat Sâlih Paşa'nın yalısında yapılan 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toplanular neticesinde fırkanın kurulmasına karar verildi. 
Nizamnâmesi ve programı Dr. Rıza Nur'un evinde Ahmed Reşid (Rey) tarafından kaleme alındı. Bu çalışmalara ayrıca İsmâil Kemal Midhat (Fenmen), Mahir Said ve Hüseyin Siret de (Özsever) katıldı. Fırkanın kuruluşunda şöhret sahibi yaşlı kimselere “müessis-i faal”, gençlere de “hey'et-i idâre âzası” unvanı verildi. Fırkanın kuruluş çalışmalarına çok ilerlemiş bir safhada orduda fazla taraftarı olduğu inancıyla Miralay Sâdık Bey de davet edildi. Nihayet Mâhir Said, Kemal Midhat, Hüseyin Siret ve Rıza Nur'dan oluşan bir heyeün fırkanın kuruluş beyannâmesini ve programını İstanbul Valisi Emin Bey'e vermesiyle fırka kurulmuş oldu (21 Kasım 1911). İdare meclisi üyesi olarak bildirilen isimler Miralay Sâdık Bey, Rıza Nur, Lutfi Fikri, Gümülcineli İsmâil, Şükrü el-Aseli, Dukakinzâde Basri (Gün Tekin), Muhammed Hamdi (Yazır), Mâhir Said, Rıza Tevfik, Midhat Fraşiri, İsmâil Sıdkı (Oğuzbeyoğlu), Hüseyin Siret ve İsmâil Kemal Midhat idi. 


Meclis-i Meb'üsan'da bulunan 105 muhalif milletvekilinin yetmiş kadarı Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın mensubuydu. Arap mebusların büyük alaka gösterdiği fırkadan Rum mebusları uzak kalarak gerekli gördüklerinde iş birliği yapma kararı aldılar. Ermeniler'den sadece Nazaret Doğavaryan girdi. Bir kısım Arnavut'un desteklediği fırkaya Yahudi unsuru da hiçbir şekilde yakınlık göstermedi. 
Hürriyet ve İtilaf Fırkası esas itibariyle Osmanlı Demokrat Fırkası, Ahâli Fırkası ve Mutedil Hürriyetperveran fırkası gibi siyasi teşekküllerin birleşmesiyle ortaya çıkmıştı. Ancak bu fırka sayesinde bütün muhalefetin birleştiğini söylemek mümkün değildir. Bu fırka dışında Müstakiller Grubu adıyla siyaset tarihine geçen Ahmed Ferid (Tek) önderligindeki siyasi topluluğun da mecliste küçümsenmeyecek bir ağırlığı bulunuyordu. Kuruluşunun dördüncü gününde 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Şehzadebaşı'nda bulunan fırka merkezindeki toplantıda Damat Ferid Paşa başkanlığa, Miralay Sâdık başkan yardımcılığına getirildi. Kurulduğu ilk zamanlarda büyük ilgi gören fırkanın İstanbul ve Anadolu'da 100'e yakın şubesi açıldı. 


Fırkaya mensup olan aydınlar, azınlıklara yeni haklar verilmek suretiyle siyasi bütünlüğün muhalaza edilebileceği yolunda büyük ümitlere sahiptiler. İttihat ve Terakki'nin kuvvet kullanarak hâkim Türk unsurun önderliğinde siyasi birliği sağlama meyline karşılık Hürriyet ve İtilaf, bunun yeni haklarla ve ikna yolu ile gerçekleşebileceğine inanıyordu. Azınlıkların fırkaya ilgi göstermesinde bu görüşlerin büyük tesiri olmuştur. Fırkanın genç aydınlardan oluşan kesimi, Sâdık Bey grubunun aksine İslamiyet'in ve diğer dini görüşlerin siyasete alet edilmesini tehlikeli bir tavır olarak görüyordu. Bilhassa Balkan Savaşı'nın öncesindeki şartlarda İslamcılık veya Türkçülük siyaseti, devletin dini ve ırki yapısı dolayısıyla dağılmaya yol açabilecek tehlikeli bir görüş olarak kabul ediliyordu. Dış siyaset bakımından ise (ırka Avrupa devletlerini ve bilhassa İngiltere'yi ürkütmemeye gayret ediyordu. Devletin bekası için İngiliz dostluğu zorunlu kabul ediliyordu. İttihatçılar ise bu fırsatı Almanya'ya yakınlaşmakla kaçırmışlaraı. 


Hürriyet ve İtilaf Fırkası, İttihat ve Terakki hükümetlerine karşı o zamana kadar görülmemiş bir sertlikle matbuat alanında mücadele yürüttü. Esasen fırkanın, kuruluşu sırasında İttihat ve Terakki aleyhtarı çok canlı bir matbuatı mevcut bulunuyordu. Muhalif matbuatın iki büyük temsilcisinden 
biri, devrin önemli aydınlarından Lütfi Fikri tarafından 29 
Nisan 1911 tarihinden itibaren çıkarılan Tanzimat gazetesiydi. Mutedil Hürriyetperveran Fırkası'nın neşir organı olan gazete, Hürriyet ve İtilaf kurulduktan sonra bu yeni fırkanın 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sesi olarak neşriyalını sürdürdü. İkinci büyük gazele ise Tunuslu Hayreddin Paşa'nın oğullarının çıkardığı Şehrah ve bu gazetenin devamı olarak çıkan diğer gazetelerdi. Ayrıca İkdam ve bunun yerine çıkarılan İktiham ile Sabah ve Yeni Gazete de fırkayı destekliyordu. Fırka kurulduğu zaman mensuplarından on beş mebus farklı isimlerle gazete imtiyazı almışlardı. Bu şekilde bir gazete kapatıldığında yerine hemen diğeri yeni bir isimle çıkarılıyordu. Bir diğer merkez de Tâhir Hayreddin'in başında bulunduğu Alemdar Matbaası idi. Taşrada da firkayı destekleyen epeyce gazete vardı. Fırka adına çıkarılan veya onu destekleyen gazeteler, Divân-ı Harb-i Örfi Kararnâmesi'nin 6. maddesine göre Divân-ı Harb-i Örfi taralından “zihinleri karıştırıcı” neşriyatta bulundukları gerekçesiyle sık sık kapatılıyor ve yazarlarına para veya hapis cezaları veriliyordu. Bu arada fırkanın Hürriyet ve İtilal Kütüphanesi adıyla bir yayınevi kurduğu da bilinmektedir. Bu kitabevinin çıkardığı diziden sadece Filozol Rıza Tevlik (İstanbul 1328) adlı bir risale elde mevcuttur. Fırka İttihat ve Terakki gibi halk için gece dershaneleri de açmıştır. 


Hürriyet ve İtilaf Fırkası, 11. Meşrutiyet devrinde İttihat ve Terakki'nin ürktüğü ve kendine rakip saymak zorunda kaldığı ilk ve son büyük siyasi kuruluştur. Fırka, İttihat ve Terakki'nin meclisteki hâkimiyetine son verdiği gibi ilk defa parlamenter sistemin çalışmasını sağlamıştır. O zamana kadar kurulan siyasi partilerin aksine mecliste yetmişe yakın mebusla muhalelet yapması İttihat ve Terakki'yi korkuttu. İstanbul'da yapılan ara seçimi bir oy farkıyla da olsa kazanması (11 Aralık 1911) İttihat ve Terakki'yi yeni tedbirler almaya sevketti. İttihat ve Terakki hükümeti, anayasanın meclisin feshine dair 35. maddesinin değiştirilmesini gündeme getirdi. Değişiklik teklilinin kendilerini ezmek için bir tuzak olduğunu ileri süren Hürriyet ve İtilaf 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Fırkası bu değişikliğin meclisten geçirilmesini engelledi. 
Bunun üzerine hükümet anayasanın 7. maddesi uyarınca meclisi padişah iradesiyle feshettirdi (18 Ocak 1912). 


Medis-i Meb'üsan'ın kapatılmasından üç ay sonra yapılan ve “sopalı seçim” olarak anılan seçimlerde Hürriyet ve İtilaf Fırkası meclisten tasfiye edildi. Bu arada fırka yegâne kongresini yaparak (2-9 Haziran 1912) Müşir Fuad Paşa'yı reisliğe getirdi. 22 Temmuz 1912'de kurulan Gazi Ahmed Muhtar Paşa ve 29 Ekim'de kurulan Kâmil Paşa hükümeti zamanında sanıldığının aksine bu hükümetlerde herhangi bir nazırlık ve yüksek memuriyet elde edemeyen fırka, bilhassa son zamanlarda ve Balkan Savaşı'nın ümitsiz ortamında ikinci başkan Miralay Sâdık ile Gümülcineli İsmâilin idaresi altına düştü. Muhtemelen Kâmil Paşa ile yaptığı bir pazarlık neticesinde 1 Ocak 1913'te yeni başkan Müşir Fuad Paşa fırkayı terk ettikten kısa bir müddet sonra Sâdık Bey fırka şubelerinin faaliyetlerine son verdi. 
23 Ocak 1913'teki Bâbıâli Baskını'nın ardından belli başlı 
mensupları yurt dışına sürüldüğü veya kaçtığı için fırkanın varlığı sona erdi. Böylece II. Meşrutiyet'in ilanıyla başlayan çok partili siyasi hayatın ilk safhası kapanmış oldu. 


Yurt dışına çıkmak zorunda kalan Hürriyet ve İtilaf Fırkası mensuplarından bir kısımı, 31 Mart Vak'ası'ndan biraz önce Parise giderek Osmanlı Islâhât-ı Esâsiyye Fırkası'nı kuran ve çıkardığı Meşrutiyet mecmuası ile ısrarlı bir şekilde muhalefetine devam eden Şerif Paşa'nın etrafında toplandı.” İki fırkanın birleşerek Osmanlı Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın kurulduğu haberi “siyasi patlama” gibi gösterişli bir başlık altında verildi. 
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Yeni teşkilatlanmada fırka reisi Şerif Paşa olurken Sâdık Bey ikinci başkan olarak kaldı. Diğer ikinci başkanlığa Gümülcineli İsmâil getirildi. Bu ikinci kuruluş vesilesiyle Hürriyet ve İlilab'ın programı, artık fırkanın yayın organı olarak çıkarılan Fransızca Meşrutiyet mecmuasında tercüme edilerek basıldı. 


Esasen birer isimden ibaret olan iki fırkanın birleşmesi- nin içeride siyasi hayata hiçbir tesiri olmadı. Şerif Paşa'nın yanında başlayan bu tür siyasi faaliyetler pek uzun sürmedi ve Meşrutiyet'in 55. sayısıyla birlikte muhalefetine son veren paşanın reislilden istifasını takiben Gümülcineli İsmâil, Miralay Sâdık ve uzun zamandır Paris'te bulunan Pertev Tevfik Mısır'a geçti. Hürriyet ve İtilaf Fırkası bu şekilde fiilen dağıldı. Ancak mensupları I. Dünya Savaşı içinde muhalefetlerine devam ettiler ve Osmanlı Devleti'nin değil İttihat ve Terakki'nin düşmanı saydıkları İtilaf Devletleriyle ve bilhassa İngiltere ile iş birliği yapmaktan çekinmediler.” 


I. Dünya Savaşı ile birlikte İttihat ve Terakki iktidarı da son buldu. İttihat ve Terakki önderlerinin firarından sonra siyasi hayatta büyük bir boşluk doğdu. Bu boşluğu dolduracak bir fırkanın kurulması fikri önce emekli subaylar arasında görüldü. Ayrıca İttihat ve Terakki'ye karşı oluşun bir parti olması bakımından eski Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın böyle bir kuruluşa örnek alınabileceği düşüncesi kendiliğinden 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orlaya çıku. Esasen fırka daha merkez teşkilat kuruluşunu tamamlamadan eski şubelerden bir kısmının yeniden faaliyete geçtiği ve bir kısım yeni şubenin kurulduğu haberleri Alemdar sütunlarında görünmeye başlamıştı. 


Bir dizi toplantıdan sonra 10 Ocak 1919'da Hürriyet ve İtilaf Fırkası siyasi hayatta üçüncü defa faaliyete başladı. İlk kurulduğu sıradaki mensuplarının en önemli isimleri bu yeni kadroda yer almıyordu. Fırkanın kuruluş safhasındaki merkezi Sirkeci'deki Vlora Hanı idi. Kuruluşunu ilan ettiği zaman Nuruosmaniye'de bu ismi taşıyan bir otelin bitişiğindeki bir eve taşındı. 11. Abdülhamid'in son başmâbeyincisi olan Müşir Mehmed Nüri Paşa fırkanın reisliğine seçilirken Mustafa Sabri Efendi ikinci başkanlığa, Ali Kemal umumi kâtipliğe ve Hacı Osman Bey veznedarlığa getirildi. Mehmed Nüri Paşa kısa süre sonra reislikten ayrıldı. Mehmed Zeki Paşa'nın başkanlığında toplantılarını yapan fırkanın başına 8 Mayıs 1919'da Evrenoszâde Sâni Bey'le Mısır'dan İstanbul'a dönen Miralay Sâdık Bey geçti. 


Birinci Dünya Savaşı yenilgisinden İttihat ve Terakki sorumluydu. İttihat ve Terakki'ye yöneltilen en önemli suçlamalardan biri Türkçülük uğrunda Türklerin kırdırılmasıydı. Ayrıca Milli Mücadele'yi yürütenlerin büyük bir kısmının Ocaklı (Türk Ocağı) olduğuna dikkat çekiliyordu. Hürriyet ve İtilaf'ın en çok karşı çıktığı kuruluşlardan biri de Türk Ocağı idi. İslamcılık siyasetinden de aynı şekilde şikâyet ediliyordu. İttihat ve Terakki'nin ileri gelenlerini eski suçlular şeklinde gören fırka, Milli Mücadele'ye katılanları da müstakbel suçlular olarak telakki ediyordu. Mustafa Kemal ve arkadaşları için verilen idam cezası alkışlanırken (Alemdar, 13 Mayıs 1336) İttihat ve Terakki'nin İstanbul'da kalan mensupları cla amansız bir takibata uğruyordu. Hürriyet ve 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İtilal'ın şikâyetleri zamanla İttihat ve Terakki'yi aşarak doğrudan Meşrutiye''i hedef alır hâle geldi. 


Hürriyet ve İtilaf Fırkası kurulduğu andan itibaren Mütareke devrinin en güçlü siyasi teşekkülü oldu. Karşısında bir siyasi rakibi bulunmadığı hâlde İttihat ve Terakki mensuplarına ve İttihat ve Terakki'nin vârisi saydığı Teceddüt Fırkası'na karşı dikkatli davrandı. İttihat ve Terakki'nin “hortlaması” olarak gördüğü bu fırkanın aleyhinde bulundu, kendisine karşı olan hareketlerin arkasında hep İttihatçılık tertibi aradı. Ancak diğer fırkalara karşı bir mücadele içinde yer almadı. 


2. Bâbıâli Baskını ve İttihat Terakki'nin Tekrar İktidara Gelişi 


Balkan Savaşı'nın yarattığı çöküntü ve Edirne'nin Bulgarlara teslim edileceği şayiaları üzerine İttihat ve Terakki liderleri Bâbıâli'yi bastılar, Mehmed Kâmil Paşa'yı istifaya zorlayarak Mahmud Şevket Paşa sadaretinde yeni bir hükümet kurulmasını sağladılar (23 Ocak 1913). 


Mahmud Şevket Paşa suikastı (11 Haziran 1913), İttihat ve Terakki'nin ülkede muhalefeti sindirerek bir tek parti yönetimi kurmasına yol açtı, bu durum Mondros Mütarekesi sonrasına kadar devam etti. İttihat Terakki bu süre içerisinde, 1914 yılında seçimlerin yapılmasına rağmen ülkeyi meclisi devre dışı bırakarak kavânin-i muvakkate ile yönetti ve Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'na girişi gibi hayati kararlar aldı. 1913'te yapılan kongrede cemiyetin tamamıyla fırkaya tahvili benimsendi ve yeni bir program hazırlandı. Bu programa göre fırkanın bir reis-i umümisi ve bir de 
vekili umümisi olacaktı (daha sonra toplanan 1916 ve 1917 
kongreleri bir anlamda hükümet programının müdafaası 


dışında önemli bir özellik taşımadı). Bunun yanı sıra tek parti olmanın avantajlarını kullanan İttihat ve Terakki, Teşkilât-ı Mahsüsa adında paramiliter bir örgüt ve Türk Gücü Cemiyeti, Osmanlı Güç (daha sonra Genç) dernekleri gibi yine paramiliter gençlik örgütleri kurduğu gibi Kara Kemal Bey'in organizatörlüğü ile çok sayıda esnaf kuruluşunu kendine bağladı, kendisini desteklemeyen basını susturdu, esasen dolaylı kontrolü altında olan Türk ocaklarını ise fırka ideolojisini yayan bir kurum hâline soktu. 


İttihat ve Terakki reislerinin Türkçü ve daha sonra Türk milliyetçisi fikirlerden derin bir biçimde etkilenmelerine rağmen cemiyet/fırka Osmanlıcılık, Türkçülük ve ittihâd-ı İslam gibi siyasetlerin hepsini devleti kurtarabilmek amacıyla eş zamanlı olarak uygulamış, bu anlamda tam bir pragmatizm örneği sergilemiştir. İktisadi sahada ise İttihat ve Terakki, bilhassa Balkan Savaşları sonrasında uygulamasına hız verilen “milli iktisat” siyasetiyle Müslüman ve özellikle Türklerden teşekkül eden yeni bir burjuvazi tesisine gayret göstermiştir. 


1908-1918 döneminde İttihat ve Terakki Cemiyeti içinde Talat, Enver ve Cemal paşalar ön plana çıkmışsa da (Aslında Türk tarihçiliği neredeyse bütün İttihat ve Terakki Ceıniyeti'ni bu üç liderin örgütü mesabesine indirerek diğer pek çok önemli kişiyi, mesela örgütleme ve uygulama alanında Bahâeddin Şâkir ve Dr. Nâzım gibi liderlerin rolünü tamamen göz ardı etmektedir.) cemiyet, 1908 öncesinde benimsediği hey'et-i merkeziyye/merkez-i umümi hâkimiyeti ilkesini bazı istisnai durumlar haricinde muhafaza etmeye muvaffak olmuştur. 


Türk tarihçiliğinin genel olarak üç paşa arasındaki ihtilafları abartma eğilimi içerisinde bulunması, cemiyet içi ve 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şahsi anlaşmazlıkların olduğundan fazla gösterilmesi sonucunu doğurmuştur. Aynı şekilde İttihat ve Terakki üzerine sağlıklı tahliller yapabilmek için şahıslar üzerine yoğunlaşmak yerine merkez-i umümi kararlarını incelemek ve yorumlamak gerekmektedir. 


3. I. Dünya Savaşı İçinde İttihat ve Terakki 


l. Dünya Savaşı'na giriş, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Enver Paşa'nın liderliğindeki kanadının yarattığı bir fiili durum sonunda gerçekleşmiş, bu olay İttihatçı kadro içinde önemli tartışmalara, nazır istilalarına sebep olmuşsa da bir örgütsel bölünme doğurmamış ve merkez-i unümi genel siyasetler üzerindeki hâkimiyetini sürdürmüştür. İttihat ve Terakki, ülkede her kuruma hâlim olduğu 1914-1918 yılları arasında savaş siyasetlerinin tespit ve icrasında cla birinci derecede rol oynamışlır. l 


Il. Meşrutiyet döneminde İttihat ve Terakki kısa bir süre dışında paralel bir hükümet gibi çalışmış, Mahmud Şevket Paşa suikastının ardından bütünüyle bir tek parti iktidarı kurmuştur. Saray, Il. Abdülhamid'in hal'i sonrasında siyasette belirleyici rol oynayan bir kurum olmaktan çıkmış, Bâbıâli bürokrasisi önce dolaylı olarak, sonra doğrudan İttihat ve Terakki hâkimiyeti altına girmiştir. İttihat ve Terakki'nin kendini bir “vatan kurtarıcı” teşkilat olarak görmesi ve kendine muhalefeti vatan hainliğiyle eş tutması, II. Meşrutiyet döneminin iktidar-muhaletfet ilişkilerinin sertleşmesine ve iktidar değişimlerinin seçim dışı yöntemlerle gerçekleşmesine sebep olduğu kadar daha sonra Türk siyasi hayatı üzerinde derin tesir icra edecek bir tek parti geleneğinin kurulması sonucunu doğurmuştur. 


Almanya 1914 yılında Fransa, İngiltere ve Rusya'nın izlediği dış politikanın kendisi için tehlikeli olduğunu hissetmişti. Bu devletler uzaktan ve yakından kendisini çevrelemişti, gelişmesine engel oluyorlardı. Hâlbuki Almanya ekonomik açıdan gelişmiş, dünya piyasalarını kaliteli ve ucuz mallarıyla kaplamıştı. Üstelik çok güçlü bir kara ordusuna ve donanmaya sahipti. Böylece denizaşırı çıkarlarını korumayı, güvenceye bağlamayı başarmıştı. İşte tüm bu koşullar hem İngiltere'nin hem de Rusya'nın uykularını kaçıran nedenler oluyordu. Öte yandan Rusya'nın Panslavist emellerinin gerçekleşmesi böylece önlenmiş oluyordu. Almanya, kendisine taraftar aramadan başka yapacak şey kalmadığı kanısıyla önce Fransa'ya iş birliği önerdi. Bu öneri, Kuzey Afrika'nın birlikte işletilmesini kapsıyordu. Ne var ki, bu önerinin geri çevrilmesi, Almanya'yı Fransa'ya karşı cephe almaya yöneltti. Üstelik Fransa çıkacak bir savaş sonunda Alsace-Lorraine'i Almanya'dan geri almayı, Almanya'nın parçalanmasından sonra da sömürgelerini daha rahat yönetmeyi düşünmekteydi. 


Almanya'nın Avrupa'da iki müttefiki vardı; Avusturya-Macaristan ve İtalya. Bunlardan ilki; Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, bir yandan Sırbistan'ın büyümesinden, öte yandan cla Panslavizm akımından kuşkulanmaktayclı. İtalya, 1882 yılından sonra Alınanya'ya yakınlaşan bir politika gütmekteydi. Ancak bu arada Fransa ile gizlice anlaşarak Avusturya-Macaristan üzerindeki toprak istemlerini güvenceye bağlamıştı. Ne var ki Afrika'daki bazı toprakları ele geçirmesine yine Fransa karşı çıkınca Alman yandaşı görünmek işine geldi. Böylece bir yanda Almanya, Avusturya-Macaristan, İtalya bir araya gelirlerken öte yanda da Fransa ve İngiltere kendi aralarında birleşme yolunu tutuyorlardı. 
Bu son iki devlet arasındaki birleşme yolunu tutuyorlardı. 
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Bu son iki devlet arasındaki birleşme tam bir görüş birligini açığa çıkarmıyordu ama sömürge imparatorluklarını sürdürebilmek için birbirlerine gereksinme duyuyorlardı. 


Öte yandan 1892 yılından beri Fransa ile Rusya arasında bir anlaşma yürürlükteydi. Her ne kadar Fransa'daki rejimin cumhuriyet, Rusya'dakinin ise çarlık biçiminde olduğu biliniyorsa da, bu rejim /arklılaşmasına karşı iki ülke Almanya karşısında birleşmeden edemiyorlardı. 


Fransa, Rusya ile İngiltere arasında bir anlaşma oluşturulmasından yanaydı. Bir yanda Fransa-İngiltere, öte yanda Fransa-Rusya anlaşmalarının varlığı, bu iki ülke arasında yakınlaşma ortamını hazırlamaktaydı. Sonunda, 1907'de İngiltere ve Rusya da aralarında bir anlaşma yaptılar. Böylece Almanya'nın çevresi üç büyük devlet tarafından çevrilmiş oluyordu. Almanya'nın bu çemberden kurtulması, ancak savaşla mümkün olabilecekti. Kaldı ki, bir süreden beri bu yönde hazırlanmaktaydı. 


Sonunda savaş çıktı. Avusturya-Macaristan veliahtı Ferdinand, Saraybosna'da bir Sırplı tarafından vurulunca iki ülke arasında 28 Temmuz 1914'de karşılıklı savaş ilan edildi. Hemen arkasından da Almanya, Belçika üzerine yürüyünce (asıl hedefi Fransa'ydı) İngiltere de savaşa katılına zorunluluğunu duydu, böylece 1. Dünya Savaşı da patlak verdi. 


Bu sırada tüm ülkelerin ilgisini çeken devlet, Osmanlı İmparatorluğuydu. İmparatorluğun kimden yana savaşa gireceği bilinmemekteydi. Osmanlı ordusunun kötü durumu savaşan devletleri imparatorluğu yanlarına almak bakımından bir kazanç sağlamayacaktı ama stratejik durumu nedeniyle kendi başına bırakılmaması gerektiğine de inanılıyordu. Bâbıâli ise bu savaşı, kaybettiği toprakları geri 


alabilecek bir olanak gibi görmekteydi. Eğer bir tarafa katılırsa belki verdiklerini geri alabilirdi. 


Almanya, öteki devletlerden daha önce harekete geçti, bir anlaşmayla zaten kendisine eğilimi olduğunu bildiği İttihat ve Terakki'nin yöneticilerini ve Enver Paşa'yı bağladı. 
2 Ağustos'ta yapılan anlaşmaya göre, Almanya savaş çıktığında Osmanlı Devleti'ni Rusya'ya karşı savunacak, Bâbıâli de ordunun yönetiminde Alman kurmayına söz hakkı tanıyacak, Rusya ile savaşa girerse Almanya'ya yardım edecekti. Daha ülkede seferberlik yeni ilan edilmişti, ama savaşa girişmeyi doğrusu kimse düşünmüyordu. Tam bu sırada Alman Göben ve Breslau zırhlıları bazı düşman limanlarını topa tuttuktan sonra peşlerine takılan İngiliz gemilerinden kaçmak için Çanakkale Boğazı'na sığındılar. 


Bu gemilere Türk bayrağı çekildi ve 16 Ağustos'ta Almanlardan satın alınarak İstanbul limanına getirildi. Almanlar bir yandan Osmanlı İmparatorluğu'nu savaşa girmek için zorlarken, öte yandan Alman hayranı Harbiye Nazırı Enver Paşa da bir an önce savaşa girmenin heyecanı içindeydi. 
27 Ekim 1914'de bu iki zırhlı Alman amirali yönetiminde 
Karadeniz'e çıktılar, Odessa ve Sivastopol limanlarını topa tuttular. Böylece Osmanlı Devleti de fiili olarak savaşa katılmış oldu. 12 Kasım'da da Fransa ve İngiltere ile savaşa girişti. Daha önce Bulgaristan ile Osmanlı Devleti arasında toprak bütünlüğünü garanti eden bir anlaşma yapılmış, Romanya ise bu anlaşmaya katılmamıştı. Bu durumda bir ölçüde Osmanlı İmparatorluğu, Balkanlardaki durumunu savaş tehlikesi açısından güvenceye bağlamıştı. 


I. Dünya Savaşı'nın özellikle Osmanlı İmparatorluğu için tam bir yıkım olduğu söylenebilir. Kafkas, Süveyş Kanalı, Çanakkale, Irak, Filistin gibi ülkenin değişik yerlerinde ve birbirinden uzak cephelerde savaşmak zorunda 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kalan imparatorluk, zaten zayıf ekonomisini büsbütün tüketmiş, bitirmişti. Savaşın ne yolda sürüp nasıl gelişip sona erdiğinin incelenmesi konumuz dışında kalıyor. Ancak şu kadarını söyleyelim ki, 1917 yılında Alman denizaltılarının saldırıları sonucu ABD de savaşa katılınca, mütteliklerin mağlubiyetiyle savaş sona erdi. Galipler, bir dizi anlaşma ile müttefiklere istedikleri koşulları kabul ettirirken, özellikle ABD Başkanı Wilson'un 14 maddelik barış ilkelerine bağlı kalınmıştır. Bu arada savaşın sonlarına doğru, padişah V. Mehmet Reşad ölmüş, yerine veliaht Vahidüddin, VI. Mehmet ünvanıyla tahta çıkmıştı 
(4 Temmuz 1918). Parlamento'nun savaş sırasında İttihat-Terakki'nin baskısı altında kalıp ciddi hiçbir denetimde bulunmaması, Enver Paşa'nın ünlü Sarıkamış Bozgunu'nu zaler olarak kürsüde sergilemesi, bu dönemin meşrutiyet yönetiminden sapılıp tek parti hegamonyasına girildiğini gösteren önemli kanıtları sayılmak gerekir. Fakat bu durum, Talat Paşa'nın 27 Ekim 1918'de sadrazamlıktan çekilmesiyle sona erdi. Artık İttihat ve Terakki'nin iktidarın- dan söz edilemezdi. 


Padişah Vahidüddin, İttihatçıların kalıntılarını barındıran bir parlamentoyu ortada bırakamazdı. Tevfik Paşa'yı sadrazamlığa getirdikten sonra 21 Aralık 1918'de Medis-i Meb'üsan'ı “zorunlu politik nedenlerden dolayı” feshetti. 
Ama daha önce, 30 Ekim 1918'de Mondros Mütarekesi'yle imparatorluk 1. Dünya Savaşı'nı da sona erdirmişti. Padişahın anayasanın ünlü 7. maddesine dayanarak meclisi dagıtmasından sonra son Meclis-i Meb'üsan 12 Ocak 1920'de toplandı. Bu meclis de İngilizlerin İstanbul'u 16 Mart 1920'de işgali mebusların tutuklanmasıyla kendiliğinden sona erdi ve 23 Nisan 1920 tarihinde M. Kemal önderliğinde Ankara'da toplandı. 
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Anadolu'da başlayan ulusal kurtuluş hareketinin de etkisiyle son Osmanlı Meb'üsan Meclisi, Misak-ı Milli diye anılan bildiriyi yayınlayarak kendisinden beklenmedik ölçüde ilerici bir adım attı. 16 Mart 1920'de İstanbul'un işgalin- den sonra bir kısım üyeleri tutuklanınca Damat Ferit Paşa 
Kabinesi'nin isleğine uyan padişah da meclisi resmen 11 
Nisan 1920'de feshetti. Bu nedenle de 10 Ağustos 1920'de Sevres Antlaşması'nı imzalarken devlet parlamentosuzdu. 


I. Dünya Savaşı'nın bitişinden sonra galipler arasında sayılan Yunanistan, Ege bölgesi üzerinde emellerini gerçekleştirmenin yollarını aramaya başladı. Arkasına İngiltere'yi de alarak bu bölgedeki Rumların Türklerden fazla olduğunu, buraların tümüyle kendilerine bırakılmaları gerektiğini ileri sürdü. Bu tez, ABD Başkanı Wilson tarafından da desteklenince, Mondros Ateşkes Antlaşması'nın 7. maddesine göre Yunanlıların İzmir ve civarını işgal etmeye hakları olduğu genellikle kabul edildi. 15 Mayıs 1919 günü Yunanlılar İzmir'e asker çıkardılar. 


Bundan dört gün sonra, 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Samsun'a çıkarak Ulusal Kurtuluş Savaşı'na başlamak üzere örgütlenmeye girişti. 


4. Mütareke Döneminde İttihat ve Terakki 


Mondros Mütarekesi'nden sonra İttihat ve Terakki son kongresini 1 Kasım 1918 tarihinde topladı. Kongrenin üçüncü gününde İttihat ve Terakki'nin bazı liderlerinin (Talat, Enver, Cemal Paşalarla Bedri, Azmi, Bahâeddin Şâkir, Dr. 
Nâzım, Dr. Rüsühi Beyler) yurt dışına firarlarının gerçekleştiği haber alındı ve 5 Kasım 1918'de İttihat ve Terakki Fırkası isminin tarihe karışması ve yeni bir fırkanın kurulması kararlaştırıldı. 11 Kasım 1918'de kurulan Teceddüt Fırkası, 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İttihat ve Terakki'nin yerini aldı. İttihat ve Terakki'nin nakil varlığının önemli bir bölümü bu fırkaya devredilirken (İttihat ve Terakki Fırkası'nın mal varlığına 1 Şubat 1919 tarihli Meclis-i Vükelâ kararı ile el konuldu.) Talat Paşa'nın istifası sonrasında kurulan İzzet Paşa kabinesinde dört İttihatçı nazır bulunduysa da bu hükümetin istilasının ardından İtthat ve Terakki'nin ülke yönetimi üzerindeki etkisi önemli ölçüde azaldı. Eski İttihatçı mebuslar, Teceddüt Fırkası ve mütarekenin hemen öncesinde kurulan Osmanlı Hürriyetperver Avam Fırkası bünyesinde varlıklarını sürdürdüler. 
Teceddüt Fırkası Meclis-i Meb'üsan'da hâkim parti durumuna geldiyse de meclisin 21 Aralık 1918'de feshi, İttihat ve Terakki'nin elindeki son iktidar kozunu da kaybetmesine sebep oldu. 


5 Mayıs 1919 tarihli Meclis-i Vükelâ (Bakanlar Kurulu) 
kararı ile Teceddüt Fırkası kapauldı ve mal varlığına el konuldu. Buarada Meclis-i Meb'üsan beşinci şubesi, İttihat ve Terakki reislerinin savaşa giriş ve savaş sırasında uygulanan siyasetlerini soruşturmaya başladı. 


Firari durumdaki İttihat ve Terakki liderleri dışındaki önde gelen üyeler sorgulandı. 8 Mart 1335 (1919) tarihli kararnâme ile kurulan Divân-ı Harb-i Örli ise İttihatçı nazır, mebus ve sorumlu kâtipleri muhakeme etti. 


5 Temmuz 1919'da İttihatçı liderler çeşitli cezalara çarptırıldı. Bu arada daha muhakeme devam ederken bazı önde gelen İttihatçılar Malta'ya sürgün edildi.” Yurt dışındaki İttühatçı liderler örgütsel faaliyetlerini sürdürüp çeşitli cemiyetler kurdularsa da faaliyetlerinden ciddi sonuçlar alamadıkları gibi Milli Mücadele'yi bir İttihatçı harekete 


79 Malta sürgünleri için bkz.: 
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dönüştürme çabaları da sonuçsuz kaldı. Bu arada Enver Paşa'nın gayretleriyle 5-8 Eylül 1921 tarihinde Batum'da bir İttihat ve Terakki Kongresi toplanıp (Bu toplantının ciddi anlamda bir kongre olmadığı kesindir.) Türkiye Büyük Millet Meclisindeki varlığı iddia edilen üyelerini İttihat ve Terakki adı allında siyasi faaliyete davet ettiyse de bu çaba- dan bir sonuç alınamadı. 


Her ne kadar Milli Mücadele'yi tamamıyla bir İttihatçı hareket olarak görmek mümkün değilse ve İttihatçı reislerinbu harekete el koyma girişimleri başarısızlıkla sonuçlanmışsa da bazı istisnalar dışında Müdâlaa-i Hukuk Cemiyetlerini örgütleyenlerle kongreleri ve daha sonra Ankara'daki meclisi toplayan kadro, çoğunlukla eski İttihat ve Terakki üyelerinden teşekkül etmiştir. Teceddüt Fırkası'nın yanı sıra yine İttihatçılar taralından Mütareke'nin hemen öncesinde kurulan Karakol Cemiyeti, Milli Mücadele'nin başlaulmasında ve sürdürülmesinde (Teşkilat 1920 Nisan'ında feshedilmiştir.) eski Teşkilât-ı Mahsüsa mensupları ile Kara Kemal Bey'in idaresi altındaki esnaf örgütlerinin de destegiyle çok önemli rol oynamıştır. Bunun yanında iki hareket arasında bir ideolojik devamlılık da söz konusudur.” 


E. CUMHURİYET DÖNEMİNDE İTTİHATÇILAR 


Milli Mücadele sırasında yurt dışına kaçan İttihatçı liderlerin önde gelenleri Daşnaktsutyun Komitesi fedaileri (Talat Paşa Berlin'de, Cemal Paşa Tiflis'te olmak üzere) tarafından öldürüldüler. 


80 Tunaya, Tarık Zafer: Türkiye'de Si yasal Partiler, c.: U, İttihat ve Terakki, Hürriyet Vakfı Y., İstanbul; Şakir, Ziya: İttihat ve Terakki c: 1, Nasıl Doğdu, c.: Il, 
Nasıl Yaşach, c.: 11, Nasıl Öldü, Akıl-Fikir Y., İstanbul, 2018 
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Milli Mücadele'nin başarısından sonra yurda dönen İttihatçılar ise yeniden örgütlenme çabalarına başladılar. 1922 
yılında eski Maliye nazırı Câvid Bey'in evinde toplanan İttihatçı liderler dokuz maddelik bir fırka programı hazırladılar. Daha sonra bazı İttihatçılar, 1924'te muhalefeti aynı çalı alında toplamaya gayret eden Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın faaliyetlerinde önemli roller oynadılar.” 
1926 yılı Haziran ayında Mustafa Kemal Paşa'yı hedef alan 
bir suikası girişiminin ortaya çıkarıldığının ilan edilmesinin (İzmir Suikasti) ardından 26 Haziran'da başlayan İzmir muhakemesinde bazıları eski İttihatçı olan on dört kişi idam cezasına çarptırıldı.8? 


Bunlardan on ikisi 13-14 Temmuz gecesi idam edildi. 
İttihat ve Terakki esnaf teşkilat örgütleyicisi Kara Kemal ile eski Ankara Valisi Abdülkadir beyler ise gıyaben idama mahküm oldular. Geri kalan İttihatçı liderler, Terakkiperver Fırkası önde gelenleri ve diğer muhalifleriyle birlikte 1 Ağustos 1926 tarihinden itibaren Ankara İstiklâl Mahkemesi'nde muhakeme edildiler. Dr. Nâzım, Câvid, Hilmi ve Nâil beyler 26 Ağustos 1926 günü idam edilirken öbür İttihatçılar değişik hapis cezalarına çarptırıldı. İzmir ve Ankara'daki muhakemeler bir anlamda İttihatçılığın da sonu oldu. 


1922'den sonra İttihatçılar muhalefet cephesine katılmalarına rağmen ciddi sayılabilecek bir girişim gerçekleştirememişlerdir. Ancak yeni rejimin önde gelen pek çok isminin eski İttihatçı kadro içinde yer almış olması ve bunların bir kısmının İttihatçılıkla yeni rejim taraftarlığı arasında 


81 Yılmaz, Ahmet Yusul: Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Eski-Yeni Y., Ankara, 
2018 
82 İzmir Suikasti için bkz.: 
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kararsız birdurumda kalması ciddi bir sorun oluşturmuştur. Bu cla tercihini İttihatçılık yönünde kullanan ve daima potansiyel suçlular olarak görülen eski İttihat ve Terakki mensuplarının tasfiyesinin en önemli sebebini teşkil etmiştir. İttihatçıların muhakemeleri, suikastteki rollerin- den ziyade 1908 öncesinden 1926 yılına kadar İttihat ve Terakki'nin bütün faaliyetlerinin sorgulanmasına dönüşmüş ve bir siyasi tasfiye ile sonuçlanmıştır. 


İttihat ve Terakki'nin yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti” nin siyasi hayatı ve bu yeni yapı içerisinde siyasi teamüllerin teşekkülü üzerindeki etkisi tartışılmaz olmakla birlikte bu cemiyet/fırkanın çok uluslu bir devletin şartları içinde doğmuş ve yine böylesine bir çerçevede faaliyette bulunmuş bir örgüt olduğunu da göz ardı etmemek, bu alanda aşırı genellemelere gitmemek daha doğru olur.9* 


83 Hanioğlu, M. Şükrü; Bir Siyasal Örgüt Olarak Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyeti vc Jön Türklük: 1889-1902, İstanbul, 1986; Kuran, Ahmet Bedevi: İnkılâp Tarihimiz ve Jön Türkler, İstanbul 1945; Kuran, Ahmet Bedevi: İnkılap Tarihimiz ve İttihad ve Terakki, İstanbul, 1948; Kuran, Ahmet Bedevi: Osmanlı İmparatorluğunda İnlalap Hareketleri ve Milli Mücadele, İstanbul 1956; Kuran, Ahmet Bedevi: Harbi ye Mektebinde Hürriyet Mücadelesi, İstanbul, 1960; Ahmet Rıza Bey: Meclis-i Mebusan ve Ayân Reisi Ahmed Rıza Bey'in Amlan, İstanbul 1988: Altınay, Ahmed Refik: İnlalab-ı Azim: 11 Temmuz, İstanbul, 1324/1326; Ali Haydar Midhat, Hatıralarım: 1872-1946, İstanbul, 1946; Duru, Kâzım Nami: İttihat ve Terakki Hatıralarım, İstanbul, 1957; Talât Paşa: Talât Paşa'nın Hatıraları (haz. Enver Bolayır), İstanbul 1958; Halil Paşa: İttihat ve Terakki'den Cumhuriyet'e: Bitmeyen Savaş: Küt&lamare Kahramanı Halil Paşa'nın Anıları (haz. Taylan Sorgun), İstanbul 1972; Bleda, Mithat Şükrü: İmparatorluğun Çöküşü, İstanbul, 1979; Kâzım Karabekir, İttihat ve Terakki Cemiyeti: 1896-1909, İstanbul, 1982; (Cengiz, Halil Erdoğan haz.) 
Enver Paşa'nın Anıları, İstanbul, 1991, Uzunçarşılı, İsmail Hakkı: “1908 Yılında İkinci Meşrutiyetin Ne Suretle İlân Edildiğine Dair Vesikalar”, TTK Belleten, c.: XX/77, s. 168-172. 1956; Cemal Paşa: Cemal Paşa'nın Hatırâtı, 1913-1922, İstanbul , 1339; Tunaya, Tarık Zaler : Türki ye'de Si yasal Partiler 3: İttihat ve Terakki: Bir Çağın, Bir Kuşağın, Bir Partinin Tarihi, İstanbul, 1989; Zürcher, Erik Jan: Milli Mücadelede İttihatçılık, Bağlam Y., İstanbul, 1987; Veziroğlu, Ishak: İstiklal Mahkemeleri, Dorlion Y., Ankara, 2021; Kılıç, Sümer 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(Haz.): İstiklal Mahkemeleri Adil miydi? İzmir Suikasdi İddianame ve Kazım Karabekir'in Savunması, Emre Y., İstanbul, 1994; Akbaş, Rahmi: Komitacılar ve Suikasler, Atatürl'e Düzenlenen İzmir Suikasti ve Komitacılık Faaliyetleri, Dorlion Y., Ankara, 2021; Erman, Azmi Nihat: İzmir Suikastı ve İstiklal Mahkemeleri, Temel Y., İstanbul, 1971; Mumcu, Uğur: Gazi Paşa'ya Suikast, Tekin Y., İstanbul, 1993; Kılıç, Sümer (Haz.): İzmir Sulzasti ve Paşaların Savunması, Emre Y., İstanbul, 2005; Ahmad, Feroz: İttihatçılıktan Kemalizme, Kaynak Y., 
İstanbul, 2016 


IV. BÖLÜM: BELLİBAŞLI İTTİHATÇILARIN BİYOGRAFİLERİ 


A. KURULUŞ AŞAMASI 
1. İbrâhim Temo 


22 Mart 1865'te Manastır vilayeti Ohri kazasının Istruga 
(Struga) kasabasında doğdu. Asıl adı İbrâhim Edhem olup babası, “Soylular” olarak tanınan bir Müslüman Arnavut aileye mensup tüccar Murad Bey'dir. Daha sonra soyadı hâline gelen Temo lakabı Edhem isminin kısaltılmışıdır ve kendisine arkadaşları tarafından takılmıştır. 


İbrâhim Edhem ilk tahsilini Istruga'da yaptı. Türkçe ile birlikte biraz Fransızca ve Arapça öğrendikten sonra İstanbul'a gitti (1884). İki yıl Ahırkapı'daki Tıp İdadisi'nde, üç yıl da Kuleli Askeri Tıbbiye İdadisi'nde okudu, ardından Mekteb-i Tıbbiyye-i Şâhâne'ye kaydoldu (1888). Kısa sürede, İstanbul'da Prizren Cemiyeti'nden sonra ortaya çıkan ve gizli faaliyet gösteren Arnavut gruplarıyla temasa geçti. 
Şemseddin Sâmi ve Naim Fraşiri gibi Arnavut liderlerin yanı sıra Makedonya'da Arnavutlar'la beraber Yunan aleyhtarı propaganda yapan Koço-Ulah (Aromenis) hareketi liderlerinden Apostol Margarit ile de bağlantı kurdu. 
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Mekteb-i Tıbbiyye çevresinde yaygın olan Darwinist ve biyolojik materyalist hareketlerden ve yönetim aleyhtarı cereyandan etkilenen Temo, daha geniş siyasi örgütlenme hareketlerinde önemli rol oynadı. Kendisi gibi Mekteb-i Tıbbiyye'de öğrenci olan arkadaşları Diyarbekirli İshak Süküri, Çerkez Mehmed Reşid ve Arapkirli Abdullah Cevdet ile birlikte gizli İttihâd-ı Osmâni Cemiyeti'ni kurdu (3 Haziran 1889). Daha sonra Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti adını alacak olan bu cemiyetin birinci (İstanbul-merkez) şubesinin bir numaralı üyesi oldu. Mekteb-i Tıbbiyye'de ders programlarını protesto için gerçekleştirilen öğrenci direnişine öncülük etti. 


Hastalığı yüzünden bulunamadığı Onikiler İçlimaı dışında, gizli cemiyetin bütün toplantılarına katılan Temo, bir yandan da popüler dergilerden Musavver Cihan'da makaleler yayımladı. Yaz tatilini geçirmek üzere gittiği Ohri'de bir ihbar üzerine tutuklanarak İstanbul'a getirildi. 
Yıldız Sarayı'nda özel bir komisyon tarafından sorgulandıktan sonra (17 Temmuz 1890) serbest bırakıldı. Yüzbaşı rütbesiyle Mekteb-i Tıbbiyye'den mezun olup (1892) Haydarpaşa Hastanesi'nde göz hastalıkları ihtisasına başladı (1893). Padişahı hicveden şiiri bir ubbiye talebesi üzerinde ele geçince bazı arkadaşlarıyla birlikte tutuklanarak divânıharbe sevkedildi (1894). Günlerce sorguya çekildi; nihayet divânıharp başkanı Arnavut Rızâ Paşa'nın yardımı ile serbest bırakıldı. Çok geçmeden hâkimler ve subaylar arasında tutuklamalar yeniden başlayınca İbrâhim Temo da Haydarpaşa Hastahanesi'nden alınarak Tophane Kışlası'na götürüldü; ancak sorguya çekildikten sonra tekrar serbest bırakıldı. 


Gizli cemiyetin 1894 yılından sonra artan eylemlerinin çoğunda Temo'nun rolü vardır. Ermenilerin 30 Eylül 1895'te 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başlattıkları ve Müslümanlarla kanlı çatışmalara varan Bâb:âli yürüyüşü sonrasında İshak 
Süküti ve İsmâil İbrâhim'le birlikte 5 Ekim 1895'te İstanbul'da dağıtılan beyannâmeyi hazırladı. İlk defa cemiyetin imzasıyla yayımlanan bu beyannâmede, 
Müslümanlarla Türklere çağrda bulunularak Ermenilerin 
Bâbıâli'yi basmaya kadar varan Dr. İbrâhim Temo davranışlarının istibdat rejiminden kaynaklandığı, Türklerin de bütün Osmanlılar gibi müstebit idareden ıslahat ve hürriyet istedikleri, cemiyetin bu maksat için çalıştığı, Müslümanların Ermenileri cezalandırma yerine istibdadın merkezi olarak gösterilen Bâbıâli’yi, şeyhülislam konağını ve Yıldız Sarayı'nı basmaları gerektigi ifade edilmekteydi. Böylece Müslümanların da hürriyete âşık ve layık oldukları medeni dünyaya gösterilecekti. 


Bu bildirinin sarayı telaşlandırdığı bir sırada yabancıların dikkatlerini de bu harekete çekmek için yine Temo'nun gayretleriyle Fransızca kaleme alınan bir açık mektup, büyük devletlere ve saraya gönderildi. Hükümet bu gelişmeler üzerine şüpheli gördüğü kimseleri tutuklamaya başladı. 


İbrâhim Temo da Beşiktaş Karakolu'na götürülerek Yedisekiz Hasan Paşa başkanlığında oluşturulan bir heyet tarafından sorguya çekildi. İki halta süren sorgulama sırasında suçu tespit edilemediğinden serbest bırakıldı. Ertesi günü Ergani Madeni Redif Taburu hekimliğine tayin edildiğini öğrenince yurt dışına kaçmaya karar verdi. Koço-Ulah hareketi üyelerinin yardımıyla Metcor adlı bir Romen gemisine 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gizlice binerek Köslence'ye gitti (1 Kasım 1895). Birkaç gün sonra Romanya'nın başşehri Bükreş'e geçti. Göz hastalıklarına ait bilgi ve ihtisasını kuvvetlendirmek için bir yıl süreyle Bükreş hastanelerinde çalıştı. Romanya'da doktorluk mesleğini icra edebilmek için girdiği imtihanları kazandı. 
Diplomasını aldıktan sonra Türk nüfusunun yoğunlukta bulunduğu Dobruca'nın Mecidiye kasabasında doktorluğa başladı (Aralık 1896). 


İbrâhim Temo, Romanya'da bulunduğu sırada da politika ile olan ilişkisini sürdürdü. Osmanlı Devleti'nin Bükreş selaretinde görevli Şefik ve Alfred Rüstem Beylerin yardımıyla Hareket adlı bir risale bastırarak dağıttı. Doksan üç sayladan oluşan ve kırmızı mürekkeple taş basması olarak yayımlanan bu risale Jön Türkler arasında büyük ilgi gördü. 


Köstence, Dobruca, Pazarcık, Şumnu, Varna, Rusçuk, Lom, Filibe ve Tutrakan şehirlerinde İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin birer şubesinin açılmasında öncülük eden Temo, cemiyetin Balkanlar'daki lideri durumuna geldi. 


Aynı zamanda Romanya'da faaliyet gösteren Naço liderliğindeki Arnavut Drita örgütünde görev aldı. Brüksel'de yayımlanan Albania dergisinde yazılar yazdı. Dobruca Milletvekili Vasili M. Kogalniceaunu'nun yardımıyla Sadâ-yı Millet adlı bir dergi çıkarmaya başladı (5 Mart 1898). Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin resmi yayın organlarından biri hâline gelen dergi, dokuzuncu sayısından sonra Osmanlı hükümetinin baskısıyla Romanya makamlarınca kapatıldı (1 Mayıs 1898). 


Bu arada Osmanlı hükümetinin iadesi için yaptığı girişimlerden korkan Temo, Romanya vatandaşlığına geçti (Mart 1898). 1902-1903 yıllarında altı ay süreyle göz 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hastalıkları ihtisasını tamamlamak üzere Paris'te kaldı. 
Avrupa şehirlerinde bulunan Jön Türk liderleriyle görüşmeler yaptı. Osmanlı İttihat ve İnkılap Cemiyeti'nin Il. 
Abdülhamid'e karşı düzenlediği başarısız bombalı suikast girişimlerinde aktif rol aldı (1904). Jön Türkler'in önemli bir bölümü Terakki ve İttihat Cemiyeti adı altında yeniden teşkilatlanınca yeni örgütün Köstence'deki Romanya merkez şubesinin başına getirildi (1906). Aynı dönemde Ndihma, Shpresa ve Bashkimi adlı Arnavut örgütlerinde de görev aldı. 


Meşrutiyetin ilanı üzerine İstanbul'a dönen İbrâhim Temo (15 Eylül 1908) Beyoğlu Mutasarrıflığı sıhhiye müfettişliğine tayin edildi. 11. Abdülhamid'in tahttan indirilmesinden sonra Darülaceze müdürlüğüne getirildi. Buradaki icraati, başta Dahiliye Nazırı Talat Paşa olmak üzere İttihatçıların tepkisine yol açtığı için istifa etmek zorunda kalalı. 


İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin değişen yapısı içerisinde kendisine bir yer bulamayan Temo, muhalefete katıldı. Osmanlı Demokrat Fırkası adıyla yeni bir fırkanın kuruluşuna öncülük etti ve başkanlığına seçildi (6 Şubat 1909). Programı bütünüyle Romanya Demokrat Fırkası programından alınan fırkanın faaliyetleri, Temo'nun İttihatçılarla olan bağlarının tamamen kopmasına yol açlı. Temo, fırkanın yayın organları olan Hukuk-ı Beşer, Selâmet-i Umümiyye, Genç Türk, Türkiye, Yeni Ses gazetelerinde İttihatçılar aleyhine çoğu imzasız yazılar yazdı. Bir taraftan da kurucusu olduğu İttihat ve Terakki'nin Nuruosmaniye'deki merkezi- ne devam ediyor ve bu fırkanın yayın organı olan Şürâ-yı Ümmet'te tıbbi makaleler neşrediyordu. Temo'nun ve fırkasının tutumu İttihatçıların sert tepkisine sebep oldu. Talat Paşa, memur olduğu için politikayı bırakması gerektiğini ileri sürerek Temo'yu uyardı. Ayrıca Edirne ve Tekirdağ'da 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çıkan kolera hastalığıyla mücadele etme görevini vererek İstanbul'dan uzaklaştırdı (1911). 


İttihatçılarla yollarının ayrıldığını aruk iyice anlayan İbrâhim Temo, Edirne'deki görevini tamamladıktan sonra İstanbul'dan ailesini de alarak tekrar Romanya'ya döndü (Şubat 1911). 


Balkan Harbi sırasında yedi kişilik bir Romen Kızılhaç heyetinin başkanı olarak kısa bir süre için İstanbul'a geldi (1913). Bundan sonraki hayalını sürdürdüğü Mecidiye'de Işık adlı Türkçe bir gazete yayımlamaya başladıysa da (Şubat 1914) fazla devam ettiremedi. Arnavutluk'ta meydana gelen kral aleyhtarı hareketler üzerine Prens Wilhelm von Wied'in kurtarılması için Draç'a (Durazzo) gitti (1914). Üç ay sonra tekrar Mecidiye'ye döndü. 


Romanya 1. Dünya Savaşı'na girince Temo da binbaşı olarak savaşta görev aldı. Mütareke'den sonra Paris Barış Konferansı'na giden yirmi iki kişilik Arnavut heyetine katılarak(1919) sınır tayini alt komisyonunda çalıştı. Romanya'da Mareşal Avarescu tarafından kurulan Liga Poporului'ye (Ahali Fırkası) girdi. Bu partiden Caliacra senatörü olarak 1920-1922 yıllarında Romanya Parlamentosu'nda görev yaptı. Partinin Mecidiye kazası başkanlığını 1937 yılına kadar sürdüren Temo bir ara geçici olarak belediye başkanlığı da yaptı (1926). 


1922 yılından itibaren İctihad ve Yolların Sesi gibi Türk 
dergilerinde tıbbi ve siyasi yazılar yazmaya devam etti. 5 
Ağustos 1945'te Mecidiye'de ölen İbrâhim Temo'nun İshak Süküti'nin belgelerini de kapsayan zengin arşivi Tiran'da Argivi Çendror Shtetöror'da kendi adına düzenlenmiş fonlarda bulunmaktadır. 
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İbrâhim Temo, yukarıda belirtilen dergilerde yazdıgı makaleler ve risale dışında çoğu up ilmine ait olmak üzere, Aile Tabibi (İstanbul 1308); Tagaddi ve Devâm-ı Hayat (İstanbul 1312); Kuduz Hastalığı Üzerine Varaka-i İmtihâniyye: Thèse sur le rage (İstanbul 1313, mezuniyet tezi), Hareket (İstanbul [Bükreş] 1313); Tabâbet-i Avam ve Hılz-ı Sıhhat (Mecidiye 1925); Atatürk'ü Niçin Severim (Mecidiye 1937), İttihad ve Terakki Cemiyetinin Teşekkülü ve Hidematı Vataniye ve İnkılâbı Milliye Dair Hatıram (Mecidiye 1939) adlı kitapları kaleme almıştır. Son eser, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Kurucusu ve 1/1 No'lu Üyesi İbrahim Temo'nun İttihat ve Terakki Anıları adıyla yeniden yayımlanmıştır (İstanbul 1987).8* 


2. Dr. Abdullah Cevdet 


9 Eylül 1869'da Arapkir'de doğdu. Babası Diyarbekir Birinci Tabur Kâtibi Ömer Vasfi Efendi'dir. İlköğrenimini Hozat ve Arapkir'de yaptı. Ma'müretülaziz Askeri Rüşdiyesi ile Kuleli Askeri Tıbbiye İdadisi'ni bitirdikten sonra Mekteb-i 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Tıbbiye'ye kaydoldu. Bu dönemde adı geçen mektepte biyolojik materyalist eğilimler hâkim durumdaydı. 


Kendisi ailesinde dini eğilimin kuvvetli olduğunu söyledigi, hatta arkadaşları arasında dini vecibelerine bağlı biri olarak tanındığı hâlde kısa sürede bu çevreden etkilendi. Bunun sonucu olarak, Ludwig Büchner'e ait olan ve biyolojik materyalist görüşleri halkın anlayacağı bir seviyede ele alarak Batı dünyasında büyük ilgi gören Kraft und Stoff adlı kitabın bir bölümünü Fizyolociya-i Tefekkür (1890) adıyla Türkçeye çevirdi. Bu tarihlerde onun üzerinde önemli etkiler yapan diğer bir kitap da, dini sosyal gelişmeye engel telakki eden görüşleri çarpıcı ve basit bir üslupla nakleden, Felix Isnard'ın Spiritualisme et Materialisme (1879) adlı eseridir. Bu iki kitabın yanı sıra Karl Vogt, Ernest Haeckel ve Herbert Spencer'in tesiri altında kalan Abdullah Cevdet, yine aynı tarihlerde Dimâğ (1890), Fizyolociya ve Hıfz-ı Sıhhat-i Dimâğ ve Melekât-ı Akliyye (1894) adlarıyla biyolojik materyalizm ve dönemin yaygın temayülü olan beynin fonksiyonları üzerinde duran kitaplarını yayımladı. Aynı konular üzerinde Maârif, Musavver Cihan ve Resimli Kitap mecmualarında makaleler yazdı. 


1891'de, bir felsefe ansiklopedisi niteliğinde olan ve daha çok İslam âlimleriyle biyolojik materyalist filozofların fikirlerini bağdaştırmaya çalışan Fünün ve Felsefe adlı çalışmasının ilk taslağını hazırladı (Cenevre 1897). Bu arada siyasete de ilgi duyan Abdullah Cevdet, 3 Haziran 1889'da diğer tubbiyeli arkadaşları İbrâhim Temo, İshak Süküü, Mehmed Reşid ve Hikmet Emin ile birlikte, daha sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti adını alacak olan İttihâd-ı Osmâni Cemiyeti'nin ilk kurucuları arasında yer aldı. 


Okuldaki siyasi faaliyeti dolayısıyla birkaç defa okul idaresince tutuklandı ve mektepte hapis yattı. 1894'te 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mâbeynin emriyle yapılan bir soruşturma sonucu gözaltına alındı, fakat yargılanmadan irâde-i seniyye ile serbest bırakıldı. Temmuz 1894'te Mekteb-i Tıbbiyye'den mezun oldu ve Dr. Dikran Acemyan'ın asistanı olarak Haydarpaşa Hastanesi'nde göz doktorluğu yardımcılığına tayin edildi. Kasım 1894”te geçici görevle kolera mücadelesi için Diyarbekir'e gönderildi. 


Burada bir yandan görevini sürdürürken diğer yandan İtlihâd-ı Osmâni Cemiyeti'nin genişlemesi için çalıştı. 
Aralarında Ziya Gökalp'in de bulunduğu pek çok kimseyi teşkilata üye kaydetmeyi başardı. Bu arada Büchner'in Natur und Geist adlı eserini Goril adıyla yayımladı (Ma'müretülaziz 1894). İstanbul'a dönünce Ermeni olayları sebebiyle oldukça gergin bir siyasi hava ile karşılaştı. Cemiyetin bu olaylar sonrasında yayımlayıp dağıtmaya karar verdiği beyannâmeyi kaleme aldı. Bu sırada bazı faaliyetleri dikkati çekti ve İstanbul'dan uzaklaşlırılmak için Adapazarı Redil Taburu tabipliğine tayin edildi. Ancak görevine gitmeden, beyannâme sebebiyle yapılan soruşturma sonucu “erbâb-ı fesaddan olduğu” 
tespit edilerek otuz üç arkadaşıyla birlikte tutuklandı; 
ardından Meclis-i Vükelâ 
(Bakanlar Kurulu) kararı ile Trablusgarp'a sürüldü 
(Ocak 1896). Bir süre kale zindanında kaldıktan sonra bir irâde-i seniyye ile şehir surları içinde dolaşmasına izin verildi. Bu dönemde Receb Paşa'nın vali vekili ve kumandan olduğu 
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Trablusgarp'ta, yaveri Şevket Bey tarafından kurulan yedi numaralı İttihat ve Terakki Şubesi'nin faal bir üyesi oldu. 


Ahmed Rıza ve Mizancı Murad beylerle şube adına sürekli haberleştiği gibi, gizlice Mizan, Meşveret ve Mechveret Supplément Français dergilerine imzasız veya “Bir Kürd” takma adı ile yazılar gönderdi. Buradaki gizli faaliyetleri Süleyman Kadara adında bir doktor tarafından doğrudan mabeyne bildirilince, sürgün yerinin Fizan'a çevrilmesi için irade çıkmak üzereyken bir yelkenli ile Tunus'a kaçtı; oradan da Paris'e geçerek Avrupa'daki İttihatçılara katıldı. Burada İttihat ve Terakki Cemiyeti erkânının iki gruba ayrıldığını, bir grubun temsilcisi olan Mizancı Murad'ın, Contrexöville şehrinde cemiyet ile Serhafiye Ahmed Celâleddin Paşa arasında imzalanan antlaşma gereğince İstanbul'a geri döndü- günü gördü. 

Kendisi ise Ahmed Rıza'nın başında bulunduğu, söz konusu anlaşmayı kabul etmeyen gruba katıldı. Eylül 1897'de Cenevre'ye geçerek burada yeniden kurulan merkez komitesine girdi. İlk sayısı I Kânunuevvel 1897'de yayımlanan Osmanlı mecmuasının yöneticileri arasında yer aldı ve derginin başyazarı oldu. Aynı zamanda, cemiyetin yayın organı olarak Mısır'da çıkan Kânün-ı Esâsi ile Romanya'da yayımlanan Sadâ-yı Millet, Cenevre ve Londra'da neşredilen Kürdistan dergilerine “Bir Kürd” takma adı ile yazılar yazdı. 


1895'te Friedrich Schiller'den Türkçeye çevirdiği Guillaume Tell'e yazdığı ön söz, İttihatçı çevrelerinde çok etkili oldu. Gördüğü rağbet üzerine bu ön söz daha sonra İki Emel (Mısır 1900) adıyla risale olarak da yayımlandı. 


Abdullah Cevdet, II. Abdülhamid'e karşı, dini vecibelerini yerine getirmediği için gerçek halife sayılmaması yolunda yapılan muhalefetin de önde gelen isimleri arasında 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yer aldı ve cemiyetin merkez yayın organı olan Osmanlı mecmuasında bu konuda yazılar yazdı. Aynı konuda Şâkir Hoca tarafından verilen fetvaları derlediği Fetâvâ-yı Şerife (Cenevre 1895) ile Mahkeme-i Kübrâ (Paris 1895) adlı risaleleri yine cemiyet tarafından yayımlandı. 


1898'de Osmanlı mecmuasının yayımında büyük mali zorluklar ortaya çıkınca, merkez komitesi padişahın temsilcileriyle pazarlığa girişti ve Abdullah Cevdet, İshak Sükütü ve Tunalı Hilmi gazetede yazı yazmamak şartıyla, 1500'er Frank para ve ömür boyu 12 altın aylık tahsisat almak vaadiyle yayını durdurmuş gibi gözüktüler. Abdullah Cevdet bu paraya hak kazanmak için Paris'e gitti. Ancak onun Paris'te olurmakla beraber dergiye gizlice yazı yazdığını tespit eden Paris sefiri Münir Paşa tahsisatını kestirdi. 


Bu dönemde yazdıklarının en önemlileri, Gustave Le Bon'dan mülhem “cumhur ruhu” teorisini nakleden yazılardır. 1899'da sarayla aynı pazarlıklar tekrarlandığında, Abdullah Cevdet Viyana sefareti tabipliğine getirildi ve bir daha ihtisas alanı dışında hiçbir yazı yazmayacağına dair bir de taahhütnâme imzaladı; fakat buna rağmen el altından Osmanlı mecmuasına yazılar göndermeye devam etti. 
Aldığı maaşları, önceleri cemiyete gönderirken daha sonra bundan vazgeçti; bu yüzden teşkilattaki arkadaşları tarafından şahsi davrandığı gerekçesiyle tenkit edildi. 


1903'e kadar kaldığı bu görevi sırasında daha çok şiirle meşgul oldu ve sembolist şiir çevrelerinde ilgiyle karşılanan kitaplar neşretti. 


Abdullah Cevdet, siyasi faaliyetlerini gizlice devam ettirdiğini saraya bildiren Viyana sefiri Mahmud Nedim Bey'e (Paşa) karşı tecavüzkâr hareketlerde bulununca, sefaret Avusturya polisine başvurdu. Avusturyalı parlamenter 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Pernerslorfer tarafından ülkede kalması için verilen gensoru önergesine rağmen, sınır dışı edilmesine karar verildi 
(17 Eylül 1903). 


Presburg'a geçen Abdullah Cevdet, aflı için, daha önce gerçek halife sayılmaması gerektiğini savunduğu II. 
Abdülhamid'e yaptığı müracaattan bir sonuç alamayınca Paris'e gitti. Burada Ahmed Rıza Bey ve arkadaşları, 1899'da saray tarafından teklif edilen görevi kabul etmesini harekete ihanet kabul ettiklerinden, kendisini kesinlikle aralarına almayacaklarını belirttiler. Bunun üzerine Cenevre'ye geçti; burada Edhem Ruhi (Balkan) ile buluştu. İki eski İttihatçı Osmanlı mecmuasını Cenevre'de tekrar neşre başladılar. 
Mart 1904te de İttihat Terakki hareketi içerisinde açıkça anarşist eğilimler taşıyan tek teşkilat olan Osmanlı İttihat ve İnkılap Cemiyeti'ni kurdular. Abdullah Cevdet bu faaliyetinin yanı sıra, eski serhafiye Ahmed Celâleddin Paşa'nın maddi yardımları ile Eylül 1904”te, Türk kültür hayatında etkisini uzun yıllar sürdürecek olan İctihad mecmuası ile aynı adı taşıyan yayınları kurdu. 


İctihad bu dönemde on altı sayfası Türkçe, geri kalan on altı sayfası da yabancı dillerde yayımlanan ve İttihat Terakki hareketi içinde siyaset yerine kültüre ağırlık veren yegâne mecmua oldu. Fakat Abdullah Cevdet, aslında sarayın ajanlarından Abdülhalim Hikmet'e ait olan ve II. Abdülhamid ile hükümet erkânı hakkında çirkin ifadelerle eleştirilerde bulunan Bir Rüya (Cenevre 1904) adlı eseri yayımladığı için, 20 Ekim 1904'te İsviçre'den sınır dışı edildi. Osmanlı mecmuası kapandı; İctihad'ın idaresi de Hüseyin Tosun Bey'e geçti. Abdullah Cevdet Ocak 1905'te İstanbul'da yapılan gıyabi muhakeme sonunda ömür boyu kalebenilik cezasına çarptırıldı. 
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1905 Eylül'ü başında Mısır'a geçen Abdullah Cevdet, 
İctihad'ı orada yayımlamaya başladı. Bir yandan da Prens Sabahaddin Bey grubu ile yakın ilişki kurdu; Şürâ-yı Osmâni Cemiyeti'nin idaresinde de görev aldı. İctihad'da yayımlanan, Osmanlı hanedanının gerekli olmadığı yolundaki yazısı büyük tepkilere yol açtı ve bütün Jön Türk neşriyatı bu yazıyı eleştirdi. 


II. Meşrutiyet'in ilanından sonra, İttihat ve Terakki Cemiyeli liderleriyle olan anlaşmazlıkları yüzünden Mısır'da kalmayı tercih etti. Bu dönemde, büyük tartışmalara yol açan R. Dozy'nin, “Essai sur l'histoire de PIslamisme” adlı kitabını Târih-i İslâmiyyet ismiyle tercüme edip yayımladı. 
Hz. Peygamber'in hayatını marazi psikoloji ile açıklamaya çalışan ve kendisinin din düşmanı olarak tanınmasına sebep olan söz konusu kitap aleyhine pek çok tenkit kaleme alındı. Bunların en önemlileri, Manastırlı İsmail Hakkı'nın Sırât-ı Müstakim'de çıkan “Târih-i İslâmiyyet” başlıklı yirmi yedi bölümden oluşan seri makalesiyle, İsmail Fenni'nin İzâle-i Şükük (İstanbul 1928) adlı kitabıdır. 


Abdullah Cevdet'in “İfâde-i Mütercim” başlığı altında tercümesine yazdığı giriş, yer yer dindar insanların samimi duygularını rencide edici ifadeleriyle, onun Dozy ile âdeta suç ortağı sayılmasına yol açmıştır. “Din kardeşleri”ne ithaf ettiği bu girişinde, inanç ve duygulara ne ölçüde ters gelirse gelsin, Dozy'nin eserinde dile getirilen gerçeklerin hiçbir bağnazlığa düşmeden kabul edilmesi gerektiğini ileri sürmüş, müellifin bir gayri müslim oluşunun fikirlerini itibardan düşürmeyeceğini, aslında böyle ilmi bir eser vermiş olan kimsenin Müslüman sayılması gerektiğini iddia etmiştir. Mütercimin, söz konusu girişte, bütün bir İslam tarihi literatürünü “müstebit hükümdarların zoruyla 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kaleme alınmış siyasi metinler” olarak değerlendirmesi ve Dozy'nin kitabını objektiflik bakımından hepsinin üstünde kabul etmesi, muhafazakâr fikir çevrelerinin şiddetli tepkilerine yol açmıştır. Meşihat makamına yapılan sayısız müracaatlar sonunda İbrahim Hakkı Paşa kabinesi 17 Şubat 1910'da bu kitabı yasaklamış ve eldeki nüshalarının Galata Köprüsü'nden denize atılmasına karar vermiştir. 


1910 yılı sonunda İstanbul'a dönen Abdullah Cevdet, 
İctihad'ı 24. sayısından itibaren burada yayımlamaya başladı. Kısa sürede, Garpçı ve biyolojik materyalist fikirleri benimseyen birçok Osmanlı yazarı bu dergi etrafında toplandı. Bunların en tanınmışları arasında Kılıçzâde Hakkı ile Celâl Nuri de bulunuyordu. Il. Meşrutiyet sonrasındaki siyasi faaliyetlere Abdullah Cevdet de, 1910 yılında kurulan Osmanlı Demokrat Fırkası'nın ikinci başkanı olarak katıldı. Bu fırkanın yayın organları olan Genç Türk, Selâmet-i Umümiyye, Âzad ve Türkiye gibi gazete ve dergilerde yazılar yazdı. Bu fırka Hürriyet ve İtilaf'a katılınca siyasi faaliyetlerini azalttı. Daha sonra Mütareke'ye kadar siyasette geri planda kalmayı tercih etti. 


İctihad mecmuası, yayımladığı din aleyhtarı makaleler dolayısıyla, meşihatın müracaatları sonunda birçok defa kapatıldı. Ancak bu kapatılmalar sonrasında da değişik adlarla çıkmaya devam etti. 59. sayısı Cehd adıyla (1913) çıktıktan sonra pek çok sayı İşhad, İştihad, Âlem-i Ticâret ve Sanâyi isimleriyle yayımlandı. “Hissiyyât-ı diniyyeyi rencide ettiği” gerekçesiyle alınan kapatma kararları, İctihad için ilk olarak 28 Mart 1913, sonra 6 Eylül 1913, Cehd için 6 Nisan 1913, İşhad için 27 Eylül 1913 tarihlerini taşıyordu. 16 
Ekim 1913'te, her ne adla olursa olsun, çıkan mecmuaların toplatılması kararı Divân-ı Harb-i Örfi tarafından verildi. 
İctihad'ın son defa kapatılması ise 30 Aralık 1913'te oldu. 


Faruk Yılmaz 191 


Bu arada, tekrar İsviçre'ye giderek buradaki muhaliflere katılmayı planlayan Abdullah Cevdet'in 27 Eylül 1912 tarihli müracaalı, daha önce İsviçre'den sınır dışı edilmiş olduğu gerekçesiyle, İsviçre hükümeti tarafından reddedildi. Bu dönemde kendi mecmuasının yanı sıra, muhalif yazarlara da yer veren Hak gazetesinin başyazarlarından biri oldu ve İttihatçılar ile arasındaki ilişkileri düzeltmek için hükümet desteğinde çıkan bu dergide yazılar yazdı (Mart-Haziran 1912); fakat idareyi tenkitten de geri kalmadı. 


İctihad mecmuası Garpçılar'ın belli başlı yayın organı durumuna gelmekle beraber, dergiyi çıkaranlar, Balkan Harbi'nden sonra aralarında çıkan tartışma sebebiyle ikiye ayrıldılar. Batı'nın tamamen ve her yönüyle alınmasını isteyen Abdullah Cevdet ile bu görüşe karşı çıkan Celâl Nuri arasındaki tartışma, “tam Garpçılar” ile “kısmi Garpçılar” şeklinde ifade edilebilecek iki grup ortaya çıkardı ve Abdullah Cevdet tam Garpçılar'ın lideri durumuna geçti. 
İctihad'ın Meşrutiyet dönemindeki son sayısı 13 Şubat 
1915 tarihinde yayımlandı. Abdullah Cevdet, İttihatçılar tarafından ölümle tehdit edilince mecmuasını kapatmak zorunda kaldı; Mütareke dönemine kadar da fazla bir yayın faaliyetinde bulunmadı. Mart-Nisan 1918 tarihleri arasında İkdam gazetesinde imzasız olarak başyazılar yazdıysa da bunun İttihatçılar tarafından haber alınması üzerine bu faaliyetini de bırakmak zorunda kaldı. Onun bu dönemdeki faaliyetleri hemen bütün siyasi gruplar tarafından olumsuz karşılanmıştır. Büyük Kabine döneminde İttihatçılar tevkif edildiği sırada onlarla birlikte tevkil edilen ve İttihatçı olmayan tek kişi oydu (16 Kasım 1912). 


Abdullah Cevdet'in Il. Meşrutiyet döneminde söz konusu edilmesi gereken önemli bir faaliyeti de Shakespeare'den yaptığı tercümelerdir. Daha önce, 1898'de Cenevre'de 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Ode'yi neşretmişti. Bunu Hamlet ve Julius Caesar (Mısır 1908) tercümeleri takip etti. 1909'da Macbeth çevirisi gene Mısır'da yayımlandı. Romeo ve Julliet ise Şehbâl mecmuasında tefrika edildi (nr. 7-24, 14 Temmuz 1909- 14 Ağustos 1910). Daha sonra da Kral Lear (İstanbul 1917), Antuan ve Kleopatra tercümeleri (İstanbul 1921) yayımlandı. 


Edebi faaliyet ve siyasi teşebbüslerin yanı sıra Abdullah Cevdet'in diğer bir çalışması da Gustave Le Bon'un eserlerini neşretmesi oldu. İlk baskısı 1907'de Mısır'da yapılan Rühü'l-akvâm, 1913'te ikinci defa İstanbul'da yayımlandı. 
Asrımızın Nüsüs-ı Felsefiyyesi ise 1914'te gene İstanbul'da basıldı. 


Mütareke'nin ilan edilmesiyle birlikte Abdullah Cevdet yeniden siyaset ve yayın sahnesine çıktı. İctihad'ın 128. sayısı 1 Kasım 1918 tarihinde İştihad adıyla yayımlandı. Bu defa mecmua, Garpçılık'tan çok siyasi bir karakter taşıyordu ve İttihatçı aleyhtarlığının yayın âlemindeki liderlerinden biri durumundaydı. Abdullah Cevdet aynı muhalefeti Serbesti, Türkçe (Yeni) İstanbul gazetelerinde yazdığı yazılarda da sürdürdü. Bu arada İngiliz Muhipleri Cemiyeti'nin ilk nizamnâme taslağını yaptı ve kurucuları arasında yer aldı; ayrıca İngilizlerle iş birliği yapan Kürt Teâli Cemiyeti'nde de önemli roller üstlendi. 11. Meşrutiyet döneminde de Roj-u Kürd ve Hetav-ı Kürd mecmualarında yazılar yazmış, fakat açıktan bir etnik ayrılıkçılık müdafaasında bulunmamıştı. Ancak, Mütareke döneminde bilhassa Jin gazetesi ile Jin mecmuasında yayınladığı yazılarda bu fikirlerini açıkça ortaya koydu. 30 Mart 1919'da sıhhiye müdürü oldu ise de İctihad mecmuasında dini tezyif edici yazıların yer alması sebebiyle bu görevinde fazla kalamadı. 25 Mayıs 1920'de bu göreve yeniden tayin edildi ve beş ay sonra yine 


azlolundu. İctihad'ın 132. sayısında yayımlanan “Yara ve Tuz” adlı makalede “salâtın süret-i mütezeyyifânede zikri” sebebiyle mecmua 10 Mart 1919 tarihinde tekrar kapatıldı. 
Mecmuanın 139. sayısı ise ancak Kasım 1921'de neşrolunabildi. Bu arada, çıkarılışına öncülük ettiği Yirminci Asır adlı bir gazetede yazılar yazdı. 


Abdullah Cevdet, İctihad'ın 1 Mart 1922 tarihli 144. 
sayısında yeni bir din olarak Bahâiliğin kabul edilmesini tavsiye edince hakkında bir dava daha açıldı. 20 Nisan 1922'de iki yıl hapse mahküm olduysa da dava temyizce bozuldu. Cumhuriyet döneminde de süren dava, 30 Aralık 1926'da “enbiyâya ta'n-fezâhat-i lisâniyye” suçlarıyla ilgili maddenin ceza kanunundan çıkarılması üzerine düştü. 


Kurtuluş Savaşı'ndan sonra ise yeni yönetimi öven yazılarıyla yayın faaliyetini sürdürdü. İctihad'ın bu dönemdeki ilk sayısı, 150 numara ile 23 Kasım 1922'de yayımlandı. 
Ancak, Mütareke dönemindeki ayrılıkçı siyasi faaliyetleri ve yazıları, işgal kuvvetleriyle olan ilişkileri ve İngiliz Muhipleri Cemiyeti'nin beyannâmesini imzalamış olması sebebiyle, Âli Karar Hey'eti kendisinin bir daha devlet hizmeti almasını yasakladı; buna yaplığı itirazlar da sonuçsuz kaldı. Aralık 1924'te Elazığ mebusluğu boşaldığı sırada M. 
Kemal tarafından Ankara'ya çağrılınca, mebusluğa getirileceği söylentileri yaygınlaştı. Ancak kendisini din aleyhtarı yazıları dolayısıyla sürekli olarak eleştiren gazetelerin, 1920'den itibaren nüfus politikası hakkında ileriye sürdügü görüşlerini, “Avrupa'dan damızlık adam celbi” şeklinde takdim etmeleri ve bu alanda kamuoyunda yoğun tartışmaların başlaması üzerine mebusluk söylentileri son buldu. 


Bundan sonra kendisini tamamen İctihad'ın yayımına veren Abdullah Cevdet, aynı zamanda, bir bölümü devlet 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yayını olarak basılan önemli biyolojik materyalist eserler yayımladı. Bunların başlıcaları, Baron Holbach'ın “Akl-ı Selim” adlı eseri (İstanbul 1928) ile Voltaire'in “Râhib Meslier'nin Vasiye.nâmesi Hakkında” (İstanbul 1924) adlı kitabıydı. Yine bu dönemde Le Bon tercümeleriyle Dilmesti-i Mevlânâ'yı (İstanbul 1921) ve ilk baskısı 1914”te yapılan Rubâiyyât-ı Ömer Hayyâm ve Türkçeye Tercümeleri'ni (İstanbul 1926) neşretli. 29 Kasım 1932'de öldü. 


Hayatı boyunca büyük tartışmalara sebep olduğu gibi ölümünden sonra da cenaze namazının kılınıp kılınmayacağı konusunda tartışmalar olmuştur. 


Çok sayıda telif ve tercüme kitap neşreden Abdullah Cevdet'in telif eserlerinin sayısı kırk altıyı, tercümelerinin sayısı da otuzu bulur. Tıpla ilgili olanları (Kolera, Müsiki ile Tedavi, A'mâlık ve İctihad'da makale olarak da yayımlanan Kafkasya'daki Müslümanlara Beyannâme) dışındaki önemli bazı eserleri şunlardır: Mahkeme-i Kübrâ (1895), İki Emel (1898), Hadd-i Te'dib, Ahmed Rıza Bey'e Açık Mektup (1903), Fünün ve Felsefe (1906), Bir Hutbe (1909), . 
İstanbul'da Köpekler (1909), Yaşamak Korkusu (1910), Cihân-ı İslâma Dâir Bir Nazar-ı Târihi ve Felsefi (1922), 
Âdâb-ı Muöşeret Rehberi (1927). 8 


85 Hanioğlu, Şükrü: “Abdullah Cevdci”, TDV İA, c.:l, s.:90-93, İstanbul, 1988; 
Hanioğlu, M. Şükrü: Bir Siyasal Örgüt Olarak Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyeti ve Jön Türklük: 1889-1902, İstanbul, 1986; Hanioğlu Şükrü: Bir Siyasal Düşünür Olarak Dr. Abdullah Cevdet ve Dönemi, Üçdal Neşriyat, İstanbul, 1981; Peyami Safa, Türk İnkılâbına Balaşlar, İstanbul, 1933; İnal, İbnülemin M. Kemal; Son Asır Türk Şairleri, s. 244-247; Mardin, Şerif: Jön Türklerin Siyasi Fikirleri 1895-1908, s. 162-185, Ankara, 1964, Ülken, Hilmi Ziya Türkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi, c: 1, 387-405, İstanbul , 1966; Tunaya, Tarık Zafer: Türkiye'nin Siyasi Hayatında Batılılaşma Hareketleri, Arba Y., İstanbul, 1996 
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3. İshak Süküti 


Diyarbakır'da yoksul bir ailenin çocuğu olarak doğdu. İttihat Terakki'nin kurucularından olup yurt içinde ve yurt dışındaki ihtilalci yayınları ve teşkilatçı faaliyetleriyle tanınır. İstanbul'a ne zaman ve nasıl gittiği bilinmemektedir. 1884 veya 
1885 yılında Kuleli Askeri 
Tıbbiye İdadisi'ne kaydol- Dr. İshak Sukuti du. Hürriyetçi fikirlerin çok yayıldığı bu okulda bir yandan tıp tahsil ederken diğer yandan Namık Kemal, Ziya Paşa ve Ali Şefkati gibi hürriyet taraftarı yazarların eserlerini gizlice okuyup bunları bazı arkadaşlarına da verdi. Kendisi gibi taşradan gelmiş olan İbrahim Temo ile beraber okulda hürriyet yanlısı ve istibdat karşıtı fikirlerin yayılmasına ön ayak oldu. 1887'de Gülhane Askeri Tıbbiyesi'ne girdi. 
1889'da İbrahim Temo ile birlikte (sonradan İttihat ve Terakki adını alacak olan) gizli bir cemiyetin temellerini attı. 
Okul dışında gizli toplantılar düzenleyerek tıbbiye, harbiye, mülkiye ve medrese talebelerinden birçok kişinin cemiyete girmesini sağladı. 


KYK EŞ dk Gk 


1896 yılı başlarında tabip yüzbaşı olarak Haydarpaşa 
Tatbikat Hastanesi'nde görev yaparken hükümet karşıtı faaliyetleri sebebiyle askerlikten çıkarıldı ve kalebentlik cezasıyla Rodos'a sürgün edildi. Cemiyetin planladığı bir girişim sonucunda aynı yılın güz mevsiminde adadan firar etti. Bir süre Mısır'da kaldı, ardından Paris'e, oradan da Cenevre'ye geçti. Cemiyetin ilk kurucularından ve 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teşkilalanmasındaki önemli şahsiyetlerinden biri olması dolayısıyla Avrupa'daki Jön Türklerden büyük itibar gördü. 


İttihat ve Terakki'nin Kasım 1896'da yapılan toplantısında örgütün mali işlerinin sorumluluğunu üstlendi. I. 
Abdülhamid rejimine yönelik faaliyetleri organize etti ve 1897'de bütün Avrupa'da cemiyetin fiili lideri durumuna yükseldi. Süküti, cemiyetin mali durumunu güçlendirmek ve Mısır kolunu yeniden örgütlemek üzere Ağustos 1897'de Kahire'ye gitti. Başhafiye Ahmed Celâleddin Paşa'nın uzlaşma teklifini kabul etti. Cemiyetin Mısır'daki faaliyetlerinin durdurulması, evrakların, eski gazete ve risalelerin teslim edilmesi karşılığında 1000 İngiliz lirası aldı ve bununla cemiyetin ihtiyaçlarını karşıladı. 


l Aralık 1897'de Abdullah Cevdet'le beraber Cenevre'de Osmanlı adıyla bir gazete çıkardı. Gazete için gerekli parayı sağlamak amacıyla 1898 yılı ortalarında padişahın temsilcileriyle yeni bir pazarlığa girdi. Osmanlı gazetesinde kullandıkları sert dili yumuşatmaları karşılığında bazı ittihatçı liderlerine 12 lira (1500 frank) aylık bağlandı. Süküti bu paranın önemli bir kısmını Osmanlı gazetesinin sürdürülmesi için harcadı. Fakat hükümetten maaş kabul etmesi ona duyulan güvenin sarsılmasına, cemiyetin yurt içi şubelerinde hayal kırıklığına ve Paris şubesinin lideri Ahmed Rızâ Bey ve ekibiyle arasının açılmasına yol açtı. 


1898 yılı sonunda cemiyetin Paris şubesiyle bozulan 
ilişkileri onarmaya yönelik olarak Osmanlı gazetesi aracılığıyla yaptığı muhalefeti yeniden sertleştirdi. Bunun üzerine Paris Sefiri Münir Paşa, Nisan 1899'da İsviçre resmi makamlarıyla görüşüp İttihatçıların sınır dışı edilmesi için uğraştı. Süküti bu yılın ortalarında İstanbul'dan gelen Ahmed Celâleddin Paşa ile yeniden uzlaştı. Cenevre'deki Jön 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Türkler'in yayın hayatından çekilmeleri karşılığında İttihatçı liderlerine Avrupa'da memuriyetler verildi. 


26 Eylül 1899 tarihli bir irade ile İshak Süküti, Roma 
Büyükelçiliği doktorluğuna getirildi. Pazarlığın bir gereği olarak Trablusgarp'ta mahpus tutulan yetmiş sekiz ittihatçının affedilmesi sağlandı. Osmanlı gazetesinin idaresini Avrupa'ya yeni firar eden Edhem Ruhi'ye (Balkan) devretti; ancak gazeteden elini çekmedi, devletten aldığı maaşın bir 
kısmıyla ve imzasız yazılarıyla desteğini sürdürdü. 1900 
yılında İstanbul'dan kaçarak Paris'e, oradan da Cenevre'ye giden Damat Mahmud Celâleddin Paşa'yı ziyaret etti ve Osmanlı gazetesinin sahipliğini ona devretti. Fakat gazeteyi asıl çekip çeviren yine kendisiydi. Düzensiz hayat tarzı Süküli'nin esasen zayıf olan bünyesini epeyce sarstı, vereme yakalandı. Tedavisi devam ederken bir taraftan da mücadelesini sürdürdü. Nihayet hava değişimi için gittiği San Remo'da 9 Şubat 1902'de öldü. Bu tarihten yedi yıl sonra Süküti'yi hiç tanımamış olmakla birlikte onun hayranlarından olan Rızâ Nur bizzat Avrupa'ya giderek kemiklerini İstanbul'a getirdi ve Divanyolu'ndaki Sultan II. Mahmud Türbesi'nin yanına gömülmesini sağladı. 


İttihat ve Terakki'nin kuruluşunda, Avrupa'daki faaliyetlerinde çok önemli bir rol oynamakla birlikte müstakil bir eseri olmayan Sükütü'nin siyasi ve fikri faaliyetlerinin önemli bir cephesini gazeteciliği oluşturur. Paris, Londra, Cenevre, Brüksel, Roma ve Kahire'deki İttihatçı gazeteleri- ne yazılar yazdı. Osmanlı'da çıkan yazılarının birçoğu Sultan Abdülhamid yönetimini eleştiren makalelerdir. Gazetede ayrıca Arnavutluk, Girit meselesi, kadınların özgürleştirilmesi, Panslavizm ve Rusya konuları işlenmekte, Rusya'ya ve Rusya Müslümanlarına ait yazılar yer almaktadır. 
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Osmanlı gazetesini çıkaranlarla temas hâlinde olan Gaspıralı İsmâil Bey'in Süküü ile irtibat kurduğu tahmin edilebilir. Osmanlı sayfalarında Tercüman gazetesi övülmekte, gazetenin Rusya Müslümanları arasında eğitimi canlandırmak için sebatla çalışması takdir edilmektedir. 


Bazı araşlırmalarda yer alan, Avrupa'da yayımlanan Kürdistan gazetesine destek vermesinden dolayı Süküti'nin Kürt milliyetçiliğini desteklediği yolundaki iddialar doğru değildir. Süküti etnik ayrılıkçılığın karşısındadır ve bunu hüsran doğuracak bir nifak olarak niteler. “Arnavudlar ve Kürdler” adlı makalesinde Kürtler arasında şimdilik istiklal hevesi bulunmadığını, fakat zamanla bunun da olabileceği- ni söyler; Kürdistan'da ortaya çıkacak bir ihtilalin Rusya'nın Anadolu'ya girmesine yol açacağını belirtip Kürt ulemâsı ve ileri gelenlerini uyarır. Bir kısım Kürt aşiretlerinin imtiyaz talep etmek için birleşmelerinden duyduğu endişeyi, “Ayrılıkçılık yolu tutulduğunda idam fermanımızı kendi elimizle imzalamış oluruz.” sözleriyle dile getirmiştir. 


Rızâ Nur da onun Türk kökenli olduğunu söyler. 
Süküti'den kalan mektuplarda ve diğer yazılarında hiçbir zaman Türklük dışında bir etnik kimliğe aidiyetinden bahsetmemiştir. Kendisini tanıyanlarca zeki, feylesof meşrepli ve doğru bir kişi diye nitelenen Süküti'nin en dikkat çeken yönü büyük bir teşkilatçı ve ehil bir komitacı olmasıdır. Doğu edebiyatına vâkıf olup şairlik yönü de vardır. 
İshak Süküti'nin arşiv belgeleri, Tiran'da Argivi Qendror Shtetöror'da İbrahim Temo adına düzenlenmiş fonlarda bulunmaktadır.8 


86 Kanhdere, Ahmet: “Ishak Sukuti”, TDV ÍA, Ek:l cilt, s: 648-649, Ankara, 
2020; Kuran, Ahmet Bedevi: Osmanlı İmparatorluğunda İnlalâp Hareketleri ve Milli Mücadele, İstanbul, 1956; Nur, Rıza: Hayat ve Hatıratım, c.: 1-11, Alun- 
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4. Hüseyinzâde Ali Turan 


8 Mart 1864'te Azerbaycan'ın 
Sâlyân şehrinde doğdu. Orta öğrenimini tamamladıktan sonra 
(1885) Petersburg'da Fizik-Matematik Fakültesi'ni bitirdi (1889). 
Talebeliğinde Doğu Bilimleri Fakültesi” nin derslerini cle izledi. 
Ardından İstanbul'a gidip Mekteb-i Tıbbiyye-i Askeriye'ye girdi 
(1890). Burada İttihat ve Terakki 
Cemiyeti'ni kuran gençler üzerinde etkili oldu ve aralarında yer aldı. 


Hüseyinzâde Ali Turan 


Mezuniyetinden (10 Temmuz 1895) sonra Haydar Paşa Askeri Hastanesi Deri ve Frengi Hastalıkları Kliniği'nde uzman yardımcısı olarak çalışmaya başladı. 1897 Türk-Yunan savaşında cephede hizmet etti. Savaşın ardından muallim muavini (doçent) sıfatıyla Askeri Tıbbiye'ye geçti (1900). 
İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne mensubiyeti dolayısıyla polis tarafından arandığı için bir müddet İstanbul'da saklanıp Azerbaycan'a kaçtı (1903). 


Bakü'de Rusça yayımlanan Kaspi gazetesinde yazı yazmaya başlayan Hüseyinzâde Ali Bey, Azerbaycan ve Rusya Müslümanlarının çeşitli problemleri hakkında toplumu aydınlatan etkili yazılarıyla dikkati çekti. 190te Rus-Japon savaşının ortaya çıkardığı fırsattan yararlanmak isteyen 


dağ Y., İstanbul, 1967; Hanioğlu, M. Şükrü: Bir Siyasal Örgüt Olarak Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyeti ve Jön Türklük: 1889-1902, İletişim İletişim Y., İstanbul, 1989; Tevetoğlu, Fethi: “İshak Süküti”, T. A. , c: XX, s: 236; Çelik, 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Rusya'daki Müslüman aydınlar bölgelerinde heyetler oluşturuyor, bunları Petersburg'a göndererek problemlerini Rus hükümetine duyuruyor, çeşitli taleplerde bulunuyordu. Azerbaycan'da da Hüseyinzâde Ali Bey, Ahmet Ağayev (Ağaoğlu), Ali Merdan Topçubaşı, Âdil Han Ziyathan gibi aydınların öncülüğünde on bir kişilik bir heyet halk tarafından seçilip Petersburg'a yollandı. 


Başvekil Vitte ile görüşen heyet halkın isteklerini bildirdi ve ilk defa Hayat adlı günlük bir gazete çıkarına izni almayı başardı. 1905-1906 yıllarında yayımlanan Hayat'ın sahibi Hacı Zeynelâbidin Tağıyev (Takiyef), sorumlu müdürü Ali Merdan Topçubaşı, başınuharrirleri Hüseyinzâde Ali Bey ve Ahmet Ağaoğlu idi. Ağaoğlu 102. sayıdan sonra gazeteden ayrılınca Ali Bey tek başına gazeteyi yönetti. Hayat, Rus aleyhtarı bir siyaset takip ettiği, İslamcılık-Türkçülük yaptığı gerekçesiyle kapatılınca (toplam 325 sayı) Ali Bey, Ahmet Ağaoğlu ile birlikte haftalık Füyüzât dergisini (otuz sekiz sayı) çıkardı. 


Hüseyinzâde Ali Bey, Füyüzât'ın kapatılmasından sonra İrşad, Terakki, Hakikat gibi gazetelerde yazmaya devam etti. 
Ali Merdan Topçubaşı'nın hapsedilmesi üzerine Kaspi'nin başyazarlığına getirildi (1907). Bir yandan da arkadaşlarıyla birlikte Bakü'de kurdukları Saadet Mektebi'nde Türkçe dersleri verdi, ders nazırlığı yaptı (1908-1910). 


II. Meşrutiyet'in ardından Bahâeddin Şâkir ve diğer bazı İttihatçıların davetiyle İstanbul'a gelen Ali Bey, bir müddet İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin merkez-i umümi ve İstanbul merkezi üyeliğinde bulundu. Türk Ocağı'nın ve Türk Yurdu dergisinin kurulmasında emeği geçti. Türkiye'ye bu gelişinde yazılarından çok sohbetleriyle etkili oldu, up konusunda araştırmalara yöneldi. Bir imtihanı kazanarak İstanbul Tıp Fakültesi 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Deri ve Frengi Hastalıkları Kliniği'nde şef olarak göreve başladı (1910). Daha sonra muallim muavinliğine ve muallimliğe (1925), ardından müderrisliğe (1926) tayin edildi. 1931'de emekliye ayrıldıysa da 1933 yılı sonunda Dârülfünun'un lağvedilmesine kadar ders vermeye devam etti. 


Hüseyinzâde Ali Bey, Balkan ve I. Dünya Savaşlarında Hilâliahmer'de çalıştı ve bazı cemiyetlerde faaliyet gösterdi. 
Kalkas Türkleri Neşr-i Maârif Cemiyeti üyesi (1913), Türk-Macar Dostluk Yurdu Cemiyeti genel merkez üyesi (1916), Maarif Vekâleti Âsâr-ı İlmiyye ve Milliyye Tedkik Cemiyeti üyesi (1917) ve Meclis-i Âli-i Sıhhiyye üyesi (1917) oldu. 
Aynı zamanda Milli Tâlim ve Terbiye Cemiyeti'nin kurucularındandır (1916). 


I. Dünya Savaşı'nda Türk dünyasının problemlerini anlatmak üzere Avrupa ülkelerine gönderilen Turan Heyeti'nde yer aldı. Heyet üyeleri çeşitli yerlerde konferanslar verip yazılar yayımladı. Stockholm'de toplanan Milletlerarası Sosyalist Konferansı'na Âkil Muhtar (Özden) ve Nesim Muhlis'le birlikte gönderildi (1917). Heyet Hollanda-İskandinav Komitesi'ne Türklerin haklarını savunan bir muhtıra verdi. 1918'de Kafkasya halkları Mâverâ-yi Kafkas Hükümeti'ni kurmuşlardı. Hariciye Nazırı Halil Paşa, Batum'da Türkiye ile bu hükümet arasında bir barış antlaşması yapmaya çalışıyordu. 


O sırada Ali Bey, Ahmet Ağaoğlu ile birlikte siyasi müşavir sıfatıyla Kafkasya'ya gönderildi. Bunlar, Mâverâ-yi Kalkas federasyonunun bozulması ve her halkın kendi bağımsızlığını ilan etmesi üzerine Gence'de bulunan Nüri Paşa'nın yanına gidip Azerbaycan aydınları ile Osmanlı hükümeti arasındaki görüşmelere katıldılar ve Azerbaycan'da bir cumhuriyetin kurulması işinde hizmet ettiler. 
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Damat Ferid Paşa hükümeti zamanında iki defa tutuklanan Ali Bey, aylarca Bekir Ağa Bölüğü'nde hapis yattı (1919) ve Malta Adası'na gönderilmekten tesadüfen kurtuldu. 1926'da Bakü'de toplanan I. Milletlerarası Türkoloji Kongresi'ne katılan Türkiye heyetinde M. Fuad Köprülü ile birlikte yer aldı. 
Konferansın çalışmalarına aktif biçimde katıldı. Bu sırada tuttuğu birkaç defterden ibaret notları henüz tam yayımlanmamıştır. 1926'da Mustafa Kemal'e karşı düzenlenen İzmir suikasti davasına adı karışıp tutuklandıysa da mahkemede beraat etli. 
İstanbul'da toplanan HI. Türk Dil Kurultayı'nın çalışmalarına katıldı (1936). 17 Mart 1940'ta İstanbul'da öldü ve Karacaah- 


met Mezarlığı'na defnedildi. 

Eserleri, Hüseyinzâde Ali Bey'in ilk yazısı tıp öğrencisi iken kaleme aldığı, Abdullah Cevdet'in Ramazan Bahçesi'nde yayımlanan Ömer Hayyâm'la ilgili makaledir. İlk manzum eserleri “Sâlyâni” imzasıyla Malümât dergisinde ve İrtikâ gazetesinde çıkmıştır. İrtikâ'da basılan, İngiliz şairi Milton'un “Kaybedilmiş Cennet”inden çevirdiği yazı “Körlükten İştikâ” adlı parçadır. 


Tıpla ilgili ilk yayını Mehmed Refi ile birlikte Nenter'den tercüme ettikleri Veba ve Mikrobu'dur (1318/1900). Türk Ocağı'nda sifilis hastalığına dair verdiği konferanslar Tanin gazetesinde neşredilmiş (15-16 Haziran ve 12-15 Temmuz 1916), ancak bu hastalıkla ilgili ders notlarından oluşan araştırması basılmadan kalmıştır. Kemal Cenap'la beraber hazırladığını söylediği “Ansiklopedik Tıp Lugatı” da yayımlanmamıştır. Bir gazeteci ve fikir adanu sıfatıyla ilk yazısı, Mısır'da çıkan Türk gazetesinde Yusuf Akçura'nın “Üç Tarz-ı Siyâset” makalesi hakkında A(yın) Turani imzasıyla yazdığı “ Mektüb-i Mahsüs”tur (24 Teşrinisâni 1904, sy. 56). Çehov'dan uyarladığı Abd-i Gılâf ve Mahjaza istibdat dönemi İstanbul hayatını anlatır (Bakü 1906). Hayat ve Füyüzâlla diğer Azerbaycan 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gazetelerinde yazdığı makaleler arasında özellikle “Türkler Kimdir ve Kimlerden İbarettir?” (Hayat, 1905, 8 tefrika) ve Siyâset-i Fürüsel (İrşâd, Terakki ve Hakikat gazetelerinde tefrika edilmiştir, 1908) en tanınmış eserleri arasında yer alır. F. 
Schiller'den yaptığı manzum çeviri “Kefalet” yahut “Vefakâr Dostlar” adıyla basılmıştır (İstanbul 1923). 1926'da Bakü'de verdiği bir konferansın metni olan “Garbın İki Destanında Türk”ün içinde (Bakü 1926) kendisinin Avrupalı şairlerden çevirdiği manzum kısımlar da bulunmaktadır. 


Uzun yıllar üzerinde çalıştığı Goethe'nin “Faust” adlı eseri- nin manzum tercümesinin bir kısmını bastırahilmiştir (İstanbul 1932). Adam Smith'in bir eserini “Servet-i Milel” adıyla Maarif Vekâleti adına çevirmiş, Latin harflerinin kabulü üzerine kitap basılamamıştır; el yazması nüshası kendi arşivindedir. Şiirlerini ve şiir çevirilerini bir defterde topladığı “Ebedi Güzellik” başlıklı eseri de arşivinde bulunmaktadır. 


Ali Bey'in hayatı ve eserleri hakkında son zamanlarda Türkiye'de ve Azerbaycan'da lisans ve yüksek lisans tezleri yapılmış, fakat henüz hiçbiri neşredilmemiştir. Kendi arşivine dayanan ayrıntılı bir araştırma Ali Haydar Bayat tarafından gerçekleştirilmiştir: Hüseyinzâde Ali Bey (2. bs., Ankara 1998). 
Azerbaycan'da Ofeliya Bayramlı, Ali Bey'in çeşitli eserlerini ve yazılarını derleyerek birkaç kitap hâlinde ayrı ayrı bastırdıktan sonra “Eli Bey Hüseyinzâde: Seçilmiş Eserleri” adıyla iki cilt olarak neşretmiştir (Bakü 2008). Hüseyinzâde Ali Bey'in arşivi kızı Feyzaver Alpsar tarafından Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Arşivi'ne bağışlanmıştır. 87 


87 Akpınar, Yavuz: “Ali Turan”, TDV İA, c.: 41, s.: 408-410, İstanbul, 2012; Ülken, Hilmi Ziya: Türkiye 'de Çağdaş Düşünce Tarihi, s. 425-439, Selçuk Y., Konya, 1966; Ülken, Hilmi Ziya: “Türkçülüğün ve Türk Sosyalizminin Babası Ali Turan”, Yeni İnsan, V11/84, s. 6-11, 21-28, İstanbul 1969; Ergin, İsmet: “Ali Bey Hüse yinzâde'nin Hayatı, Eserleri ile Füyazat Dergisi ve Hayat Gaze-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B. AVRUPA EKİBİ 
1. Ahmed Rızâ Bey 


Ahmed Rızâ Bey, İttihat Terakki macerasından önce, Fransa'ya gidip ziraat öğrenimi yapmaya kararverdi. Paris'te üç yıl içinde Grignon Ziraat Mektebi'ni bitirdi ve uzman ziraatçı olarak yurda döndü (1884). Ziraat Nezâreti'nde bir memurluğa tayin edildi. Burada, devrin yeni ziraat makinelerini kullanarak bir işletme kurmaya çalıştıysa da başaramadı. Köylünün geri kalışının, onların modern tarım metotlarını bilmeyişlerinden ileri geldiği kanaatiyle Ziraat Nezâreti'nden ayrılarak Maarif Nezâreti'ne geçti. Niyeti, eğitim yoluyla köylünün aydınlanmasına çalışmaktı. 


Önce Bursa Mülki İdadi Müdürlüğüne, ardından da Bursa Maarif Müdürlüğüne tayin edildi. Dört yıl sonra bu alanda da bir şey yapamayacağını görerek istila etti (1887) ve Antalya'ya babasının yanına gitti. Fransız İhtilali'nin yüzüncü yıl dönümü münasebetiyle tertiplenen milletlerarası sergiyi ziyaret bahanesiyle Paris'e gitti (1889) ve orada kaldı. Paris'e gitmeden önce pozitivizm ve Auguste Comte düşüncesiyle ilgilenmiş olan Ahmed Rızâ, Paris'te bir yandan Sorbonne Üniversitesi'nde Târih-i Tabii (Tabiat Tarihi) derslerine, bir yandan da Pierre Laffitte'in verdiği pozitivizm derslerine devam etti. Aynı zamanda pozitivistlerin cemiyetine üye oldu. Cemiyetin düsturu olan “Ordre et progrès” (nizam ve terakki) esasına da sonuna kadar bağlı kaldı. 
Bu kuruluşun yayın organı olan La Revue Occidentale'de 


tesindeki Bir Kısım Makaleleri” İÜ Ed. Fak., Mezuniyet tezi, 1970; Habibullayev, İlham: “Hüseyinzade Ali Bey (Turan) Hayatı ve Fikirleri” İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü (yüksek lisans tezi, 2001); Akçura, Yusul: “Hüse yinzâde Ali Bey”, T.Y., I. seri: VI11/81 (1331/1915), s. 2550-2556; Il. seri: sy. 82 (1331), s. 2566-2570, Ill. seri: sy. 83 (1331), s. 2581-2585 (makalenin Latin harfli baskısı için bk. (haz. Sabahattin Çağın), Kardaş Edebiyatlar, sy. 23, s. 32-44, Ankara, 1992; Enginün, İnci: “Turan, Hüseyin Ali”, TDEA, s. 384-385. 
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İslamiyet'i tanıtıcı ve yüceliğini belirtici makaleler yazmaya başladı. 


Osmanlı Devleti ile ilgili olarak Fransız basınında çıkan yazılara cevap verdi. 1891'de Osmanlı kadınlarıyla ilgili bir konferansında “hürriyetperverâne” 
ifadeler kullandığı gerekçesiyle yurda dönmesi için Paris sefaretine merkezden emir verildi. 


Ahmet Rıza Bey 


Ahmed Rızâ buna uymadığı gibi, İstanbul'a Posta ve Telgraf Nezâreti'ne yazdığı mektupta hiçbir gizli cemiyete mensup olmadığını, vatan ve milletin menfaat ve hukukunu müdafaa gerektiği zaman bunu Paris gazetelerinde yayımlayacağı yazılarla yapabileceğini ifade etti. Bir yandan da talebeliğini sürdürebilmek için II. 
Abdülhamid yönetiminden maaş talebinde bulundu. Bu arada ülkelerin ilerleme ve milletlerin geri kalma sebeplerini incelemeye koyuldu. Bu incelemelerinden sonra, ülkeyi ve halkı içinde bulunduğu tehlikeli durumdan kurtarmak için eğitimden ve müspet ilimleri yaymaktan başka yol olmadığı sonucuna vardı. Düşüncelerini bir lâyiha hâlinde Sultan Abdülhamid'e gönderdi (1893). Padişahın teşvik edici cevap vermesi ve fikirlerini bildirmekte devam etmesini istemesi üzerine lâyihalarını göndermeye devam etti. 
Aynı zamanda Sadrazam Cevad Paşa'ya da lâyihaları hakkında arizalar takdim etti. 


Ahmed Rızâ padişahı, meşrutiyet rejiminin kötü bir şey olmadığına inandırmak için şeriatın meşveret usulünü emrettiğini anlatmaya çalışıyordu. Fakat altıncı lâyihasını da 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gönderdiği hâlde hiçbir hareket göremeyince, bunlardan bir sonuç çıkmayacağına kanaat getirerek, babasının arkadaşı eski Suriye mebusu Halil Ganem ile temasa geçti ve onun yayımlamakta olduğu Fransızca La Jeune Turquie gazetesinde siyasi yazılar yazmaya başladı. Aynı zamanda Sultan Abdülhamid'e daha önce takdim etmiş olduğu reform programını Londra'da Lâyiha ve Mektub adlarıyla risale hâlinde neşretti. 


Ahmed Rızâ, 1889'da İstanbul'da Mekteb-i Tıbbiyye'de kurulan İttihâd-ı Osmâni Cemiyeti ile de ilgilenmekte idi. 
1891 sonu veya 1892 başlarında cemiyetin ilk nizamnâme 
taslağının Ahmed Rızâ'ya gönderildiği ve onun bu konuda bazı eleştirilerde bulunduğu anlaşılmaktadır. 1892'de cemiyetin ileri gelenlerinin tutuklanıp bir süre sonra serbesi bırakılmalarından sonra Jön Türkler'in büyük bir kısmı Paris'te toplanmaya başlamıştı. 


Ahmed Rızâ'nın yayınları, 1894'te Paris'te oluşmakta olan muhalif Türk grubu arasında büyük yankı uyandırdı. 
Selânikli Dr. Nâzım Bey, cemiyetin merkez komitesi adına Ahmed Rızâ Bey'e kendilerine katılmasını teklif etti. Ahmed Rızâ teklifi kabulettiği gibi, cemiyetin adı konusunda İstanbul merkezi ile bir münakaşaya girişti ve sonuçta kendisinin Auguste Comte'tan ilham alarak teklif ettiği Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti adı kabul edildi. Ahmed Rızâ'nm katılmasıyla Jön Türkler'in Avrupa kamuoyundaki faaliyetleri birden hızlandı. Ahmed Rızâ, Ali Şefkati'nin Londra'da çıkarmakta olduğu İstikbâl gazetesinde yazılarına devam etti. Bu yayımlar üzerine 11. Abdülhamid, Ahmed Rızâ'nın da Jön Türkler'e katılmakta olduğunu görünce, kendisini Türkiye'ye dönmeye ikna etmesi için Paris sefiri Yüsuf Ziyâ Paşa'yı görevlendirdi. 2500 altın lira ihsan göndererek 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İstanbul'a geldiği takdirde önemli görevlere getirileceğini duyurdu. Ahmed Rızâ ihsanı kabul etmediği gibi, Paris Jön Türk grubunun ve İstanbul İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin yayın organı olarak yayına başlayan Türkçe Meşveret gazetesinin başına geçti (1895). Ayrıca bu gazeteye ek olarak Fransızca Mechvöret Supplément Français'yi de çıkarmaya başladı. 


Ahmed Rızâ, gazetenin ilk sayısında Doğu kültürünü Balı'dan alınacak ilim ve kültürle yoğurmayı, halkın eğitim seviyesini yükseltmeyi öne çıkaran bir program yayımladı. 
İlerleme uğruna şiddet kullanılmasını kınayan bir tavır ortaya koydu. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin programını da ilk defa olarak Meşveret'te yayımlaması, Ahmed Rızâ'yı Avrupajön Türkleri'nin lideri durumuna getirdi. Ancak Mizancı Murad Bey'in İstanbul'dan Mısır'a kaçarak Mizan gazetesini orada çıkarmaya başlaması ve gazetesinin Mısır Jön Türklerinin mihrakı hâline gelmesi, Ahmed Rızâ'nın durumunu sarstı. Esasen Ahmed Rızâ'nın kendi görüşlerini benimsemeyenlere karşı katı tavrı, laik ve pozitivist fikirleri, bazı yabancı çevrelerle kurduğu söylenen münasebetler, muhafazakâr Jön Türkler arasında şiddetli tepkilere yol açıyordu. 


Meşveret, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin resmi organı olduğu hâlde, daha başlangıçta Ahmed Rızâ'nın şahsi malı hâline gelmişti. Kendi fikirlerinden asla fedakârlık yapmaya yanaşmaması, cemiyette baş gösteren fikir ayrılıklarının esas sebebi oldu. Yabancı postaneler kanalıyla Türkiye'ye sokulan iki cemiyet yayınından Mizan, Meşveretle kıyaslanamayacak kadar fazla ilgi görüyordu. Abdülhamid'e suikast düzenlenmesine karşı çıktığı için İstanbul'daki Jön Türkler'le de arası açılmıştı. İmparatorluk içindeki Jön Türkler artık gerçek lider olarak Murad Bey'i görüyor ve 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gazetesi Mizan elden ele dolaşıyordu. Murad Bey'in böyle bir ortamda Paris'e gelmesi, Jön Türkler'in muhafazakâr kanadını onun liderliği altında toplanmaya sevk etti. Bir süre sonra cemiyet içinde yeni bir düzenlemeye gidilerek Ahmed Rızâ Bey'in yerine Murad Bey, İttihat ve Terakki Cemiyeti reisliğine getirildi (Aralık 1896). 


Diğer taraftan, II. Abdülhamid'in isteği üzerine Léon Bourgeois'in başkanlığındaki Fransız hükümeti Meşveret'i kapatmaya ve Ahmed Rızâ'yı Fransa dışına sürmeye karar vermişti (1896). Fakat Fransız basınının ilk defa birleşerek kararın geri alınması için yaptığı baskılar sonucunda Fransız hükümeti, Paris'te Türkçe basılan Meşveret'in Fransa içinde dağıtımı dışındaki yasakları geri almak zorunda kaldı. Bunun üzerine Ahmed Rızâ, Türkçe Meşveret'i İsviçre'de çıkarmaya başladı (Mayıs 1896). İstanbul hükümeti bu sefer gazeteyi basan matbaacıdan Türkçe hurufatı satın aldığından Ahmed Rızâ gazetesini taş baskısı ile yayımlamaya çalıştı ise de bunun güçlüğü karşısında Meşveret'i Belçika'ya nakletti (Eylül 1897). 


Ahmed Rızâ Türk-Yunan Harbi (1897) sırasında gazetesinde Girit İsyanı'nı destekler mahiyette yayımladığı bir yazıyı tekzibe yanaşmaması üzerine İttihat ve Terakki Cemiyeti'nden çıkarıldı. Ayrıca pozitivistlerin takvimini kullanması delil gösterilerek dinsizlikle suçlandı. Sultan Abdülhamid Belçika hükümetine baskı yaparak gazetenin basılmasını yasaklattı (26 Ekim 1897). Belçika Parlamentosu hükümetin kararını şiddetle protesto ettiği gibi mebuslardan Georges Lorand Meşveret'in yayımlanmasını üzerine aldı. Ancak Belçika kralı olaya müdahale ederek hem gazeteyi kapattırdı (16 Mayıs 1898), hem de Ahmed Rızâ'yı sınır dışı ettirdi (13 Aralık 1898). 


Meşveret'i Türkçe olarak yayımlamaktan vazgeçen Ahmed Rızâ, 11. Meşrutiyet'in ilanına kadar Fransızcasını yayımlamaya devam etti. Osmanlı hükümeti, basın yoluyla doğrudan doğruya padişahın şahsına hakaret edildiği iddiasıyla, Fransız mahkemelerinde Ahmed Rızâ aleyhine dava açtırdı. Fakat kayda değer hiçbir sonuç alınamadı ve Ahmed Rızâ küçük bir para cezası ile kurtuldu. 


Damad Mahmud Celâleddin Paşa'nın 1899 sonlarında iki oğlu Prens Sabahaddin ve Lutfullah Beylerle Avrupa'ya kaçmasıyla Jön Türk hareketine yeniden canlılık geldi. 
Prens Sabahaddin'in çağrısı üzerine Paris'te 1. Jön Türk (Osmanlı Umum Mubhâlifin) Kongresi toplandı (4 Şubat 1902). 
Arap, Arnavut, Ermeni, Rum ve Bulgar milliyetçilerinin de katıldığı kongrede çeşitli görüşler ortaya çıktı. 


Ermeniler'in padişaha suikast da dâhil olmak üzere şiddet hareketlerini sürdüreceklerini açıkça ifade etmeleri, Ahmed Rızâ taraftarlarını kızdırdı. Yine Ermenilerin padişaha karşı yabancılardan, bu arada Ruslardan destek istenmesi hususundaki talepleri Sabahaddin Bey tarafından İngiltere ve Fransa'nın da ilavesiyle kabul edildi. Böylece kongreye katlanlar bir tarafta Sabahaddin Bey ve Ermeniler'den oluşan “müdahaleciler”, diğer tarafta ise Ahmed Rızâ ve taraftarların- dan oluşan “âdemr-i müdahaleciler” olmak üzere ikiye ayrıldı. 
Bu ayrılığı ortadan kaldırmak için Ahmed Rızâ'nın başkanlıgında toplanan ikinci kongrede (1907) Ahmed Rızâ ve taraftarları azınlıkta kaldı. İsmâil Kemal'in ileri sürdüğü orduyu ayaklandırma tezi, pek çok grup taralından benimsendi. 


Şiddet taraftarları Ahmed Rızâ'yı da ikna etmeyi başardı. Yine de Ahmed Rızâ, ülkeyi “ateş ve dehşete sokarak” yabancı müdahaleyi davet edecek tedhişçiliğe karşı çıkıyordu. Abdülhamid'e karşı yapılacak ihtilale Ermenilerin 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katılmasını kesinlikle istemiyordu. Ahmed Rızâ'nın fikir değiştirmesinin başlıca sebebi, Abdülhamid düşmanlığının ve meşrutiyet tutkusunun Makedonya'daki Üçüncü Ordu subayları arasında çok artmış olması idi. 1907'de Selânik'te gizli olarak Osmanlı Hürriyet Cemiyeti'ni kuran Talat, İsmâil Canbolat, Midhat Şükrü gibi İttihat ve Terakki'nin Selânik grubu üyeleri, Ahmed Rızâ'nın Paris'teki arkadaşlarıyla birleşmişti. Jön Türkler'in en büyük başarısı 1908 Meşrutiyeti'ni gerçekleştiren Makedonyalı Türk subaylarının kendi safları- na katılması oldu. Rusya ile İngiltere arasında Reval'de yapılan görüşmelerde Osmanlı Devleti'nin parçalanacağını düşünen bu subayların 1908 Temmuz'unda isyan ederek dağa çıkmalarından sonra Il. Abdülhamid, 23 Temmuz 1908'de meşrutiyeti yeniden yürürlüğe koymak zorunda kaldı. 


Il. Meşrutiyet'in ilanından sonra “ebü'-ahrâr” (hürriyetçilerin babası) sıfatıyla büyük törenlerle İstanbul'a dönen Ahmed Rızâ, İstanbul mebusu olarak girdiği Meclis-i Meb'üsan'da oy birliği ile başkanlığa getirildi (17 Aralık 
1908). 


Ancak, 31 Mart Vak'ası'nda gazeteci Hasan Fehmi, Zeki ve Ahmed Samim Beylerin öldürülmeleri gibi tedhiş hareketleri yüzünden İttihat ve Terakki ile arası açılınca, 1910'da merkez komitesinden çıkarıldı. 18 Ocak 1912'de ilk meclisin feshinden sonraki seçimlere katılmadı ve padişah tarafından 18 Nisan 1912'de Âyan Meclisi üyeliğine getirildi. Bu dönemde İttihatçıları sert biçimde eleştirdi. 


Bâbıâli Baskını'ndan (23 Ocak 1913) sonra İttihatçılarla arasıtamamen açıldı. Mütareke döneminde Sultan Vahdeddin tarafından Âyan Meclisi reisliğine getirildi. Bu mevkide iken vatanın kurtuluşu için Vahdet-i Milli Cemiyeti'ni kurduysa da bir sonuç alamadı. Damat Ferid Paşa ile 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anlaşmazlığa düşünce Mustafa Kemal'in 22 Haziran 1919'da Havza'dan kendisine yazdığı mektup üzerine Paris'e gitti. 


Anadolu hareketi lehine burada bir kamuoyu oluşturmaya çalıştı. İstiklâl Harbi boyunca yayımladığı broşür, makale, beyanat ve konferanslarla milli hareket lehine bir hava meydana getirmeyi başardı. Ankara hükümetiyle anlaşmak üzere Fransız temsilcisi Franclin Bouillon'un gönderilmesinde müessir oldu. Lozan Antlaşması'nın imzalanmasından sonra 1926'da yurda döndü. Vaniköy'deki çiftliğine çekilerek hatıralarını ve İttihat ve Terakki'nin tarihini yazmaya başladı. 26 Şubat 1930'da kaza ile düşüp kalça kemiğini kırdı; aynı gün kaldırıldığı Şişli Etfal Hastanesi'nde öldü. 
Cenazesi Kandilli Mezarlığı'na defnedildi. 


Ahmed Rızâ, muhatabına hürmet telkin eden ve tesir alunda bırakan bir şahsiyete, kuvvetli bir kültüre, felsefi görüşe ve ileri derecede medeni cesarete sahipti. Bazı çevrelerce dinsizlikle itham edilmesinin sebebi, şeriat hükümlerinin geçerli olduğu bir devirde dini, bir devlet nizamı değil, tamamen indi ve şahsi bir inanç olarak kabul etmesindendir. 
Devrinde şiddetli tepkilere yol açan bu anlayışı bir tarafa bırakılırsa Ahmed Rızâ, Fransa'da yayımlamaya başladığı ilk makalelerinden itibaren hemen bütün eserlerinde İslam dininin dinlerin en mükemmeli, en makulu ve insani olanı, sosyal hakları tanıyan ve sosyal değeri bulunan tek din olduğu gibi, “cennet anaların ayakları altındadır” diyecek kadar kadını yücelten ve insan sayan yegâne din olduğunu ısrarla belirtmiştir. Asırlar boyunca, Türk ve Osmanlı İmparatorluklarının İslam dininin esaslarından olarak benimsedikleri ahlak, adalet ve müsamahayı, siyasetlerinin temeli kabul ettiklerini ve uygulamada bunlardan asla şaşmadıklarını, her fırsatta tarihi misalleriyle açıklamıştır. Osmanlı 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Devleti'nin başına gelen bütün felâketlerin de anlayış ve müsamahadan kaynaklandığı görüşündedir. Ahmed Rızâ'nın “Tolérance Musulmane” isimli eseri ile yine “La Faillite morale de la politigue Occidentale en Orient” adlı son eseri, Müslümanların insani davranışlarına karşı Batı'nın hainliklerinin misalleri ile doludur. Bu misallerin tamamı da Batılı yazarların eserlerinden derlenmiş itiraflardır. Batı dünyasının asırlar boyunca Hristiyanlık taassubuyla Türklere ve Müslümanlara karşı beslediği kin, nefret ve düşmanlık kadar yapmaktan çekinmediği korkunç zulüm ve haksızlıkları da doğrudan doğruya Avrupalı yazarlara dayanarak ortaya koyan bu eser, aslında Batı kamuoyunu uyarmak gayesiyle kaleme alınmış ve bunda da bir ölçüde muvaffak olmuştur. 
Aynı zamanda muhteva itibariyle de Hristiyan Avrupa'nın İslam dünyasına bakış açısını anlatması bakımından önemli görülerek daha yayımlandığı yıl Tunuslu tanınmış gazeteci ve fikir adamlarından Sâdık ez-Zemerli ve Mehmed Burgiba tarafından “İflâsü'l-edebi li's-siyâseti'l- arbiyye bi’lmeşri ” adıyla Arapça'ya çevrilmiştir (Tunus 1922). Gördügü ilgi dolayısıyla daha sonra da başkaları tarafından tekrar tercüme edildiği gibi, bu ilk tercüme “el- aybetü'l-edebiyye li's-siyâseti'I- arbiyye fi'ş-şar ” adıyla ikinci defa da yayımlanmıştır (Tunus 1977). Eser, “Batının Doğu Politikasının Ahlâken İflâsı” adıyla Türkçeye de çevrilmiştir (trc. Z. Ebüzziya, İstanbul 1982; 2 bs. Ankara 1989). Ölümünden sonra Halük Şehsuvaroğlu tarafından tefrika hâlinde .neşredilen hatıratı (Cumhuriyet, 26 Ocak 1950 - 29 Şubat 1950) kitap hâlinde de yayımlanmıştır (Meclis-i Mebusan ve Ayân Reisi Ahmed Rıza Bey'in Anılan, İstanbul 1988). Zengin kütüphanesi ve evrakı ise Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kütüphanesi'ndedir. 88 


88 Ziyad Ebuzziya: “Ahnıcd Rıza (1858-1930)” TDV ÍA, c.: Il, s.:124 vd, İstanbul, 
1989; Ahmet Rıza Bey: Ahmet Rıza Bey'in Anıları, Arba Y., İstanbul, 1988; 
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2. Mizancı Murad Bey 


Asıl adı Mehmed Murad'dır. Dağıstan'ın Huraki kasabasında doğdu. Babası kadılık ve müftülük yapmış olan Hacı Mustafa Efendi'dir. Mehmed Murad küçük yaşta dini bilgiler almaya başladı ve Arapça öğrendi. Daha sonra Timurhan Şürâ Rüştiyesi'ni (1864), İstavropol Gimnazyumu'nu ve Moskova Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi (1866). 
Rusların baskıları karşısında küçük yaştan beri İstanbul'a gidip halifeye ve İslam dinine hizmet etme arzusu içinde büyüdü. Bu idealle 1873 yılında İstanbul'a geldi. 


Matbüât-ı Dâhiliyye Kalemi'nde çalışırken aslen Kafkasyalı olan Maliye Nazırı Şirvânizâde Mehmed Rüşdü Paşa'nın himayesini gördü, onun konağına yerleşti, bir süre sonra da mühürdarı oldu. 1876-1877 yıllarında Vakit ve İttihad gazetelerinde dış politikayla ilgili yazılar yayımladı. 
Açılan bir imtihanı kazanarak Mekteb-i Mülkiyye'ye hoca oldu; burada ve Mekteb-i Hukuk'ta tarih dersleri verdi, ayrıca Dârülmuallimin-i Âliye'de hocalık ve müdürlük yaptı. 
Muhtelit (Karma) Muhâcirin Komisyonu'nda ve Maarif Nezâreti Teftiş ve Muayene Heyeti'nde çalıştı (1879-1882). 


Bir ara memleketi Dağıstan'a gitti, dönüşünde Mizan gazetesini çıkarmaya başladı (21 Ağustos 1886). Önceleri Il. 
Abdülhamid'in teveccühünü kazanan gazete eleştiridozunu giderek arttırınca sansür tarafından zaman zaman kapatıldı. 1891'de dört yıl kadar görev yapacağı Düyün-ı Umümiye 


Malkoç, Eminalp: “Doğu-Batı Ekseninde Bir Osmanlı Aydını: Ahmet Rıza, Yaşanı ve Düşünce Dünyası”, hups://dergipark.org.tr ; Mutlu, Dursun: “Pozitivist Bir Milliyetçi Olarak Ahmet Rıza Bey”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Siyaset Bilimi Ve Uluslararsı İlişkiler Yüksek Lisans Programı, İstanbul, 2009; Ahmet Rıza: Batının Doğu Politikasının Ahlaken İflası, Çev.: Ziyad Ebuzziya, Kültür Bakanlığı Y., Ankara, 1988 
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komiserliğine getirildi. İkinci rütbeden Mecidi nişanı ve altın liyakat madalyasıyla taltif edildi (1893); burada milli menfaatleri gözeten haysiyetli ve tavizsiz bir tutum izledi. 


Memleketin içine düştüğü siyasi, iktisadi ve içtimai felaketlerden kurtulabilmesi için çoğu Mekteb-i Mülkiye'den talebesi olan genç nesil onun kendilerine rehber olmasını istiyordu. Bu amaçla hazırladığı bir reform lâyihası 11. Abdülhamid tarafından ilgi görmeyince yönetimle arası açıldı. Düyün-ı Umümiye'den tanıdığı bir kısım Batılıların da teşvik ve telkinleriyle düşüncelerini rahatça dile getirebilmek için Avrupa'ya kaçmayı planladı. 
Kasım 1895'te Sivastopol üzerinden önce Dağıstan'a, oradan Kiev-Viyana yoluyla Paris'e gitti. 


Mizancı Murad Bey 


Ermeni hareketini ve Şark meselesini çözüme kavuşturmak için İttihatçılarla, İttihat ve Terakki lideri Ahmed Rızâ Bey'le görüştü. Konuyla ilgili olarak Le Figaro gazetesinde bir mülâkatı yayımlandı. Daha sonra Londra'ya geçerek Lord Salisbury ve bazı Ermeni komitacılarıyla temaslar kurdu; ancak kısa sürede büyük hayal kırıklığıyla Paris'e döndü. Ahmed Rızâ'dan da umduğu ilgiyi göremedi. 


İttihatçıların bir kısmı Ahmed Rızâ'nın yerine cemiyetin başına geçmesini teklif ettilerse de kendisi Mısır'a gitti ve Mizan gazetesini Kahire'de yayımlamaya başladı (Ocak 1896). Bu dönemde yazdığı yazılarda saraya ve özellikle 11. Abdülhamid'e açıktan açığa cephe aldı ve ağır 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eleştirilerde bulundu. Padişahı ya meşrutiyeti kabule ya da saltanatı terk etmeye davet etti. Bunun üzerine gıyaben idama mahküm edildi. Temmuz 1896'da tekrar Paris'e döndü ve Ahmed Rızâ'ya muhalefet eden Kaymakam Şelik, Çürüksulu Ahmed, İshak Süküti, Şerefeddin Mağmümi, Süleyman Nazif ve Ali Kemal gibi İttihatçıların desteğiyle İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin başına geçti (Kasım 1896). 


Ahmed Rızâ'nın çevresindeki İttihatçılarla ihtilafları artınca cemiyetin merkezini Paris'ten Cenevre'ye nakletti, Mizan gazelesini de cemiyetin yayın organı olarak orada çıkarmaya başladı (Mayıs 1897). Ancak İttihat ve Terakki mensupları arasındaki anlaşmazlıkları ortadan kaldırma teşebbüslerinde başarılı olamadı. Serhafiye Ahmed Celâleddin Paşa'nın padişah adına birtakım vaatleri ve 
1897 Türk Yunan Muharebesi'nin zaferle sonuçlanması 
üzerine Il. Abdülhamid'in ilan ettiği genel af ve biraz da aile hasretiyle cemiyetin reisliğini bırakarak İstanbul'a döndü (Ağustos 1897). 


Fakat verilen sözlerin hiçbiri gerçekleşmediği gibi İstanbul'a döner dönmez göz hapsine alındı. 1899'da Şürâ- yı Devlet Maliye Dairesi üyeliğine getirildi, 1908'de II. 
Meşrutiyet'in ilan edilmesiyle istifa ederek Mizan'ı tekrar çıkarmaya başladı (30 Temmuz 1908). İktidardaki İttihat ve Terakki Fırkası'na şiddetle muhalefet edince gazetesi kapatıldı. Daha sonra, 31 Mart Vak'ası'nın tahrikçileri arasında bulunduğu ileri sürülerek müebbet kalebentlik cezasına çarptırıldı ve Rodos'a sürgüne gönderildi (Haziran 1909). 
Bir süre Rodos'ta, bir süre de Midilli'de kaldı. Burada iken Târih-i Ebü'-Fârük adlı eseriyle hatıralarını kaleme aldı. 


1913'te çıkan af üzerine İstanbul'a döndü. Hayatının son yılları tam bir yalnızlık ve sefalet içinde geçti. 15 Nisan 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1917'de Anadoluhisarı'ndaki yalısında öldü ve Anadoluhisarı Mezarlığı'na defnedildi. * 


3. Tunalı Hilmi Bey 


D. 28 Ağustos 1871, Eskicuma, Bulgaristan- Ö. 26 Temmuz 1928, İstanbul. Annesi Hacıabdullah ailesinden Ruki- ye Hanım, babası Kantacıoğulları ailesinden tütün fabrikası sahibi ve reji tütün eksperi İsmail Hakkı Efendi'dir. 


Ailesi, 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Türkiye'ye göç etmişti. 1885'te Askeri Tıbbiye İdadisi (Lise)'ne girdi. 
Lise üçüncü sınıfındayken el yazısı ile çıkardığı haftalık “Teşvik” gazetesinin Mabeyne (padişahla hükümet arasında bağı sağlayan siyasi daire) ihbar edilmesiyle takibe uğradı. Ancak daha önceden gazete nüshalarını yakmış olması nedeniyle aleyhinde bir delil bulunamadığından hakkında işlem yapılmadı. 


Askeri Tıbbiye Mektebi'nde öğrenci iken, sonradan İttihat ve Terakki Cemiyeti ile birleşen “Gizli Mektepliler” adında bir dernek kurdu. Tıbbiye'nin son sınıfında iken 1895'te 
Avrupa'ya kaçarak İsviçre'nin Cenevre kentine yerleşti. 22 
Ekim 1985'te İttihatçıların amaç ve hedeflerini açıklayan “Hutbe” adında on bir broşür yayımladı. Bir yandan Cenevre Üniversitesinin Hukuk ve Pedagoji bölümlerine devam eder- . 
ken öte yandan hürriyet mücadelesini sürdürerek 21 Aralık 1896'da “Osmanlı İhtilal Komitesi”ni kurdu. Bir süre gizli İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin genel sekreterliğini yaptı. 


89 Uçman, Abdullah: “Mizancı Murad Bey”, TDV ÍA, c.: 30, s.: 214-216, İstanbul, 
2005; Ülken, Hilmi Ziya: Türkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi, s: 178-188, Konya, 1966; Mücellidoğlu, Ali Çankaya: Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler, c.: Il, 5.:1047-1050. Ankara, 1968-69; Ramsaur, E. E. : Jön Türkler ve 1908 İlitilâli (Çev: Nuran Ülken), s. 42-45, İstanbul, 1972; Emil, Birol: Mizancı Murad Bey: Hayatı ve Eserleri, İstanbul, 1979. 


Faruk Yılmaz 217 


Abdullah Cevdet ve İshak Süküti ile birlikte “Osmanlı” gazetesini çıkardı. Bu gazetede Türkçü, milliyetçi, cumhuriyetçi fikirlere yer veriliyordu. Abdülhamit, yönetimin aleyhine yayınlarını durdurması konusunda görüşmek için kendisine Paris Sefiri Münir Paşa'yı gönderdi ise de Hilmi Bey selirle buluşup görüşmeyi kabul etmedi. 


Hilmi Bey'in direnişini kırabilmek için babası İsmail Efendi tutuklandı ve sürgün olarak gönderildiği Musul'da 1899 
yılında öldü. Kardeşlerinden Faik Bey askerlikten ihraç edildi ve babasının sürgün yıllarını onunla birlikte paylaştı. Ortanca kardeşi Şükrü Bey önce Bağdat'a, sonra Basra'ya sürüldü ve orada yoksulluk içinde öldü. Büyük kardeşi Fehmi Bey baskıdan kurtulmak için önce Bulgaristan'a sonra ABD'ye kaçtı; bir süre New York- Şikago demiryolu hattında isçi olarak çalıştıktan sonra tekrar Bulgaristan'a dönmüştü. 


Ailesine el uzatılması karşısında kini daha da büyüyen Tunalı Hilmi, 1898'de İttihat ve Terakki Cemiyeti müfettişi olarak Mısır'a gitti ve cemiyetin Kahire şubesini örgütledi. 
Kahire'de “Hak” adıyla bir gazete çıkardı. Cemiyetin içinde bir kongre düzenlenmesi fikrini öne attı ve hazırlıklar için 
1900 yılında Paris'e döndü. Jön Türkler'in bir ara Sultan II. 
Abdülhamidile geçici biranlaşmayapmasıüzerine, 1900'de kısa bir süre Madrit Elçiliği'nin Türkçe Başkâtipliğine atandı. Cenevre Üniversitesinin Pedagoji Bölümünden diploma aldıktan sonra 1904'te Mısır'a gitti. Bir süre Muhtelit (Karma) Mahkeme'de ve Kahire'de yayımlanan “Kanun-u Esâsi” ve “Hak” gazetelerinde çalıştı. Tunalı Hilmi Bey, İkinci Meşrutiyet'in ilanından (1908) sonra çıkarılan altan yararlanarak Ağustos 1909'da yurda döndü. 


Ol Eylül 1909'da Karadeniz Ereğlisi Kaymakamlıgına atandı. 1911-13 yılları arasında Bayburt ve Ordu 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kaymakamı olarak görevlendirildi. 1913'te Mülkiye Müfettişi olarak Musul'da görev yapu. 
Temmuz 1914'te Beykoz, Eylül 1915'te Gemlik Kaymakamı oldu. 1916'da Muhacirin Umum 
Müdürlüğü Dış Sevkiyatına atanarak savaş nedeniyle Türkiye'ye göç eden ve sığınanların durumlarını düzenleme çalışmalarının teltişine memur edildi. 


Tunalı Hilmi Bey 


İstanbul Meb'üsan Meclisi- nin son dönemi için yapılan seçimlerde Bolu milletvekili oldu. Meclisin kapatılmasından sonra Heyet-i Temsiliye'nin talimatına uyarak Ankara'ya geldi ve 27 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)ne katıldı. Bolu ayaklanmasında TBMM Başkanlığının uygun görmesiyle bölgeye gönderilerek incelemelerde bulundu. Oradan Karadeniz Ereğlisi'ne geçerek bölgenin düşman gemilerine karşı savunması çalışmalarını örgütledi; Temmuz'da TBMM'ye döndü. Mecliste İrşad, Milli Eğitim, İktisat, Sağlık-Sosyal Yardım ve Tasarı komisyonlarında çalıştı. Kanunlara numara konulması ve Milli Marşın TBMM kararıyla belirlenmesi, verdiği önergelerle kabul edildi. İkisi hitaplarda ve resmi yazışmalarda lakap ve aşırı saygı ifadelerinin kaldırılmasına dair olmak üzere, on yedi kanun teklifinde bulundu. 
Özellikle milliyetçilik ve Türkçülük konularında meclis kürsüde en çok konuşan milletvekillerinden biri oldu. Konuşmalarında sürekli arı Türkçeyi savundu. Bu konularda çeşitli gazete ve dergilere yazılar yazdı. 


Tunalı Hilmi Bey, Türkçülük hareketinin önde gelenleri arasında bulunan bir siyaset ve devlet adamıydı. 
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Milletvekilliği sırasında, sonraki yıllarda Atatürk devrimlerine kaynaklık edecek olan kanun teklifi ve önergeleri vermiş olmasıyla da tanınmıştır. 11. (Haziran-Temmuz 1923- 01.11.1927) ve III. (01.11.1927 - 04.05.1931) dönemlerde Zonguldak'tan milletvekili seçildi. Köy Kanunu'nun kolay anlaşılır biçimde kaleme alınmasında emeği geçenlerin başında yer aldı. 


Hilmi Bey, Zonguldak milletvekili iken, 1928 yılında tüberküloz hastalığına yakalanarak İstanbul Şişli Etfal Hastanesi'ne yatırıldı, birkaç ay süren ve sonuç vermeyen tedavinin ardından 26 Temmuz 1928'de İstanbul'da öldü. 
Maçka Mezarlığı'nda toprağa verildi, mezarı daha sonra Ankara'ya Cebeci Asri Mezarlığı'na taşındı. 


İsviçre'de Juliette adında bir hanımla evlenmiş ve bu evliliğinden biri kız, diğeri erkek iki çocuğu dünyaya gelmişti. 


Ankara'da, adının verildiği Tunalı Hilmi Caddesi'nin başındaki Kuğulu Park'ın içinde bir heykeli bulunmaktadır. 
Birkaç eseri vardır.” 


4.Dr. Nâzım Bey 


Selânik'te doğdu, ilk eğitimini burada aldı. 1887'de rüştiyeyi bitirdikten sonra Askeri Tıbbiye İdadisi'ne, ardından Mekteb-i Tıbbiyye'ye girdi. Tıbbiye'de 4 Haziran 1889 tarihinde kurulan İttihâd-ı Osmâni Cemiyeti'ne üye oldu. 
Cemiyet içinde aktif görevler aldı ve üçüncü sınıfta iken cemiyet taralından Paris'e gönderildi (1893). Öğrenimini 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Ansiklopedisi c: XIX, İstanbul, 1986; Milliyet Bü yük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, c. 23; Öztürk, Enise Aslı : “Tunalı Hilmi Bey'in I. TBMM'deki Yasal Faaliyetleri” (Osman Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisans Tezi, 
2006), Esen, Aydın: Tunalı Hilmi Bey, İstanbul, 2007 
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tamamlamak için Paris Tıp 
Fakültesine kaydoldu. Paris'te 
Ahmed Rızâ Bey'in İttihâd-ı 
Osmâni Cemiyeti'ne katılmasını sağlayarak onunla birlikte siyasi çalışmalara başladı. 


Paris'teki İttihatçı gençleri bir araya toplamak amacıyla bir gazete çıkarılmasını teklif etti. Bunun üzerine 1 Aralık 
1895'te Meşveret gazetesi yayımlandı. Burada vatan ve millet konularını içeren yazılar yazdı, 11. Abdülhamid yönetimini eleştirdi. Fransız modeli bir yapılanmanın gerektiğini belirterek demokratik ve laik görüşleri savundu. 


Dr. Nâzım Bey 


1895'te Paris Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra Paris Hastanesinde çalışmaya devam etti. Ahmed Rızâ Bey'le birlikte siyasi faaliyetlerinden ötürü İstanbul hükümeti tarafından vatan haini ilan edildi. Yazılarında örgütlü muhalefet tezini işleyen Nâzım Bey 1894'te Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti'nin kurulmasında etkili oldu. 
Ahmed Rızâ Bey başkanlığındaki cemiyetin kurucu üyeleri arasında yer aldı. Fikri ayrılıkları sebebiyle cemiyet içinde çıkan tartışmalarda daima Ahmed Rızâ Bey ile birlikte hareket etti. II. Abdülhamid'in baskısı ile kapatılan, bir süre Belçika'ya ve ardından Cenevre'ye taşınan Meşveret gazelesinin ve cemiyetin tekrar Paris'e dönmesini sağladı (Temmuz 1897). 1899'da yapılan kongrede yine Ahmed Rızâ Bey'i destekledi. Bu arada cemiyete yeni üyelerin kaydedilmesinde ve maddi yardım sağlanmasında çok etkili 


oldu. 


Cemiyetin kadrolaşma ve teşkilatlanma görevi 1907'de kendisine verildi. Onun gayretleriyle yurt içinde ve dışında yeni şubeler açıldı ve teşkilat aktif bir hâle geldi. Bildiriler hazırlayarak her şubenin neler yapması gerektiğini, teşkilat ve kadrolaşma usullerini ayrıntılı biçimde anlattı. 


Siyasi faaliyetlerinden dolayı Nâzım Bey vatan haini ilan edilerek idam cezasına mahküm edilmiş olduğundan gizlice yurda dönmek için bazı teşebbüslerde bulundu. Kılık değiştrip Alina üzerinden Selânik'e gitmeye çalıştı. Selânik'teki Osmanlı Hürriyet Cemiyeti ve bazı Rum komitacıları kendisine yardımcı oldu. Atina'da iki ay bekledikten sonra komitacılar Nâzım Bey'i Selânik sınırına getirdiler. Bu yolculuğu sırasında kimliğini gizlemek amacıyla zaman zaman Hoca Yâkub Elendi, Selânikli Nâzım, Yâkub Ağa, Tütüncü Yâkub Ağa, Rüstem gibi takma isimler kullandı. Selânik'te Midhat Şükrü Bleda'nın evinde kaldı. Burada iken çalışmalarını yoğunlaştırıp teşkilat bütünleştirme girişiminde bulundu; Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti ile Selânik'te bulunan Osmanlı Hürriyet Cemiyeti'nin İttihat ve Terakki Cemiyeti adı altında birleşmesini sağladı (27 Eylül 1907). Ardından teşkilatın çalışmalarını genişletmek amacıyla İzmir'e gitti. 


Nâzım Bey ile İttihat ve Terakki Cemiyeti yöneticileri, Selânik'te bir ihtilalin yapılmasını karara bağlamışlardı. II. 
Abdülhamid yönetimine karşı gerçekleştirilecek ihtilali ancak İzmir Kolordusu önleyebilirdi. Nâzım Bey'in esas amacı İzmir Kolordusuna mensup subayları cemiyete üye yapmak ve onların yardımını sağlamaktı. İzmir'e varınca Binbaşı Bursalı M. Tâhir Bey ve Halil Menteşe ile irtibat kurdu. Jandarma zabiti Eşref Kuşçubaşı ile birlikte çalışmalarını yürüllü. İzmir'de Eşref Kuşçubaşı'nın jandarma, kardeşi Sâmi Bey'in polis ve Reşid Bey'in İzmirinzibat amirliklerine tayin 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edilmesi Nâzım Bey'in buradaki komitacılık faaliyetlerini kolaylaştırdı. İzmir'de Evliyâzadelerden Refik Bey'in kızı Beria Hanım'la tanıştı ve daha sonra 1909 yılında onunla evlendi. 


İzmir'de çeşitli yerlerde merasimler düzenleyip kadrolaşmayı temin etti. Aydın ve Denizli'ye giderek tanınmış kişileri cemiyete üye yapu. Çakıcı Mehmed Efe ile görüşüp onu II. Abdülhamid'e karşı yapılacak ihtilale katılmaya davet etti. Resneli Niyâzi Bey'in 3 Temmuz 1908'de Manastır'da harekete geçtiği sırada Nâzım Bey İzmir'de bulunuyordu. 
Onun faaliyetlerinin etkisiyle, İzmir Redif fırkalarında bulunan askerler Niyâzi Bey'e karşı harekete geçmek istemedi. Selânik'e gönderilen İzmir Kolordusunun ilk taburları rıhtıma çıkınca silahlarını çatarak göğüslerine hürriyet işaretlerini taktılar. Nâzım Bey, 11. Meşruliyet'in ilanını haber alır almaz Selânik'e gitti ve bir süre kalıp işleri yoluna koyduktan sonra 27 Temmuz 1908'de İzmir'e döndü. İzmir'e dönüşünde Türk, Musevi, Ermeni ve Rumların hep birlikte söyledikleri “yaşasın hürriyet” tezahüratlarıyla karşılandı. 


23 Temmuz 1909- 23 Temmuz 1910 tarihleri arasında 
İttihat ve Terakki Cemiyeti'nde kâtib-i umümi olarak görev yaptı. 1908-1918 yılları arasında da cemiyette merkez-i umümi üyesi olarak çalıştı. Bu görevlerde bulunduğu sırada Avrupa'ya öğrenciler gönderdi. Balkan Savaşı esnasında Hilâliahmer Hastanesi başhekimliğine getirildi. Selânik işgal edilince Yunanlılara esir düştü ve Atina'da on bir ay hapsedildi. 


I. Dünya Savaşı'ndan birkaç ay önce esaretten kurtularak İstanbul'a geldi. I. Dünya Savaşı sırasında askere gitmek istediyse de İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin merkez-i umümi üyeliği görevinde kalınası daha uygun bulundu. 


Savaş esnasında Talat Paşa'nın zorlaması ile Men-i İhtikâr Komisyonu üyeliğini kabul etti. 21 Temmuz 1918'de Talat Paşa kabinesinde Maaril nazırlığı görevini üstlendi. Üç ay süren bu görevi sırasında devlet malını titizlikle koruduğu, hatta şahsına ayrılan makam arabasına bile binmediği belirtilir. 

Savaş sonunda en önde gelen diğer İttihatçılarla birlikte İstanbul'dan ayrıldı ve 1-2 Kasım 1918 gecesi bir Alman torpidosuyla Sivastopol'a, oradan Berlin'e gitti. 5 Temmuz 1919'da gıyaben yargılandığı askeri mahkemede idam cezasına çarptırıldı. 


Berlin'de iken İtilaf Devletleri karşısında ezilen Müslüman milletlerin haklarını korumak için İslam İhtilalleri Cemiyeti'nin kurulması çalışmalarına katıldı. Enver Paşa'nın Bolşevikler'e esir düştüğünü öğrenince onu kurtarınak amacıyla Moskova'ya gitti, onun hapisten çıkarılmasını sağladıktan sonra Berlin'e döndü. Berlin'de Müslüman milletlerin lehinde propaganda yapmak maksadıyla bir büro açtı. Burada yaptığı çalışmalarda Anadolu'da devam eden Milli Mücadele'yi destekledi. 


1921'de Moskova ve Batum'a gitti ve buralarda da İslam İhtilalleri Cemiyeti'nin çalışmalarını yürüttü. Enver Paşa'nın yanında kalarak onun Anadolu'ya girip Mustala Kemal Paşa'ya muhalif bir duruma düşmesini engelledi. 
Cemal Paşa ile buluştu ve Buhara'da Türklerin teşkilatlanması çalışmalarında bulundu. 


Ancak Enver Bey'in askeri faaliyetleri bu çalışmaların aksamasına sebep oldu. Bunun üzerine Buhara'dan Moskova'ya döndü. Bir süre Almanya'da yaşadı. Ermeni kıtaliyle suçlanan Bahâeddin Şâkir'in bir suikast sonucu 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öldürülmesi (17 Nisan 1922) hayatı hakkında endişelenmesine yol açtığından Alman polisinden koruma talep etti. 


İzmir'in kurtuluşundan sonra siyasi faaliyetlerde bulunmamak kaydıyla yurda dönmesine izin verildiğinden İzmir'e geldi. 17 Haziran 1926'daki İzmir suikastı dolayısıyla tutuklanan İttihatçılar arasında yer aldı. 1 Temmuz 1926 
tarihinde tutuklandıktan sonra Ankara'ya getirildi. Ankara İstiklâl Mahkemesi tarafından yargılandı. Bu olayla ilgili herhangi bir bilgisi ve suçu olmadığını söyleyerek hakkındaki iddiaları reddetti. Ancak idama mahküm edildi ve 26 


Ağustos 1926 Perşembe gecesi Cebeci'de asılmak suretiyle 


infaz gerçekleştirildi.” 


5. Mithat Şükrü Bleda 


İttihat ve Terakki Fırkası'nın genel sekreterliğini yapmışur. Selânik'te doğdu, İstanbul'da öldü. (1874-1956) Selanik eşrafından Şükrü Bey'in oğludur. İstanbul'da Mülki İdadi'yi (lise) bitirdikten sonra 1895'te İsviçre'ye gitti, Cenevre Üniversitesi Fen Fakültesinde matematik öğrenimi gördü. 
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1957; Ağaoğlu, Samer Babamın Arkadaşları, s. 95, Nebioğlu Yayınevi, İstanbul, ty. Kuran, Ahmet Bedevi: Osmanlı İmparatorluğunda ve Türkiye Cumhu-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Bu sırada Paris'te bulunan 
Dr. Nâzım ve Ahmed Rızâ ile ilişki kurarak Osmanlı Hürriye Cemiyetinin kurucuları arasında yer aldı. Selânik'te bulunduğu sırada Ticaret Mektebi müdürlüğü ve hastane müdürlügü görevlerinde bulundu. 1908 
Meşruliyeti'nin ilanından sonra açılan Meclis-i Meb'üsan'da Serez, Drama ve Burdur milletvekilliği yaptı. 1916'da İttihat Mithat Şükrü Bleda ve Terakki'nin genel sekreterliğine getirilen Bleda, bu parti 1918'de kapatılana değin bu görevi sürdürdü. 


Mütareke yıllarında İngilizler taralından tutuklanarak önce Mondros'a ardından Malta'ya sürgüne gönderildi. 
Yaklaşık üç yıl sürgünden sonra, önce Almanya'ya ailesinin yanına gitti. Daha sonra Türkiye'ye geri döndü. Kurtuluş Savaşı sırasında Mustafa Kemal'in birlikte çalışma önerisi- ni, sürgünde çok yıprandığı gerekçesiyle kabul etmedi. 


Kurtuluş Savaşı'nın ardından İzmir'e yerleşerek ticaretle uğraşmaya başladı. 1926'da Atatürk'e karşı düzenlenen İzmir Suikastı ile ilgili olduğu savıyla tutuklandı. Ankara İstiklal Mahkemesi'nde yargılanarak beraat etti. 


1935 seçimlerinde Atatürk'ün önerisiyle Bağımsız Sivas 
milletvekili seçildi. 1950'ye değin dört dönem Sivas milletvekilliği yaptı. Daha sonra siyasetten çekildi. Anıları ölümünden sonra oğlu Turgut Bleda tarafından yayımlanınıştır.” 


92 Bleda, Mithat Şükrü: İmparatorluğun Çöküşü, Destek Y., İstanbul, 1979; Türk 
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6. Dr. Bahattin Şakir 


Bahattin Şakir 1874 yılında 
İstanbul'da doğdu. Öğrenim gördüğü Askeri Tıbbiye'den tabip yüzbaşı olarak mezun oldu. Bu dönemde tanıştığı Ahmed Rızâ aracılığıyla İttihat ve Terakki Cemiyeti üyeleriyle yakın ilişkiler kurdu. 
Cemiyete gönderdiği yardımların ortaya çıkması üzerine tutuklanarak Trabzon'a sürgün edildi. 

diğe? Fakat buradan kaçarak 1905'de 
Dr. Bahattin Şakir önce Mısır'a ardından Paris'e gitti. 

1908 yılında II. Meşrutiyet'in ilan 
edilmesiyle ülkesine geri döndü. 1909'da Haydarpaşa Tıp Fakültesi'nde adli tıp müderrisi olarak görev yaptı. 


Balkan Savaşı sırasında orduda başhekim olarak çalıştı. 
Edirne'nin işgal edilmesi üzerine Bulgar kuvvetlerine esir düştü. Daha sonra serbest bırakıldı. 


1913'de Teşkilatı Mahsusa'nın siyasi bölüm şefliğine getirildi. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması üzerine savaş suçlusu ilan edildi. 


2 Kasım 1918 tarihinde Enver Paşa ve Talat Paşa ile 
birlikte bir Alman savaş gemisiyle Sivastopol üzerinden Berlin'e gitti. 1920'de İslam İhtilal Cemiyetleri İttihadı'nın Bakü temsilciliğine atandı. 17 Nisan 1922'de Almanya'da Ermeniler tarafından düzenlenen bir suikast sonucu öldürüldü.” 
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7. Prens Sabahaddin Bey 


Asıl adı Mehmed Sabahaddin olup babası Damat Mahmud Celâleddin Paşa, annesi Sultan Abdülmecid'in kızı ve lI. Abdülhamid'in kız kardeşi Seniha Sultan'dır. Annesinden dolayı yerli kaynaklarda “Sultanzâde” denilmekte, Batı kaynaklarında ise “Prens” olarak anılmaktadır. Kardeşi Ahmed Lütlullah'la birlikte Kadıhanlı Emin Efendi, Adanalı Hayret, İsmâil Safâ, Sâdık Beliğ, Muallim Feyzi ve Hüseyin Dâniş gibi şahsiyetlerden Arapça, Farsça, Fransızca, fen bilgisi, resim ve piyano dersleri aldı, Osmanlı, Arap-Fars ve Fransız edebiyatlarını öğrendi. 


Küçük yaştan itibaren evlerine gelen devrin önde gelen edebiyatçı ve fikir adamlarıyla tanıştı; onların bilgi, kültür ve tecrübelerinden yararlandı. Daha gençlik yıllarında, biraz da aile üzerindeki baskı dolayısıyla, Osmanlı Devleti'nin içine düştüğü felaketlere ancak yurt dışında yürütülecek bir mücadeleyle çare bulunabileceği düşüncesini benimsedi. 
Babasının rüşvet meselesi yüzünden babasının padişahla arasının açılması üzerine babası ve kardeşi Lütfullah'la birlikte Paris'e kaçtı (Ekim 1899). Orada II. Abdülhamid idaresine karşı mücadele eden İttihatçılara katıldı. Ancak Paris'teki Jön Türkler'in lideri Ahmed Rızâ Bey'le birçok konuda ihtilafa düştü. 


Bu arada le Play sosyoloji ekolü temsilcilerinden Edınond Demolins'in kurduğu La Science Sociale cemiyetinin faaliyetlerine katıldı. 4-9 Şubat 1902'de, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde faaliyet gösteren İttihatçıları birleştirmeyi hedefleyen I. Jön Türk Kongresi'nin toplanmasında önemli rol oynadı. Kongrede başkan seçilmesine rağmen nihai hedef konusunda gruplar arasında uzlaşma sağlanamadığı için arzu ettiği sonucu alamadı. Daha sonra, Ahmed Rızâile 


228 Jön Türkler ve İttihat ve Terakki (1860-1926) 


Mizancı Murad Bey grupları yanında üçüncü bir İttihatçı grubu olan Teşebbüs-i Şahsi ve Âdem-i 
Merkeziyyet Cemiyeti'ni oluşturdu. Cemiyetin yayın organı olarak Paris'te Ahmed Agayef, Reşad 
Mehdiyef ve Emir Hüseyinof ile birlikte Terakki gazetesini çıkarmaya başladı (1906). II. Abdülhamid yönetiminin sona erdirilmesi amacıyla 27 Aralık 1907'de II. 
Jön Türk Kongresi'nin toplanma- 


Prens Sabahaddin Bey 


sına öncülük etti. 


Prens Sabahaddin, bu sırada yayımladığı yazılarında daha ziyade Edmond Demolins'in etkisi alında geliştirdiği liberal (teşebbüs-i şahsi) ve âdem-i merkeziyetçi görüşleri savunuyordu 


I. Meşrutiyet'in ilanı üzerine diğer yönetim muhalifleriyle birlikte o da İstanbul'a döndü. Görüşlerini benimseyen Ahrar Fırkası mensuplarının ısrarlarına rağmen aktif politikaya girmedi. 1909'da 31 Mart Vak'ası'ndan sonra iktidarı ele geçiren İttihat ve Terakki yönetimine karşı açıkça muhalefete geçti. 31 Mart Vak'ası'na karıştığı ileri sürülerek bir süre hapsedildiyse de annesinin ricası ve Mahmud Şevket ile Hurşid paşaların araya girmesiyle serbest bırakıldı. 
İttihat ve Terakki yönetiminin siyasi ve iktisadi görüşlerini şiddetle eleştirmekten geri durmadı. Onun fikirlerini benimseyen gençler Nesl-i Cedid Kulübü adıyla bir cemiyet kurdularsa da kulüp 1911'de yönetim tarafından kapatıldı. 


Balkan Savaşı sırasında Sultan Reşad'a hitaben yazdığı bir makalede düşmanın dışarıda değil toplumsal yapımızda 


olduğunu vurgulayarak tembelliğin ve merkeziyetçi yönetimin Osmanlı Devleti'ni yok edeceğini açıkça dile getirdi. 
Gerek bu yazısı gerekse Mahmud Şevket Paşa suikastine adının karışması yüzünden tekrar tutuklandı, serbest kalınca Paris'e kaçtı (1913). 


l. Dünya Savaşı'nın ve İttihat ve Terakki yönetiminin sona ermesi üzerine İstanbul'a döndü (1919). Bu sırada Anadolu'da başlayan Milli Mücadele hareketini destekler bir tavır sergilemesine rağmen Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının ardından Osmanlı hanedanı mensuplarını sınır dışı eden kanunun yürürlüğe girmesiyle bir daha geri dönmemek üzere yurt dışına çıkmak zorunda kaldı (1924). 
Bundan sonra da Avrupa gazetelerinde Türkiye'nin siyasi ve iktisadi meseleleri hakkında çeşitli yazılar yayımladı. 
Hayatının son yılları İsviçre'de yoksulluk içinde geçti. 30 
Haziran 1948'de İsviçre'nin Neuchatel kasabasına yakın bir köyde velat etti; bir süre sonra naaşı İstanbul'a getirilerek Eyüpsultan'daki aile kabristanına defnedildi. 


Prens Sabahaddin liberalizmi savunan bir fikir adamı, Ziya Gökalp tarafından benimsenen Durkheim'in toplumculuğuna karşı daha çok Le Play ekolünün ve özellikle bu ekolden Edmond Demolins'in savunduğu ferdiyetçi anlayışı Türkiye'de geliştirmeye çalışan bir sosyolog olarak tanınmaktadır. Ona göre millet ve devlet esas itibariyle fertler üzerine kuruludur; millet denilen varlığı meydana getiren ve ona güç kazandıran asıl unsur kişiler olduğuna göre toplumun gelişmesi için öncelikle tek tek fertlerin geliştirilmesi gerekmektedir. Devletin görevi ise milleti oluşturan fertlerin refah ve mutluluğunu sağlamaktır. Fertler devletin temel taşlarıdır; bunun için devlet vatandaşlarının başarilı olmasını temin etmek zorundadır. Prens Sabahaddin, 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çözüm için daha önce Fransa'da denenmiş ve başarısızlıkla sonuçlanmış olan Ecole des Roches'un eğitim sistemini tavsiye etmiştir. 


Umum Osmanlı Vatandaşlarımıza (Paris 1901, Prens Lütfullah'la birlikte, I. Jön Türk Kongresi'ne davet broşürü), Teşebbüs-i Şahsi ve Tevsi-i Me'züniyyet Hakkında Bir İzah (İstanbul 1324), Teşebbüs-i Şahsi ve Tevsi-i Me'züniyyet Hakkında İkinci Bir İzah (İstanbul 1324), Mesleğimiz Hakkında Üçüncü ve Son Bir İzah (İstanbul 1327), Türkiye Nasıl Kurtarılabilir: Meslek-i İçtimâi ve Programı (İstanbul 1334). Eserlerinin tamamı Gönüllü Sürgünden Zorunlu Sürgüne- Bütün Eserleri (haz. Mehmet Ö. Alkan, İstanbul 2007) adıyla tek bir ciltte yayımlanmıştır. * 


94 Uçman, Abdullah: “Prens Sabahaddin”, TDV İA, c.: XXXIV, s.: 341-342, İstanbul, 2007; Kuran, Ahmet Bedevi: İnlalâp Tarihimiz ve Jön Türkler, s. 68- 78, İstanbul 1945; Tütengil, Cavit Orhan: Prens Sabahattin, İstanbul, 1954; Fındıkoğlu, Z. Fahri: İçtimaiyat Il, s.: 370-40, .İstanbul 1961; Mardin, Şerif: Jön Türklerin Siyasi Fikirleri: 1895-1908, s. 215-224, İletişim Y., Ankara 1964; Ülken, Hilmi Ziya: Türkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi, s. 544-556, Selçuk Y., Konya 1966; Ege, Nezahet Nurettin: Prens Sabahattin: Hayatı ve İlmi Müda-Jaalan, İstanbul 1977; Erkul, Ali: “Prens Sabahattin”, Türk Toplumbilimcileri (haz. Emre Kongar), c.: 1, 82-150. İstanbul 1982; Erkul, Ali: “İhmale Uğramış Bir Osmanlı Aydını ve Sosyologu: Prens Sabahattin”, Yeni Türkiye, VI/33, s. 
282-304, Ankara 2000; Hanioğlu, M. Şükrü: “Prens Sabahattin'in Katolik Kilisesi ile Olan İlişkileri”, Prof. Dr. Ümit Yaşar Doğanay'ın Anısma Armağan, c.: Ii, 99-119, İstanbul 1982; Tunaya, Tarık Zafer: Türkiye'de Siyasal Gelişmeler 1876-1938, c.: 1, 109-117, İstanbul 2001; Sezer, Baykan: “Türk Sosyologları ve Eserleri I: Sabahattin Bey”, İÜ Sosyoloji Dergisi, 3. dizi, sy. 1, s.: 54-96, İstanbul 1989; Okan, Oya: “Sosyologlarımız ve Tarihi Gerçekler Önünde Prens Sabahattin”, a.c., 3. dizi, sy. 1, s: 97-146. İstanbul, 1989; Reyhan, Cenk: “Türk Siyasal Düşüncesinde Yol Ayrımı; Ayları Bir Aydın Prens Sabahattin ve Düşüncesi”, Türkiye Günlüğü, sy. 21, s.: 121-126. Ankara 1992; Baydur, Mithat: “Geçmişten Günümüze Prens Sabahattin ve Adem-i Merkezi yetçilik”, a.e., sy. 22, s. 40-45. İstanbul, 1993; Özden, Mehmet: “Mütarcke Döneminde Sabahaddincilile: Meslel-i İctinâi Dergisi, 1919-1920”, Kebikeç, sy. 20, s. 27-70, Ankara, 2005. 
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8. Said Halim Paşa 


Kahire'de dünyaya geldi (19 Şubat 1864). Mısır Valisi Kavalalı Mehıned Ali Paşa'nın torunu olup babası Şürâ-yı Devlet üyesi Mehmed Abdülhaliın Paşa'dır. Ailesiyle birlikte 1870'te İstanbul'a yerleşti. İlköğrenimini özel hocalardan yaptı. Küçük yaşta Arapça, Farsça, Fransızca ve İngilizce öğrendi. Üniversite tahsilini İsviçre'de siyasi ilimler alanında tamamladı. II. Abdülhamid tarafından kendisine sivil paşalık rütbesi verilerek 21 Mayıs 1888'de Şürâ-yı Devlet üyeliğine tayin edildi. Görevindeki başarısından dolayı kısa zamanda Rumeli beylerbeyiliği pâyesine yükseltildi 
(22 Eylül 1900). Böylece sarayın ve padişahın gözde adaını oldu. Ancak onu çekemeyenler, Yeniköy'deki yalısında zararlı evrak, ayrıca silah bulundurduğu gerekçesiyle saraya jurnal ettiler. Bu olaydan sonra Şürâ-yı Devlet'teki göreviyle ilgisini azaltıp yalısına çekildi. Bir taraftan kitap okumakla, içtimai ve tarihi incelemelerle, diğer taraftan eski eserleri toplamakla meşgul oldu. 


1903'te İttihatçılarla ilişkisi bulunduğu ileri sürülerek İstanbullan uzaklaştırıldı. Önce Mısır'a, ardından Avrupa'ya gidip İttihatçılarla doğrudan ilişki kurdu, onlara maddi ve fikri destek verdi. 1906'da Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti'nin (1906-1907) ınüfettişliğine getirildi. 


Il. Meşrutiyet'in ilanından sonra diğer İttihatçılarla birlikte İstanbul'a döndü. Şürâ-yı Devlet'teki görevi yurt dışına çıkarılmış olmasına rağınen devam etmişti, fakat 3 Eylül 1908'de Şürâ-yı Devlette yapılan tensikatta kadro dışı bırakıldı. Aynı yıl belediye seçimlerinde İttihat ve Terakki Fırkası listesinden Yeniköy Belediye Dairesi başkanı seçildi. Ardından İstanbul Belediye Genel Medisi ikinci başkanlığına getirildi. 14 Aralık 1908'de II. Abdülhamid tarafından 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Âyan Meclisi üyeliğine tayin edildi. Bu sırada Cem'iyyet-i Tedrisiyye-i İslâmiyye'nin (Dârüşşalaka) idare meclisi üyeliğine seçildi. Padişahın izniyle Âyan Meclisi üyeliğinden ayrılarak Paris'te İslamcılık üzerine incelemelerde bulundu. 


1909'da Selânik'te yapılan İttihat ve Terakki Kongresi'ne âyan üyesi sılatıyla katılan Said Halim Paşa, 1912'de meclisin feshedilmesinden sonra kurulan Said Paşa kabinesine Şürâ-yı Devlet reisi olarak girdi. Trablusgarp Savaşı esnasında İtalyan hükümetiyle barış müzakerelerinde bulunmak üzere Lozan'a gönderildi (3 Temmuz 1912). 17 
Temınuz'da Said Paşa hükümetinin görevden çekilmesiyle yeni"hükümeti kuran Gazi Ahmed Muhtar Paşa görevini yenilemeyince görüşmeleri yarıda keserek yurda dönmek zorunda kaldı. 


Aynı yıl İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin genel sekreterligine seçildi. Bâbıâli Baskını'nın ardından kurulan Mahmud Şevket Paşa kabinesine Şürâ-yı Devlet reisi olarak girdi (25 Ocak 1913), üç gün sonra da Hariciye nazırlığına tayin edildi. 11 Haziran 1913'te Mahmud Şevket Paşa öldürülünce kendisine vezirlik rütbesi verilerek önce sadaret kaymakamlığına, ertesi gün de sadrazamlık makamına getirilen Said Halim Paşa, Hariciye nazırlığını da üzerine aldı ve hükümeti kurdu (17 Haziran 1913). 


Said Halim Paşa, sadrazamlığı döneminde özellikle Edirne'nin geri alınmasında ve Adalar meselesinde büyük hassasiyet gösterdi. Edirne'nin geri alınmasıyla ilgili çalışmalarından dolayı padişah tarafından kendisine Murassa 


İmtiyaz nişanı verildi. 


2 Ağustos 1914 tarihinde Almanya ile ittifak antlaşması onun yalısında yapıldı. Sadareti dönemindeki en önemli 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olay, kendisinin onayı alınma- dan Rusya'ya yapılan saldırı sonucu Osmanlı Devleti'nin 1. 
Dünya Savaşı'na girmesidir. 


Bu gelişmenin ardından sadareti göstermelik hâle geldi. 15 
Ekim 1915'te Hariciye nazırlıından istifa edince yerine Halil 
Bey (Menteşe) getirildi. İttihat ve Terakki'nin 1913 ve 1916'da yapılan kongrelerinde teşkilatın genel başkanlığına seçildi. Ancak teşkilatın başkan vekili ve 


Said Halim Paşa kendi kabinesinin Dahiliye nazırı olan Talat Bey'le aralarının gittikçe açılması neticesinde daha önce de çekilmek istediği, ancak padişahın ricasıyla devam etmek zorunda 


kaldığı sadaret makamından rahatsızlığını ileri sürerek ayrıldı (3 Şubat 1917). 


Mondros Mütarekesi'nden sonra savaşın ve “Ermeni kırımı”nın sorumlusu olduğu iddiasıyla Divân-ı Âli'ye verildi. 10 Marı 1919'da tevkif edildi ve Divân-ı Harb-i Örli'de yargılandı. 28 Mayıs 1919'da İngilizler tarafından önce Mondros'a, ardından Malta'ya sürüldü. Malta'da Polverista esir kampında tutuldu. 144 arkadaşıyla birlikte savaş sorumlusu ve “Ermeni kırımı”yla ilgili olarak müttefik mahkemelerinde yargılanmak istendiyse de suç işlediğine dair bir delil bulanamadığından 29 Nisan 1921'de Malla'da serbest bırakıldı. 


İstanbul'a dönme isteği sakıncalı görülüp reddedildi. 
İngiliz işgali altındaki Mısır'a da gidemediğinden Roma'da bir konak kiralayıp oraya yerleşti. 5 Aralık 1921'de konağın 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önünde Ermeni Arşavir Şıracıyan taralından öldürüldü. 
Naaşı İstanbul'a getirildi ve 29 Ocak 1922'de II. Mahmud Türbesi bahçesinde babasının yanına gömüldü. 


Çok okuyan, geniş kültür sahibi bir devlet adamı olan Said Halim Paşa kibar, alçak gönüllü, iyi ahlaklı, nazik ve dürüst bir kişi olarak tanınmıştır. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin kuklası olmamış, cemiyet içindeki aşırılıkları İrenleyen ve özellikle Enver Paşa ile Cemal Paşa'yı denge hâlinde tutan bir siyaset gütmüştür. Cemiyetin önde gelenlerinin saygısızlıklarına karşı Sultan Reşad'ın yanında yer almıştır. Siyasi şahsiyetiyle birlikte mütefekkir kişiliği de büyük önem taşıyan ve İslamcılık akımının en önemli fikir önderlerinden biri olan Said Halim Paşa, Batı medeniyeti- ni ve sosyal hayatını yakından tanımasına rağmen kendi kültür ve medeniyetine bağlı aydın bir fikir adamı olarak kalmıştır. 


Eserleri: Said Halim Paşa'nın genellikle “Mehmed” imzasıyla kaleme aldığı sekiz kitabı yanında hatıraları, mektupları ve Divân-ı Âli'nin sorularına yazılı olarak verdiği cevaplar bulunmaktadır. Kitapları hacimli olmamakla beraber derin muhtevaya sahiptir. 


1. Taassub. 1910 yılında Sırât-ı Müstakim'de yayımlanan “Taassub-ı İslâmi ve Ma'nâ-i Hakikiyyesi” başlıklı yazılarından oluşur; kitap hâlinde 1917'de basılmıştır. 


2. Mukallitliklerimiz (1911, 1914). Kitapta Batı'nın siyasi ve içtimai müesseselerini taklit etmekle uğradığımız felaketler üzerinde durulmakta, her değişikliğin mutlaka iyi sonuçlar getireceğini düşünmenin bir gaflet olduğuna, özellikle örf ve âdetlerin değişmesiyle gerileme ve çöküşün başlayacağına dikkat çekilmektedir. 
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. Meşrutiyet (1911). Bu eserde de meşrutiyet idaresinin tesirleri ve neticeleri incelenmekte, tercüme yoluyla alınan bir anayasanın siyasi ve içtimai hayatla bağdaşmayacağı ifade edilmektedir. 


. Buhrân-ı İçtimâimiz. 1916'da iki defa basılan eser 1918'de Sebilürreşâd'da “Prens Said Halim Paşa” imzasıyla tefrika edilmiştir. 


. Buhrân-ı Fikrimiz. 1917'de“Mehmed”, 1919'da “Prens Mehmed Said Halim Paşa” imzasıyla basılmış, ayrıca 
9 Ocak 1919'dan itibaren Sebilürreşâd'da tefrika edilmeye başlanmıştır. Eserde Türk aydınının Batı hayranlığının bir hastalık olduğuna, bu hastalıktan kurtulmadıkça bağımsızlığın tehlikede kalacağına işaret edilmektedir. 


. İnhitâtı İslâm Hakkında Bir Tecrübe-i Kalemiy- ye. 1918'de kitap hâlinde yayımlanan eser, 12 Eylül 1918'den itibaren Sebilürreşâd'da “Akvâm-ı İslâmiyye'nin Esbâb-ı İnhitâtı” adıyla tefrika edilmeye başlanmıştır. Müslümanların geri kalmasının, özellikle XIX ve XX. yüzyıllarda felakete düşmesinin sebeplerinin araştırıldığı eserde, Osmanlı aydınlarının İslam toplumunda görülen aristokratik ve demokratik karakterleri geliştirmeye, milli kurumları, idare edenlerle edilenler arasındaki hak ve vazilelerin daha iyi anlaşılıp uygulanmasını sağlayacak şekilde ıslah etmeye çalışmaları gerektiği belirtilmektedir. 


. İslâmlaşmak. Paşa'nın önemli eserlerinden biridir. Mehmed Âkif (Ersoy) tarafından Fransızcadan tercüme edilerek 15 Kasım 1918'den itibaren Sebilürreşâd'da tefrika edilmiş, aynı yıl içinde kitap 


236 Jön Türkler ve İttihat ve Terakki (1860-1926) 


olarak da yayımlanmıştır. Eserde Müslümanlığın inanç, ahlak, cemiyet ve siyaset unsurlarını içine alan bir bütün olduğu tezi ortaya konmaktadır. 


Said Halim Paşa'nın bu yedi risalesi 1919'da 183 sayfadan oluşan bir kitapta toplanarak Buhranlarımız adıyla basılmıştır. M. Ertuğrul Düzdağ taralından sadeleştirilen eser 1973'te aynı isimle, 1991'de Buhranlarımız ve Son Eserleri adıyla, ayrıca N. Ahmet Özalp taralından 1983'te Toplumsal Çözülme ismiyle yayımlanmıştır. Buhranlarımız içinde yer alan eserlerden bir kısmı “İslâmlaşmak”, “Meşrutiyet”, “Fikir Buhranımız”, “İslâm Âleminin Gerileme Sebepleri Üzerine Bir Deneme” başlıklarıyla İsmail Kara tarafından sadeleştirilerek Türkiye'de İslâmcılık Düşüncesi adlı eser içinde neşredilmiştir (İstanbul 1986). 


8. İslâm'da Teşkilâtı Siyâsiyye. Said Halim Paşa'nın Malta'da sürgünde iken yazdığı eser 1921'de Roma'da “Les institutions politiques dans la société musulmane” adıyla, ayrıca Paris'te çıkan “Orient et occident” dergisinde yayımlanmıştır. Sonraki yıllarda İngilizce ve Urduca olarak da neşredilen eser, Mehmed Âkil taralından Fransızcadan tercüme edilip Sebilürreşâd'ın Ankara'da çıkan sayılarında 1922 yılının Şubat-Mayıs aylarında “İslâm'da Teşkilât-ı Siyâsiyye” ismiyle telrika edilmiştir. M. Ertuğrul Düzdağ taralından Buhranlarımız ve Son Eserleri ismiyle (İstanbul 1998) ve İsmail Kara taralından Türkiye'de İslâmcılık Düşüncesi içinde (İstanbul 1986) yayımlanmıştır. 


9. Mektuplar. Said Halim Paşa, Malta'da sürgünde iken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Thomas Woodrom Wilson, İngiltere Başbakanı Lloyd George ve 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Fransa Başkanı Georges Clemenceau'ya otuz sekiz saylalık birer mektup göndermişti. Mektuplarda Osmanlı Devleti'nin dünya üzerindeki misyonu hatırlatılmakta ve Osmanlı'yı dışlayarak dünya barışını sağlamanın mümkün olmadığı bildirilmektedir. 


10. Divân-ı Âli Suallerine Yazılı Olarak Verilen Cevaplar. 
I. Dünya Savaşı yenilgisi üzerine Osmanlı Meb'usan Meclisi'nde kurulan Divân-ı Âli'de sorgulanan Said Halim Paşa'nın 5 Kasım - 21 Aralık 1918 tarihleri arasında Divân-ı Âli'nin sorularına verdiği cevaplar Vakit gazetesinde telrika edilmiş ve Harp Kabineleri'nin İsticvâbı adıyla yayımlanan kitapta da yer almıştır. * 


95 Bostan, M. Haneli: “Said Halim Paşa”, TDVİA, c.: XXXV, s.: 557-560, İstanbul, 2008; Said Halin Paşa, Bulıranlarımız ve Son Eserleri (haz. M. Ertuğrul Düzdağ), İz Y., İstanbul 1991; Said Halim Paşa: Bütün Eserleri (haz. N. 
Ahmet Özalp), İstanbul 2003; Lütfi Simâvi, Sultan Mehmed Reşad Han'ın ve Halefinin Sarayında Gördüklerim, İstanbul Örgün Y., 2004; Ali Fuat Türkgeldi, Görüp İşittiklerim, Ankara 1951; Gövsa, İ. Alattin: Türk Meşliurları; İnal: İbnülemin M. Kemal: Son Sadrıazamlar, s. 1893-1932; Tunaya, Tarık Zafer; İslânıcılık Cereyanı, İstanbul 1962; Ertürk, Hüsamettin: İli Devrin Perde Arkası (nşr. Samih Nafiz Tansu), İstanbul 1964; Yalman, Ahmed Emin: Yakın Tarihte Gördüklerim ve Geçirdillerim, c.:1-IV, İstanbul 1970; Şimşir, Bilal Malta Sürgünleri, İstanbul 1976; Ülken, Hilmi Ziya: Türkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi, Selçuk Y., İstanbul 1979; Uşaklıgil, Halit Ziya: Saray ve Ötesi, İnkılap ve Aka Y., İstanbul 1981; Kuran, Ercüment: “Türk Düşünce Tarihinde Arap Kültürlü Aydın: Said Halim Paşa”, Türk-Arap İlişkileri: Geçmişte, Bugün ve Gelecekte I. Uluslararası Konferansı Bildirileri, 18-22 Haziran 1979 Ankara, Ankara, t.y; Bostan, M. Hanefi: Bir İslâmcı Düşünür: Said Halim Paşa, İstanbul, 1992; Bülbül, Kudret: Bir Devlet Adamı ve Siyasal Düşünür Olarak Said Halim Paşa, Ankara, 2006; Kutay, Cemal: “Said Halim Paşa'nın Malta'dan Başkan Vilson, Loyd Corc ve Klemanso'ya Uyarma Mektuplar”, Tarih Sohbetleri, sayı: 8, s. 137-166, İstanbul 1968; Kutay, Cemal: “Si yasi Sürgün Said Halim Paşa'nın Hatıralarında İmparatorluğumuz ve Birinci Cihan Savaşı”, Sohbetler, sayı: 16, 5. 72-96. İstanbul 1970; Kara, İsmail: “Said Halim Paşa'nın Hayatı ve Görüşleri 1-11”, Fikir ve Sanatta Hareket, sayı. 11-12, s. 18-23; sayı. 14 (1980), 
s. 19-24. İstanbul, 1980 
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C. III. ORDU MENSUPLARI VE SELANİK EKİBİ l. Resneli Niyazi Bey 


1908'de Hürriyetin ilanını izleyen günlerde emekli olup Resne'ye yerleşen Hürriyet Kahramanı Niyazi Bey, Balkan Savaşı patlak verince, hiç tereddüt etmeden vatanını savunmak için Cevdet Paşa'nın ordusuna katılıyor. Yenilgiyle biten savaştan sonra, İtalya üzerinden İstanbul'a gitmek üzere Arnavutluk'un Avlonya iskelesinde vapur beklerken, Balkan komitacıları tarafından, 17 Nisan 1913'te üç kurşunla sırtından vurularak şehit ediliyor. 


Niyazi Bey'in ailesi, cumhurbaşkanlarından, çeşitli tarihlerde ısrarla Avlonya'da olan mezarının İstanbul'daki, “Hürriyet-i Ebediye” tepesine, Talât Paşa, Enver Paşa, Eyüp Sabri Bey, Atıf Bey gibi diğer hürriyet şehitlerinin yanına getirilmesini istiyor. Nedense bu isteğe olumlu bir yanıt verilmiyor. Talât Paşa'nın naaşının Berlin'den, Enver Paşa'nın naaşının Tacikistan'dan getirildiğini biliyoruz. 


Resneli Niyazi Bey'in adı ya da dağa çıkarak Il. 
Abdülhamit'in istibdat idaresine başkaldırdığı bilinir ama ne yapmış, neyi amaçlamış, nasıl bir insanmış pek fazla bilinmez. Bizi biz yapan, onur duyduğumuz cumhuriyetimizin kuruluşunda, yaşanılan devrimlerde, kazanılan özgürlüklerde Resneli Niyazi Bey'in rolü neydi? Bu soruya, Mustafa Kemal Atatürk'ün değerlendirmesiyle yanıt verelim: 


“Eğer meşrutiyetler olmasa idi, cumhuriyet olamazdı. Resneli Niyazi gibi meşrutiyet önderlerine çok şey borçluyuz!” 


1908 Hürriyet Devrimi'nin ilk ateşini yakan halkın “Hürriyet Kahramanı” olarak adlandırdığı, Resneli Niyazi Bey, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin en fedakâr ve disiplinli önderlerinden biridir. Tüm dünyada tanınan adlandırmayla 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bir İttihatçıdır. Giydiği baş- “~ ERS i — lıkta “Vatan Fedaisi” yazar. 
Niyazi Bey'in, 1897 Türk- 
Yunan Savaşı'ndaki kahramanlığı dillere destan... 
Bu nedenle, 1908 Hürriyet 
Devrimi'nden önce de bir halk kahramanı olarak tanınıyor, seviliyor. Vatanseverliğini yaşamını ortaya koyarak, birçok kez kanıtlamış. Onun makam mevki hesabı hiç olmamış... 


1908'de lise öğrencisi olan bir gencin, İsmail 
Hakkı Sunata'nın anılarında aktardığı gözlemleriyle Niyazi Bey'i ve yaşadığı dönemi, sokağın havasını yansıtan canlı, sıcak bir anlatımla tanımaya başlayabiliriz. Bu anlatımdan, İstanbul'da bir genci, ülkesinin geleceğiyle ilgilenmeye iten bir düşünsel canlılığın yaşandığı anlaşılıyor. Sunata'nın gazetelerden, sokak gösterilerinden edindiği bilgiler şöyle: “Medeniyet çağına girecek, ilerleyecek, kuvvetli ve çok büyük bir devlet olacakmışız. Her şeyi bize İttihat ve Terakki Cemiyeti yapacakmış. Niyazi Bey taburu ile dağa çıkmış (...) Niyazi Bey'in rütbesi kolağası, yani kıdemli yüzbaşı... 
Enver Bey kurmay binbaşıymış. O da dağa çıkmış. Padişaha telgraflar çekmişler. Padişah bu durumdan korkarak 'Meşrutiyet idaresini kabul etmiş. Padişahı korkutmak da ne demek? Buna da aklım ermiyor.” 


Resneli Niyazi Bey 


“Dağa çıkma” ifadesi bir isyan dışında Niyazi Bey'in yaptıklarını tam tamına anlatmıyor. Daha uygun bir anlatumla yetersiz kalıyor. Gerçek nedir, derseniz? Korunaklı 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bir dağ başına, “askerleriyle” birlikte yerleşip beklemiyor. 
İki yüz vatan fedaisi olarak adlandırdığı askeriyle birlikte çevreyi dolaşıyor. Halkı aydınlatan toplantılar düzenliyor. 
Emperyalist büyük devletlerin niyetlerini, ülkenin içinde bulunduğu durumu, çıkış yolunu anlatıyor. Bölünmeye, din ve etnik köken ayrımına şiddetle karşı çıkıyor. Tek çıkış yolunun birlik olduğunu bıkmadan tekrarlıyor. Silahlı çatışmaları önlüyor. Değişik etnik gruplar arasında güven ortamının oluşmasını sağlıyor. İlk önce toplum içindeki kan davalarını ve benzeri sorunları çözüyor, barışmalarını sağlıyor. Yıllarca dağlarda gezen, köylülere eziyet eden suçluları bile kazanmayı başarıyor. Ohri Kaymakamlığının 16 Temmuz 1908 tarihli telgrafının şifre çözümü, bu durumu kanıtlıyor. Telgralta yazılanlar şöyle: “Radolişte, Vovolişle gibi Ohri Malisiyesi Müslüman köylerinde sürdürülmekte olan kan davası, uzun senelerden beri evlerinde kapanıp kalmış olanların, Niyazi Bey ve adamlarının kimini korkutup ve kimini tehdit etmesi neticesinde, hepsi düşmanlarıyla barışıp evlerinden serbestçe çıkmaya başladıkları öğrenilmiştir.” 


Niyazi Bey bir kahraman olarak tanınıyor, seviliyor. Halk ona güveniyor. Ayrıca o çevrenin insanı olduğu için köylülerin, şehirlilerin içinde bulundukları durumu, sorunlarını en ince ayrıntılarıyla biliyor. Onun bu özellikleri, halkı kazanmasını, örgütlemesini kolaylaştırıyor. 


Niyazi Bey en zor koşullarda bile ara vermeden beyannameler (bildiriler) yazıyor, telgraflar çekiyor. Örgütüyle haberleşiyor. Geçtiği her köy ve kasabada İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin köy ve kasaba merkezlerini oluşturuyor. 
Halka karşı açık olmaya önem veriyor. İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne katılım yeminini, ilk kez gizli bir ortamda degil, halkın önünde yaptırıyor. 


Cesur ama maceracı değil. Halkın ve askerlerinin korunmasına, kardeş kavgası çıkmamasına özen gösteriyor. Tehdit ve korkutma yöntemine de başvuruyor ama ikna ederek kazanmayı esas alıyor. Örneğin Radolişte köylüleri silahlı olarak yediden yetmişe cami avlusunda toplanarak Niyazi Bey'in askerlerini köylerine sokmayacaklarını, çok kötü küfür ve tehditlerle, ilan ediyorlar. 


Niyazi Bey, önce “köyü kuşatıp cezalarını vermeyi” düşünüyor ama zabitleriyle ve o köyden birkaç kişiyle görüş alışverişi yaptıktan sonra vazgeçiyor. “Kötü bir vaziyet yaratmaktansa ben de geceyi açıkta geçirmeyi doğru gören görüşe katıldım. Böylece Değirmenlik'e çekilecek geceyi aç ve susuz geçirecektik. Bütün gece üzüntüden gözlerime uyku girmedi.” İttihat ve Terakki'nin sevildiği komşu köy İstrogalılar, Radolişte köylülerini davranışlarının olumsuzluğuna ikna ediyorlar. Niyazi Bey ve askerleri, köye davet ediliyor. Konuşma ve tartışmalar yapılıyor. Sonunda anlaşıyorlar. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin idare heyeti bu köyde de oluşturuluyor. Böylece önemli bir gerginlik başarılı bir sonuçla ve tatlılıkla atlatılıyor. 


Adaletli olmaya, yoksulları korumaya büyük önem veriyor. Kendi cümlesiyle aktarırsak: “Köylünün himayesini önde tutuyorduk.” diye yazıyor. İnsanların incitilmemesi- ne, haksızlık yapılmamasına çaba harcıyor. Alınan yiyeceklerin ya parası ödeniyor ya da gelecek de ödeyecekleri vergilerden düşülecek şekilde makbuz veriliyor. 


Niyazi Bey “askerleriyle” birlikte 3 Temmuz'dan 23 
Temmuz'a kadar, yani II. Meşrutiyet'in ilanına kadar 20 
gün her an hükümetin ya da farklı çetelerin silahlı saldırısına uğrama tehdidi altında, dağlık, ormanlık bir bölgede zaman zaman aç, susuz, uykusuz kalarak halkı, aydınlatma ve örgütleme çalışmasını yürütüyor. 
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23 Temmuz 1908 Perşembe günü, Manastır'da toplar 
atılarak, büyük merasimlerle hürriyet ilan ediliyor. Selânik ve Resne'de büyük bayram 24 Temmuz 1908 günü kutlanıyor. Resne köylüleri şehre doluyor. Alanlar; yaşasın ordu, yaşasın İttihat ve Terakki Cemiyeti, yaşasın millet, yaşasın hürriyet, müsavat, kardeşlik, adalet sözleriyle çınlıyor. 


Bu zaler, Genç Türklerin yanı sıra onların babaları, dedeleri olan Genç Osmanlıların da başarısıdır. Nitekim Hürriyetin ilanının ilk gününden itibaren Mithat Paşa'nın ve Namık Kemal'in resimleri duvarları, vitrinleri süslüyor. 


Niyazi Bey, anılarının girişinde, Genç Türklerin beslendiği kaynakları ve 1908 Devrimi'nin bir anlamda gerçek yaratıcısını şöyle açıklıyor: “Siyaset istikametinde Mithat Paşa'nın, edebiyat sahasında Şinasi'nin, millet yolunda Namık Kemal'in çocuklarıyız.” *6 


2. Atıf (Kamçıl) Bey 


1908'de İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne Rumeli'ndeki en ciddi tehdit Metroviçe 18. Fırka Kumandanı Şemsi Paşa idi. 
Yıldız Sarayı, çete teşkil ederek dağa çıkan Kolağası Resneli Niyazi Bey'i yakalaması için Şemsi Paşa'yı görevlendirmişti. 


Şemsi Paşa, Rumeli'nin canlı haritasıydı. Bölgede pek çok isyanı bastırmış, dağlarda çete takip etmişti. Bilmediği yer, girmediği dağ kovuğu kalmamıştı. Metroviçe'de yerini Miralay Fevzi (Çakmak) Bey'e bırakarak Manastır'a gelen Şemsi Paşa, Resne'ye giderek Niyazi Bey'i yakalamak istiyordu. Paşa'nın Manastır Merkez Jandarma Tabur Kumandanı olan damadı 


96 Özberk, Feyziye: Resneli Niyazi/ Vatan Fedaisi ve Rumeli Dağlarından Cumhuriyete, Kırmızı Kedi Yayınevi, İstanbul, 2019; Resneli Niyazi: Hürriyet Kahramanı Resneli Niyazi Hatıratı, Panama Y. İstanbul, 1917 


Binbaşı Rıfat “örgüt”tendi. Rıfat 
Bey'in eniştesi Fuat Bey de aynı taburda görevliydi ve örgütün güvenilir adamlarındandı. Örgüt 
Şemsi Paşa'nın İstanbul ile yazışmaları dâhil her hareketinden anında haberdar oluyordu. 


Şemsi Paşa'nın Resne'ye gitmeden öldürülmesi gerekiyordu. Cemiyetin Manastır şubesini yöneten Miralay Sadık Bey, Şemsi Paşa'yı öldürecek bir fedai bulmak için yanıp tutuşuyordu (Sadık Bey ve Manastır şubesindeki birçok arkadaşı İttihatçılarla ters düşerek 1911'de Hürriyet ve İtilaf Partisi'ni kuracaklardır). 


Atıf (Kamçıl) Bey 


Sonunda suikasti Mülazim Atıl (Kamçıl) üzerine aldı. 
Atıl işi bitiremezse, Resne yolunda Paşa'ya pusu atılacaktı. 
Aufı örgütün fedailer koluna alan ve yemin törenini üstlenen Kolağası (Ön Yüzbaşı) Kazım (Karabekir) idi. Atıfın cemiyete kabul edildiği yemin töreninden 11 ay sonra Şemsi Paşa öldürülecekli. 


Takvimler 7 Temmuz 1908'i gösteriyordu. İlk işi, Yıldız Sarayı'na raporunu vermek için Manastır Telgrafhanesi'ne gitmek oldu. Bu arada Mülazim Auf ve arkadaşları yakınlar- da bir kahvehanede bekliyorlardı. Saat öğleden sonra üç sularıydı, iki araba telgrafhanenin önünde durdu. Atıf Bey ve arkadaşları kahveden çıkarak kalabalığın arasına karıştılar. 
Arkadaşları Atıf Bey'in kaçmasını sağlamak için gerekirse kalabalık arasında panik meydana getireceklerdi. Paşa dışarı çıktı ve damadı Binbaşı Rıfat'ın refakatiyle arabasına binmeye hazırlandı. O anda üç el silah sesi patladı. Atıf Bey silahından çıkan bir kurşun Paşa'nın sol omuz tarafından 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girerek kalbinin olduğu sol taralından çıkmıştı. Muhalızlar şaşkınlıkla oraya buraya aleş etmeye başladılar. Çıkan kargaşada halktan birkaç kişi de can verdi. 


Şemsi Paşa “Beni bir zabit vurdu.” dedi ve on dakika sonra hayatını kaybetti. Rumeli'nin canlı haritası artık cansızdı. Sultan Abdülhamivin en sadık komutanlarından biri ortadan kaldırılmıştı. Şemsi Paşa'nın yakın dostu Prizren Belediye Başkanı Rıfat Elendi kaçmaya çalışan Auf Bey'i ayağından vurarak yaralamışlı. Kaçmayı başaran Atıf Bey, önceden ayarlanmış bir eve saklandı. 


Evin kiracısı Mahmut Bey adında bir subaydı (Cumhuriyet döneminde Halk Fırkası'ndan Siirt mebusu ve Milliyet gazelesinin kurucusu Mahmut Soydan). Tetikçi Atıf, saklandığı evden Rufai Dergâhı'nda toprağa verilen Şemsi Paşa'nın cenaze törenini bile seyretmişti. Atıl Bey, cemiyetin askeri doktorları tarafından tedavi edildikten sonra Manasuır'dan kaçırıldı. Yakalanması için görevlendirilen subaylar da örgüte mensup idiler. 


Şemsi Paşa'nın vurulduğu haberini alan Resneli 
Niyazi rahatlamıştı. Örgütün Manastır merkezinden 
Resneli Niyazi'ye gönderilen mektupta “Şemsi Paşa 
Manastır'da kurşunla vurulmuş, vuran korunmuştur.” 
deniliyordu. Resneli'nin vu. imamasi anılarında dile getirdiği gibi 
Atıf Bey, Resneli Niyazi ile soruşturmalar Oo cemiyetin 

Birlikte nüfuzu sayesinde sonuçsuz 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kalmıştı. Soruşturmayı yürüten manastır vilayeti baş sorgu hâkimi, savcı yardımcısı ve komiser muavini, cemiyet mensubuydu. Şemsi Paşa'nın öldürüleceği sorgu hâkiminin kulağına fısıldanmışlı. Resmen imzalanan fezlekede “fiili katlin asker kıyafetinde bir şahsı meçhul tarafından ika edildiği” kaydediliyor, saldırganın meçhul bir istikamete doğru kaçtığı, yapılan soruşturma ve araştırmadan müspet bir sonuç çıkmadığı belirtiliyordu. 


Miralay Sadık Bey, cemiyetin Manastır şubesi adına Atıf Bey'e bir teşekkür mektubu yazmış ama metninde ismine yer vermemişti. Atıf Bey'in ismini bir süre saklı tutmaya karar vermişlerdi. Selanik'te araştırma yapan İstanbul Şehremaneti Meclisi üyesi Hakkı Bey ve yardımcısı Şuayp Bey de bir akşam “Beyaz Kule” bahçesinden çıkarken silahlı saldırıya uğradılar. Şuayp Efendi hayatını kaybetti. Serez Topçu kumandanının yanı sıra, Selânik limanında cemiyet karşıtı bir yüzbaşı daha öldürüldü. Tabii ki faillerin hiçbiri de yakalanmadı. 


Cemiyet tetikçisi Atıf, sonradan mebus oldu. Manastır Polis Müfettişi Sami Bey de cemiyetin öldürdüğü isimlerden biriydi. İttihat ve Terakki fedailerinden Müfreze Kumandanı Yüzbaşı İbrahim, pikniğe davet ettiği Sami Bey'i Rum çetelerinin kullandığı “gırra” tüleğiyle öldürmüştü. 
Cemiyetin ünlü tetikçilerinden İbrahim Bey, saldırı sırasında kazara elinden vurulduğu için daha sonra “Çolak” namıyla bilinecekti. “Çolak İbrahim”, albay rütbesiyle emekli olmasının ardından 1923'ten itibaren 4 kez milletvekili seçildi. İbrahim Çolak, aşağıdaki fotoğrafta Mustala Kemal ve İsmet İnönü ile birlikte görülüyor. 


Mustafa Ragıp Bey'in kitabında Meşrutiyet'ten önce Manastır'da ve Selânik”teki “Fedai Bölükleri”nde yer alan 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subayların isimleri de vardı. Bu fedailer arasında 1926'da idam edilen Hilmi, İsmail Canbulat (Sonradan Maarif Vekili) ve Abdülkadir Beyler, 1916'da kurşuna dizilen Yakup Cemil, 1913'teki Bâbıâli Baskını'nda vurularak ölen Mustafa Necip, Enis Avni (Edebiyatçı Aka Gündüz), cumhuriyet döneminde milletvekili olan Atıf Kamçıl, 1930'da “Menemen Vakası”nda Divan-ı Harp Reis Vekilliği yapan Ata Bey ile İstiklal Mahkemesi Reisi Ali Çetinkaya (Kel Ali) da vardı. 


Şemsi Paşa'nın üstlendiği görev bu kez Mareşal Tatar Osman Paşa'ya verilmişti. Tatar Osman Paşa, isyan hareketine katılanların vazgeçmeleri durumunda affedileceklerine ilişkin bir yazıyı Manastır Kışlası önünde ilan etmeye hazırlanıyordu. Fedailer o sırada Tatar Osman Paşa'yı vurmaya karar vermişlerdi. Ne var ki Osman Paşa fermanı okuma görevini Manastır Mıntaka Kumandanı Osman Hidayet Paşa'ya havale etmişti. Kalabalığın arasına karışan bir fedai, fermanı okuyan paşaya ateş ederek onu yaraladı. Fedai, Tatar Osman Paşa yerine Osman Hidayet Paşa'yı vurmuştu. 
Tabii fail yine yakalanamadı. 


Cemiyet bilahare Mareşal Tatar Osman Paşa'nın evinden alınarak kaçırılması kararını vermişti. Karar bir kuryeyle Resneli Niyazi'ye bildirilmişti. Resneli Niyazi ve Eyüp Sabri Beyler çeteleriyle Manastır'a girdiler. Hükümet konağını ele geçirdikten sonra Osman Paşa'yı ikamet ettiği konağından dağa kaldırdılar. Bu arada Selânik'te ikisi yüzbaşı, biri sivil üç kişi daha kışla yakınlarındaki bir mezarlıkta öldürülmüş olarak bulundu. İşte tam da bu sırada (23 Temmuz) Sultan Abdülhamit Kanun-i Esâsi'nin yürürlüğe girdiğini ilan etti. 
Bir devir kapanmıştı, ama faili meçhul cinayetler devam edecekti. 


1930'larda İttihat ve Terakki'ye dair tefrikalar yayımlayan gazeteci Mustafa Ragıp Esatlı, “Meşrutiyet'ten önce Manastır'da patlayan tabanca” isimli kitabında, cemiyet mensubu subayların Bulgar çetecilere yönelik operasyonlarda elde ettikleri evraklardan bunların hangi usullerle çalıştıklarını öğrendiklerini ve bu usulleri örnek aldıklarını belirtir. Buna göre cemiyet de aynı yolda yürüdüğü takdirde, tıpkı Bulgar komitacıları hükümetçe imha edilemediği gibi hükümeti de aciz bırakacak vaziyete gelmiş olacaktı. 


İttihat ve Terakki Cemiyeti içerisinde ayrı olarak “Fedai Bölükleri” de teşkil edilmişti. Fedailer, cemiyete zarar verecek nitelikteki hükümet adamlarıyla, şahsiyetlerinin yokluğuyla siyasi tesir yapılması istenen kişileri imha etmekle mükelleftiler. Fedailer, cemiyetin emirlerini kayıtsız şartsız yerine getirmek mecburiyetindeydiler. Cemiyetin nizamnamesine aykırı hareket edenler veya cemiyet gayelerine ihanet edenlerin cezası ölüm idi. Bu gibi kişileri cezalandırmak Fedailerin işiydi. 


Rumeli'ndeki askeri kuvvetlerin bulunduğu her şehir, kasaba ve nahiyede hem cemiyetin şubeleri hem de bu cemiyete bağlı Fedai Bölükleri vardı. Selânik Merkez Kumandanı Yarbay Nazım Bey'i yaralayanlar, Korgeneral Şemsi Paşa'yı, Polis Müfettişi Sami'yi, Alay Müftüsü Mustafa Şevket Efendi'yi öldürenler de fedailerdi. Fedailer sadece Rumeli'de değil, meşrutiyetin ilan edilmesinden sonra İstanbul'da da faili meçhul cinayetlerde ve darbe girişimlerinde rol oynayacaklardır. Şemsi Paşa'yı vuran Atıf (Kamçıl) Kanun-i Esâsi'nin ilanından sonra yapılan ilk seçimlerde milletvekili seçildi. 1947 yılında Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedilen Atıf Bey'in kabri daha sonra 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Bakanlar Kurulu kararıyla “hürriyet kahramanı” olarak merasimle Şişli'de “Hürriyet-i Ebediye” tepesine nakledilmiş- 
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3. Enver Paşa 


Asıl adı İsmâil Enver'dir. İstanbul'da Divanyolu'nda doğdu. Ailesi'nin aslen Gagauz (Gökoğuz) Türklerinden oldugu söylenir. Nâfia Nezâreti fen memurluğu yapan babası, daha sonra surre emini olan ve sivil paşalık rütbesine yükselen Ahmed Bey, annesi Ayşe Hanım'dır. Fâtih Mekteb-i İbtidâisi'nde okudu. Bu okulun ikinci sınıfında iken babasının Manastır vilayeti Nâfia fen memurluğuna tayini üzerine öğrenimine bu şehirde devam ettikten sonra yine aynı yerde askeri rüştiye ve askeri idadi tahsilini tamamlayarak Mekteb-i Harbiyye-i Şâhâne'ye girdi. Erkânıharp sınıfı için ayrılan kırk beş kişilik kontenjan içerisine girmeyi başardı. 


Erkânıharp eğitimi sırasında bir defa Yıldız Sarayı'na götürülerek sorgulandıysa da hüküm giymedi. Ancak bu dönemdeki İttihat ve Terakki Cemiyeti faaliyetlerine katılmadığı kesindir. Sınıf ikincisi olarak okuldan mezun olduktan sonra 1903 yılı Ocak ayında erkânıharp yüzbaşısı rütbesiyle Manastır'daki 13. Seyyar Topçu Alayı'na tayin edildi. 
Bu esnada Bulgar çetelerinin takip ve tenkili için yapılan harekâta katıldı. 


1903 yılı Eylül'ünde Koçana'da bulunan 20. Piyade Alayı'nın birinci bölüğüne, bir ay sonra da 19. Piyade Alayı'nın birinci taburunun birinci bölüğüne nakledildi. Nisan 1904 tarihinde Üsküp'teki 16. Süvari Alayı'nda 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görevlendirildi. Aynı yılın ekim ayında İştip'teki alaya giden Enver Bey iki ay sonra “sunüf-ı muhtelife” hizmetini tamamlayarak Manastır'daki karargâha geri döndü. Burada erkânıharp dairesinin birinci ve ikinci şubelerinde yirmi sekiz gün çalıştı, ardından Manastır Mıntıka-i Askeriyyesi 
Ohri ve Kırçova mıntıkaları müfettişliğine tayin edildi. 7 
Mart 1905'te kolağası oldu. Bu görevi sırasında Bulgar, Rum ve Arnavut çetelerine karşı girişilen askeri harekâtta üstün başarılar gösterdiğinden dördüncü ve üçüncü Mecidi, dördüncü Osmânî nişanları ve altın liyakat madalyası ile ödüllendirildi; 13 Eylül 1906 tarihinde fevkalâde olarak binbaşılığa yükseltildi. Bulgar çetelerine karşı yürüttüğü faaliyet onun üzerinde milliyetçilik fikirlerinin etkili olmasında rol oynadı. 


Bu ay içinde Selânik'te kurulan Osmanlı Hürriyet Cemiyeti ne on ikinci üye olarak katıldı. Manastır'a dönüşünde cemiyetin buradaki teşkilatını kurma faaliyetinde bulundu. Bu faaliyetleri, Osmanlı Hürriyet Cemiyeti ile merkezi Paris'te olan Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti'nin birleşmesi ve ilk örgütün Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti Dahili Merkez-i Umümisi adını almasından sonra daha yoğun olarak sürdürdü. Terakki ve İttihat Cemiyeti tarafından başlatılan ihtilal ve suikast girişimlerine katıldı. Faaliyetinin ihbar edilmesi üzerine İstanbul'a davet edildi. Ancak 
24 Haziran 1908 akşamı dağa çıkarak ihtilalde öncü rolü 
oynadı. 


Tikveş'teki örgütleme faaliyetinden sonra 21 Temmuz 
1908'de Köprülü'ye geçen Enver Bey, 23 Temmuz 1908 
tarihinde 11. Abdülhamid'in Meclis-i Meb'üsan'ı yeniden toplantıya çağıran iradesi sonrasında Selânik'e giderek bu şehirdeki kutlamalara katıldı. 
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Dağa çıkan subaylar arasında en kıdemlisi olduğundan ve Kolağası Niyazi Bey ile beraber en önemli faaliyeti gerçekleştirdiğinden bir anda “kahramân-ı hürriyet” hâline geldi ve bu tarihten itibaren yeniden Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti adını kullanmaya başlayan örgüt içindeki askeri kanadın önde gelen isimlerinden biri oldu. 23 Ağustos 1908'de Rumeli Vilâyâtı Müfettişliği refakatine verilen Enver Bey, 5 Mart 1909'da 5000 kuruş maaşla Berlin askeri ataşesi olarak görevlendirildi. Çeşitli aralıklarla iki yılı aşkın bir süre devam eden bu görev Almanya'nın askeri durumuna ve sosyal yapısına büyük hayranlık duymasına yol açtı ve onu tam bir Alman hayranı hâline getirdi. 


31 Mart Vak'ası üzerine geçici olarak yurda dönen Enver 
Bey İstanbul'da Hareket Ordusu'na katıldıktan sonra tekrar Berlin'e gitti. 12 Ekim 1910 tarihinde Birinci ve İkinci Ordu manevralarında hakem olarak görev yapmak üzere yeniden İstanbul'a geldi ve kısa bir süre sonra geri döndü. 
Mart 1911'de İstanbul'a çağrılan Enver Bey, 19 Mart 1911'de görüştüğü Mahmud Şevket Paşa taralından Makedonya'daki çete faaliyetlerine karşı alınacak tedbirleri denetlemek ve bu alanda bir rapor hazırlamak üzere bölgeye gönderildi. 
Enver Bey dolaştığı Selânik, Üsküp, Manastır, Köprülü ve Tikveş'te bir yandan çetelere karşı alınacak tedbirler üzerinde çalışırken öte yandan İttihat ve Terakki Cemiyeti ileri gelenleriyle görüştü. 


11 Mayıs 1911 tarihinde İstanbul'a döndü. 15 Mayıs 
1911'de Sultan Mehmed Reşad'ın yeğenlerinden Nâciye Sultan ile nişanlandı. 27 Temmuz 1911'de Malisör İsyanı sebebiyle İşkodra'da toplanan İkinci Kolordu'nun erkânıharp reisi olarak Trieste üzerinden İşkodra'ya gitmek üzere İstanbul'dan ayrıldı. 29 Temmuz'da ulaştığı İşkodra'da 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Malisör İsyanı'nın bastırılması İttihat ve Terakki Cemiyeti’ nin Arnavut üyeleriyle olan meselelerinin halledilmesinde önemli rol oynadı. Daha sonra Berlin'e geçtiyse de İtalyanların Trablusgarp'a saldırmaları üzerine yurda döndü. 


3 Eylül 1911 tarihinde Selânik'te yapılan İttihat ve Terakki Cemiyeti merkez-i umümi toplantısında İtalyanlara karşı bir gerilla savaşı yürütülmesi fikrini savunan Enver 
Bey bu görüşünü diğer örgüt üyelerine de kabul ettirdi. 8 
Ekim 1911'de padişah ve hükümet yetkilileriyle görüştükten sonra İskenderiye'ye gitmek üzere 10 Ekim 1911'de İstanbul'dan ayrıldı. Mısır'da ileri gelen Arap liderleriyle çeşitli temaslar kurup 22 Ekim'de Bingazi'ye hareket etti. 
Çölü geçerek 8 Kasım'da Tobruk'a ulaştı. 1 Aralık 1911'de Aynülmansür'da askeri karargâhını kurdu. İtalyanlara karşı yapılan muharebe ve gerilla harekâtında büyük başarılar elde etti. 24 Ocak 1912'de resmen Umum Bingazi Mıntıkası Kumandanlığına getirildi. 17 Mart 1912 tarihinde bu görevine ilaveten Bingazi mutasarrıflığına tayin edildi. 10 Haziran 1912'de kaymakam oldu. 


Kasım 1912 sonlarında Balkan Savaşı'na katılmak üzere Bingazi'yi terk ederek tebdil-i kıyafetle İskenderiye'ye, oradan da bir İtalyan gemisiyle Brindisi'ye gitti. Viyana üzerinden İstanbul'a dönen Enver Bey, 1 Ocak 1913 tarihinde Onuncu Kolordu Erkân-ı Harbiyye reisliğine tayin edildi. 
Kâmil Paşa hükümetinin barış antlaşması imzalanması yolundaki çabaları aleyhindeki İttihat ve Terakki eylemlerin- de öncü rol oynadı. 


10 Ocak 1913'te Nâzım Paşa ile görüşen Enver Bey, Harbiye nazırı ile Sadrazam Kâmil Paşa'nın istifaya zorlanması ve yerine savaşa devam edecek bir hükümetin kurulması konusunda anlaşmaya vardı. Daha sonra bu fikri, Kâmil 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Paşa'nın görevde kalmasını isteyen Sultan Mehmed Reşad'a da kabul ettirmeye çalıştı. 


Enver Bey ile İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin ileri gelenleri 23 Ocak 1913 tarihinde Bâbıâli Baskını'nı gerçekleştirdiler. Enver Bey öncü rol oynadığı bu hükümet darbesinde Kâmil Paşa'ya istilanâmesini imzalattı. Ardından padişahı ziyaret ederek Mahmud Şevket Paşa'nın sadarete getirilmesini sağladı. Ancak Edirne'yi kurtarmak amacıyla yapılan bu eylem sonrasında, planlanmasında Enver Bey'in de görev aldığı askeri harekâtın başarısızlığı ve Edirne'nin Bulgarlara terki İttihat ve Terakki'yi çok zor duruma düşürdü. 


12 Haziran 1913'te Mahmud Şevket Paşa'nın öldürülmesinden sonra ülke yönetimine fiilen el koyan İttihat ve Terakki içindeki askeri kadronun da lideri hâline gelen Enver Bey hayati kararların alınmasında etkili oldu. 11. Balkan Savaşı sırasında 22 Temmuz 1913'te Edirne'ye girişi toplum nezdindeki prestijini daha da arttırdı. 15 Aralık 1913'te miralay, 3 Ocak 1914'te mirliva, aynı tarihte Ahmed İzzet Paşa'nın yerine Harbiye nazırı oldu. Büyük eleştirilere rağmen gerek kamuoyundaki yüksek prestiji gerekse İttihat ve Terakki'nin fiili gücü sayesinde çok genç yaşta ve hızlı terfi sonucu bu makamı elde etmiştir. 


8 Ocak 1914 tarihinde aynı zamanda Erkân-ı Harbiyye-i 
Umümiyye reisliği görevini de üstlenen Enver Paşa yeni görevinde büyük bir gayretle, I. Balkan Savaşı'nda bozguna uğrayan Osmanlı ordusunun yeniden düzenlenmesine çalıştı. I. Abdülhamid döneminin yaşlı paşalarının tamamı- na yakın bir kısmı emekli edildi ve genç subaylar orduda önemli görevlere getirildi. 


Enver Paşa'nın maiyetinde çalışmış olan İsmet İnönü ve Kâzım Karabekir gibi subaylar onun bu çabalarının başarılı 


olduğunu kabul ederler. Enver Paşa'nın bu düzenlemesi bir anlamda cumhuriyetin kuruluşunda önemli rol oynayan askeri kadronun da Osmanlı ordu teşkilatında yükselmesi- ni sağladı. Enver Paşa, Harbiye nazırlığı sırasında “enveri- ye” adı verilen askeri başlıklar ve aynı adla anılan, sesli ve sessiz harflerin her birinin ayrı yazılması ile uygulanan bir yazı biçimi gibi yenilikler yaptı. 


5 Mart 1914 tarihinde Nâciye Sultan ile evlenen Enver 
Paşa, İttihat ve Terakki Cemiyeti tarafından Almanya ile ittifak anlaşması sağlamak için girişimlerde bulunmak üzere görevlendirildi. Enver Paşa'nın ilk girişim ve teklifleri Alman İmparatorluğu'nun İstanbul büyükelçisi Hans von Wangenheim tarafından reddedildi. Daha sonra Avusturya-Macaristan yetkililerinin de baskıları ile Wangenheim'ın ve Şansölye Betmann-Hollweg'in itirazlarına rağmen Kayser II. Wilhelm'in şahsi emriyle 2 Ağustos 1914 tarihli ittifak anlaşması imzalandı. Genel kanaatin aksine, ittifak anlaşması talebi Almanlardan gelmediği gibi bu alanda ittifaka yanaşmamakta uzun süre direnen de Alman İmparatorluğu olmuştur. Dolayısıyla Enver Paşa'nın Osmanlı Devleti'ni bir oldubitti sonucunda Almanlarla ittifak anlaşması imzalama- ya zorladığı tezi doğru değildir; ayrıca hiçbir büyük Avrupa devleti tarafından ittifak sistemine dâhil edilmeyen Osmanlı Devleti'nin Alman ittifakını sağlaması gerektiği konusunda İttihat ve Terakki liderlerinin tamamı aynı kanaati taşıyordu. 


Enver Paşa'nın arkadaşlarından ayrıldığı taraf, ittifak anlaşmasının savaşa girmek zorunda bırakmadığı Osmanlı Devleti'nin Almanya'nın yanında savaşa girmesini arzulamasıydı. 10 Ağustos 1914 günü Çanakkale önüne gelen Goeben ve Breslau adlı Alman savaş gemileri peşlerindeki İngiliz gemilerinden kaçabilmek için giriş izni isteyince 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kendisiyle görüşen Kress von Kressenslein'in talebiyle Enver Paşa resen verdiği bir emirle gemilerin içeri alınmasını ve eğer takip etmek isterlerse İngiliz gemilerine ateş açılmasını emretti. Takip ettiği tarafsızlık politikası alanında Osmanlı Devleti'ni çok zor durumda bırakan bu karardan sonra da Enver Paşa Almanya lehine savaşa girilmesi yolundaki baskılarını sürdürdü. 


Olayları yaşayan bazı subaylar, 22 Ekim 1914'te Enver Paşa'nın Amiral Souchon'a Karadeniz'deki Rus donanmasına saldırılması için şifahi emir verdiğini iddia etmektedirler. Ancak bu konuda yazılı bir emir 25 Ekim 1914'te Enver Paşa tarafından amirale gönderilmişti. 29 Ekim 1914 günü Karadeniz'e manevra gerekçesiyle çıkan Osmanlı donanmasının Rus Çarlığı liman ve gemilerine saldırısı sonrasında Enver Paşa, müttefiklere tazminat ödenerek tarafsızlığın korunması fikrini savunan hükümet üyelerine karşı savaşa giriş tezinin en hararetli savunucusu oldu. 


l Kasım 1914'te Osmanlı-Rus sınırını tecavüz eden Ruslar 4 Kasım'da Köprüköy'e gelmişler, Enver Paşa da 3-4 Kasım tarihinde Osmanlı ordusuna ilerleme emri vermiştir. 
Cepheye giden Enver Paşa, ileri harekâta derhâl girişilmesi 
fikrine karşı çıkan Hasan İzzet Paşa'yı görevinden aldı ve 18 
Aralık'ta ileri harekâtı başlattı. Maiyetindeki kumandanların itirazlarına rağmen ileri harekâtı ağır kış şartları altında sürdüren Enver Paşa, Sarıkamış Harekâtı olarak anılan bu harekâtta 90.000 kişilik ordu mevcudunun çok büyük bir bölümünün Allahüekber dağlarında donarak ölmesi veya Ruslar tarafından öldürülmesi üzerine 10 Ocak 1915'te cepheyi terk ederek İstanbul'a döndü. Bunun dışında savaş sırasında aktil cephe görevi yapmamış olan Enver Paşa'nın prestiji söz konusu bozgun sebebiyle sarsıldı. 
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14 Ekim 1918 tarihinde Talat Paşa kabinesinin istifası ile 
Enver Paşa'nın da Harbiye nazırlığı sona erdi ve 1-2 Kasım 1918'de İttihat ve Terakki'nin diğer yedi lideriyle birlikte Arnavutköy'den bir Alman denizaltısına binerek Odesa'ya kaçtı. Ülkeyi terkettikten sonra 1 Ocak 1919 tarihli irade ile askerlikten tardedildi. 


Enver Paşa'nın ülkeyi terkinden önce Sadrazam Ahmed İzzet Paşa'ya yazdığı mektupta kullandığı ifadeler, onun Azerbaycan'da müstakil bir Türk hükümeti kurmaya çalışacağı intibaımı uyandırmaktaydı. Nitekim Kırım'da Berlin'e giden arkadaşlarından ayrılarak amcası Halil Paşa ve kardeşi Nuri Bey'in denetiminde bulunan Kafkasya'daki ordu birliklerine ulaşmak üzere oraya hareket etti. Ancak kayalara bindiren takanın batması sonucunda bunu gerçekleştiremediği gibi bölgedeki birliklerin etkisiz hâle getirilerek kumanda heyetinin tutuklandığını öğrenince de Berlin'e gitmeye karar verdi. Nisan 1919'da Berlin'e gidip Babelsberg semtine yerleşti ve Almanya'da yeniden teşkilatlanmaya çalışan İttihât ve Terakki'nin faaliyetinde rol oynadı. Ayrıca İngilizlerle de çeşitli pazarlıklarda bulundu, fakat bu alanda bir anlaşma sağlanamadı. Eski arkadaşı Hans von Seect aracılığıyla, Enver Paşa Talat Paşa ile birlikte 1919 Ağustos ayı sonunda Bolşevik liderlerinden Karl Radek'i tutuklu bulunduğu hücresinde ziyaret etti. Radek, İttihat ve Terakki'nin bu iki liderini Moskova'ya davet etti. 
10 Ekim 1919 tarihinde Mehmed Ali Sâmi takma adı ve Rusya'daki Türk Hilâliahmer temsilcisi bir doktor kimliğiyle 
uçakla Berlin'den Moskova'ya hareket eden Enver Paşa, 13 
Ekim'de Königsberg'e ve 15 Ekim'de Shiaulai'ye (Litvanya) vardı. Daha sonra Abeli'ye iniş yapan uçak yolcuları Litvanya yetkilileri tarafından gözaltına alındılar ve Kaunas'a gönderildiler. Enver Paşa Kaunas'taki hapishanede iki ay 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geçirdikten sonra tekrar Berlin'e döndü. Bu sırada hapisten çıkan Radek'in talebi üzerine bazı İttihat ve Terakki liderleri Moskova'ya hareket ettiler ve 27 Mayıs 1920 tarihinde burada buluştular. Berlin'de kalan Enver Paşa da çeşitli temaslardan sonra Altman adına düzenlenmiş sahte belgelerle yola çıktı. Ancak uçağı yine zorunlu iniş yapınca tekrar yakalandı ve Riga Hapishanesi'ne götürüldü. Burada komünist bir Alman Yahudi'si olarak muamele gören Enver Paşa tekrar serbest bırakıldı. 


1920 Ağustos ayının başında üçüncü defa Berlin'i terkeden Enver Paşa Stettin, Königsberg, Minsk ve Smolensk üzerinden 16 Ağustos tarihinde Moskova'ya ulaştı. Burada gayet iyi karşılandı ve Kremlin'in büyük duvarına bakan Soliskaia Naberezhnaya semtindeki bir konukevine yerleştirildi. Enver Paşa eski İttihatçı arkadaşları ve Orta Asya'dan gelen temsilcilerle görüştü. Ayrıca Çiçerin, Radek, Zinoviev ve Lenin ile görüşmeler yaptı ve Sovyet-Alman temasların- da arabuluculuk görevini üstlendi. Berlin'den Moskova'ya gelmesinde yardımcı olan eski arkadaşı Hans von Seect'e yazdığı 25 ve 26 Ağustos tarihli iki mektuba göre, Troçki ve temsilcisi E. M. Skliansky ile yaptığı görüşmelerde Anadolu hareketine silah yardımında bulunulmasını istedi ve söz dahi aldı. Yine Sovyetlerin desteğiyle İslam İhtilal Cemiyetleri İttihadı adında bir örgüt kuruldu. 


Enver Paşa, 1-8 Eylül 1920 tarihinde Bakü'de gerçekleşen Doğu Halkları Kongresi'ne Libya, Tunus, Cezayir ve Fas'ı temsilen katıldı. Ankara hükümeti de kongrede İbrâhim Tâli (Öngören) tarafından temsil edildi. Ancak bu kongre önemli sonuçlar doğurmadı. Sovyetlerin ihtilalci grupları değil, Mustafa Kemal, Rızâ Şah, Çang-Kay-Şek, Emânullah Han gibi tarafsız liderlerin yönetimlerini destekleme kararı 


* 
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Enver Paşa'nın işini zorlaştırdı. Ekim 1920 başlarında yeniden Berlin'e döndü ve lüks Grünewald semtine yerleşti. 
Daha sonra İsviçre'ye giden Enver Paşa burada Hakkı Paşa ile görüşerek Rusya'dan Anadolu'ya askeri yardım göndermek üzere bir gizli teşkilat kurmaya karar verdi. Enver Paşa 
1921 Şubat'ı sonunda yeniden Moskova'ya gitti ve burada 
Çiçerin ve yeni Ankara hükümeti temsilcisi Bekir Sami Bey ile çeşitli görüşmeler yaptı. 16 Temmuz 1921'de Mustafa Kemal Paşa'ya uzun bir mektup yazarak kendisinin faaliyetleri hakkındaki şikâyetlere ve Anadolu hareketine el koyma iddialarına karşı çıktı. 


30 Temmuz'da Ankara'ya yönelik Yunan saldırısı başladığında Enver Paşa diğer İttihatçı liderlerle birlikte Anadolu'ya geçme fikriyle Batum'a gitti. Bu sırada Trabzon'daki Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti de açıkça onu destekliyordu. 5 Eylül'de burada yapılan ve Halk Şüralar Fırkası toplantısı olarak ilan edilen İttihatçı toplantısında Ankara'daki Türkiye Büyük Millet Meclisine, İttihatçı sürgünlerle soğuk ilişkilerin sona erdirilmesi için başvuruda bulunulması kararlaştırıldı. Ancak Sakarya zaferi Enver Paşa'nın planlarının bir defa daha bütünüyle değişmesine yol açtı. 


Bakü'yü terkeden Enver Paşa Tiflis, Aşkâbâd ve Merv'e uğradıktan sonra Ekim 1921 tarihinde kendisine refakat eden Teşkilat-ı Mahsüsa eski liderlerinden Kuşçubaşı Hacı 
Sami ve diğer bazı İttihatçılarla birlikte Buhara'ya gitti. 8 
Kasım'da Türk subaylarla birlikte tekrar yola çıktı ve 19 
Kasım'da Akbulağ, 21 Kasım'da Başçardak kışlağına ve 24 
Kasım'da Gurgantepe'ye ulaştı. Burada Cedidci aleyhtarı Lakay İbrahim Bey'in esiri durumuna geldi. 


Şubat 1922 sonunda buradan kurtulan Enver Paşa, Ruslara karşı savaşan Basmacıları örgütlemek için tekrar 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Duşanbe ilerisindeki kışlaklara gitti. 24 Temmuz'da Rusların Duşanbe'yi alması üzerine geri çekilerek Satılmış kışlağına vardı. Buradan Belcuvan bölgesindeki Âbideryâ köyüne geçti ve son karargâhını burada kurdu. 4 Ağustos 1922'de karargâhta düzenlenen Kurban Bayramı törenin- de maiyetinde kalan askerlerle bayramlaşırken ani bir Rus baskınına uğradı; yanındaki otuza yakın atlı ile yöneldiği Çegan tepesi mevkiinde giriştiği çarpışmada ön salta vuruşurken öldürüldü. Enver Paşa'nın eşyaları müfreze kumandanı Kulikol taralından Taşkent'e gönderildi. Bu eşyalar daha sonra Moskova'daki askeri müzeye nakledildi. Cenazesi Âbıderyâ köyünde toprağa verildi. * 


4. Bursalı Mehmet Tâhir Bey 


22 Kasım 1861'de Bursa'dadoğdu. Abdülmecid'in Hassa 
Alayı kumandanlarından Üsküdarlı Seyyid Mehıned Tâhir Paşa'nın torunu ve askeriyeden sağlık durumu sebebiyle ayrılmış Bursa belediye kâtibi Rilat Bey'in oğludur. Tahsiline büyükbabasının ailece yerleştiği Bursa'da başladı. Mülkiye Rüştiyesi'ni bitirince dedesi gibi asker olarak yetişmesi istendiğinden 1875'te Bursa Askeri İdadisi'ne verildi. Daha rüştiyede okurken ayrıca Haraççıoğlu Medresesi'ne devam ederek Niğdeli Hoca Ali Efendi'den hususi dersler aldı. 


98 Hanioğlu, M. Şükrü: “Enver Paşa”, TDV İA,c.: XI, s.: 261-264, İstanbul, 1995; 
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ve İttihat-Terakki Erkânı, İstanbul 1990; Tunaya, Tarık Zafer: Türkiye'de Siyabevi Y., İstanbul, 2013; Erer, Tekin: Enver Paşa'nın Türkistan Kurtuluş Savaşı, 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Bursalı Tâhir bu çağlarda tasavvufa merak sarmaya başlamış, Muhyiddin İbnü'l-Arabi'ye gönül bağlamıştı. Üstün bir başarı ile okulunu bitirerek bir şehid oğlu olmanın şevkiyle 1880 Eylül'ünde Harbiye'ye girdi. Sonuçta tarikat olarak Melâmiliği seçti. Genç yaşta ölümüne kadar (15 Eylül 1882) mürşidiyle münasebeti ikiyıl sürdü. Temmuz 1883'te piyade teğmeni olarak Harbiye'den mezun olduğunda Üçüncü Ordu emrine verilerek Manastır Askeri Rüştiyesi coğrafya hocalığına tayin edildi (23 Kasım 1883). Yazdıklarını bazı gazete ve mecmualarda neşretmeye başlayan Mehmed Tâhir, yeni yeni uyanmakta olan Türkçü düşünceyi benimseyerek bu görüşle 1897'de ilk eseri Türkler'in Ulüm ve Fününa Hizmetleri adlı çalışmasını yayımladı. 


Manastır'da on dört sene vazife gördükten sonra bir ara Üsküp Askeri Rüştiyesi'ne nakledildi (26 Kasım 1897). 
Yüzbaşılıktan kolağalığına yükselince bir sene bile dolma- dan yeniden Manastır Askeri Rüştiyesi'ne bu defa müdür olarak tayin edildi (26 Eylül 1898). 


Muhyiddin  İbnü'l-Arabi'ye duyduğu hayranlıkla Manastır'da ikinci eseri Terceme-i Hâl ve Fezâil-i Şeyh-i Ekber Muhyiddin-i Arabi'yi yazdı (İstanbul 1316). Kendisini ileride meydana getireceği büyük eseri Osmanlı Müellifleri'ne götüren ilk adım olan çalışmalarını risale ve kitapçıklarla bir bir ortaya koymaya başlamıştı. İkinci defasında Manastır'da bir altı yıl daha geçirdikten sonra Selânik Askeri Rüştiyesi müdürlüğüne getirildi (7 Eylül 1904) ve ertesi yıl rütbesi binbaşılığa yükseltildi. 


Manastır'a ilk gidişinden başlayarak çevresine vatani düşünceler telkin etmeye çalışan Bursalı Tâhir, ülkeye meşrutiyet idaresini getirme yolunda Üçüncü Ordu subayları arasında yaygınlaşan siyasi eğilimleri benimsemişti. 
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dk Selânik'te bu bakımdan çok daha elverişli bir 
ortam içine girdi ve 1906 
yılı Eylül'ünde Osmanlı 
Hürriyet Cemiyeti adıyla teşekkül eden gizli siyasi teşkilata kurucu üye olarak katıldı. Yedisi subay, üçü sivil ilk on üye arasında kendisine birinci sırada yer verilmişti. Üyeler arasında ilk sırada gelişi, rüt- a | bece ötekilerin en büyüğü olmasındandır. 


Bursalı Mehmet Tâhir Bey 
Şam'da Vatan adıyla 


gizli bir siyasi cemiyet kuran Mustafa Kemal, Rumeli'de bu cemiyeti teşkilatlandırmak, Vatan ve Hürriyet adı altında bir şubesini meydana getirmek üzere aynı yıl gizlice Selânik'e geldiğinde Osmanlı Hürriyet Cemiyeti üyeleri ve bu arada Askeri İdadi öğrencisi iken Manastır'dan tanıdığı Bursalı Tâhir ile de temasa geçer. 


Siyasi tutumu ve Melâmi çevredeki faaliyetleri yüzünden Manastır'da iken daha 1895 yılında üzerine çekmeye başladığı şüpheler Selânik'te daha da artınca hakkında düzenlenen iki jurnal sonucu rüştiye müdürlüğü vazifesine son verildi (31 Ocak 1906). Uzak bir yere sürülmekten dostlarının yardımı ile kurtulup Manisa'da Alaşehir Redif Alayı tabur kumandanlığına tayin edildi (10 Mart 1907). O zamana kadar askerlik hayatı hep kıta hizmeti dışında geçen Bursalı Tâhir, orada beş altı ay kaldıktan sonra İzmir'de tümen merkezinde Divân-ı Harp âzalığı ve kendisine bölgede gezip 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çeşitli kütüphanelerigörmeimkânını kazandıran tahkik memuriyetiyle görevlendirildi. Osmanlı Hürriyet Cemiyeti'nin 
27 Eylül 1907'de Avrupa'daki İttihatçılarla birleşerek Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti adını almasından sonra da cemiyetin sevilen ve şeyhlik derecesine yükselmiş kişisi olduğundan arkasındaki Melâmi çevre dolayısıyla manevi nüfuzu bulunan bir üyesi olma durumunu korudu. 


TI. Meşrutiyet'in ilanında İttihat ve Terakki Fırkası'nın kendisini aday gösterdiği Bursa'dan milletvekili seçilerek 
17 Aralık 1908'de açılan Meclis-i Meb'üsan'a girdi. Mebusluğu sırasında askeri encümenin yanı sıra Harbiye Nezâreti Tensikat Komisyonu üyeliği ve Donanma Cemiyeti murahhaslığı gibi vazifeler üstlendi. İkinci defa Divân-ı Harp üyeliği (Mart 1913) sıfatı üzerinde iken 24 Ocak 1914'te yarbaylıktan emekli oldu. 


Mebuslukla İstanbul'a gelmesi, Bursalı Tâhir'i araştırmaları için yıllardan beri hasretini çektiği çalışma şartları- na ve kütüphane imkânlarına kavuşturmuştu. Epey zaman- dan beri hazırlığı içinde bulunduğu Osmanlı Müellifleri için muhtaç olduğu bibliyografya malzemesini sağlayacak zengin İstanbul kütüphaneleri artık önünde açılırken başşehrin Bağdatlı İsmâil Paşa, Bayezid Umumi Kütüphanesi “hâfız-ı kütüb”ü İsmail Saib Hoca, Ali Emiri, İbnülemin Mahmud Kemal, Ahmed Tevhid ve Fâik Reşad gibi meşhur kitap meraklıları etrafında bir dostluk çevresi bulmuştu. 


İstanbul'a gelişinden bu yana Osmanlı Müellifleri üzerindeki çalışmalarını sürdürürken daha önce olduğu gibi risale çapında kitapçıklar çıkarmasının yanı sıra, araştırmalarını I. Meşrutiyet'le birlikte geniş bir yayılım gösteren çeşitli mecmualarda art arda yayımlamak hamlesi içine girmişti. İmzası Sırât-ı Müstakim, Sebilürreşâd, Ceride-i Süfiyye, 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Kelime-i Tayyibe, Türk Derneği, Türk Yurdu, Bilgi Mecmuası, İslâm Mecmuası, Kırım Mecmuası gibi dergilerde çoğunluğu biyografi konusu etrafındaki yazılarla sık sık görülmekteydi. Bir müddet hizmetten sonra hizmetten sonra Bursalı Tâhir Topkapı Sarayı Kütüphanesi müdürlüğüne getirildi. 

Yirmi yıllık bir çalışmadan sonra I. Dünya Savaşı sırasında (1915) Osmanlı Müellilleri'nin ilk cildini ortaya koyan Bursalı Tâhir'in, hayatının son yıllarına doğru sağlığı gittikçe bozulduğundan yazıları artık dergilerde görülmez olmuştu. Kitabının II. cildinin ikinci kısmının baskısı yapılırken (1922) hasta bulunan müellif, III. ve sonuncu cildin baskısında yine rahatsızdı ve geçim sıkıntısı içine de düşmüştü. Ortada resmi bir merci bulunmadığından kendisinin karşılamak mecburiyetinde kaldığı baskı masraflarının yükü altından kalkmaya çalıştığı Il. cildin ikinci kısmından Mustafa Kemal Paşa bir yardım olmak üzere büyük zaleri takip eden günlerde 500 nüsha satın alınıştı. 


Bursalı Tâhir Zeynep Kâmil Hastanesi'nde tedavi altına alınmışken 28 Ekim 1925'te vefat etti ve ertesi perşembe günü ikindi namazından sonra Üsküdar'da Aziz Mahmud Hüdâyi Dergâhı haziresinde toprağa verildi. Başlıca eserlerini sayacak olursak: 


l. Türklerin Ulüm ve Fününa Hizmetleri (İstanbul 
1314). 

2. Terceme-i Hâl ve Fezâil-i Şeyh-i Ekber Muhyiddin-i Arabi (İstanbul 1316). 

3. Kibârı Meşâyih ve Ulemâdan On İki Zâtın Terâcim-i Ahvâli (İstanbul 1316). 

4. Meşâyih-i Osmâniyye'den Sekiz Zâtın Terâcim-i Ahvâli (İstanbul 1318). 
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Ulemâ-yı Osmâniyye'den Altı Zâun Terceme-i Hâli (İstanbul 1321). 


Müverrihin-i Osmâniyye'den Âli ve Kâtib Çelebi'nin Terceme-i Halleri (Selânik 1322). 

Aydın Vilayetine Mensup Meşâyih, Ulemâ, Şuarâ, Müverrihin ve Etibbânın Terâcim-i Ahvâli (İzmir 
1324). 

Delilü't-tefâsir. İlm-i Tefsir ve Müfredât-ı Kur'ân'a Dâir Ma'lümât-ı İcmâliyye (İstanbul 1324). 


Ahlâk Kitaplarımız (İstanbul 1325). 


. Müntehabât-ı Mesâri've Ebyât (İstanbul 1328). 

. Nazar-ı İslâmda Fakr (İstanbul 1330). 

. HacıBayrâm-ıVelî (İstanbul 1329, 1331, 1341/1925). 
. Mevlânâ eş-Şeyh İsmâil Hakkı el-Celveti (Kuddise 


Sırruhü) Hazretlerinin Muhtasaran Terceme-i Halleriyle Matbü ve Gayr-i Matbü Âsârını Hâvi Risaledir (İstanbul 1329). 


. Kâtib Çelebi (İstanbul 1331). 
. Siyasete Müteallik Âsâr-ı İslâmiyye (İstanbul 1332). 
. Menâkıb-ı Harb (İstanbul 1333). 


. İdâre-i Osmâniyye Zamanında Yetişen Kırım Müel- 


lifleri (İstanbul 1335). 


. Osmanlı Müellifleri (İstanbul, 1, 1333/1915; 11/1, 


1338 h./1920; 11/2, 1338 r./1922, III, 1342/1924). 
Bursalı Tâhir'in son ve aynı zamanda hacim ve çerçevesi bakımından en geniş çaplı kitabı olan bu 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eseri, yirmi yirmi beş yıl boyunca sürdürdüğü bir çalışma ile meydana gelmiştir. Basılmamış eserleri de şunlardır: 


1. Menâkıb-ı Şeyh Hâce Muhammed Nürü'l-Arabi ve Beyân-ı Melâmet ve Ahvâl-i Melâmiyye. Eserin ismi bazı yerlerde Menâkıb-ı Hazretü's-Seyyil Muhammed Nürü'-Arabi ve Beyân-ı Melâmet ve Ahvâl-i Melâmiyye olarak da kaydedilmektedir. 


2. Manastır'a Mensup Meşâyih, Ulemâ ve Şuarânın Terâcim-i Ahvâli. 

3. Mecmüa-i Tâhir. Çeşitli eserlerden derlenmiş tasavvuf, kelâm, ahlak ve tarihle ilgili metinler ve bunlara ilave ettiği açıklamaların yanı sıra kendi şiirlerini de ihtiva eden hacimli bir mecmuadır. 


4. Hasaneyn Hakkında Şeref-vârid Olan Ehâdis-i Şerife ve Tercümeleri. 

5. Fezâil-i İmâm-ı Ali Hakkında Şeref-vârid Olan Ehâdis-i Şerife ve Tercümeleri. 

6. İmam Süyütünin el-Eâdis ü'ş-şerife fi's-sal anati'- münife risalesinin tercümesi. 

7. Mecmüa-i Durüb-i Emsâl-i Arabiyye ve Fârisiyye. 
Türkçe eserlerde en fazla kullanılan Arapça ve Farsça seçme veciz sözleri bir araya getiren bir derlemedir. * 
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5. Talat Paşa 


0l Eylül 1874 tarihinde Edirne'de doğdu. Babası Kırcaali'ye bağlı Çepleci köyünden Kadı Ahmed Vöâsıf Efendi, annesi Hürmüz Hanıın'dır. İlk eğitimini Vize'de aldıktan sonra Edirne Askeri Rüştiyesi'ni bitirdi. Babasının vefatı üzerine ailesinin geçimini sağlamak için Edirne Posta ve Telgraf İdaresi'ne mülâzemetle girdi ve 1891'de telgraf deposu mukayyidi oldu. Aynı zamanda şehirdeki Alliance Israélite Universelle mektebinde Türkçe muallimliği yaptı. 

Bu sırada özel Fransızca dersleri aldı; ayrıca sicil kaydına göre Rumca konuşabilınekteydi. Genç yaşta eniştesi İsmail Yürükoğlu aracılığıyla Jön Türk düşüncesinden haberdar oldu ve bu düşüncelere yakın ilgi duydu. Bulgaristan Türkleri'nden olan ve daha sonra Şark adında bir muhalefet gazetesi çıkaran İsmail Yürükoğlu, Ahmed Zeki Bey ile beraber Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti Rusçuk teşkilatında çalışmıştı. 


Talat Bey, Edirne'de daha sonra İpek mebusluğu yapacak olan Hâfız İbrâhim Efendi'nin çabalarıyla gerçekleşen ve alt düzey bürokrat ve zabitlerden oluşan bir muhalefet örgütlenmesine katıldı. Ancak hüküinet bu gelişmeyi öğrenince Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti Paris ve Cenevre teşkilatlarıyla gizli muhaberatta bulunan örgüt üyeleri tutuklandı (1896). Talat Bey diğer sivil üyelerle yargılandığı mahkeme tarafından üç yıl hapse mahküm edilerek Edirne Hapishanesi'ne gönderildi ve memuriyetten azledildi (1897). Jön Türklerle saray arasında gerçekleşen 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ve Contröxeville Anlaşması diye adlandırılan uzlaşmanın ardından muhalefete karşı uygulanan siyasetin yumuşatılması neticesinde 1898 yılı Şubat ayında bir irade ile diğer arkadaşlarıyla beraber Talat Bey cle affedildi. Bununla birlikte Edirne'de kalmasına izin verilmeyip Selânik'e sürül- 


dü. 


İttihatçı muhaleletin şiddetini kaybetmesi üzerine Selânik'te kurulmuş olan Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti Şubesi dağılmıştı. Bu sebeple Talat Bey, uzunca bir süre muhalifler arasında yapılan toplantılara katılma ve yasak neşriyatı takip etme dışında siyasi bir faaliyette bulunamadı. 1899'da Selânik Vilayeti Posta ve Telgraf İdaresi'nde kâtip, 1903'te başkâtip oldu ve 21 Kasım 1907 tarihinde azledilinceye kadar bu görevde kaldı. 


1903'te İtalyan Obediyası'na bağlı Maceclonia Risorta mason locasına girdi. Pek çok rejim aleyhtarının katıldığı bu loca, Osmanlı Hürriyet Cemiyeti'nin dâhil olduğu daha sonraki örgütlenmelere ciddi katkılar sağladı. Değişik kaynaklar Talat Paşa'nın Bektaşi tarikatı mensubu olduğunu ve bu kanalla da siyasal örgütlenme gerçekleştirdiğini ileri sürmektedir. 


Talat Bey, 1901 yılından itibaren Lom Palanka'da bulunan İsmail Yürükoğlu aracılığıyla Ahmed Rızâ Bey ile yazışmalarda bulundu; ancak İttihat Terakki hareketi büyük bir çöküntü içinde bulunduğundan herhangi bir örgütlenme faaliyetine geçemedi. 1903 yılının Ağustos ayında Talat Bey, Mustafa Rahmi (Arslan), Cemal Bey (Paşa), Mehmed Câvid ve Hacı Âdil beylerden oluşan bir heyetle gizlice İngiliz Konsolosluğu'na giderek örgütlenme faaliyetlerine destek talebinde bulundu, fakat kendilerine manevi destek dışında bir yardım yapılamayacağı söylendi. 
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Kendisiyle temas kurulan Ahmed Rızâ Bey de Paris merkezinin Selânik'teki muhaliflere bir yardımı dokunamayacağını bildirdi. Uzun süren gizli toplantılar ve tartışmalar neticesinde muhalifler 1906 yılı Temmuz'unda yeni bir örgütlenınenin gerçekleştirilmesine karar verdiler. Talat Bey ile İsmail Canbolat ve Midhat Şükrü'den (Bleda) oluşan bir heyet, 7 Eylül 1906 tarihinde Hilâl (Muin-i Hilâl) diye adlandırılan bir gizli cemiyetin kurulmasını kararlaştırıp diğer muhaliflere bildirdi. 18 Eylül 1906 tarihinde yapılan yeni bir toplantıda örgütün adı Osmanlı Hürriyet Cemiyeti olarak değiştirildi. Örgütün on kurucusu Talat Bey, İsmail Canbolat ve Mustafa Rahmi Beylerden oluşacak bir heyetün örgütün idaresini üstlenmesine karar verdi. Örgüt kısa sürede yayılarak üye sayısı arttı ve özellikle düşük rütbeli subaylar üye kaydedilmeye başlandı. 


Ülke içindeki muhalelet örgütlenmelerini mahalli şubeleri hâline getirmeye çalışan, merkezi Paris'te bulunan Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti bu yeni örgütle temasa geçti. Gizlice Selânik'e sokulan Dr. Nâzım Bey, önceleri Osmanlı Hürriyet Cemiyeti'nin teşkilatlanma yöntemlerine ilişkin kuşkularını dile getirdiyse de 27 Eylül 1907 
tarihinde iki cemiyet birleşme kararı aldı. Bu karara göre Osmanlı Hürriyet Cemiyeti, Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti Dâhili Merkez-i Umümisi adını aldı. Talat Bey bu yeni teşkilatın kâtibi sılatıyla, Hârici Merkez-i Umümi ve Avrupa vilayetlerindeki şube ve muhaliflerle haberleşmeyi sağladığı gibi gizlice İstanbul'a gidip İstanbul teşkilat lideri Silistreli İbrâhim Paşazâde Hamdi ve Avukat Baha beylerle görüştü ve başşehirdeki faaliyetlerin yeniden düzenlenmesi çabalarına katkıda bulundu. Takma ad olarak Sâi ismini kullanan Talat Bey, Hârici Merkez-i Umümüi'de benzer bir görevi üstlenen Bahâeddin Şâkir Bey ile beraber örgütün 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teşkilatlanmasını denetleyen iki 
kişiden biri oldu. Nitekim 1908 
ihtilalinin ardından bu iki lider, yabancı temsilcilerle cemiyetin dâhili ve harici sekreterleri sıfatyla görüşmelerde bulundu. Talat Bey'in cemiyetteki hızlı yükselişini, 1905 sonrasında gerçekleşen Jön Türklüğün bir entelektüel hareketten tutucu bir eylemciliğe dönüşüm sürecinin son halkalarından biri olarak mütalaa etmek mümkündür. 


Talat Paşa 


Talat Bey 1908 ihtilalinin hazırlanmasında önemli rol oynadı ve ihtilalin ardından yeniden Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti adını alan örgütün en önemli idarecilerinden biri hâline geldi. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Osmanlı siyasetine ağırlığını koyduğu 1908-1918 döneminde Talat 
Bey önde gelen siyaset yapımcıları arasında yer aldı. 1908 
seçimlerinde Edirne mebusu olarak Meclis-i Meb'üsan'a girdi ve birinci reis vekilliğine getirildi. 1909'da İngiltere'ye gönderilen parlamento heyetine başkanlık etti. 8 Ağustos 
1909 tarihinde Dahiliye nazırı oldu. 


11 Şubat 1911'de bu görevinden istifa etmekle beraber 
4 Şubat 1912 tarihinde Posta ve Telgral nazırlığıyla yeniden 
kabineye girdi. Said Paşa kabinesinin 1912 Temmuz'unda istifası ile bu görevi sona erdi. Bu tarihten sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin kısa süren muhalefetinin örgütlenmesinde çalıştı. Balkan Savaşı sırasında gönüllü asker olarak Edirne'de görev aldıysa da muhalil propaganda yaptığı gerekçesiyle İstanbul'a geri gönderildi. 23 Ocak 1913 
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tarihinde gerçekleştirilen Bâbıâli Baskını'nın düzenleyici ve uygulayıcıları arasında yer aldı. 11. Balkan Savaşı esnasında Edirne'nin geri alınması için askeri harekât kararı verilmesinde önemli rol oynadı ve ardından Bulgar temsilcileriyle yapılan barış görüşmelerinde Osmanlı heyetine başkanlık etti. 


Mahmud Şevket Paşa suikastinin ardından kurulan Said Halim Paşa kabinesinde yeniden Dahiliye nazırlığına getirildi (12 Haziran 1913). Bu tarihten itibaren İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin gerçek anlamda bir iktidar tekeli oluşturmasının doğal bir sonucu olarak Talat Bey devletin siyasetinin en önemli belirleyicilerinden biri oldu. Batı Anadolu'da Rumlar'a karşı uygulanan boykot ve Rum vatandaşların Yunanistan'a kitlesel göçü gibi iç meselelerle ilgilenmesinin yanı sıra Rusya ile ittifak teşebbüsü ve Bulgaristan'ın merkezi devletler yanında savaşa katılması hususunda yapılan pazarlıklar gibi dış siyaset girişimlerini hükümet adına yönetti. I. Dünya Savaşı'na girme konusunda İttihat ve Terakki Cemiyeti içinde beliren fikir ayrılığında savaşa katılma taraftarı gruba dolaylı destek vererek Osmanlı Devleti'nin böyle bir karar almasında etkili oldu. 
Literatürde Tehcir Kanunu diye geçen 27 Mayıs 1915 tarihli Kânün-ı Muvakkat'in çıkarılması ve uygulanmasında cemiyet liderlerinden biri ve Dahiliye nazırı sıfatıyla önemli rol oynadı. 


İttihat ve Terakki Cemiyeti içinde gücü artan Talat Bey'in hükümet icraatına yaptığı müdahaleler savaşa girmeye karşı çıkan Sadrazam Said Halim Paşa'nın görevine devamını zorlaştırıyordu. Said Halim Paşa'nın cemiyet ileri gelenleriyle ilişkilerinin gitgide bozulmasının ardından 1917 yılı Ocak ayında cemiyet Talat Bey'in sadarete getirilmesine 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karar verdi. 3 Şubat 1917 tarihinde Said Halim Paşa'nın sağlık sebeplerini ileri sürerek istila etmesinden sonra Talat Bey, vezir rütbesiyle ve Dahiliye ve Maliye nezâretlerinin kaulımıyla sadrazamlığa tayin edildi. Böylece Talat Paşa, Osmanlı tarihinde sadrazamlığa getirilen ilk mebus oldu. 


Talat Paşa, 1918 yılı Ocak ve Şubat aylarında Bolşeviklerle yürütülen Brest-Litowsk mütareke görüşmelerini Osmanlı Devleti heyetinin baş delegesi sıfatıyla idare etli, ancak anlaşmaya varılamaması yüzünden İstanbul'a geri döndü. 
Sultan Reşad'ın vefalı üzerine usulen hükümetin istifasını sundu. 8 Temmuz 1918 tarihinde yeni padişah VI. Mehmed (Vahdeddin) taralından tekrar sadrazamlığa getirildi. 
Osmanlı Devleti'nin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Wilson aracılığıyla mütareke girişiminde bulunmasının ardından hükümetin vazifesine devam etmesi imkânsız hâle geldiğinden Talat Paşa 8 Ekim 1918'de istifasını sundu ve 
14 Ekim'de Ahmed İzzet Paşa sadaretinde yeni kabinenin 
kurulmasıyla görevi resmen sona erdi. 1 Kasım 1918 tarihinde İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin örgütün feshine karar veren son kongresinin başkanlığını yapan Talat Paşa 1-2 Kasım gecesi Enver ve Cemal Paşalar gibi önde gelen cemiyet liderleriyle birlikte bir Alman torpido gemisiyle Karadeniz üzerinden Sivastopol'a kaçtı ve ardından Berlin'e gitti. 


Talat Paşa, bu tarihten itibaren İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin yurt dışında yeniden başlattığı faaliyetin idaresinde Ali Sâi takma adıyla görev aldı, Bolşevikler ve galip devletlerle temaslar yaptı. Kendisi bu dönemde ayrıca Mustafa Kemal Paşa ile muhaberede bulundu. Damat Ferid Paşa hükümetince Divân-ı Harb-i Örfü'ye sevkedilen Talat Paşa'nın vezaret rütbesi henüz gıyabi yargılanması başlamadan çıkan bir irade ile geri alındı (12 Mart 1919). Talat Paşa, 15 Mart 1921 tarihinde Berlin'de Daşnaktsutyun'un 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aldığı İttihat ve Terakki erkânının öldürülmesi kararını icra eden Soghomon Tehliryan adındaki bir Ermeni taralından tabanca ile vurularak öldürüldü. Yakalanarak yargılanan katili mahkeme jürisi suçsuz bularak beraat ettirdi (3 Haziran 1921). Talat Paşa'nın uzun süre Berlin Müslüman Mezarlığı'nda kalan naaşı yirmi iki yıl sonra İstanbul'a geürilerek Hürriyet-i Ebediye tepesine defnedildi (25 Şubat 1943). !99 


6. Mahmut Şevket Paşa 


Bağdat'ta doğup büyüdü, bundan ötürü Arap lakabıyla da anılır. Abdülmecid devri mutasarrıflarından Çeçen asıllı Kethüdâzâde Süleyman Bey'in oğludur. Bağdat'taki rüştiyede bir yıl okuduktan sonra askeri okula devam etmek üzere İstanbul'a geldi (1870). Üsküdar Atlamataşı Askeri Rüştiyesi'ne iki yıl devam edip Kuleli Askeri İdadisi'ne kaydoldu (1873). Burayı bitirince 1876'da Mekteb-i Harbiyye'ye girdi ve 1878'de mezun olup erkân-ı harbiyye sınıfına geçti. 


100 Hanioğlu, M. Şükrü: “Talat Paşa”, TDV İA, c.:39, s.:202-503, İstanbul, 2010; 
Hanioğlu, M. Şükrü: İttihat Terakki 1889-1908, İstanbul; Yalçın, Hüseyin Cahit: Talat Paşa'nın Hatıraları, Cumhuriyet Y., İstanbul, 1998; Talat Paşa, Hatıralarım ve Müdafaam, İstanbul, 2006; Talat Paşa: Talat Paşa'nın Hatıraları, Güven Y., İstanbul, 1946; Çavdar, Tevfik: Talat Paşa, Bir Örgüt Ustası- nın Yaşam Öyküsü, Dost Y., Ankara, 1984; Talat Paşa: Talat Paşa'nın Anıları (Haz.: Mehmet Kasım) Say Y., İstanbul, 1986; Babacan, Hasan: Mehmet Talat Paşa, Siyasi Hayatı ve İcraatı, TTK Y., Ankara, 2005$akir, Ziya: Yakın Tarihin Üç Büyük Adamı: Talat, Cemal, Enver Paşalar, s. 5-8, 79, İstanbul, 1943; Yalçın, Hüseyin Cahit; Talat Paşa, İstanbul, 1943; İnal, İbnülemin M. Kemal: Son Sadrıazamlar, s.: 1933-1935, 1945; Orel, Şinasi: Ermenilerce Talat Paşa'ya Atfedilen Telgrafların Gerçek Yüzü, Ankara, 1983; Akhanlı, Doğan (Haz.): Talat Paşa Davası (2-3 Haziran 1921): Tutanaklar, İstanbul, 2003; Babacan, Hasan: Mehmed Talât Paşa, 1874-1921: Siyasi Hayatı ve İcraatı, Ankara, 2005; Soytürk, Mete: “İttihatçı Paşalar Nasıl Yurtdışına Çıkanldı?”, Popüler Tarih, s.: 63, İstanbul 2005 ; Müftüoğlu, Mustafa: Üç Beyinsiz 
Kafa, s.: 9-70, Risale Y, İstanbul, 1994 
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1880'de burayı da yüzbaşı rütbesini almış olarak bitirdi ve Erkân-ı Harbiye Dairesi'nin ikinci şubesinin telif ve tercüme bürosunda göreve başladı. 


Arapça yanında Almanca ve Fransızca da biliyordu. 
Daha sonra Mekteb-i Harbiye'de cebir ve hendese, fenn-i esliha, endaht nazariyeleri gibi dersler vermeye, çeşitli dergilerde yazılar ve tercümeler yayımlamaya başladı. Mekteb-i Harbiyye'yi ıslah çalışmalarını sürdüren Von der Goliz Paşa'nın muavinliğini yaptı ve takdirlerini kazandı. 1884'te kolağası oldu. 


Alman askeri misyonunun yönlendirmesiyle yeni silahların büyük ölçüde Almanya'ya sipariş edilmesi kararlaşurılınca Vidinli Tevfik Bey riyasetinde kurulan silah satın alma komisyonlarında çalıştı. 1890'da miralaylığa yükseldi. Bu arada incelemelerde bulunmak üzere Almanya ve Fransa'ya seyahat etli ve alınacak silahların seçiminde önemli rol oynadı. Uzun yıllar Almanya'da kaldı. 1895'te mirliva oldu. 
1901'de ferikliğe terli etti ve aynı yıl Hicaz demiryolu hattında Mekke-Medine telgraf hattının yapılmasına memur edildi. Bu vazifeyi bir sürgün gibi algılaması 11. Abdülhamid'e karşı duygularını değiştirdi. Alu yedi ay kadar sonra döndüğünde tekrar eski görevinin başına geçti. 1905'te birinci ferikliğe 


yükseltilerek Kosova valiliğine getirildi. Burada İttihat ve Terakki Cemiyeti ile ilişki kurdu ve rejim aleyhtarlığına göz yumdu. 


1908'de Üçüncü OrduKumandanlığına tayin edilen Mahmud Şevket Paşa, II. Meşrutiye''in ilanıyla ve İstanbul'dan Meşrutiyet'in korunması için Üçüncü Ordu'dan avcı taburlarının istenmesi üzerine siyaset sahnesinde hızla yükselmeye başladı. 


31 Mart Vak'ası'nın ardından İstanbul'a yürüyen Hareket Ordusu'nun başında İstanbul'a geldi ve şehirde sıkıyönetim ilan etti. Kısa zaman içinde etkin bir rol oynayarak Il. 
Abdülhamid'in hali ve Sultan Reşad'ın (V. Mehmed) tahta çıkarılmasıyla sonuçlanacak olan saltanat değişiminde etkili oldu. 18 Mayıs 1909'da Birinci, İkinci ve Üçüncü ordular mületlişliğine getirildi. Hükümet ve meclis üzerinde otorite kurarak sıkı ve sert bir yönetim uyguladı; nihayet giderek İttihat ve Terakki Cemiyeti ile ters düşmeye başladı. 


Hüseyin Hilmi Paşa'nın sadareti Mahmud Şevket Paşa'nın tahakkümü altında geçti ve İbrâhim Hakkı Paşa kabinesinde Harbiye nazırı olması önlenemedi (25 Ocak 1910). Her üç ordunun müfettişliği görevini bırakmaya razı olmadı. Aynı yıl başlayan Arnavut isyanını sert bir şekilde bastırmış olması Balkan Savaşı'ndaki çözülmenin sebeplerinden birini teşkil edecektir. Yemen isyanlarını bastırınak için Trablusgarp'tan asker çekmesi İtalyan saldırısındaki (1911) zayıf direnişin sebeplerinden biri olarak görülmüş ve kendisi için ayrı bir eleştiri konusu olmuştur. İbrâhim Hakkı Paşa kabinesinin düşmesiyle kurulan Said Paşa kabinesinde de Harbiye nezâretini korumakla beraber bir müddet sonra istifa etmek zorunda bırakıldı (Temmuz 1912). 
Said Paşa kabinesinin de istifasıyla Gazi Ahmed Muhtar 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Paşa başkanlığında kurulan “büyük kabine” kendisini Balkan Savaşı esnasında Alasonya Ordusu Kumandanlığına getirmek istediyse de Mahmud Şevket Paşa zaler ümidi görmediğinden bu görevi kabul etmedi. Savaşın ardından basın ve muhalefet kendisini yenilginin sorumluları arasında gösterdi. 


Balkan Savaşı'nda Bulgarların Edirne'yi de alarak İstanbul önlerine kadar gelmeleri barış yapılmasını kaçınılmaz kılmıştı. Bulgaristan'ın Romanya'nın da iştirakiyle komşularına karşı savaşa devam etmek zorunda kalması hiç olmazsa Trakya ve Edirne'nin kurtarılması için bir fırsat vermekteydi. Büyük kabinenin kayıplara razı olması üzerine İttihat ve Terakki Cemiyeti Bâbiâli'ye baskın düzenleyerek bir hükümet darbesi yaptı ve Sadrazam Kıbrıslı Kâmil Paşa istifaya mecbur edildi (23 Ocak 1913). Yeni kabine İttihatçıların teklilini kabul eden Mahmud Şevket Paşa tarafından kuruldu. Çatalca istihkamlarında ordunun durumunu teftiş eden yeni sadrazama göre ordunun tekrar savaşması mümkün değildi. Ancak İttihatçıların baskısı karşısında Edirne'nin kurtarılması amacıyla saldırı kararı alındı. Komşularının sürdürdüğü savaşın baskısı altındaki Bulgaristan, Trakya'daki Türk ileri harekâtı karşısında duracak hâlde değildi. Edirne'nin tekrar ele geçirilmesi, ucuz kahramanlıklarla 11. Meşrutiyet'in ilanından beri kendilerine zaler destanları düzülmesine alışmış son dönem askerlerine iktidar yolunu açan bir manevra havasında geçti ve “Edirne fatihi” sanı etrafında başta Enver Paşa olmak üzere pek çokları arasında amansız bir yarış başladı, dolayısıyla düşmanlık tohumları ekildi. 


Eskiden beri tam olarak anlaşamadığı İttihat ve Terakki ileri gelenleriyle, sadrazam olarak iktidarının paylaşılmasına izin vermeyen bir kişiliğe sahip olan Mahmud Şevket 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Paşa arasındaki sürtüşmeler giderek büyüdü ve cemiyet onu bir tehdit olarak görmeye başladı. Öte yandan muhalelet de sadrazama karşı sertleşmişti. Mahmud Şevket Paşa, İstanbul muhalızı olan Cemal Paşa'nın kendisine karşı bir suikast düzenlenebileceğine dair uyarılarına ise pek itibar etmemekteydi. 


11 Haziran 1913'te Harbiye Nezâreti'ndeki çalışmalarını 
bitirdikten sonra sadarete doğru yola çıkan Mahmud Şevket Paşa Çarşıkapı civarında silahlı bir saldırıya uğradı ve öldürüldü, ertesi günü Hürriyet-i Ebediyye tepesinde topraga verildi. Silahı ateşleyen Topal Tevlik ve diğer iş birlikçileri kısa zamanda yakalanarak idam edildi. Suikast olayında paşadan kurtulmak isteyen İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin rolü olduğunda şüphe yoktur. Dönemin padişahı gibi bir kukla olacak olan Said Halim Paşa'nın sadaretiyle cemiyeün elinde olay, İttihatçıların sıkı ve sert bir idare oluşturularak muhaleleti susturmalarına vesile olmuştur. 


Mahmud Şevket Paşa, İttihatçı olmamakla beraber iktidar kapısını açtıkları ve iktidarına ortak olmak istemedikleri sürece bunlara sempatiyle bakmıştır. Çehresi ürküntü veren bir görünüşe sahipti; asabi ve sert mizaçlı, süratle iş gören ve görülmesini isteyen bir şahsiyetti. Bununla beraber cesareti az, ancak fazla ihtiyatlı ve temkinliydi. Bazı devlet sırlarını dönemin padişahından bile gizlediği söylenir. Hareket Ordusu'nun başında İstanbul'a girmesinden ötürü her devrin kalemleri kendisini Napolyon, Mithad Paşa ve Il. Fâtih gibi unvanlarla yüceltmeye çalışmışlardır. Diktatörce icraatı bu gibi söylemlerin etkisinde kaldığına işaret edebilir. !0! 


101 Türkmen, Zekeriya: “Mahmut Şevket Paşa”, TDV İA, c: XXVII, s.: 384-386, 
Ankara, 2003; Mahmud Şevket Paşa : Mahmut Şevket Paşa'nın Günlüğü, İstanbul, 1988; İnal, İbnülemin M. Kemal: Son Sadrıazamlar, s. 1869-1892. 
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7. Kâzım Nami Duru 


Atatürk'ün ülkenin gelişmesi ve muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkartılmasında büyük önem verdiği milli eğitim sisteminin, bugünkü hâlini alabilmesinin temellerini atan önemli isimlerden biri Kâzım Nami Duru'dur. Kendisi yaptığı çalışmalarla Atatürk'ün takdirini kazanmış ve Büyük Nutuk'ta adının anılması şerefine nail olabilmiştir. 


Asıl mesleği askerlik olduğu hâlde, Meşrutiyet döneminin ve cumhuriyetin ilk yıllarının önemli eğitimcilerinden olan Kâzım Nami, 1877 yılının Mart ayında Üsküdar'a bağlı Nuhkuyusu'nda dünyaya gelmiştir. Anne ve babası İstanbulludur. Asıl adı Mehmet Kâzım'dır. “Nami” takma adını şiirle uğraşırken almıştır. Babası askeri eczacı olan Mustafa Sıtkı Bey, annesi ise Fatma Zehra Hanım'dır. 


Kâzım Nami okuma ve yazmayı daha okula başlamadan önce annesinden öğrendi. Eğitim hayatına Üsküdar'da Valide Camii'nin yanındaki mahalle mektebinde başladı. 
Ancak birinci sınıfı Askeri Rüştiyede tamamladı. On üç yaşlarında iken Selânik Askeri Rüştiyesini bitirip, Manastur Askeri İdadisine devam etti. Babasının Trakya'da değişik yerlere tayini sebebiyle, o da öğrenimini değişik okullarda yapmak zorunda kaldı. Sırasıyla Edirne ve Selânik Askeri Rüştiyelerinde okuyarak orta öğrenimini tamamladı. Okulda daima başarılıydı, hep birinci veya ikinci oldu. Topçu olmak istemesine rağmen Piyade Asteğmen olarak okulu 


İstanbul; Soku, Ziya Şakir: Mahmud Şevket Paşa, İstanbul, 1y.; Akşin, Sina, 
31 Mart Olayı, İstanbul 1972; Feroz Ahmad, İttihat ve Terakki: 1908-1914 
(trc. Nuran Yavuz), İstanbul 1986; Uzer, Tahsin: Makedonya'da Eşkiyalık Tarihi ve Son Osmanlı Yönetimi, Ankara 1987; Türkmen, Zekeriya: Osmanlı Meşrutiyetinde Ordu Siyaset Çatışması, İstanbul 1993; Ayışığı, Metin: Mareşal Ahmet İzzet Paşa. Askeri ve Si yasi Hayatı, Ankara, 1997 
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bitirdi, İstanbul Merkez Kumandanlığına gönderildi. Buradan Arnavutluk'un Redif taburunun ikinci bölüğüne tayin oldu, ancak tabura vardığının beşinci günü terhis emri geldi. 
Tiran'a gelince ilk iş olarak askerleri terhis ettiler, artık talim yaplıracak asker kalmadığı için 
Rüştiye mektebinde din dersleriyle, Arabi ve Farisi derslerin- den başka bütün dersleri aldı. Kazım Nami Duru 


Taburunun kâtibi, Kâzım Nami'nin yazısını beğendiği için kızına ders vermesini istedi, Kâzım Nami'de kıza karşı bir meyil uyandı. Aileleri onları nişanlayıp nikâhı iki sene sonraya bıraktılar. 


Kâzım Nami'yi tahsil memuru olarak Beral'a gönderme kararı çıktı. Burada haftada bir defa muhasebeciden para istemekten başka işi olmadığı için, burada da yine hocalığa başladı. Daha sonra Hamidiye İdadisine İstanbul'dan bir müdürle iki muallim geldi; eski muallimler, Arabi ve Farisi dersinde kaldılar, Kâzım Nami ise resim ve jimnastik muallimliğiyle, Türkçe muallimliği vekilliğine tayin oldu. Bir müddet sonra, aileler evlenmek için onu Tiran'a çağırdılar. 
Evlendi ve tekrar Berat'a döndü. 


Şubat sonlarında Kâzım Nami ikinci bölük sani mülazımıyken, taburu silah altına çağrıldı. Taburuyla Selânik'e geldi. Kendi bölüğü, Gevgili'ye vazifelendirildiği için Gevgili'ye gitti. Müfrezesiyle Gevgili'ye gider gitmez, evvel mülazımlığa terfi etti. Kumandanı Miralay Bey, Kâzım Nami'den çok memnun olduğu için kumandanlığı bitirip 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eski vazilesine dönünce, Kâzım Nami'yi de Selanik'te alıkoydu. 


Kâzım Nami hocalığa meraklı olduğu için, Selanik Mülki İdadisinde vekâleten bir ders buldu ve öğlene kadar burada ders verdi. Daha sonra sanayi mektebinde riyaziye dersi, idadi ile sanayi okulunda dersinin olmadığı günler, Yalılar Cami imamının idare ettiği bir sıbyan mektebinde elifba ve Türkçe okuma dersleri verdi. Kâzım Nami Yalılardaki Ravza-i Sıbyan okulundaki vazifesinde, pedagoji kaideleri- ni tatbik etti. 1905 sonlarında, Mission Laigue Française cemiyetinin, Yalılarda bulunan Fransız Lisesinde Türkçe muallimliğine tayin edildi. Kâzım Nami meşrutiyetin ilanından sonra da Fransız Lisesini terk etmedi. Bundan başka İttihat ve Terakki Cemiyetinin gizlice satın aldığı Leyli - Nehari (yatılı-gündüzlü) Ticaret İdadisinde Tarih derslerini okuttu. Yalılardaki Ravzai Sıbyan Mektebi İttihat ve Terakki Cemiyetinin birinci kulübü idaresine girdi. Kâzım Nami bu kulübün kurduğu mektep idare heyetine reis seçildi. Kâzım Nami, Meşrutiyet'ten önce bile bir arkadaşının çıkardığı haltalık Bahçe Dergisinde “Terbiye-i etfal-pedagoji” ye dair yazılar yazdı. 


1909'da Avusturya-Macaristan'a yapılan iki yüz elli kişilik bir seyahate katıldı. Özellikle okulların öğretim usullerini öğrenmeye çalıştı. Peşte'de İgnos Kunoş idaresindeki Yüksek Ticaret Akademisinden sonra, anaokulu öğretmenlerini yetiştiren bir okula gitti. Burası iki sınıflı bir okuldu; orta öğretim görmüş kızlar, burada iki yıl, Frobel usulüyle küçük çocukları terbiye etmeyi öğreniyorlar ve sonra anaokuluna öğretmen oluyorlardı. Kâzım Nami bu okulu ziyaretten faydalanarak, Selanik'e dönüşünde Osmanlı İmparatorluğu'nda ilk ana sınılını Ravza-i Sıbyan Mektebinde kurdu. 


Kâzım Nami, her ne kadar hocalık yapsa da askerdi. İttihat ve Terakki vilayet merkezindeki arkadaşları, Splandit Palas'taki toplantıları onun idare ettiğinden şüphelenerek Köprülü'de Redif Fırkası Erkânı Harbiye mülhaklığına göndermek istediler. Gitmek istemedi ve bir zamanlar talebesi de olduğu askeri rüştiyede Fransızca hocalığı yaptı. 


Birinci Cihan Savaşı başlamadan önce müstakil Kocaeli sancağı Maarif Müdürlüğüne tayin edildi. Maarif Nazırı Şükrü Bey, Çapa Darülmalümatında bir senelik bir anaokulu öğretmenliği sınıfı açtırdı. Burada Kâzım Nami'ye de ders verdi ve anaokulları için Fransızcadan “Çocuk Bahçesi” adında bir kitap tercüme ettirdi. Bu kitap, mütareke başlarında devlet matbaasında bastırıldı. 


Reşad Elendi'nin Beşinci Mehmet Reşad adıyla padişah olması üzerine, İstanbul gazetelerinin padişahı övmeye başlaması Kâzım Nami'yi rahatsız etti ve Zaman gazetesinde “Riyakâr Olmayalım” başlığıyla bir yazı yazdı. Bunun üzerine bir hafta hapse mahküm oldu. Kâzım Nami Meşrutiyet'in ilk matbuat mahkümu olmuştur. Aradan bir süre geçtikten sonra İttihat ve Terakki Selanik'te kurduğu matbaada, “Rumeli” adıyla günlük bir gazete çıkardı. Bu gazetenin başyazarlığını da Kâzım Nami yaptı. 1910 yılı Haziran'ı içinde, Selanik vilayeti maarif mülettişliğine tayin emri geleli, ağustos ayı içinde de askerlikten istifası kabul edildi. 


1918'de Mondros silah bırakımı zamanında, Kâzım Nami Medrese-tül-Vaızin'de İçtimaiyat ve Terbiye, Çapa Kız Öğretmen Okulunda Edebiyat, Mercan Sultanisinde de Türkçe ve Tarih öğretmenliği yaptı. Kurulan yeni hükümet, Kâzım Nami'yi medreseden, kız öğretmen okulundan ayırdı. Mercan Sultanisindeki görevini de Vefa Sultanisine nakletti, buradan da Kâzım Nami kendi isteğiyle ayrıldı. Aşiyan adlı özel bir okulda edebiyat dersleri verdi. Bu okulun 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sahibinin Kâzım Nami'yi bir matbaa alarak, günlük bir gazete çıkarması için bir kooperatif ortaklığı kurması konusunda teşvik etmesi üzerine bir matbaa kiralandı ve “Türk Dünyası” gazetesini çıkarmaya başladılar. Gazete önce rağbet gördü, fakat Milli Müdafaa taraflılığı yaptıkları için kısa sürede sansüre uğradı, sayfaları silindi. Mecburen gazete 
kapandı. Kâzım Nami de Ankara'ya gitti. 31 Mayıs 1920 
Perşembe günü Ankara'ya vardı. Kütahya mebusu ve İkdam gazetesinin sahibi Ferit Bey, Kâzım Nami'yi, Maarif Vekili Doktor Rıza Nur Bey'e takdim etti. Rıza Nur Bey, Kâzım Nami'yi önce Memurin Müdürlüğüne, birkaç gün sonra da Orta Tedrisat Müdürlüğüne tayin etti. 


Garp cephesi Erkân-ı Harbiye Reisi İsmet Bey, Kâzım Nami'den bir İstiklâl Marşı yazılmasını ve bunun güftesi ile bestesinin ayrı ayrı müsabakaya konulmasını emretti. 
Müsabakayı, İstanbul da dâhil olmak üzere, bütün memlekete ilan ettiler. Her yerden marş güfteleri gelmeye başladı. 
Bu güfteler içinde en çok Mehmet Akif'in güftesi beğenildi. 
O okunurken bütün meclis heyecana kapıldı. Okuma bittikten sonra, meclis diğer güftelerin okunmamasını istedi. 
Mehmet Akif'in şiiri heyecan içinde kabul edildi. Orduca verilmesi kararlaşlırılan beş yüz lira şaire verildi, o da bu parayı fakirlere dağıttı. Kâzım Nami Orta Tedrisat Müdürlüğüne başladıktan sonra, Arıburnu kahramanlığı dolayısıyla yazdığı yazılar için iltifatlarına nail olduğu Mustafa Kemal'i ziyaret etti. Mustafa Kemal, Kâzım Nami'yi görmekten çok memnun oldu, ihtiyacı oldukça maddi açıdan onu destekledi. Kâzım Nami ilk aldığı paradan ailesine göndererek Ankara'ya gelmelerini sağladı. Mustafa Kemal Nutuk'ta Kâzım Nami'den de övgüyle bahsetmiştir: 


“İbrahim Paşa'nın, yıldırma politikası, ihtilal komitesi- nin tehditkâr vaziyetiyle karşılandı. Paşa hiddet ve şiddetini bir tarafa bırakmak mecburiyetini hissetti. Bazı arkadaşlar, 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bu arada en çok Cemal Bey (Cemal Paşa) vasıtasıyla ihtilal cemiyetinin kuvvetinden ve teşebbüsündeki ciddiyetten İbrahim Paşa'nın oğlu haberdar edildi. Babasının cemiyet aleyhine harekette bulunmaması ihtar ve paşadan teminat talep olundu. Mesela, ‘Kumandan Paşa cemiyet aleyhinde hareket etmeyeceğini işaret etmek üzere, cuma namazını filan camide kılacak ve ikinci salta yer alacaktır.” gibi birtakım taleplerde bulunuldu. İşte Nurettin Bey bu gibi tebligalı pederine duyurmak için vasıta olarak kullanılıyordu. 
Fakat mühim meselelerde daha çok vazifelendirilen ve faal bulundurulan babasının yaveri Nurettin Bey değil, cemiyetin üyesi ve mutemedi ve kumandanlık makamı yaveri Yüzbaşı Kâzım Nami Bey'di (Bugün yazar ve muallimdir).” 


Kâzım Nami Maarif Vekâletinde bulunan reisliği esnasında, Samih Rıfat Bey'in yaptığı, telif ve tercüme dairesine de üyeydi. Burada binanın bir dershanesini de tiyatro sahnesi hâline getirdi ve terbiye ile içtimaiyat üzerine dersler ver- 


di. Kâzım Nami, Kurtuluş 


Savaşı yıllarında Muallimler Cemiyeti'nin reisiydi. 

Burada “Anadolu Terbiye 

Mecmuası” adıyla bir terbiye dergisi çıkardı, iki tane “İttihat ve Terakki.. 
de çocuk piyesi yazdı. Bu Hatıralarım piyesler bu dergide basıldı. 
Bu sırada Yunanlılar Eskişehir’ i alıp, Ankara'ya doğru ilerlemekteydi. Kâzım 
Nami ailesini alarak Kayseri ye gitti. Sakarya Savaşı kazanıldıktan sonra tekrar 
Ankara'ya döndü. 


KAZIM SAMED 


Sürmej'a  Mstbzar, 
WEAR h — İt 
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Lozan Barış Antlaşması görüşülürken, Maarif Vekâlelinde bir müsteşarlık tayini gerekliydi. Tedrisat müdürü, Kâzım Nami'nin müsteşarlığa uygun olduğunu düşündü, ama Maarif Vekili Vehbi Bey, mecliste Kâzım Nami Bey'in aleyhinde bir cereyan olduğu gerekçesi ile kabul etmedi. Daha sonra Samih Rıfat Bey'in göreve getirildiğini duyunca, istifa etti ve maarif vekâletiyle ilgisini tamamen kesti. 


Kâzım Nami, istifasının üzerine maddi açıdan çok sıkıntı çekti. Kâzım Nami'ye yetimler yurtlarından birinin müdürlüğü ve eşinin müdür yardımcısı olması teklif edildi. Onlar da İzmir Yetimler Yurdunda çalışmayı kabul ettiler. Kâzım Nami, 1923 yılı Temmuz'unda, İstanbul yetimler yurduna tayin oldu. Altı gün sonra yetimler yurdu müdürlüğünün Ankara'ya taşınmasıyla, Kâzım Nami de Beykoz Yetimler Yurduna gönderildi. Bu olaya canı sıkılan Kâzım Nami bu görevden istifa etti. Validebağı Darüleytamı ve Beykoz Darüleytamını Kâzım Nami'nin sorumluluğuna verdiler, o da istifadan vazgeçti. Eşini de Validebağı Darüleytamında müdür yardımcılığı görevine verdiler. Bir ay sonra İstanbul Muallimler Cemiyetinin kongresinde yaptığı konuşmanın Ankara'daki Öğretmenler Birliğine yanlış bildirilmesi sonucu, Validebağı Yetimler Yurdundaki görevinin otuz yedinci günü, Tevfik Rüştü imzasıyla görevden alınma yazısı geldi. 
Kendi başına çalışma kararı aldı. 


Mazüliyet (azledilme) aylığı almayı da kendine yediremedi ve bir aya yakın bir süre gazetelerde yazdığı yazılarla geçindiler. Balıkesir'in Balya kazasındaki işletme müdürü arkadaşından bir şirkette ona iş vermesi için ricada bulundu. O, madende memurlarla müstahdemlerin çocukları için bir okul açmak düşüncesindeydi. Arkadaşı, Kâzım Nami'ye de bu okulun müdürlüğünü teklif etti, Kâzım Nami de bu 


işi kabul etti. 1923 yılı Ağustos ayı sonlarında ailesini de alarak bu kazaya yerleştiler. 


1925 yılında, ailesiyle birlikte İstanbul'a döndü. Gazetelerden Kıbrıs Türk Lisesi için müdür arandığı haberini okudu. Görüşmeye gitti, kabul edildi ve eylül ayı başında ailesiyle birlikte Kıbrıs'a gönderildi. Bu okulda müdürlü- gün yanında, edebiyat derslerini de üzerine aldı. Kâzım Nami Maarif Vekâletinden, vekâletin bastırdığı kitaplardan fakir çocuklar için bir miktar göndermelerini rica etti. İki ay kadar sonra Antalya Maarif Müdürlüğünden, “Kıbrıs Lisesi Türkiye'ye tabi olmadığından müdürün vekâletle doğrudan doğruya muhabereye salahiyeti yoktur.” cevabı geldi. 
Doktor Rıza Nur ile birlikte kurduğu bu vekâletten böyle bir yazı gelmesi çok gücüne gittiği için hemen emekliliğini istedi. Vekâlet de dilekçesini kabul etti ama başka bir yerde olduğu için emekli maaşını alamadı. Rum Lisesinde akşamları Türkçe derslerine girdi. 


Ailesini İstanbul'a gönderip kendisi Kıbrıs'ta kaldı. 
Kıbrıs Maarif İdaresiyle üç yıllık kontrat yaptı. İlk önce bu kontratı yenileyip Kıbrıs'a yerleşme niyetinde olan Kâzım Nami, daüssıla denilen yurt hastalığına yakalandığı için Maarif Müdürlüğünden, yerine bir yıl önce gelen tarih öğretmeni İhsan Uludağ'ın geçirilmesini ve kontratının kaldırılmasını istedi. Kıbrıs'tan İstanbul'a döndü. Birkaç gün sonra Ankara'ya gidip, maarif vekilinden İstanbul okullarında öğretmenlik istedi. Vekil de Kâzım Nami'yi Yüksek Muallim Mektebi ile Nişantaşı Kız Ortaokulu Fransızca öğretmenliğine tayin etti. 


Daha sonra Musevi Lisesinde Türkçe derslerine de girdi. 
1929 yılında Robert Kolejinde açılan Türkçe öğretmenliği 
de Kâzım Nami'ye verildi. Bu arada Cumhuriyet ve Vakit 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gazetelerinde de yazılar yazdı. 1931 yılında kolej, dersleri- nin yanında öğrencilere dağıtılmak üzere uygulamalı dilbilgisi kitabı yazmasını istedi. Daha sonra yazdığı bu kitabı bastırdı ve öğrencilere dağıtlı. Okullardaki işleriyle beraber dergilere, gazetelere yazı yazmak, Kâzım Nami'yi çok yorduğu için Musevi Lisesinden istifa etti. 


Kâzım Nami, Atatürk'ün bir Türk gençliği kurmak istediğinin farkındaydı ama bu çalışma yolunda hiçbir hareketlilik göremiyordu. Çalıştığı kolejde bu iş ciddiye alınmakta olduğu için, Atatürk'e bir mektup yazdı, kolejde gençlere yönelik girişimlerini anlattı. Ertesi gün, Atatürk “Kâzım Nami saraya gelsin.” diye emir verdi. Dolmabahçe Sarayı'nda Tevfik Bey, Cemil Bey'le görüşmesini söyledi. Kâzım Nami, Cemil Çambel'in yanına gitti. Cemil Bey Atatürk'ün mektubundan çok memnun kaldığını, geçici olarak halkevleri kurmak istediklerini söyledi ve burada çalışmasını teklif etti. Kâzım Nami, “Atatürk'ün her teşebbüsünde bir yaratma vardır. İstanbul'da açacağınız halkevlerinde bütün gönlümle çalışırım.” cevabını verdi. 


1932 yılında Maarif Vekâleti, Kâzım Nami'ye ilkokullar 
için iki yurt bilgisi ile ortaokulların son sınılı için bir Cumhuriyet Tarihi kitabı yazması emrini verdi. Aynı zamanda Robert Kolejinde Türkçe öğretmenliği de yaptığı için, Erenköy Kız Lisesi öğretmenliğinden istila etmek zorunda kaldı. 
1932-1933 ders yılının bitiminde, yazılması emredilen kitapları bitirdi ve Maarif Vekâletine teslim etti. Kâzım Nami 
1933 yılında Talim ve Terbiye Dairesinde vatanına daha 
fazla hizmette bulunacağını düşünerek, Mustafa Kemal'den buraya geçmeyi rica etti ve Talim ve Terbiye Dairesine geçti. 


1935 yılında Atatürk'ün isteğiyle Manisa ilinden mebus 
oldu. Atatürk'e teşekkürlerini sunmaya gitti. Atatürk de 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onu özel iltifatla kabul etti. 1936 yılında, Maarif Encümenliginden çıkarılıp Milli Müdafaa Encümenliğine verildi. Mustafa Kemal, Milli Müdafaa Encümenliğine asker olmayan üyelerin de seçilmesini istediği için; bu emre itaatsizlik yapamadı ve milletvekilliğinin sona erdirildiği 1943 yılına kadar bu encümenlikte görev yaptı. 1937 yılı tatilinde Afyon, Kütahya vilayetlerinde CHP adına teftiş yapmakla görevlendirildi. Yazın iki aydan fazla süren bu teftiş gezisinden sonra Ankara'ya döndü ve raporunu verdi. Mezkür raporda, gezdiği yerlerde Cumhuriyet Halk Partisinin birer kadrodan ibaret kaldığını, buralara üye olarak girenlerin şahsi menfaatlerinden başka bir şey düşünmediklerini bildirdi. 
Bunun üzerine Ankara'da bulundukça Ankara Radyosunda haftada bir, İstanbul Radyosunda on beş günde bir yaptığı radyo konuşmaları elinden alındı. 


1939'da Bulgaristan'a oradan Yunanistan'a gitti. Eğitim sistemleri hakkında bilgi aldı. 1940 yılında, kızını da yanına alarak gezme amacıyla Suriye'ye, Şam'a, Beyrut'a gitti. 
Ankara'ya dönünce, milletvekilliği vazifesini layığınca yapamadığını düşünerek, yabancı ülkeleri gezmekten vazgeçti. Kendini elinden geldiğince Manisalılara hizmet etmeye adadı. Kâzım Nami 1941 yılında Milli Müdafaa Encümenliginde çalışırken, her fırsatta vekili olduğu Manisa iline koşup, ilçesinden bucağına kadar bütün ili gezdi, halkın ihtiyaçlarını gözlemledi ve gidermeye çalıştı. 1942 yılı başında Büyük Millet Meclisinde “Milli Korunma Kanunu” konuşulduğu günlerde, mecliste yaptığı bir konuşma sebebiyle mebuslar tarafından bozgunculukla suçlandı. Hakkında soruşturma açıldı ve parti grubu idare heyeti tarafından ihtar cezası verildi. 


1943 yılı seçimlerimde, Kâzım Nami'nin mebusluğa 
adaylığı koyulmadı. Mecliste çalışmaktan uzaklaştırıldı. 
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Ailesini de alarak Ankara'dan ayrılıp, İstanbul'a yerleşti. 
Emekli maaşı, Kâzım Nami'nin geçinebilmesi için yeterli gelmediği için 1936'da “Yeni Kültür” adında aylık bir eğitim dergisi çıkarmaya başladı. Ticaret odasında raportörlük görevi yaptı. Fabrikaları, ticarethaneleri, imalathaneleri gezip görmeye başladı. Bu gezip görme Kâzım Nami'ye çok şey öğretti. 1944 yılında Basın Raportörü görevine geldi. 


1947 yılında Demokrat Parti'nin kurulmasıyla, bu partiye geçli. Bu değişiklik Ticaret Odasındaki işine mâni olmadı. Yılda bir iki defa izin alıp, bazı illerde konuşmalar yaptı ve bazı gazetelerde yazılar yazdı. Bu yazıların çoğu Halk Partisi'yle alakalı olduğu için, 1948 yılında Ticaret Odası genel kâtipliğinden bu yazıları yazmaktan vazgeçmesi gerektiği, aksi takdire işinden çıkarılacağı ihtarı geldi. Kâzım Nami yazmaya devam ettiği için, en sonunda 1950 Ocak ayında yaş haddi bahanesiyle, tazminatı verilerek Ticaret Odasından ihraç edildi. 


Karaköy'deki Saint Benoit Kız Ortaokulunda iki yıl Türkçe öğretmenliği yaptı. Harbiye'de Ermeni Lisesinde coğrafya öğretmenliği yaptı. Burada bir buçuk yıl çalıştıktan sonra oradan da ayrıldı ve Ticaret Odasında çalışırken bir arkadaşıyla ortak çıkardıkları “Türk, Anglo - Amerikan Postası” adlı derginin yayınıyla ilgilendi. Kâzım Nami yaşlılık döneminde, daha önce görmediği Karadeniz kıyısındaki illeri, Erzurum ve Sivas illerini gezip gördü. Kâzım Nami ömrü boyunca Türkiye'nin birçok ilini bucağına kadar gezip, görmüştür. 
1967 yılının Ekim ayında, doksan yaşında İstanbul'da ölmüş 
ve Zincirlikuyu mezarlığına defnedilmiştir. !9? 


102 Temizyürek, Fahri -Fauna Dinçer: “Kazım Nami Duru”, Atatürk Ansiklo- 
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Dille Yayına Hazırlayan Zeynep Korkmaz, Atatürk Araştırma Merkezi Y., 


Faruk Yılmaz 287 


8. Cemal Paşa 


Asıl adı Ahmed Cemal olup 6 Mayıs 1872'de Midilli'de doğdu. Babası askeri eczacı Mehmed Nesib Bey'dir. Kuleli Askeri İcladisi'nden (1890) ve Mekteb-i Harbiyye-i Şâhâne'den (1893) mezun olduktan sonra erkân-ı harbiyye tahsilini tamamlayarak erkânıharp yüzbaşısı rütbesini aldı (1895). Bir süre Seraskerlik Erkân-ı Harbiyye Dairesi Birinci Şubesi'nde ve İkinci Ordu'ya bağlı Kırkkilise İstihkâm İnşaat Şubesi'nde çalıştıktan sonra 1898 yılında Üçüncü Ordu'ya bağlı redif fırkası erkân-ı harbiyye reisi olarak Selânik'te görevlendirildi. Bu sırada Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti tarafından gerçekleştirilen askeri teşkilatlanma faaliyetlerine sempati duymakla birlikte hareket içinde aktif olarak yer almadı. 


1905 yılında binbaşı olan Cemal Bey, bölgede yoğunlaşan İttihatçılık faaliyetlerine ilgi duydu ve Ekim 1906'da Osmanlı Hürriyet Cemiyeti'ne üye oldu. 1908 Jön Türk ihtilalinden sonra Osmanlı İttihat ve Terakki Ceıniyeti'nin askeri kadrosu içerisinde dikkati çekti, cemiyet tarafından İstanbul'da siyasi durumu kontrol altında tutmak üzere gönderilen on kişilik heyette yer aldı. Daha sonra kaymakamlığa terfi etti ve Hey'et-i Islâhıyye âzası olarak Anadolu'ya gönderildi. 31 Mart Vak'ası üzerine İstanbul'a gelerek Ayastefanos'ta Hareket Ordusu'na ve bu ordunun İstanbul'daki harekâtına katıldı. İstanbul'da durumun 


Ankara, 1998; Dinçer, Fatma, “Kazım Nami Duru, Hayatı, Eserleri ve Türkçe Öğretimine Katkıları”, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tczi, Ankara 2007; Duru, Kâzım Nami, Cumhuriyet Devri Hatıralarım, Sucuoğlu Matbaası, İstanbul, 1958; Duru, Kâzım Nami, İttihat ve Terakki Hatıralarım, Sucuoğlu Matbaası, İstanbul, 1957; Duru, Kâzım Nami, Sosyolojinin Unsurları, Devler Basımevi, İstanbul 1936; Güneş, İhsan, Türk Parlamento Tarihi: TBMM V. Dönem (1935-1939), Cilt 11, TBMM Basımevi Müdürlüğü, Ankara, 2001. 
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kontrol altına alınmasından sonra Üsküdar'da mutasarrıl olarak görevlendirildi. Bu görevi sırasında aldığı sert tedbirler dikkati çekti. 


Cemal Bey, Adana'da Ermenilerin çıkardığı olaylar üzerine (14 Nisan 1909) vali ve “kuvve-i mürettebe” kumandanı olarak oraya gönderildi. Olayların bastırılmasında ve 
sorumluların cezalandırılmasında başarı gösterdi. 1910 
yılında hastalanarak İstanbul'a döndü. 1911'de Bağdat'a vali tayin edildi. Burada bilhassa Arap milliyetçilerinin faaliyetlerine engel olmak için yoğun çaba gösterdi. Gazi Ahmed Muhtar Paşa taralından 22 Temmuz 1912'de kurulan “büyük kabine” ile çalışmak istemediğinden istila ederek İstanbul'a geldi. Kendi isteğiyle Balkan Savaşı'nda Konya Redif Fırkası kumandanı olarak görev aldı ve fırkası Pınarhisarı'nda yenilince Çatalca'daki savunma hattına çekildi. 


Ekim 1912'de miralaylığa terfi eden Cemal Bey koleraya yakalandığı için İstanbul'a döndü. Kâmil Paşa kabinesi tarafından İttihatçılar aleyhine gerçekleştirilen takibat çerçevesinde büyük kabine aleyhine propaganda yaptığı iddiası ile Divân-ı Harb-i Örfřye teslim edildiyse de davası başlamadan serbest bırakıldı. Tekrar Çatalca'ya dönerek İkinci Kolordu Dördüncü Fırka Kumandanlığı ve daha sonra menzil müfettiş-i umumiliği görevlerine getirildi. 


Kâmil Paşa kabinesince 1. Balkan Savaşı sonunda büyük devletlerle yapılan pazarlıklara karşı İttihat ve Terakki tarafından yürütülen propaganda hareketinde önemli rol oynadı. Enver Bey'in (Paşa) öncülük ettiği darbe girişimine destek verdi. 23 Ocak 1913'te Enver Bey liderliğinde gerçekleştirilen Bâbıâli Baskını ile sadarete getirilen Mahmud Şevket Paşa'nın emriyle İstanbul muhafızlığına tayin edildi. 
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Görevine hemen başlayan Cemal 
Bey, darbe sonrasındaki karışıklığın sona crdirilmesinde önemli rol oynadı. İtihatçılar tarafından büyük kin beslenen nazırları korumaya alarak onların İstanbul'u terk etmelerini sağladı. Gazetelerde mutedil yazılar yayımlatarak durumu sakinleştirmeye çalıştı. Ünlü muhaliflerden Ali 
Kemal ve Rıza Nur Beyleri Avusturya ve Fransa'ya gönderdi. 


Cemal Paşa 
İstanbul muhafızlığı görevinin yanı sıra Çatalca'da bulunan ordunun “üssü'l-hareke” kumandanlığını da yürüten Cemal Bey, muhafızlığı esnasında esas olarak İttihat ve Terakki karşıtlarının hükümet aleyhine faaliyetleriyle uğraşmakla birlikte kaçakçılığa ve özellikle kaçak tütün sauşına karşı birtakım şiddetli tedbirler aldı. Prens Sabahaddin Bey'in kâtibi Satvet Lutfi Bey'in teşkilatlandırdığı muhalifler grubunun hükümet değişikliği teşebbüsünü daha hazırlık safhasında iken bastırdı. Muhaliflere karşı aldığı tedbirler gerek İttihat ve Terakki liderleri gerekse Sadrazam Mahmud Şevket Paşa ile olan ilişkilerinde sorunlara yol açlı. Cemal Bey'in tutuklamak istediği Prens Sabahaddin Bey, Talat Bey'in (Paşa) kendisini uyarması üzerine yurt dışına kaçtı. Eski sadrazam Kâmil Paşa'yı ev hapsinde tutarak ülke dışına gitmesi yolunda baskıda bulununca İngiltere elçiliği duruma müdahale etli. Mahmud Şevket Paşa'nın bu alandaki tedbirlere karşı çıkması üzerine Cemal Bey muhafızlık görevinden istifa ettiyse de istifası kabul edilmedi. Mahmud Şevket Paşa'nın 11 Haziran 1913 tarihinde öldürülmesinden sonra muhaliflerin muhtemel bir darbe 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girişimini önlemek üzere alınacak tedbirlerin uygulanması Cemal Bey'e bırakıldı. 


Cemal Bey, iç siyasetle durumu tamamen İttihat ve Terakki kontrolüne aldıktan başka fırka içinde kendi durumunu da kuvvetlendirdi. 11. Balkan Savaşı sırasında İttihat ve Terakki'nin Edirne'nin geri alınması yolundaki teşebbüsünü destekleyen kanadın liderlerinden oldu. Bu fikre karşı olan nazırlar üzerinde cebir ve şiddet kullandığı iddia edilir. Cemal Bey, Edirne'nin geri alınmasından sonra Teşkilât-ı Mahsüsa'nın Süleyman Askeri Bey önderliğinde gerçekleştirdiği Garbi Trakya Hükümet-i Muvakkatesi'nin lağvının, Bulgarlarla bir antlaşma imzalanabilmesi için bu devlet tarafindan şar! olarak ileri sürülmesi üzerine, buna karşı çıkan Süleyman Askeri Bey'i ikna için İskeçe'ye gitti. Kararlaştırılan şartlar çerçevesinde bölgenin Bulgarlara teslimini sağladı. Daha sonra Osmanlı-Bulgar Tedâfüi ve Tecâvüzi Antlaşması için yapılan hazırlıklarda önemli rol oynadı. 


Cemal Bey Kasım 1913'te Nâfia nazırlığına getirildi. Aralık 1913 tarihinde mirlivalığa terfi etti ve 1914 Şubat'ında Bahriye nazırı oldu. Bu görevi sırasında Enver Paşa'nın önderliğinde gerçekleştirilen ordu tensikatında ve Bahriye'deki uygulamalarda paşa ile birlikte hareket etti. Kuzey Ege adalarının Yunanlılardan geri alınmasının İttihat ve Terakki tarafından birinci siyasi ve askeri amaç hâline getirilmesinde etkili oldu. Fransız Elçisi Bombard tarafından yapılan teklif uyarınca Haziran 1914'te Paris'e gönderildi. Kendisinden, adalar meselesinin halli yolunda Fransızların desteğini sağlaması ve bir Osmanlı-Fransız ittifakı için zemin hazırlaması istendi. Fransız deniz manevralarını takip eden Cemal Paşa, Fransız yetkililerine merkezi devletleri çembere almak için Osmanlı Devleti ile ittifak yapmalarını teklif 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etli. Ancak Fransızlar, diğer müttefikler onaylamadıkça herhangi bir siyasi ittifaka yanaşmayacaklarını Cemal Paşa'ya bildirdiler. Bunun üzerine 18 Temmuz 1914'te Paris'ten ayrıldı. Daha sonra Almanya İmparatorluğu ile sürdürülen pazarlıklarda aktif rol oynamamakla birlikte diğer İttihatçılar gibi bir siyasi ittifak için son alternatif olan bu girişimi destekledi. 


Osmanlı donanmasına bağlı gemilerin Rus Karadeniz filosuna ve Rus limanlarına saldırısı ile başlayan kabine krizinde Cemal Paşa savaş yanlısı grup içinde yer aldı ve savaşa giriş kararını destekledi. Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesinden sonra Enver Paşa, Cemal Paşa'ya Mısır'da bulunan İngilizlere karşı askeri bir harekâta öncülük etmesini teklif etti. Bahriye nazırlığına ilave olarak Dördüncü Ordu Kumandanlığına getirilen Cemal Paşa, İngilizleri Mısır'dan çıkarmak için Kanal Harekâtı adı verilen bir planı uygulamaya koydu. 7 Ocak 1915'te Bi'rüssebi'de toplanan Osmanlı kuvvetleri İngilizlere karşı harekâta geçti. Şubat 1915'teki Birinci Kanal Harekâtı'nda ve 1916 Temmuz'unda tekrarlanan İkinci Kanal Harekâtı'nda istenen sonuçlar alınamadı. 
Bu yüzden Kanal Harekâtı eleştirilere konu oldu ve hayalci bir girişim olarak yorumlandı. 


Cemal Paşa, Şam'daki ikameti sırasında Arap milliyetçi liderleriyle de çatıştı. Bir yandan ahalinin desteğini sağlamak için Mescid-i Aksâ'da cuma namazlarından sonra diğer yetkililerle birlikte şikâyetleri dinleyip halkın verdigi dilekçeleri işleme koyarken öte yandan Arap milliyetçi liderlerine karşı sert tedbirler aldı. 21 Ağustos 1915'te on bir Arap milliyetçi lideri, oluşturulan askeri mahkeme kararı ile idam edildi. Mayıs 1916'da yirmi bir lider daha idam edildi. Arap isyan hareketiyle ilgili gelişmeler ve bu husustaki belgeler, Âliye Divân-ı Harb-i Örfisi'nde Rü'yet 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Olunan Mes'ele-i Siyâsiyye Hakkında İzahat adlı bir kitapta yayımlandı (İstanbul 1332; milletlerarası alanda bu konudaki tezin ortaya konulabilmesi için bu kitap “La vérité sur la guestion Syrienne” başlığı ile Fransızca olarak aynı yıl İstanbul'da neşredildi). 


Cemal Paşa, 1915 Ermeni tehcirinin uygulanması ve Ermenilerin gönderileceği yerler konusunda İttihat ve Terakki Fırkası ve hükümetle anlaşmazlığa düştü. Bu dönemle ilgili bir iddia da Cemal Paşa'nın müttefiklerle barış anlaşması yapmak üzere bir plan hazırlamış olduğudur. Rus Çarlığı Hariciye Nazırı Sazanov'un iddiasına göre Cemal Paşa, Osmanlı Devleti'nin Asya'daki toprakları üzerinde bağımsız bir Türk devleti kuracak ve kendisi bu devletin sultanı olacaktı. Boğazlar ve İstanbul Ruslara bırakılacak, Cemal Paşa ise müttefiklerin yardımı ile Osmanlı hükümetini devirerek ülkenin yeniden inşası için mütteliklerden para yardımı alacaktı. Yayımlanan Rus belgelerine göre Rus hükümeti planı kabule razı oldu. Ancak Fransızlar kendilerine vaat edilen toprakları, Osmanlı İmparatorluğu yerine kurulacak devlete veren bu planı reddettiler. Bu planın gerçekten Cemal Paşa tarafından mı hazırlandığı, yoksa müttefikler nezdindeki Taşnaksutyun Ermeni temsilcisi Zavriev veya Ruslar tarafından mı ortaya atıldığı hâlâ tartışmalıdır. 


1917 yılı Aralık ayında İngiliz Generali Allenby'nin ilerlemesi karşısında Osmanlı ordusunun peş peşe yenilgilere uğraması üzerine Cemal Paşa, kabine ve fırka içinde Dahiliye Nazırı İsmâil Canbolat'ın başlattığı eleştiri kampanyası sonucu, Dördüncü Ordu kumandanlığı görevinden ayrılarak İstanbul'a geldi. Cemal Paşa'nın yenilgideki sorumluluğu, İttihat ve Terakki Fırkası Merkez-i Umümisi ve diğer organlarında tartışılmışsa da kendisi bu alanda suçlu bulunmamıştır. Cemal Paşa, İttihat ve Terakki Fırkası'nın 


1917 yılındaki son normal kongresinde merkez-i umümi 
âzalığına getirildi. 


Talat Paşa kabinesinin istifasından sonra 1-2 Kasım 1918 
tarihinde İttihat ve Terakki'nin yedi lideriyle birlikte ülke dışına kaçan Cemal Paşa önce Berlin, daha sonra da Münih ve İsviçre'ye giderek İttihatçıların yurt dışı (aaliyetleri- nin düzenlenmesinde önemli roller oynadı. Bu arada savaş sırasındaki faaliyetleri, hem Beşinci Şube taralından yapılan soruşturmada hem de 1919'da başlayan Divân-ı Harb-i Örli yargılanmaları sırasında gıyabında sorgulandı. Beşinci Şube sorgulamalarında Osmanlı Devleti'nin Arap unsurunun isyanına sebep olmakla suçlanan Cemal Paşa Divân-ı Harb-i Örfi tarafından gıyaben idama mahküm edildi. 


Daha sonra Rusya'ya giden Cemal Paşa, Sovyet Hariciye Komiseri Çiçerin'in desteğini alarak Afgan Emiri Emânullah Han'ın Algan ordusunun modernleştirilmesi için yaptığı teklifi kabul etti. Moskova'da iken Mustafa Kemal Paşa ile Bolşevikler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için arabuluculuk rolü oynadı. Bolşeviklerle ilişki ve Anadolu hareketine karşı alınacak tavır konusunda Enver Paşa ile anlaşmazlığa düştü. Hacı Sâmi Bey'in kendisi aleyhindeki propagandası sonucu Afganistan'daki durumu sarsılan Cemal Paşa görüşmeler yapmak üzere Tiflis'e gitti. Burada yaverleriyle birlikte 21 Temmuz 1922 günü öldürüldü. Tiflis'te gömülen Cemal Paşa'nın naaşı daha sonra Erzurum'a getirilerek bu şehirde defnedilmiştir. 1? 
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9. Miralay Sadık Bey 


1860'ta İstanbul'da doğan Sadık Bey Harbiye Mektebi'ni bitirdi (1882). Çeşitli askeri görevlerden sonra atandığı Manastır Süvari Alayı komutanlığı görevindeyken, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Manastır merkezini yönetti. I. 
Meşrutiyetten sonra Debre mutassarrıflığı, Harbiye Nezareti Süvari Dairesi ikinci başkanlığı gibi görevlerde bulundu, bir süre sonra görüş ayrılığına düşerek İttihat ve Terakki'den ayrıldı. 


Masonluğa ve siyonizme karşı olduğu için İttihat ve Terakki’ den ayrıldığını belirten Sadık Bey mecliste “Hizip” adı verilen muhalefet kanadının oluşmasına neden oldu. 


1911'de askerlikten ayrılarak Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nı kurdu. Bâbıâli Baskını'ndan sonra İttihat ve Terakki yeniden iktidara gelince (1913), önce Paris'e, ardından Mısır'a gitti. I. Dünya Savaşı bitince İstanbul'a döndüyse de 
Milli Mücadele'ye karşı olduğu iddiasıyla Yüzellilikler listesine alındı; Romanya'ya giderek Dobruca'nm 
Hırsova köyünde 22 yıl süren bir sürgün hayatı yaşadı. Yüzellilikler için af çıkmasına rağmen bundan yararlanmayı reddetti. 


Miralay Sadık Bey 


1954; Cebesoy, Ali Fuat: Moskova Hâtıraları s. 61-62, 274-299, 317, İstanbul, 1955; Karabekir, Kâzım: İstiklâl Harbimiz, s. 756-757, 760-764, İstanbul 1960; Karabekir, Kazım: İttihat ve Terakki Cemiyeti: 1896-1908, s. 177, İstanbul 1982; Karabekir, Kazım: İstiklâl Harbinde Enver Paşa ve İttihat ve Terakki Erkânı, s. 354, İstanbul, 1990, Mahmud Şevket Paşa: Sadrâzam ve Harbiye Nâzır Mahmut Şevket Paşa'nın Günlüğü, s.: 167-169, İstanbul 1988; Mim Kemal Öke, Hilâfet Hareketleri, s. 87-88, Ankara, 1991; Müftüoğlu, Mustafa: Üç Beyinsiz Kafa, s.: 161-195, Risale Y, İstanbul, 1994 


Faruk Yılmaz 295 


1940'ta Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye uzun bir dilekçe yazarak yaşamını ve yaptıklarını anlattı; affedilmek degil, suçsuzluğunu kanıtlamak istediğini belirtti, ölmeden önce hakkındaki vatana ihanet suçlamasının kaldırılmasını istedi. İsmet İnönü dileğini yerine getirerek Bükreş Elçiliği aracılığıyla yurda dönmesini sağladıysa da, İstanbul a vardığı günün gecesi yaşamını yitirdi. 


Miralay Sadık Bey, uzun yıllar sürgünde yaşadığı Romanya'dan İstanbul'a döndüğü 4 Şubat 1941'de nefes darlığı nedeniyle kaldırıldığı Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde öldü. Cenazesi İsmet İnönü'nün aracılığıyla Karacaahmet Mezarlığı'na, silah arkadaşlarının yanına gömüldü, !©* 


10. Hafız Hakkı Paşa 


Tam İsmi İsmail Hakkı olan Hafız Hakkı Paşa, 1879 yılında Manastır'da dünyaya geldi. Serez'de ve Köprü'de ilk tahsilini yaptığı sırada Kur'an'ı hıfzetti ve daha sonra Hafiz Hakkı olarak anılmaya başlandı. Babası Halil Efendi'nin Hac'da vefatından sonra annesi Habibe Hanım ile beraber Manastır'a gitti, orada askeri rüştiye ile askeri idadiyi bitirdi. 1902 yılında İstanbul'daki Harbiye Mektebi'nden sınıf 


104 Birinci, Ali: “Hürriyet ve İtilaf Fırkası, 11. Meşrutiyet döneminde İttihat ve 
Terakki iktidarına karşı kurulan Türk siyasi tarihinin ilk büyük muhalefet partisi", TDV İA, c: XVII, İstanbul, 1908; Ali Birinci, Hürriyet ve İtilaf Firkası, İstanbul, 1990; Simâvi, Lütfi; Sultan Mehmed Reşad Han'ın ve Hale-Jinin Sarayında Gördüklerim, s. 210-213, 245-246, İstanbul, 1340; Karay, Refik Halid: Minelbab İlelmihrab, İstanbul, 1964; Karay, Refik Halid: Bir Ömür Boyunca, İstanbul 1990; Göztepe, Tarık Mümtaz: Sultan Vahdeddin Mütârckc Gayvasında, İstanbul, 1969; Akşin, Sina: İstanbul Hükümetleri vc Milli Mücadele, c.:1-111, İstanbul 1976; Tevetoğlu, Fethi: Milli Mücâdele Yıllarındaki Kuruluşlar, s. 53-143, Ankara, 1988; Tevetoğlu, Fethi, “Hürriyet ve İtilaf Fırkası”, TA, XIX, 412-413; Tarık Zafer Tunaya, Türkiye'de Si yasal 
Partiler, 1, 263-286; I, 264-329, İstanbul 1986 
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birincisi kurmay yüzbaşı olarak mezun oldu, bu mektebi Enver Paşa ikinci, Mahmud Kamil Paşa dördüncü ve Fahreltin (Altay) Paşa sekizinci olarak bitirmişti. 


Bulgar çetelerinin yuvalandığı Yenice gölüne, göğsüne kadar girerek, su ve bataklıklar içinde asileri perişan ettiği bir takibin sonunda üloya yakalanmışuır. Halız Hakkı Bey 1904'te kolağası (önyüzbaşı) ve 1908'de binbaşı olmuştur. 
O senelerde yine İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne katılan Hafız Hakkı Bey 1908'de ilan edilen İkinci Meşrutiyet'in ardından Genelkurmay'ın Dördüncü Şubesi'nde görev almıştır. Oradan Viyana Selareli Alaşemiliterliğine tayin edilip, sonraki senelerde harbiye nazırlığı ve başkumandan vekilliğine getirilecektir. 


Halız Hakkı Bey, 1909'da ki 31 Marı Ayaklanması'nın patlaması üzerine Viyana'dan Selanik'e geçip, Mahmud Şevket Paşa'nın kumanda etliği Hareket Ordusu ile beraber İstanbul'a geldi. Paşa'nın kurmay heyetinde yer aldı. Ayaklanmanın basurılmasının ardından kurulan askeri mahkemenin soruşturma heyetinde görev yaplıklan sonra yeniden 
Viyana'ya dönmüştür. 


Enver Paşa ile birçok ortak yönü olan Halız Hakkı Bey, 
17 Şubat 1910'da Ortaköy 
Sarayı'nda Sultan Beşinci Murad' ın oğlu Şehzade Mehmed 
Selahaddin Efendi'nin kızı Behiye Sultan ile evlendi ve Enver 
Paşa gibi hanedana damat oldu. 
1911 yılında da 1. Kolordu'nun 
Kurmay Başkanlığı vekâletine 


Hafız Hakkı Paşa getirildi. 
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Birinci Balkan Savaşı'ndaki Çatalca müdalaasındaki sol kanat muharebelerinde gösterdiği başarı üzerine rütbesi 
1911 Ocak'ında yarbaylığa yükseltildi. Genelkurmay'ın 3. 
Şubesine tayin edildi. 


Hafız Hakkı Bey Balkan Savaşlarındaki toprak kayıplarından sonra, Balkanlardaki tren yolculuğu esnasında 27 
Ekim 1914 tarihinde günlüğüne şu yazıyı not etmiştir: 


“Tuna! Ormanlıklı adaları, sakin, azametli cereyanıyla mazinin bütün şanlı vakâyiyle kalbe hürmet ilkâ eden koca nehir! Türk'ün şimaldeki en tabii hududu Türkler'in Avrupa'da ab-ı hayatı! Seni biz bırakmayacaktık fakat gittikçe özü kuruyan bir ağaç gibi dallarımız, budaklarımız kendiliğinden kopmaya başladı. Hastalığı dallarda sandık, bilmeyerek lüzumsuz yere baltaladık, lüzumsuz yere çırpındık, çırpındıkça kırıldık. Şimdi evet, belki şimdi hastalığımızı anladık, içimizde pek kuvvetli hayat saklı duran özü tedaviye başladık. Bir kere bugünü evlatlara okutalım, bir kere elimizdeki tarlaları canlandıralım. Çok değil, milletimizin onda birine Türklük kuvvetini, milli vicdanı hissettirelim, o zaman biz yine geleceğiz. Büyükbabalarımızın atlarını sulattığı o Zemzem suyunla biz de yüzlerimizi, gözlerimizi yıkayacağız.” 


Hafız Hakkı Bey yine Balkanlardaki ordumuzdan gelen peşi sıra başarısızlıkların ardından Bozgun ve Şanlı Asker Ali Çavuş adlı iki eser de yazmıştır. 


Halız Hakkı Bey, 25 Kasım 1914'te “Mecidiye” kruvazörüyle İstanbul'dan Trabzon'a hareket etmiş. Üç yıl hazeri kıdem zammı ile albaylığa yükselmiş ve 27 Kasım 1914 tarihinde Trabzon'a vardığında, Kafkas Cephesi 10. Kolordu komutanı olmuştur. Dağılmış, perişan cephede kısa zamanda gösterdiği başarılar sonucu 23 Aralık 1914'te mirliva ve 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paşalığa yükselmiş, 18 Ocak 1915'te Enver Paşa taralından 
3. Ordu komutanı olarak atanmıştır. 


İki ay kadar kısa bir zaman içinde Hafız Hakkı Paşa, Kafkas Cephesi'nde, hayatını hiçe sayan cesareti ile büyük kahramanlıklar göstermiştir. Hasta erlerle pek yakından ilgilenmek için kendini korumakta kaygısızlık göstermesi yüzünden 31 Ocak 1915'te tifüse yakalanmıştır. 5 Şubat 1915'te Erzurum'a götürülmüş, 12 Şubat 1915'te Erzurum Askeri Hastanesinde hayata gözlerini yummuş ve Kars Kapısı yakınına gömülmüştür. İsmi bugün Kars'taki 14. Mekanize Piyade Tugay ve Komutanlığına verilmiştir. 


Sarıkamış Harekâu başlamadan önce, bölgeyi denetlerken 18 Aralık 1914te günlüğüne şu yazıları not etmiştir. 


“Artık Hamdolsun ileri gidiyoruz. İnşallah bir daha bu yerlerden geçmemek üzere mütemadiyen, muzafferen ileri gideriz. Herhâlde benim kolordumun vazifesi 30- 40 kilometrelik yürüyüşler yaparak Ruslar kaçmadan evvel Kars yoluna varmak ve kati meydan muharebesini orada vererek Rus ordusunu mahvetmektir. Her vakit bütün kalbimle dediğim gibi işte buraya da yazıyorum ki Cenab-ı Hak bana bu milletin felaketini göstermekten ise öldürsün. 


Biz kazanırsak başımız dik olarak 30-40 sene sulh içinde göstereceğimiz faaliyet ile bütün Şark'ı sefaletten kurtaracağız. Biz batarsak yüz milyonlarca zeki, masum şarklılar, Türkler, uzun esaret ve sefalet devirleri geçirmeye mahküm olacaklardır. Allah adildir, maksadımız pek büyüktür, azmimiz meziddir, tedabirimiz mümkün olduğu derecede iyidir. 
Binaenaleyh muvakkiyetimiz emindir.”05 


105 Bardakçı, Murat: Hafız Hakla Paşa'nın Sarıkanuş Günlüğü, T. İş Bank. Kültür 
Y., İstanbul, 2016; Hafız Hakkı Paşa: Bozgun, Balkan Harbi, Kamer Y., İstanbul, 2020; Hafız Hakkı Paşa: Şanlı Asker (Ali Çavuş), Bedir Y., İstanbul, 1975 
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11. Ömer Naci Bey 


Büyük Çerkes sürgününde Anadolu'ya göç eden Jankhot adlı bir Adige ailesinin çocuğudur. 1295/1878 yılında Bursa'da doğmuştur. Ailesini küçük yaşta kaybettiğinden Beylerbeyili Defterdar Cemâl Bey ve eşi Hayriye Hanım tarafından evlat edinilerek büyütüldü. 


Babalığının Bağdat defterdarlığı sırasında özel dersler alarak Arapça, Farsça ve Fransızca öğrendi. Doğu ve batı düşüncesine ve edebiyatına ilgi duydu. Bağdat'ta idadi tahsiline başlamış, Bursa Işıklar Askeri İdadisi'nde devam etmiş, sürüldüğü Manastır Askeri İdadisi'nde ve Harbiye'de yatılı olarak öğrenimini tamamlamıştır. 


Öğrenim hayatında Namık Kemal'in şiirlerini ve gizli-yasak Jön Türk yayınlarını okudu ve çevresine okuttu. Bursa Işıklar Askeri İdadisi'nde epeyce mücadeleli geçen öğrenim hayatında daima kavgalara, dövüşlere katılan Ömer Nâci, sık sık da okul hapishanesine girenlerdendi. Burada intihara da teşebbüs etmiştir. Manastır Askeri İdadisi'nde iken tanıştığı Mustafa Kemal de şiir, edebiyat ve hitabete ilgi uyandırdı. Namık Kemal ve Tevfik Fikret'i severdi. 10 Şubat 1902'de orduya piyade teğmeni olarak katıldı ve Üsküp civarında Preşova'da bulunan bir kıtaya tayin edildi. 


1903'te kumandanı olan Binbaşı Mehmed Ali Bey'in 17 
yaşındaki kızı Emine Hanım'la, arkadaşları arasında “kumandanın kızını kim alır” diye tutuştukları bir iddia sonucu evlenmiştir. Mustala Kemal'in de çok sevdiği ve etkilendiği bir arkadaşı idi. Öğrencilik yıllarında ve Rumeli'de çalışırken İstanbul'da yayımlanan Musavver Fen ve Edebiyat dergisinde 1899 yılında şiirleri ve edebi yazıları yer aldı. 
Servet-i Fünün dergisine de şiirler ve makaleleryazdı (1900- 1901). Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ne girdi. 1905 yılında 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jandarma örgütünü düzenlemekle görevlendirilen İtalyan generali 
Georgi Paşa'nın yaveri ve tercümanı olarak Selânik'e gitti. Selânik'te 
Osmanlı Hürriyet Cemiyetinin kurucuları arasında bulundu. Bu şehirdeki edebi faaliyetlerde aktif görev aldı. Çocuk Bahçesi adlı edebî dergide yazıları yayımlandı. 
Bu dergide çıkan bir yazısının getireceği tehlikelerden korunmak için ve dergi 1906 yılında kapatılınca çalışmalarını daha rahat sürdürebilmek için 1907'de Paris'e gitti. Orada İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne katıldı. İttihat ve Terakki'nin hatibi olarak şöhret kazandı. Şürâ-yı Ümmet gazelesinde imzasız yazıları yayımlandı. 


Ömer Naci Bey 


İran Azerbeycan'ına giderek devrimci hareketlere katıldı. Burada yakalanıp hapse atıldı ve idama mahküm edildi. 
1908 yılında meşrutiyetin ilanından sonra Türk hükümetinin teşebbüsüyle hapisten kurtulup İstanbul'a döndü. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin sorumlu yöneticilerinden biri oldu. 1911 ve 1912 kongrelerinde yönetim kuruluna girdi. 
Devrimi ve Partiyi halka tanıtmak için yaptığı heyecanlı konuşmalarla “milli hatip” olarak tanındı. Taha Toros onun için “Türk hitabetinin üstadı” (1950: 33-36) demiştir. 


Bu yıllarda Bahçe dergisinde yazıları ve İran Devrimi Anıları yayımlandı. Mebuslar Meclisi'nin ikinci döneminde Kırklareli milletvekili oldu. İtalyanlar Trablusgarb'a saldırınca oraya koştu (1911). Balkan savaşlarında da görev aldı. I. Dünya Savaşı'nda parti içindeki muhalif kanatta yer aldığı için İstanbul'dan uzaklaştırılarak 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Kalkas Cephesi'ne ve İran'a gönderildi. Emrindeki bir gerilla birliğiyle İran Azerbeycan'ında Ruslara karşı savaşırken salgın tilüs hastalığından 1916 yılında velat etti. Mezarı Kerkük'teki şehitliktedir. 


Velatından sonra İstanbul'da yayımlanan Tercümân-ı Hakikat gazetesinde içerisinde “Kafkas yolunda ister idin sen ledâ-yı cân/Allâh verdi matlabına hayyiz-i husül” beyti- nin de bulunduğu bir şiir yazıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 50. yılında Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı, Atalürk'teki gizli kudret ve dehayı ilk keşfeden Ömer Nâci'nin hayatı hakkında bir kitap yayımladı (Tevetoğlu 
1973). 


Ömer Nâci'nin elde basılmış bir eseri yoktur. Servet-i Fünün, Musavver Fen ve Edebiyat, Çocuk Bahçesi, Şura-yı Ümmet, Bahçe, Tercümân-ı Hakikat gibi birçok gazete ve dergide hatta Avrupa'daki bazı gazete ve dergilerde yazıları ve şiirleri yayımlandı. İnce duygulu, parlak muhayyileli bir şair ve çok güçlü bir hatiptir. İbrahim Alaaddin Gövsa onun edebi yönünü şöyle değerlendirir: “Ömer Nâci'nin mahdut olan şiirleri Tevfik Fikret çığırının üslupça zayıf, fakat içli ve duygulu örnekleridir. Nesri daha kuvvetli fikir ve heyecan hamlelerini taşır. Edebiyatla etralıyla uğraşmağa zaman bulamamış, bir şair ve edip olmaktan ziyade ülkü uğrunda 


ateşli bir vatan adamı sıfatıyla iz bırakmıştır.” 16 


106 Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü: “Ömer Naci” Md. Ahmet Yesevi Üniv. ; Tevetoğlu, Fethi: Ömer Naci, Kültür Bakanlığı Y., İstanbul, 1945; Berzeg, Sefer. 
E.: Kafkas Diasporası'nda Edebiyatçılar ve Yazarlar Sözlüğü, Samsun, 1995; Bursalı Mehmed Tahir; Osmanlı Müellifleri, C. Il. İstanbul, 1933; Gövsa, İbrahim Alacddin: Türk Meşhurları Ansiklopedisi, İstanbul, 1945; Toros, Taha: Türk Hatipleri, Ankara, 1950; Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, “Ömer Naci”. C. VIl. Dergah Yay., İstanbul, 1990; Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi “Ömer Nâci” C. VII. AKM Yay, Ankara, 2007 
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12. İsmail Hakkı Canbulad Bey 


1880 yılında İstanbul'da dühyaya gelen Canbulad'ın babası Osmanlı ordusunda görevli bir subay olan Cemal Bey olup, ailesi 1828-1829 yıllarında gerçekleşen Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra Çerkes Sürgünü ile Anadolu'ya göç etmiştir. Bu sebeple Hatko İsmail Canbulad olarak da tanınır. İlk eğitimini Nur-ı Osmaniye Cami yakınlarında bulunan İptidai Mektebi'nde aldı. Daha sonra Gülhane Askeri Rüştiyesi'nde tahsiline devam etti. Yaklaşık bir sene sonra Soğukçeşme Askeri Rüştiyesi'ne geçti. Askeri Rüştiye'deki eğitimini bitirdikten sonra Kuleli Askeri İdadisi'ne giren Canbulad, 15 Mayıs 1897 tarihinde Harbiye'ye kaydını yaptırdı. Harbiye'den piyade teğmeni rütbesi ile 5 Aralık 1899 
tarihinde mezun oldu. Bu okuldayken Fransızca ve Almancasını geliştirdi. Eski Şehreminlerinden Rıdvan Paşa'nın kızı Fatma Nuriye Hanım ile evlendi. Fatma Hanım da o dönemde eşi gibi aktif bir rol oynamış ve Naciye Sultan tarafından kurulan Asker Ailelerine Yardım Eden Hanımlar Cemiyeti'nin başkanlığını yürütmüştür. 


Üçüncü Ordu'da göreve başladı ve dokuz ay kadar Manastır'da görev yaptıktan sonra Selanik'e gönderildi. 
Selanik'e geldiğinde ihtilalci ve hürriyetçi gruplarla iletişime geçti. Çoğu zaman devrimci zabitlerin toplanma yeri olan Yonyo Birahanesi'nde camekânla bölünmüş ayrı bir kısmında Mustafa Kemal, Enver Bey, Talat Bey, Doktor Nazım, Cavid Bey, Mustala Necip ile bir araya gelir ve zaman geçirirdi. Mustafa Kemal ile arkadaşlıkları oldukça eskiye dayanmaktaydı. Nitekim Canbulad cemiyetin o dönem önde gelen isimlerinden Mustafa Kemal, Kazım (Karabekir), Cavid Bey, Rauf Bey gibi önemli şahsiyetlerle yakın temas içerisinde bulunmuştur. Özellikle, Mustafa Kemal ile 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olan dostlukları o derece gelişmişti ki Canbulad'ın evinin anahtarının bir eşi Mustafa Kemal'de bulunurdu. Bu dostluk İstanbul'da da devam etmiş, Mustala Kemal'in Şişli'deki evinde toplanan yakın dostlarının arasında Raul ve Ali Fethi Bey ile birlikte İsmail Canbulad Bey de yer almaktaydı. 
Bugrup hemen hemen her gün buluşur, konuşup dertleşirlerdi. Falih Rıfkı Atay, “Fethi Bey ve dört arkadaşının ihtilalci bir komite kurmaya karar vererek padişahı değiştirmek ve hükümeti devirmek için azimle hareket etmek gerektiği üzerine yaptıkları bir konuşma esnasında bu dört kişiden birisi olan Canbulad'ın eğer hareket başarısızlığa uğrarsa kendisinin yedek kalmasının daha doğru olacağını söyleyerek özür dilemesi üzerine Mustala Kemal'in: 


“Beyelendinin katılmayacağı bir hareket akıllıca da olmayabilir. Onun için cemiyeti hemen dağıtalım.” dediğini ifade eder ki bu durum Mustafa Kemal'in Canbulad'a duyduğu güveni göstermektedir. 


İsmail Canbulad'ın Selanik'te bulunduğu yıllarda, şehir, Sultan II. Abdülhamid'e karşı faaliyette bulunan ve temel amacı meşrutiyeti yeniden yürürlüğe koydurmak olan devrimci örgütlenmelerin yoğun olarak örgütlendiği bir merkezdi. Mustala Kemal'in Şam'da Beşinci Ordu subayları arasında kurmuş olduğu Vatan Cemiyeti'nin Rumeli'de teşkilatlanmasını sağlamak üzere bölgeye gelmesi üzerine örgütün ilk şubesi 1906 ilkbaharında açıldı. Daha sonra Mustala Kemal Selânik'e gelerek burada Ömer Naci, Hakkı Baha ve Mustala Necip ile bir görüşme yaptı. Görüşmede, baskı rejimine karşı Şam'da bir cemiyet kurduğunu ve kendilerinin de bu cemiyete katılmalarını istediğini belirtti. Cemiyetin Selânik şubesi üyeleri arasında Hüsrev Sami Bey, Ömer Naci, Binbaşı Lütli Bey, Doktor Mahmut Bey, Hakkı Baha 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Bey, Bursalı Tahir Bey, İsmail Mahir Bey ve Mustala Necip bulunuyordu. Mustafa Kemal'in takibata uğradığı haberini alınca Şam'a dönmesi üzerine şube gelişemedi. Ancak Talat Bey öncülüğünde bir grup Mustafa Kemal'in bu girişiminin üzerine Beş Çınar denilen mevkide 1906 yılında Osmanlı Hürriyet Cemiyetini kurdular. İsmail Canbulad, Osmanlı Hürriyet Cemiyeti'ni kuran on kişiden birisidir. Osmanlı Hürriyet Cemiyeti'ni kuran on kişi yaş sırasına göre birden ona kadar numara almışlardır. Buna göre 1 numaralı üye Bursalı Mehmet Tahir Bey olurken onu, Naki Bey, Talat Bey, Mithat Şükrü, Rahmi, Ömer Naci, Kazım Nami, İsmail Canbolat, Hakkı Baha, Edip Servet Beyler izlemekteydi. Kurucuların her zaman eksiksiz toplanmaları mümkün olmadığından önemli kararların geciktirilmemesi amacı ile kurulan heyet kendisine bir idare heyeti seçti. İdare heyetinde Talat Bey, İsmail Canbulad ve Rahmi Beyler yer almaktaydı. 
Osmanlı Hürriyet Cemiyeti ile İttihat ve Terakki Cemiyeti, 
27 Eylül 1907 tarihinde resmen birleşti. 


İsmail Canbulad, II. Meşrutiyet'in ilanından önce Selânik Hukuk Mektebi'ne girmiş ancak meşrutiyetin ilanına giden yolda çok önemli etki oluşturacak olan Nazım Bey Suikastı nedeniyle eğitimine devam edememiştir. Sultan I] Abdülhamid'in Selânik'te hürriyet yanlısı zabitlerin örgütlenmelerinden haberdar olması üzerine güvendiği isimlerden bu örgütlenmeler hakkında bilgi istemesi üzerine İttihat ve Terakki Cemiyeti deşifre olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Yıldız Sarayı'na cemiyet hakkında bilgi gönderenlerden birisi de Enver Bey'in eniştesi olan Selânik Merkez Kumandanı Kaymakam Nazım Bey'dir. Cemiyet hakkında topladığı bilgileri teslim etmek için İstanbul'a çağrılan Nazım Bey'in engellenmesi için düzenlenecek olan suikast planında İsmail Canbulad da yer almıştır. Plana 


göre İsmail Canbulad terli işinde yaşanan bir sorunu arz etmek üzere Nazım Bey'in evine gelecek, Enver Bey huzura çok fazla kimseyi kabul etmeyen eniştesini oturma odasına indirecek ve cemiyetin fedailer grubundan Mustafa Necip de pencereden Nazım Bey'i vuracaktır. 
Suikast planlandığı gibi başlaulmış ancak Mustala Necip'in attığı kurşun Nazım Bey'in ani bir hareketiyle ona isabet etmemiş fakat İsmail Canbulad yaralanmıştır. Yaralanan İsmail Canbulad ilk olarak Kışla Meydanı'nda bir arkadaşının evine götürülmüş, Talat Bey, Mithat Şükrü'ye hastanede Canbulad için bir yer ayarlamasını ve hastaneye yatırılmasını söylemiş, bunun üzerine Canbulad Memleket Hastanesi'ne nakledilmiştir. Yaralandığı için suikastla bir alakası görülmeyen İsmail Canbulad, Şemsi Paşa'nın cemiyet taralından öldürülmesi üzerine bölgeye gönderilen Tatar Osman Paşa'nın dağa kaldırılması eyleminde de görev almıştır. 


İsmail Hakkı Canbulad Bey 


Meşrutiyetin yeniden ilan edilmesi sürecinde aktif rol oynamış olan İsmail Canbulad 23 Temmuz 1908'den sonra İstanbul'a gelerek, Harbiye Mektebi'nde tarih dersleri verdi. “Risale-i Askeriye” adlı bir dergi çıkarttı. Hüsamettin Ertürk'e göre 31 Mart Vak'ası'nı bastırmak üzere Selânik'ten İstanbul'a gelen Hareket Ordusu'nda İsmail Canbulad da bulunmaktaydı. Sultan Abdülhamid'in tahttan, indirilmesinden sonraki süreçte İngiltere ve Fransa'ya davet edilen ekip içerisinde yer alan Canbulad, Londra, Paris, Berlin ve Viyana'yı ziyaret etti. 
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21 Temmuz 1908 tarihinde yüzbaşı olan Canbulad, 
Ağustos 1909'da Büyükada Kaymakamlığına atandı. Bu göreve atanmasından kısa bir süre sonra askerlik mesleğin- den istifa etti. Trablusgarb Savaşı'nda görev alan Canbulad, 
1912 yılında yapılan seçimlerde İzmit mebusu seçilerek 
Meclis-i Meb'usan'a girdi. Ekim 1912'de hükümeti kuran Kâmil Paşa'nın İttihatçıların önde gelen isimlerine karşı izlediği politikanın bir sonucu olarak tutuklanması istenilen kişilerin içerisinde o da yer alıyordu. Kendisini tutuklamaya gelen İnzibat Çavuşu Nizamettin Efendi'nin tavrına sinirlenen İsmail Canbulad çavuşu vurarak öldürdü. Kısa bir tutukluluk hâlinden sonra, önce Romanya'ya, oradan da Viyana'ya ve en son olarak da İtalya'ya gitti. Bu cinayetten dolayı gıyaben yargılandı ve idam cezasına çarptırıldı. 
Çıkarılan bir afla yurda dönen Canbulad, halk nezdinde “asker katili” olarak anıldığı için tekrar yurt dışına bu dela İsviçre'ye gitti. 

23 Ocak 1913'te Enver Bey öncülüğünde İttihatçılar tarafından Kâmil Paşa hükümetine karşı gerçekleştirilen Bâbıâli Baskını sonrasında Talat Paşa'nın Dâhiliye nazırı olması üzerine yurda döndü. Canbulad, Talat Paşa taralından önce Beyoğlu Mutasarrıflığı'na ardından Polis Müdürlüğüne ve Emniyet Umüm Müdürlüğü'ne tayin edildi. İttihat ve Terakki Cemiyeti içerisinde Canbulad, Talat Paşa ekibinden idi. I. Cihan Harbi öncesinde ve başlangıcında İttihatçılar arasındaki savaşa girilip girilmemesi tartışmasında Canbulad, savaşa girilmemesinden yana tavır koymuştur. 1915'te İstanbul Vali Vekilliği ve Şehremini görevine getirildi. Şehremanetindeki görevi boyunca disiplinli, yenilikçi ve çalışkan bir portre çizerek şehremanetini düzene sokmuştur. Daha sonra Dâhiliye Nezâreti Müsteşarlığı görevini yürütmeye başlayan Canbulad, bir süre Himâye-i Etfâl Cemiyeti Reisliğini de yürüttü. 


1917'de Stockholm Selareti'ne atanan İsmail Canbulad, 3 Şubat 1917'de Said Halim Paşa'nın sadaretten istifa etmesi üzerine 4 Şubat 1917'de Talat Paşa'nın kurduğu hükümette 18 
Temmuz 1918 tarihinde ülkenin içerisinde bulunduğu çok zor şartlar içerisinde Dâhiliye nazırı oldu. 


Enver Paşa ile aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle Ekim 1918'de bu görevinden istifa etti. Bu dönemde Mustafa Kemal ile yakın ilişkisinin sürdüğü bilinen Canbulad hakkında, Mütareke'den hemen önce Mustafa Kemal'in, yeni kurulacak Ahmed İzzet Paşa hükümetinde yer alması gerektiğine dair görüş bildirdiği bilinmektedir. 


Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasından sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti 1 Kasım 1918'de olağanüstü bir kongre tertip etti ve kongrenin reisliğine İsmail Canbulad getirildi. Cemiyetin aldığı karar doğrultusunda İttihatçı liderler 2 Kasım'da yurt dışına çıkmıştır. 


Aynı kongrede Reis İsmail Canbulad İttihat ve Terakki'nin tarihi misyonunu yerine getirdiği için isminin değiştirilmesini ve cemiyete yeni bir isim verilmesini teklif etmiş, yapılan müzakereler sonucunda İttihat ve Terakki Cemiyeti kendisini feshederek Teceddüt Fırkası adıyla yeni bir fırkanın kurulması kararlaştırılmıştır. 


Damat Ferit Paşa tarafından İttihat ve Terakki Cemiyet? nin devamı olarak kabul edilen ve 5 Mayıs 1919'da kapatılan Teceddüt Fırkası'nın yöneticileri arasında İsmail Canbulad da bulunmaktaydı. Damat Ferit Paşa hükümeti tarafından İttihat ve Terakki yöneticilerinin tutuklanma süreci başlamış, 30 Ocak 1919'da Türk makamları tarafından tutuklanan 27 kişiden birisi olmuştu. 28 Mayıs 1919'da ise İngiliz yetkililere teslim edilmiştir ve diğer İttihatçılarla birlikte Malta'ya sürülmüştür. 
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İngiliz raporlarında Canbulad'ın suçu “Eski içişleri bakanı olarak asayişi bozmak, Ermenilerin sürülmesi meselesindeki suç ortaklığı, İstanbul katliamlarını organize eden örgütte Talat Paşa'nın başlıca yardımcısı olmak” şeklinde geçiyordu. 


İngiliz Amiral Webb Malta'ya sürülecek 59 kişilik listeyi hazırladığında, bu listeyi General Milne'ye vermeden önce bir seçme daha yapmış, 19 kişinin isimlerinin yanına bir yıldız koymuştu. Bu işaret en tehlikeli olanlar anlamını taşıyordu. Canbulad, 28 Mayıs günü Malta'ya gönderilen 41 
kişiden biriydi. Salvatore Kalesi'ne hapsedilmiş, “B” sınıfı suçlular arasına alınmıştı. Malta'daki numarası 2692'ydi. 


Malta sürgünlerinden olan Ahmet Emin (Yalman), İsmail Canbulad'ın tamamen inzivaya çekilmiş olduğunu, odasından pek nadir çıktığını, kendine ait alanda sebze ve çiçek yetiştirdiğini, kurtuluşundan sonraki planının ziraat yapmak olduğunu belirterek onun küskünlüğünün nedenini; 


“Kanundan başka ölçü tanımayarak memlekete hizmet ettim. Harp zamanında bu hizmetim herkes tarafından begenildi. Ancak Mütareke'den sonra haksız hücumlara uğradım. Bu nedenle çok üzgünüm.” şeklinde açıkladığını ifade etmektedir. Bekir Sami Bey'in girişimleri neticesinde İsmail Canbulad'ın da dâhil olduğu 33 kişi, 30 Mayıs 1921 günü İtalya'nın Toronto Limanı'na götürülerek serbest bırakılmışlardır. İsmail Canbulad esaretten kurtulduktan sonra Anadolu'ya dönmedi. Bir müddet İtalya'da Fiuggi'de ikamet etti. 

1922'de yurda dönen Canbulad İstanbul'da ve kısa bir süre de Samsun'da kalarak ticaret ile uğraştı. 1923 tarihinde yapılan 11. Dönem seçimlerinde TBMM'ye İstanbul mebusu olarak girdi. 
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1924 sonbaharında Kazım Karabekir başkanlığında bir 
grup milletvekili Cumhuriyet Halk Fırkası'ndan istila ederek yeni bir parti kurmak için harekete geçtiler. CHF'den istila eden isimler arasında İsmail Canbulad da bulunmaktaydı. Cumhuriyet tarihinin ilk muhalefet fırkası olan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, 17 Kasım 1924'de kuruldu. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın Genel Başkanı Kazım Karabekir, Genel Başkan Yardımcıları Dr. Adnan ve Raul Bey, Genel Sekreter ise Ali Fuat idi. Muhtar Bey, İsmail Canbulad, Halis Turgut, Şükrü Bey, Necati Bey, Faik Bey ve Rüştü Paşa da yönetim kurulu üyeleri olarak yeni muhalefet partisinde yer almışlardı. Fırkanın Doğu Anadolu'da çıkan Şeyh Said Ayaklanması'yla bağı kurularak kapatılması üzerine bağımsız milletvekili olan Canbulad, Mustafa Kemal'e İzmir'de düzenlenmesi planlanan suikast girişiminden sorumlu tutularak aralarında Kara Kemal, Cavid Bey, Halis Turgut, Şükrü Bey, Nail Bey, Hilmi Bey ve Abdulkadir Beylerle birlikte gözaltına alınmıştır. İstiklal Mahkemesi üyeleri eski İttihatçıların Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası adı altında örgütlenerek emellerini gerçekleştirme amacı güttüklerini ve Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Nizamnamesi'nin İsmail Canbulad, Kara Kemal ve Şükrü Bey gibi İttihatçılar tarafından kaleme alınmasının bunun en açık göstergesi olduğunu ileri sürdüler. İstanbul'da gözaltına alınan tutuklular ayrı ayrı koğuşlara koyuldu. 25 
Haziran 1926'da Gülcemal Vapuru ile suikast davasının görüleceği İzmir'e gönderildiler. İsmail Canbulad 12 Temmuz 1926'da son savunmasını vermiş ve 13 Temmuz'u 14 
Temmuz'a bağlayan gece İzmir'de idam edilmiştir. !” 
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JÖN TÜRKLER 


ve 


İTTİHAT VE TERAKKİ 


Dr. Av. Faruk Yılmaz 


Tarık Zafer Tunaya Türkiye'de Siyasal Partiler adlı kitabının 3. 
Cildinde İttihat ve Terakki Partisi başlığı altında “Bir Çağın, Bir Kuşağın, Bir Partinin Tarihi” şeklinde ifade koymuştur. Gerçekten İttihat ve Terakki Jön Türkler hareketi üzerine kurulmuş, çökmek- te olan Osmanlı Devleti'ni kurtarmak adına iktidara talip olmuş, 
10 yıl boyunca iktidarda kalmış fakat ne yazık ki Devletin çöküşü 
de kendi iktidarı zamanında vuku bulmuş bir partidir. 

Osmanlı Devleti'nin çöküşünde İttihat ve Terakki Partisi'nin ne kadar sorumluluğu vardır. Balkan savaşlarında, 1. Dünya Savaşı'nın çıkmasında, Balkanlar, Afrika ve Ortadoğu'daki topraklarımızın yitirilişinde Parti ne kadar mesuldür? İmparatorluğun yitirilişinden sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kuruluşunda İttihat ve Terakki'nin katkıları olmuş mudur? 

İşte bütün bu soruların cevapları, kitabımızda irdelenmeye çalışılmıştır. 
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